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SPOR, GİRİŞİMCİLİK, YATIRIM, KADINLAR VE SANAT... 


Elbette tüm haberleri burada sizlerle paylaşmak, yeni aya nasıl hazırlandığımızı sizlere ayrıntılarıyla anlatmak isterim ama ne yazık ki yapamıyorum. Fakat şöyle bir özet yapabilirim. Platin Mart sayısında spordan girişimciliğe, yatırımdan yönetime, kadından sanata çok özel konular ve konuklar var. 


İngiltere merkezli dünyanın en büyük dijital spor içeriği sağlayıcısı Perform'un Türkiye Genel Müdürü olarak 2012 yılında göreve gelen Emre Uğurlu, aradan geçen 6 yılda unvanına önce Doğru Avrupa'yı, ardından da Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı ekledi... Bugün Perform'un 35 ülkedeki tüm faaliyetlerinden sorumlu olan Uğurlu, hayatını dijital sporun gelişimine ve Türk sporunu daha ileri taşımaya adamış bir isim. Türkiye'deki sporseverlerin en iyi içeriği, en hızlı şekilde alabilmesini ve spor sektörünün daha iyi kaynaklara sahip olmasını hem mesleki hem de kişisel misyon edindiğini söyleyen Uğurlu liderliğinde, kullanıcı sayısını yüzde 250 artırarak başta Maçkolik olmak üzere çeşitli platformlardan her ay 17 milyon kişiye ulaşan Perform Türkiye, 100'den fazla ülkede kullanılmakta olan canlı skor uygulaması Goal Live gibi projelerle teknoloji ihracatına da başladı. 
İşi ve en büyük hobisi olan sporun peşinde bugüne dek yaklaşık 50 ülkeyi ziyaret eden Uğurlu, kendisini “yenilikçi ve hızlı” olarak tanımlıyor, yönetim felsefesindeki anahtar kavramın ise iletişim olduğunu belirtiyor. 

“Türkiye'nin spora olan ilgisi, genç ve büyük nüfusu, teknolojiye hızlı adapte olabilme yeteneği... Bunlar, dijital spor içeriği alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri konumundaki Perform için Türkiye'yi 'olmazsa olmaz' bir pazar yapan etkenler” diyen Emre Uğurlu ile Konular Editörümüz Duygu Sayıner, Perform ve futbolun çok ötesinde bir röportaj gerçekleştirdi... 


8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Dalida Özatay'ın kaleminden farklı bir konseptle 
gündeme getirmeye karar verdik. Estetiğin en fazla öne çıktığı mesleklerden biri olan mimarlık alanında inovatif, girişimci, yenilikçi, özgün ve yaratıcı kimlikleriyle öne çıkan kadın mimarları mercek altına aldık. Onlar meslek seçimlerini yaptıkları andan itibaren karşılarına çıkabilecek engellerin farkındalığı ile ideallerine “farkı yaratma” düşüncesini yerleştirerek ilerliyor. AB OFİS DESIGN-Ahu Bilen, A DESIGN -Özgül Öztürk, STUDYO AB-Aslı Baysan Birgen, BARLAS4#PARLAK MİMARLIK-Ekin Barlas & Burçin Parlak Diricanlı, EDDA ARCHITECTURE-Eda Tahmaz, HALIDE DESIGN-Halida Didem Kurt ve SLASH ARCHITECTURE-İpek Baycan & Şule Ertürk Gaucher, bu ayki 8 Mart özel haberimizdeler.... 


Güzel bir ay geçirmeniz dileğiyle, keyifli okumalar. 
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Classic Fusion Moonphase. 
Case in 18K King Gold. Dial in sapphire revealing the movemenit, displaying moon phases, calendar, day and month. 
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34 EMTİA PİYASASI 

2017'de metal ve enerji bazlı emtialar, yatırımcısının yüzünü güldürdü. 2018'de de emtia piyasasında yine metal ve enerji bazlı emtiaların öne çıkması bekleniyor... 


40 SEKTÖR 

Üçüncü dalga kahve akımı kahvenin niteliğini artırırken, tüketicilerin de taleplerini ve kahveye ulaşım şekillerini değiştiriyor... 

44 FİNANS 

ÜNLÜ & Co'nun genel müdürü Can Ünalan, Türkiye'nin yabancı yatırımcılar açısından cazibesini her şeye rağmen koruduğunu ifade ediyor... 


52 ei 

Peyman CEO'su Oğuz Yükselir, ulaşılabilir ve gerçekçi hedeflerle ilerlediklerini, bu yıl da büyüme hızlarını koruyarak ulusal ve uluslararası pazarlarda varlıklarını sürdüreceklerini belirtiyor... 


70 FOTOZOOM 


El yapımı deri çantalar üreten Beste ve Merve Manastır kardeşlerin markası Manu Atelier; Avrupa, ABD ve Orta Doğu'daki konsept mağazalarda yer alıyor... 


Girişimci ve yatırımcıları bir araya getiren 11 önemli kuruluşun gelecek öngörüleri, girişimcilik ekosistemin- de 2018 ve sonrasına şekil verecek olan trendleri ele alıyor... 


118 I8'MARI 
Dünya Kadınlar Günü kapsamında yaratıcı kimlikleriyle öne çıkan kadın mimarları mercek altına aldık... 


136 MYEŞİERABER 
Türkiye'de ve dünyada suyun durumunu değerlendiren kurumlar, Türkiye'yi su konusunda söz sahibi bir konuma getirecek projeler üzerinde çalışıyor... 


156 (NEWLOOK 


Soğuk kış günlerini geride bırakmaya hazırlanırken, bahar alışverişi telaşı da başlıyor. Baharın tazeleyici enerjisi de en çok kıyafetlerde hissediliyor. .. 


163 SANAT 


İstanbul'un kadim kültür noktası Suriçi, 15 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Yeditepe Bienali'ne hazırlanıyor... 
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58 KAPAK 


PERFORM TÜRKİYE, ORTADOĞU, KUZEY AFRİKA VE DOĞU AVRUPA GENEL MÜDÜRÜ EMRE UĞURLU, KULLANICI SAYISINI YÜZDE 250 ARTIRARAK BAŞTA MAÇKOLİK OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ PLATFORMLARDAN HER AY 17 MİLYON KİŞİYE ULAŞAN PERFORM TÜRKİYE'NİN 100'DEN FAZLA ÜLKEDE KULLANILAN CANLI SKOR UYGULANASI GOAL LIVE GİBİ PROJELERLE TEKNOLOJİ İHRACATINA DA BAŞLADIĞINI SÖYLÜYOR 


öle KM, 


SARAR 


Hamam Ed e f 


FİKRİ SAVUNMAK, EGOYU 
SAVUNMAK GİBİDİR. KİŞİ 
HER NE DURUM OLURSA 
OLSUN, FİKRİNİ ÜSTÜN 
GÖSTERMEYE VE HAKLI 
ÇIKARMAYA BAKAR. 
FİKRİNE KARŞI SÖYLENEN 
HER ARGÜMANI AMA 
DİYEREK VE O FİKRİ 
ÇÜRÜTMEYE ÇALIŞARAK 
KARŞILAR. BU NEDENLE 
FARKLI FİKİRLERİN 
OLDUĞU BİR TARTIŞMAYA 
BAŞLARKEN EDWARD DE 
BONO'NUN DEDİĞİ GİBİ 
“EGO'LARI TATİLE 
GÖNDERMEK” GEREKİR 
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EKONOMİK PSİKOLOJİ 


Prof. Dr. Acar Baltaş / abaltas©acarbaltas.com / twitter: ©acarbaltas 


Bir tartışmaya fikrinizi değiştirmek üzere başlamıyorsanız, o tartışmadan bir sonuç çıkmaz. Tartışmayı, kendi fikrinize daha çok inanarak bitirirsiniz. Çatışma, görüş farklılıkları ve uyumsuz ilişkilerden kaynaklanır. Geleneksel Türk kültürü olumsuz duyguların ifade edilmesini hoş karşılamadığı için, çatışma büyük çoğunlukla uygun olmayan bir durum olarak algılanır. İş ortamında uyum, çok kere insan ilişkilerinde hiç sorun yaşanmaması ve herkesin birbiriyle iyi geçinmesi olarak düşünülür. Oysa deneyimlerimize dayanarak biliyoruz ki, böyle bir ortamda kimse, kimsenin üzerine gitmez, bunun doğal sonucu olarak da öncelikler dikkate alınmaz ve amaç insan ilişkilerinde sorun yaşamamak olur. Herkes nezaket zırhıyla diğerlerini kendisinden uzak tutar. Ancak bu şekilde sağlanan uyumun bedeli kurum tarafından ödenir. İş ortamında önemli olan çatışmanın olmaması değil, çatışmanın niteliği ve ele alınış biçimidir. 
Gözlemlerimize göre bir iş ortamında iki tür çatışma yaşanır: İş çatışması ve ilişki çatışması... İŞ çatışması, yapılması gereken işe veya alınması gereken karara ilişkin görüş ayrılıkları ve eylem planlarıyla ilgili uyuşmazlıklardır. 
İlişki çatışması ise kişiler arası uyumsuzluk, mücadele, düşmanca duygular, güvensizlik ve geçmiş sorunlardan kaynaklanan hesaplaşmalardır. 


İLİŞKİ ÇATIŞMASI YIKICIDIR 

Bir kurumda profesyonel ilişkiler yerini kişilik çatışmalarına bırakırsa, çalışanlar ve yöneticiler de iş hedeflerinin gerçekleşmesinden çok kişisel hedeflerini gerçekleştirmeye yönelir, ilişki çatışmaları yaşarlar. İlişki çatışmaları yoğunluk kazandığında ise şu sonuçlarla karşılaşılır: Düşük iş performansı, ekip üyeleri arasındaki memnuniyetsizlik, işten çok kişisel karşıtlıklara odaklanmak ve dedikodu, zaman ve enerjiyi; gücünü artırma, çatıştığı kişiden uzak durma, diğer ekip üyeleriyle ittifak oluşturma için kullanmak, ekip üyelerinde huzursuzluk, kuşku ve sinirlilik ve ekibi terk etme isteği... İlişki çatışmalarının en yaygın olanı, eğitimi ne olursa olsun, kişisel olgunluk 


İŞ ÇATIŞMASI YARARLIDIR 


düzeyi düşük çalışanlar arasında yaşanır. Bu durumu bitmek tükenmek bilmeyen dedikodular, birbirinin başarısızlığından memnuniyet duyma ve bunu bölüm dışındaki kişilerle paylaşarak o kişinin ya da kişilerin itibarını düşürme, iş gereği paylaşılması gereken bilgileri vermekten kaçınma, birbirinin yaptığında kusur arama, kutuplaşma ve klikleşme takip eder. Bunu önlemek konusunda iş liderinin profesyonel, kararlı ve stratejik yaklaşımına ihtiyaç vardır. Öte yandan işin nasıl yapılacağına ilişkin görüş ayrılıklarından kaynaklanan ve çoğunlukla farklılıklardan yaratılan bir sinerjiyle sonuçlanan iş çatışmasının sonuçları ise şunlardır: 

> Ekip performansında artış 

> Karmaşık bir iş karşısında daha etkili çözümler 

> Artan karar kalitesinin bilgi çeşitliliğini performansa dönüştürmesi 


EGO TATİLİ 

İş çatışması ile ilişki çatışmasını ayırmak için kullanılması gereken kriter, fikir savunması mı, yoksa fikrin sorgulanmasının mı yapıldığıdır. Fikri savunmak, egoyu savunmak gibidir. Farklı fikirlerin olduğu bir tartışmaya başlarken Edward De Bono'nun dediği gibi 'ego'ları tatile göndermek” gerekir. Fikrin sorgulanması ise kişinin en başta kendi fikrini sorgulamaya açması ile şekillenir. İş çatışmalarının sıklıkla yaşanması, ekip üyeleri arasında memnuniyetsizliğe yol açsa bile, ekibi terk etmeye neden olmamaktadır. Ancak iş çatışmalarının çok yoğun olması ve kronikleşmesi ilişki çatışmalarına dönüşmesine yol açabilir. Ekipler yüksek yeterlilik duygusuna sahiplerse, ilişki çatışmalarıyla daha kolay başa çıkabilirler. 

Çatışma çözme eğitiminin temelinde kişinin zihin haritasında temel değişiklikler yapması bulunmaktadır. 

Benim hayat streslerimi yarı yarıya hafifleten bir öneriyle yazımı bitirmek istiyorum. İnsan aynı amaca hizmet ettiği kişilerle olan (eş, partner, çocuk, ebeveyn, her düzeyde iş arkadaşı) ilişkilerinde ya haklı olur, ya mutlu... 


YAPI KREDİ'DEN TÜRKİYE'DE BİR 


POSAVANS | 


POS Avans ile esnaf ve işletmeler şimdi POS alacaklarını vadesini beklemeden, zahmetsizce, tek bir talimatla ödemelerinde kullanıyor. Üstelik alıcılar da kendilerine gelen POS Avans tutarlarıyla ödemelerini diledikleri an yapabiliyor, para 


alışverişi vadeleri beklemeden devam ediyor. 
Siz de Pİ o 


ns ile tanışın, hayatınızı kolaylaştırın 


ul 


Tns ey Er a | 
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G/YapıKredi 


Hizmette sınır yoktur 


DÜNYA DÖNÜYOR 


HER NE KADAR BEYNİN 
KONTROLÜ AMİGDALAYA 
BIRAKMASI, SIKLIKLA 
BİZİ RASYONALİTEDEN 
ÇIKARTIP “PANİK” 
MODUNA SOKSA DA 
AMİGDALA'NIN 
DUYGUSAL BİR OTO- 
PİLOT MODU OLDUĞUNU 
SÖYLEMEM GEREK. 

İŞTE O OTO-PİLOT, 
HAYATIMIZDAKİ BİRÇOK 
YAŞANMIŞLIĞI 
KAYDEDEREK, 
DUYGUSAL HAFIZAMIZIN 
ESNEME SINIRLARINI 
BELİRLİYOR 
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Murat Yeşildere / murat.yesildere ©platinonline.com 


BİR KÜÇÜCÜK “BADEM'CİK... 


Daha önce de dile getirmiştim; insan vücudunda, varoluşundan bu yana en az değişim ve gelişim gösteren organ, sıkı durum, beyin! Herkese 'akıl' veren beyin, kendi gelişimini asırlardır hatta bin yıllardır ihmal etmiş. İlk insanın 3F olarak tanımlanabilecek refleksleri, “Fight, Flight, Freeze” (Savaş, Kaç, Hareketsiz Kal) hâlâ geçerli. 
Aynı ilk insanın reflekslerinde olduğu gibi karşımızdakini gözümüze kestirirsek savaş için, mücadele için, kavga için üzerine saldırma refleksimizi harekete geçiriyoruz. 
Avcı olup avın peşinden gidiyoruz. Olur da 'rakibimiz” gözümüzü korkutursa, o zaman ideal yol “tabanları yağlamak' yani kaçmak. Karar veremiyorsanız, gözünüze kestiremiyorsanız, o zaman risk almayın. 
Donun ve hareketsiz bekleyin. Bırakın 'rakibiniz” önce hareket etsin. İşte bütün bu tiyatroyu yöneten de beynin içindeki 'adem' yani 'amigdala"! 


AMİGDALA VE BEYİN, EL BİRLİĞİ İLE ALIŞKANLIKLARI BELİRLİYOR 

'Amigdala'yı çeşitli kaynaklardan araştırıp yakından tanıyabilirsiniz.. Sonuç olarak da beynin “duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin oluşmasındaki primer role sahip bölgesi” olduğunu öğrenebilirsiniz. David Eagleman'ın efsane kitabı Beyin'de ise amigdala'nın beynin en “kriz yönetim merkezi" olarak tanımlandığına ulaşabilirsiniz. “Amigdala'nın kriz dönemlerinde devreye girmesi, aslında kontrolün ele geçmesinden ziyade kontrolün ele geçirilmesini de içeriyor. Hatta amigdala duygusal hafızaya da hükmettiği için özellikle sıkıntılı olabilecek hatta korku duygusunun tetiklendiği anları öyle zenginlikle resmedebiliyor ki, korkunun düzeyi de artıyor. Sonuç olarak 'amigdala'nın etkisi ile kontrolden çıkmaya daha da fazla meyledebiliyoruz. Kuşkusuz amigdala hep kötü ve olumsuz etkiler yaratmıyor. Her ne kadar beynin kontrolü amigdalaya bırakması, sıklıkla bizi rasyonaliteden çıkartıp 'panik” moduna soksa da, 'amigdala'nın duygusal bir oto-pilot modu olduğunu da söylemem ge- 


rek. İşte o oto-pilot, hayatımızdaki birçok yaşanmışlığı kaydederek, duygusal hafızamızın esneme sınırlarını belirliyor. Sonuç olarak da amigdala ve beyin, el birliği ile “alışkanlıkları” belirliyor, oluşturuyor. Bilinçsiz ön yargılar kapsamında tahammül sınırlarını tanımlıyor. 
Alışkanlık sınırları içinde kaldığımız sürece de beyin aslında kendisini en az çalışma moduna alarak, bir nevi stand-by'da kalıyor. İşte bu yüzden, bilinçsiz ön yargılar kapsamında, çeveremizde tanıdığımız insanların olmasını istiyoruz. Hergün evden işe, işten eve aynı yolu kullanarak gidiyoruz. Ailecek aynı restorana, arkadaşlarla aynı kafeye gidiyoruz. 
Listeyi uzatmak mümkün ama bu alışkanlıklar silsilesi, çoğu zaman duygusal olarak bizi şaşırtmaktan uzak olduğu için konformist yaklaşımımız öğrenme kapasitemizi ve hatta mutluluğumuzu da etkiliyor. Ancak hayatımızdaki sürprizleri minimize ettiğimiz için, olası hayal kırıklıklarından da kaçabilmeyi başarıyoruz. 


HERKESİN AMİGDALASI KENDİNE 

Ne var bunda, dediğinizi duyar gibiyim. Kuşkusuz, herkesin amigdalası kendine! Ancak örnekler gösteriyor ki, alışkanlıkların domine ettiği hayatlarda öğrenme imkanları azaldığı için yaşanmamış hayatlar hepimizi daha da mutsuz ve tatminsiz hale getiriyor. Haydi dayanamayacağım, bir boyut daha ekleyelim... Yaşanmamışlıklar ölüm korkusunu artırıyor, yine amigdala üzerinden tabii... 
Daha yapacak çok şeyimiz olduğunu hissetmek, hayatı uzatmayı ve ölümü geciktirmeyi öncelikli motivasyon haline sokuyor. Ya işte böyle! Bir küçük bademciğin, amigdalanın marifetleri anlatmakla bitmiyor. 

Bugünden tezi yok, hiçbirşey yapmıyorsanız eve farklı bir yoldan gidin. Hiç ilginizi çekmeyen, bilmediğiniz bir konuda dergi ya da kitap alın. 

Okumaya, anlamaya hatta sonrasında birilerine anlatmaya çalışın. İş yerinde yemekte hiç tanımadığınız bir çalışma arkadaşınızın masasına oturun. El birliği ile şaşırtalım şu küçük bademciği... 
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İletişim, hizmet ve para akışı sanal ortama taşındıkça hem özel sektör hem de kamu kurum ve kuruluşları için siber tehdit ve zararlar da yükselen ivme ile artıyor, artacak... 
Siber tehlikeler açısından Türkiye, en yoğun internet kullanan ülkelerden biri olarak uluslararası tehlikeye maruz kalanlar arasında 51'inci, yerel tehditler açısından 73'üncü, ülkede barınan zararlı yazılımların neden olduğu olaylar sıralamasında da dünya genelinde 34'üncü. Bu sinyalleri iyi okuyup iş dünyasının, kamunun, aslında işini internette yapan herkesin (ki bunun dışında bir iş kalmadı zaten) "siber güvenlik ve siber hijyen” konusunda acilen bilgilenmesi, bu alana yaptığı giderleri de harcamadan ziyade önleyici yatırım olarak görmesi gerekiyor. 


ŞİRKETLERE YAPILAN ATAKLARDA NASIL BİR YÖNTEM İZLENİYOR? 

Sorun global... Herhangi bir ülke ya da bölge ile sınırlanamaz nitelikte. Bu yüzden özellikle yurt dışıyla, uluslararası düzeyde çalışan, hizmet alan, hizmet veren, ödeme gönderen, ödeme alan tüm şirketlerin, kurumların konuyu en öncelikli noktaya taşıması şart. 
Teknolojinin takip edilemeyecek bir süratte ilerlemesi nedeniyle siber saldırı yöntemleri de sürekli gelişiyor. Özel sektörde, özellikle şirketlerin satın alma, ithalat, ihracat ve mali işler vb. departmanları ile şirketlerin üst düzey yöneticileri kanmaya ve mail açmaya, link tıklamaya hâlâ devam ediyor... 'CEO Fraud' ya da 'Whaling Attack yeni tür sosyal mühendislik alanı olarak (kandırmaya dönük siber hareketler) gelişiyor. Peki, şirketlere yapılan ataklarda izlenen yöntem genel olarak nasıl ilerliyor? Yazışmalar, dikkatsizce tıkanan siteler vb. sayesinde sisteme sızan kötü niyetli kişiler, bir süre yazışmaları takip ederek tarafların rol, sorumluluk ve alışkanlıklarını öğrenmeye çalışıyor. Daha sonra da yazışma arasına girerek kopyalanmış e-posta adresi üzerinden istediği kişiye hiç şüphe uyandırmayan ve içerik olarak alışıldık ve doğru olan ama aslında hileli yeni talimatlar vererek dolandırmaya çalışıyor. 


SİBER TEHDİTLERE HAZIRLIKLI 
OLMAK VE ŞİRKETİNİZİN 
TEKNOLOJİK GÜVENLİĞİNİ 
SAĞLAMAK ADINA NELER 
YAPILMALI? 

> Siz, tüm önlemleri almış olsanız dahi iş yaptığınız kurumlar almamış olabilir. Ve bu kaçınılmaz olarak sizi de etkiler. Bu nedenle karşı tarafın siber güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığından emin olun. Sözleşmelerinize her iki tarafın da siber güvenlik açısından gerekli ve yeterli önlemi alacakları şartını ekleyin. 


> Sözleşme bedellerinin ödenmesinde akreditif ödeme yöntemini tercih etmeye gayret edin. Çünkü bu, siber güvenlik ihlalinde tarafların zarar görmesi ihtimalini büyük ölçüde önler. 


> Sözleşme bedellerine ilişkin ödemeler 'Mail Order' veya 'SWIFT” transferi ile yapılma zorunda ise ödemenin, her iki taraftan da en az iki yetkili ile kontrol edildikten sonra gerçekleştirilmesi yararlı olacaktır. 


> Ödeme yöntemlerinde, ödemeye ilişkin şartlarda, bilgilerde, banka veya banka hesabı gibi herhangi bir değişiklik yapılmasını isteyen, bildiren e-posta veya faks mesajları, ödemeden önce mutlaka geleneksel yöntemlerle (telefon, faks vb.) teyit edilmelidir. 


> Uluslararası bir para transferi sırasında oluşan siber güvenlik ihlallerinde çok hızlı hareket etmek ve ilgili bankalar ile de yakın iletişşmde bulunmak gerekir. Yurt dışı para transferleri ile yurt dışı alacaklar- da yargı yeri sorunu olsa da hızlı hareket ederek, tercihen aynı gün ilgili mahkeme kanalı ile bir tedbir kararı alınması transfer edilen paranın hareketinin önlenmesini ve sonrasında takibi açısından son derece önemlidir. 

İçeriği oluştururken yardımlarını esirgemeyen Moral & Partners'a çok teşekkür ederim. 
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SADECE ÖĞRENCİLERİN 
VE YENİ MEZUNLARIN 
DEĞİL, İŞ HAYATINDA 
OLAN KİŞİLERİN DE 
GELİŞİMLERİNE KATKI 
SAĞLAYACAK ORTAMLAR OLUŞTURMALIYIZ. 

ÜST DÜZEY 
YÖNETİCİLERDEN TUTUN, 
UZMAN YARDIMCISINA 
KADAR HER SEVİYEDEN 
ÇALIŞANIN KENDİ 
ALANINA GÖRE 
ÇALIŞMALAR 
YAPABİLECEĞİ PROJELER GELİŞTİRMELİYİZ 
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Abdulkadir Karagöz / Mental İK & Danışmanlık Kurucu Ortağı 


Eğitim hayatı süresince öğrenci toplulukları, kulüpler, sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak yer alanlar ve staj programlarına katılanların, iş hayatına atıldıklarında akranlarına oranla daha kısa sürede uyum sağladığı görülüyor. Öğrencilerin yaptıkları ve katıldıkları bu çalışmalar, mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor ve iş hayatında karşılaşabilecekleri durumları önceden deneyimleyebileceği bir simülasyon haline getiriyor. Alanlarıyla ilgili olarak aldıkları teorik eğitimleri, sunulan ortam sayesinde uygulama şansı buluyorlar. Böylelikle iş planlama, geliştirme, uygulama, sonuçlandırma, raporlama, kriz yönetimi, etkili iletişim, takım çalışması ve proje geliştirme gibi iş hayatında anahtar nitelikte olacak yetkinliklerini geliştiriyorlar. 
Şirketler, işe alım süreçlerinde daha önce bu ve benzeri çalışmalarda yer alanların daha başarılı olduğunu dile getiriyor. Yani bu programlara katılanlar, katılmayanlara oranla iş hayatına 1-0 önde başlıyor. Öğrencilerin bu tür aktivitelere katılmalarını her fırsatta dile getiriyoruz. Bunun yanında sivil toplum kuruluşları ve öğrenci kulüplerinin yaptıkları projelere destek olarak daha çok öğrenciye ulaşabilecekleri ortamlar oluşturuyoruz. Ancak ülkemizde 7 milyon üniversite öğrencisi var ve bu tür çalışmalardan tüm öğrencilerin haberdar olmasıyla birlikte dahil olabilecekleri uygun programların da geliştirilmesi gerekiyor. 


İNSAN KAYNAĞIMIZIN NİTELİĞİNİ ARTIRMALIYIZ 

Sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve öğrenci topluluklarının yaptığı çalışmalar ihtiyaçlarımıza bir noktaya kadar cevap verse de yeterli düzeyde değildir. Bu sebeple şirketler de mezunlar ve henüz eğitimine devam eden öğrencilere yönelik olarak geliştirdiği projeleri çeşitlendirmelidir. Çünkü geliştiren, üreten ve büyüyen bir işletme olmak istiyorsak, 
insan kaynağımızın niteliğini artırmalıyız. 7 
milyon üniversite öğrencisinin tamamına ulaşamasak bile ortaya koyacağımız irade 


TÜRKİYE'NİN YETENEĞİ 


ile önemli bir bölümünün mesleki gelişimine katkı sağlayabiliriz. Böylelikle iş hayatına atılan öğrencilerin daha deneyimli ve birikimli olmasını sağlayarak iş dünyasının nitelikli personel ihtiyacını giderebiliriz. Bu doğrultuda, öğrencilerin üniversite birinci sınıftan itibaren katılabilecekleri yetenek programları geliştirmeliyiz. Bu çalışmaları sistematik bir şekilde kurgulamalı ve oluşturulacak ortama dahil olmak isteyen tüm kurumları ve şirketleri sürecin içerisine almalıyız. İş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu alanları önceden belirleyerek, planlı bir şekilde üniversite birinci sınıftan başlayarak öğrencilerin dil eğitimlerine destek olarak, yurt dışında eğitim almalarına imkan tanıyarak dil becerilerini geliştirebiliriz; devam eden yıllarda mesleki eğitim programları, kısa ve uzun dönem staj programlarıyla gelişimlerine katkı sağlayabiliriz. Ayrıca bu destek programlarını öğrencilerin genel yeteneklerine ve sosyal becerileri- ne göre de gerçekleştirebiliriz. 


UZUN VADELİ HAYALLER 
KURULMALI 

Sadece öğrencilerin ve yeni mezunların değil, iş hayatında olan kişilerin de gelişimlerine katkı sağlayacak ortamlar oluşturmalıyız. Üst düzey yöneticilerden tutun, uzman yardımcısına kadar her seviyeden çalışanın kendi alanına göre çalışmalar yapabileceği projeler geliştirmeliyiz. Böylelikle hem şirketlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel yetiştirilecek hem de mevcut çalışanlarının gelişimine destek sağlanacaktır. İş dünyasında büyük, küçük fark etmeksizin tüm şirketlerin kendi imkanları ölçütünde düzenlediği eğitim ve yetenek projeleri bulunuyor. Bunların bazıları planlı ve sistematik bir şekilde yürütülse de, çok büyük bir kısmı plansız bir şekilde yürütülüyor. Bu durum da ciddi bir maliyeti beraberinde getiriyor. İş dünyası olarak fotoğrafa daha geniş çerçeveden bakmalı; yetkinlikleri ve yetenekleri önemsemeli; uzun vadeli hayaller kurmalıyız. 


ANADOLU YAKASI'NIN 
EN DEĞERLİ LOKASYONUNA 


KİM DAHA DA DEĞER KATABİLİR? 


O projenin arkasında Türkiye'yi eşsiz yaşam standartları ve gerçek kalite ile tanıştırmış deneyimli bir marka varsa; o bölge, finans ve ulaşım açısından İstanbul'un tam kalbinde er alıyorsa ve bu sayede hep değer kazanacaksa, o zaman yanıt tek: MESA. 


K D Z 4449366 mesa? 
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BİLGİ EKONOMİSİ ÇAĞI 


Serhat Özeren / serhatozeren©tbpnet.org/ ©serozeren 


TEKNOLOJİ SON İKİ 
YILDIR DURAĞANLIĞINI 
ATMIŞ VE ÇOK DAHA 
DEĞİŞİK BİR HIZLA 
GELİYOR. BÜTÜN 


BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN. 


YENİ DÜNYAYA GÖRE İŞ 
YAPIŞ BİÇİMİNİZİ 
PLANLAYIN VE 
KENDİNİZİ YENİ FIRSAT 
VEYA TEHDİTLERE 
HAZIRLAYIN. GELECEK 
TAHMİNİNİZDEN DAHA 
HIZLI GELİYOR. 
ÖZELLİKLE DE 5G İLE 
GELİYOR. DEĞİŞİM 
BAŞLIYOR... 
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Dünya mobil telekomünikasyon devlerinin yer aldığı, Barselona'da düzenlenen Mobile World Congress (MWC 2018) kongre ve fuarında teknolojinin geldiği noktanın nabzını tutmaya çalıştım. Endüstri liderlerinin, global markaların ve teknoloji 
şirketlerinin bir araya geldiği etkinlik, 4 
gün boyunca sayısız duyuruya tanık oldu. 
Özellikle yapay zeka, mobil nesnelerin interneti (loT) ve 5G alanında önemli yenilikler sergilendi. Ouyalcomm'un gerçekleştirdiği 5G simülasyonlarının sonuçları, gelecekte mobil internetin bugünkünden çok daha yüksek bir hıza ulaşabileceğini gösteriyor. Simülasyon sonuçları, mobil indirme hızının Frankfurt'ta 8 Mbps'den 
100 Mbps'ye, San Francisco'da ise 10 
Mbps'den 186 Mbps'ye yükseleceğini gösterdi. 2018 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2018) 5G teknolojisinin gerçek dünya koşullarındaki simülasyon sonuçlarını paylaşan Oualcomm testlerine göre, Frankfurt kentinde gezinme hızı ortalama 4G kullanıcısı için 56 Mbps'ye, 5G kullanıcısı içinse 490 Mbps'ye kadar yükseliyor. 
Gezinme için yanıt oranlarında da yedi katlık bir artış gözlemleniyor. Simülasyon sonuçlarına göre, kullanıcıların yüzde 90'ı LTE'de 8 Mbps indirme hızı görürken, 5G ile bu hız 100 Mbps seviyesine çıkıyor. 


GSMA MOBİL EKONOMİ RAPORU 

Etkinlik kapsamında yayınlanan GSMA Mobil Ekonomi raporu, uzmanların mobil pazarın yakın ve uzak geleceğine dair öngörülerini bir araya getirdi. Rapora göre, 4G ve 5GB iletişim ağlarının artışının önümüzdeki yıllarda hız kazanması bekleniyor. Günümüz küresel iletişim ağının 
yüzde 29'unu oluşturan 4G'nin 2025 
yılında yüzde 53'ünü oluşturması bekleniyor. İlk ticari ağlarının, bu yıl kurulması beklenen 5G'nin ise 2025 yılına gelindiğinde küresel mobil iletişimin yüzde 14'ünü sağlayacağı tahmin ediliyor. Ana- 


BARSELONA'DA MOBİL DÜNYA 
KONGRESİ 2018'DEN NOTLAR 


listler, nesnelerin interneti akımının akıllı evler, akıllı binalar ve akıllı şirketler için geliştirilecek çözümlerle yaygınlaşmaya devam edeceği görüşünde. GSMA uzmanlarına göre, internete bağlı nesnelerin sayısı 2017 ile 2025 yılları arasında üç kat artarak 25 milyara ulaşacak. Raporda, ayrıca günümüzde 23 GSM operatör tarafından, NB-loT ve LTE-M standartları kullanılarak kurulan 38 ticari nesnelerin interneti ağı olduğuna dikkat çekiliyor. 
Küresel mobil abonelerin sayısı geçtiği- 
MİZ yıl 5 milyarı aştı ve uzmanlar 2025 
yılında bu sayının, 5.9 milyara (Dünya nüfusunun yüzde 71'i) ulaşacağını tahmin ediyor. 2025'de telefonlarını kullanarak 
internete bağlanacakların sayısının ise 5 
milyar olması bekleniyor. 2017 yılında mobil internete bağlı abonelerin sayısı 3.3 milyar olarak ölçülmüştü. Yeni telefon bekleyenlere kötü haberim var. Maalesef yeni çıkan modeller eskilerine göre çok az değişikliğe sahipler. Değişikliğin az olmasının, yeni telefon alımlarını nasıl etkileyeceğini ise zamanla göreceğiz. 
Teknoloji dünyasının en sıkı rekabetlerinden birisine ev sahipliği yapan akıllı telefon pazarında iddiasını sürdürmek isteyen firmaların, yatırımlarını artırması gerekiyor. Pazarın sürekli artan rekabeti ve yatırım gereksinimleri nedeniyle gelecekte yalnızca birkaç telefon üreticisinin kâr edebileceğini düşünüyorum. Akıllı telefon pazarında yüzde 10'dan az pazar payına sahip olan firmaların hepsi zarar ediyor. Önemli gelişmelerden biri de insansız araçlar olacak. 5G teknolojisiyle beraber artık bu araçları daha çok görüyor olacağız. Ayrıca yapay zeka ile yönetilen robotlar, iş dünyasına hızlı bir giriş yapmayı planlıyorlar. Yapay zeka hayatımızın tam ortasında olacak. Bu teknolojiler hayatımızı kolaylaştırırken, aynı derecede bizleri tembelliğe itecek ve gerçek hayattan soyutlayacak. Dikkat... 


© GELECEĞİN 
SÜRÜŞ TEKNOLOJİSİ 


Pilot Assist* özelliği, 

Yalın iç tasarımı ve hayatınızı kolaylaştıran Sensus Connect sistemi ile Volvo S90 beklentilerinizden fazlasını karşılamaya hazır! 
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*Pilot Assist yarı otonom sürüş özelliğidir ve standart olarak sunulmaktadır. Sistem özellikleri için web sitemizden veya size en yakın yetkili satıcımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. 
Volvo S90 yakıt tüketimi 2,0-7,3 1t/100 km ve ortalama CO, emisyonu 46-167 g/km'dir. 


Service Volvo Car | Volvo Car Volvo Car VOLVO CAR PRIME 


Goople Play volvocars.com.tr | facebook.com/ VolvoCarTurkey | twitter.com/ VolvoCarTurkey | instagram.com/volvocarturkey | Volvo Car Asistans 444 48 58 


by Volvo Garanti Finance Kasko 


ne iş 


CORTEX ŞİRKETLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA TOLGA 2 
DEMİRCİ, GANASSINI GROUP GEO GİUSEPPE GANASSINI, AYŞE TOLGA 


mu KOZMETİK 


Heyecan veren bir seri 

Japon menşeli 

Miniso, birçok ünlü markaya hizmet veren 
İtalyan kozmetik üreticisi Intercos iş birliğiyle Mini 
Poni serisini yarattı. Ten, dudak ve göz makyajı da dahil olmak üzere 3 kategoride toplam 37 üründen oluşan seride, özgün renk seçimleri göze çarparken, ten ürünlerinde kapatıcılığın yanı sıra yoğun nemlendirme özelliğine odaklanıldı. Hem ürünleri hem de ambalaj tasarımla- 


serisinin en iddialı ürünü: 
Magic Candy Lipstick. 
Dudağın PH seviyesine göre pembe, kırmızı ve turuncu gibi renkler alan dudak balsamı, dudak parlatıcısı ve rujun mükemmel bir birleşimi olan ürünün 
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İtalyan 
- Ganassini, 
Türkiye'de 


Havacılık sektöründe faaliyet gösteren 


© Cortex, İtalyan natürel dermokozmetik şirketi 
Ganassini Group ile iş birliği yaparak dermokozmetik 
© sektörüne adım atıyor. 

* Temmuz 2017'den bu 

* yana Ganassini bünyesin- 

© deki birtakım ürünleri Türk pazarına taşıyan Cortex Pharma'nın hedefi ise doğal güzelliği doğal içerikli ürünlerle korumak için (| 
* ihtiyaç duyulan ve dermorıyla dikkat çeken Mini Poni sunan markaları çatısı altın- 
“da birleştirerek, 5 yılın 

* sonunda pazarın yüzde 25'inesahipolmak.Bu 

* sürede hızlı büyüme kay- 

: deden Cortex Pharma, 7 
ayda Türkiye genelinde 
200 eczaneye ulaştı. 

her rengi de farklı kokuyor. 


kozmetik tedavi desteği 


5 ISIRGAN OTU EKSTRELİ 
KLORANE KURU ŞAMPUAN 


- Adrenaline 
: davet ediyor 


(3) Yaratıcısı ve vizyoneri Nicole Mather'in 


hayal gücü ve dünyaca 

© ünlü parfümör Mark 
Buxton tarafından tasarlanan House of Sillage'ın, her biri kendine özgü esin kaynağı kokularına bir yenisi eklendi; HOS N.004 
: Zamansız maskülen tarzın e sembolü HOS N.OO04, adrenalin ve heyecan duygularını ön plana çıkaran 


kokusuyla alışılagelmiş 


kuralları yıkmaya geliyor. 

* İtalyan bergamotule 
Fransız lavantalarının kendilerine has hoş kokularının bir araya geldiği HOS 
“NOW, paçuli ve vanilyanın eşsiz aromalarıyla harman- 
* lanıyor.Lüksvegüçkavramlarını öne çıkarmak için tasarlanmış bu koku, adrenalini seven erkekleri yörüngesine davet ediyor. 


 Dahafazla pigment, daha zengin renkler 


(a) Tamamen yenilenmiş formülü 


ayesinde en zengin enkleri ortaya çıkaran 
NARSIssist Wanted 
Eyeshadow Palette ile anışın. Formülündeki, yenilikçi, pudra ve likit birleşme özelliği, renkleri yoğun ve canlı bir şekilde yansıtıyor. 12 farkl ondan oluşan far paleti yumuşak mat bir görünümün yanı sıra atenimsi ve ışıltılı metalik bitiş de sağlıyor. Daha azla dikkat çekmek için birden fazla yol var. 


- Cabuk yağlanan 
: saçlara 


(5) Isırgan Otu Ekstreli 
: Klorane Kuru 


Şampuan, Klorane 

* Laboratuvarları'nda gelişti- 
* rilen yepyeni formülüne, 

© mineral pigmentler entegreedilerek çok yağlı saçlar için uygun bir hale getirildi. 
Çok yağlı saçlara birkaç 

* dakikada gerekli hacmi ve tazeliği ortaya çıkarır. Pratik bir çözümle, 2 dakikada 

< saçlara yeni yıkanmış, taze ve hacimli bir görüntü verir ve yağ dengesini sağlar. 

* Saçta kolayca emilen 
Isırgan Otu Ekstreli Klorane 
Kuru Şampuan, saça sinen 
* kötü kokuları da gidererek, havalıve taze bir görüntü elde edilmesine yardımcı 

£ olur. Isırgan Otu Ekstreli Klorane Kuru Şampuanı, 

* saçınıza sadece hacim ve şekil vermek için de kulla- 

: nabilirsiniz. 
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Çocuklarımız ideal sıcaklıktaki odalarında rahatça 


oynarken güvenli bir gelecek de onları bekliyor. ma Binalarda daha az enerji tüketmek hem ülke ekonomisine hem de çevreye katkı is anlamına geliyor. Dijital çözümlerimiz, bina kontrol ve otomasyon sistemlerimiz ve A 


saha ekipmanlarımız sayesinde binalarda 9040'a varan enerji tasarrufu sağlıyoruz. 


İşte yaşam için yenilikçi zeka... 


siemens.com.tr/yasamicinyenilikcizeka 


mı OİL )A 


Körfez bölgesinin yeni yıldızı 

35 yıldır Orta Doğu 

ve Körfez bölgesinde varlığını sürdüren Pınar, Körfez bölgesinde yer alan bazı ülkelerde pazar payını yüzde 60'ın üzerine çıkartti. 25'ten fazla ülkeye ihracat yapan Pınar, özellikle yakın coğrafyada bölgesel güç olma yolunda hızla 
ilerliyor. 185 ülkeden, 5 
binin üzerinde şirketin ürünlerini sergilediği 
Gulfood Fuarı, uluslararası perakende ve gıda hizmetlerindeki trendlerin de belirleyicisi konumunda bulunuyor. 
Fuarda Pınar'ın en çok dikkat çeken ürünleri, bu bölgeye özel üretilen Pınar Çikolatalı Labne, Pınar 
Uzun Ömürlü Süzme 
Yoğurt, Pınar Krem Peynir ve Pınar Premium Süzme 
Peynir oldu. 
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Yüzde 45 fındık 


Yüzde 100 doğal 


içeriği, özenle seçilen | özel Sagra fındıklarından gelen lezzeti ve yoğun 

* kıvamıile SarelleFındık 
Ezmesi damaklarda benzersiz bir tat bırakıyor. 

© Sarelle Fındık Ezmesi sadece kahvaltıda değil, günün 
* heranında yeniyor. Üstelik hemsimit, pişi, pide gibi 

© yerel lezzetlerin hemde waffle veya meyvenin yanında iyi gidiyor. Cam kavanozunun içinden yemenin de tadı bir başka oluyor. Sarelle severler diledikleri heryerde bu keyfin tadını çıkarıyor. 2016- 
2017'nin Superbrand'i seçilen Sarelle'nin yüzde 

© 45 oranındafındık içeren 

* SarelleFındık Ezmesi'nin 

© içinde trans yağ, koruyucu ve renklendirici maddeler, sentetik aroma ve glukoz şurubu bulunmuyor. 


SARELLE P 


3 FRESA 


ii - 
EXTRA 
Me oi 


5 NESCAFE GOLDE 


“ Enerjiniz 

: hiç düşmesin 
Meyve aromalı maden suyunun öncüsü Freşa Extra 

* Vitaminli, meyve aromalı maden suları kış aylarında 
© vücudunuzun en büyük koruyucusu olmaya aday. 
© Freşa, dünyanın en sağlıklı ve yararlı 

* içeceklerinin başında gelen maden suyuna extra vitamin ekleyerek, 

© dahada sağlıklı bir hale dönüştürüyor. Vitamin B6,folikasit, biotin, vitamin B12 gibi vitaminlerin yer aldığı 
Freşa Extra Vitamin serisi 
* vücudunuzun günlük 

* vitamin ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. 

* Serininelma,narve mandalina olmak üzere üç farklı seçeneği bulunuyor. 


“ Orta Doğu'da büyümeye devam 
Meyve ve sebzelerin en saf ve doğal 

halinden gıda ürünleri ve meyve suyu üreten Tamek, 
2017 yılında Orta Doğu 
Bölgesi'ne yaptığı ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 
30 artırdı. Bölgede Irak, 
Katar, Libya ve KKTC başta olmak üzere 11 ülkeyle yakın ticari ilişkileri bulunan marka, 2018 yılında ise bölge ihracatını, 2017'ye oranla yüzde 20'nin üzeinde artırmayı hedefliyor. 
Tamek'in Orta Doğu pazaına ihraç ettiği ürünlerin yüzde 80'e yakınını meyve uyu, yüzde 20'sini ise gıda ürünleri oluşturuyor. Orta 
Doğulu tüketiciler özellikle mango, portakal ve karışık 
nektarları ve yüzde 100 

elma suyunu tercih ediyor. 


Daha zengin, daha gold 


Yenilenen Nescaf& 
Gold ile kahve keyfi- 


ne taptaze bir soluk geli- 

: yor. Kahvetutkunlarının yaşam stillerinin daha seç- 

© kin deneyimlere doğru 

© gelişmesinden yola çıkıla- 

“ rak yenilenen Nescafe 
Gold, daha zengin kahve 

© kokusu ve ideal dolgunluk- 
“ta tadıyla daha da rafine zevklere hitap ediyor. 

» Nescaf& Gold'un premium ambalajıyla görünümü, 

© üretim teknolojisi ilede 

* harmanı yenilendi. Yeni 

© Nescaf& Gold'un farkı, içindeki taze kavrulmuş ve 

© öğütülmüş kahve çekirdek- 
* lerinden geliyor. Yüksek rakımlarda yetişen üst kali- 
© te Arabica çekirdekleri, orta seviyede kavrulduktan sonra 10 kez daha ince 

© öğütülerek hazır kahve ile bir araya getiriliyor. 


İSTANBUL 
TOWER 205 
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BAZI BİNALARIN ADRESİNİ 
TÜM DUNYA BİLİR... 


İkonik binaların mimarı << Win tasarladığı İstanbul Tower 205, high-tech özellikleri ile standartları belirleyen eşsiz bir proje. 


Levent'te en değerli lokasyonda. 


ld, di "NN 


istanbultower205.com 


444 2053 


Yeni Audi A8'in tüm kontrolleri 


Yeni Audi A8 3.0 
(O) TDI motor seçeneğiyle 2018'in ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunuluyor. Yeni Audi 
A8'in arka koltuğunda bulunan ve bir akıllı telefon boyutlarındaki dokunmatik kumanda ile, arka koltuktaki yolcular ortam aydınlatmasından bilgieğlence sistemine, koltukların masaj özelliğinden havalandırmaya kadar otomobilin birçok özelliğini kontrol edebiliyor. En prestijli ve konforlu yerin arka sağ koltuk olduğu otomobilde, özellikle arka 


için yakın geçmişte, konsept otomobillerde görülen özellikler hayata geçirildi. 
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- Rolls-Royce 
- Phantom Vili 


Geçen yıl Londra'da 
(2) görücüye çıkan yeni 
© Rolls-Royce Phantom Vi Türkiye'de ilk kez sergilendi. Fiyatı 1 milyon 406 bin 
* Euro (6 milyon 545 bin TL) 
© olanaracın Türkiye ön siparişleri ise 2019'a kadar dolmuşdurumda. Bir 

© Phantom Vll için şu anda sipariş verildiğini düşünürsek araç 6 ay sonra sizin oluyor. Phantom, markanın duyurduğu üzere tamamen yeni, alüminyum yürüyen aksam üzerine oturtulmuş ilk model. Araç 
© daha sağlam, hafif ve ses- 

* siz. Eskisine göre yüzde 30 
* dahadinamikolan yeni koltuktaki yolcuların rahatı : 
- foru sağlıyor. Bütünüyle yeni 6.75 litrelik ikiz turbo 
V12 motoru, Phantom'un 
* kalbinin atmasını sağlıyor. 


Phantom iyi bir sürüş kon- 


3 HONDA SATIŞ VE PAZARLAMADAN SORUMLU 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CEM ÖZÜTOK 


5 MERCEDES A-SERİSİP 


- Honda 'güvenli motosiklet 


(3) Honda Satış ve 
: Pazarlamadan 
£ Sorumlu Genel Müdür 


: Yardımcısı Cem Özütok, 
“2015 ve 2016'nın 


ardından 2017 yılında da 


* gerçekleştirdiğimiz 29 
* bin 796 adetlik satış ile 
: Türkiye motosikle pazarındaki liderliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz" diyor. Uzun dönem stratejisini 
Türkiye'de 'sağlık 
: motosiklet kültürü'nü 
: oluşturmak üzerine 
* kuran Honda, 2018'de piyasaya süreceği 9 yeni modelve güvenli sürüş faaliyetleriyle tehlikeli 

£ algısını kırarak motosiklette güvenlik 

: bilincini yaymayı amaçlıyor. 


- Karşınızda yeni 


(4) Kısa süre önce X3 modelini yenileyen marka şimdi de yeni X4'ü yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni bir tasarıma, eknolojilere ve yeni boyutlara kavuşan ikinci nesil X4, Cenevre 
Otomobil Fuarı'nda ilk kez ergilenecek. İlk neslin coupe formunu aynen koruyan X4, buna karşılık yeni boyutlarının da etkiiyle artık daha orantılı bir asarım sunuyor. Full LED arlara, aktif hava girişleri- ne ve ince tasarımlı stopla- a sahip olan otomobilin portif görünüm açısından da eli yine oldukça güçlü. 
Büyüyen boyutlara rağmen önceki modelden 50 
kg daha hafif bir gövdeye ahip olan yeni X4'ün ön:arka ağırlık dağılımı ise 


: 50:50 olarak ayarlanmış. 


Yeni A-Serisi 


Xx Mercedes-Benz yepyeni bir tasarıma 


: veiddialı teknolojilere sahip olan yeni A-Serisi'ni 
* tanıttı. Daha kaslıbir görü- 
: nüm sunan otomobil, arkadan da artık daha agresif bir tasarıma sahip. 
 A-serisinin kabini de yepyeni bir ortam sunuyor. 

* Markanın yapay zeka tek- e nolojisine sahip yeni nesil MBUX bilgi-eğlence sistemiyle donatılan ilk 

: Mercedes-Benz modeli 

© olan A-serisi, ayrıca isteğe bağlı olarak dijital göstergepanelidesunuyor. 

* Benzinli ve dizel motor seçeneklerine sahip yeni 

* A-Serisi önden çekişli olarak sunulacak. Ayrıca dört tekerlekten çekişli bir 
 AMATIC versiyonunun da olacağı belirtiliyor. 


Bu büyük taraftara, || bee | çikygjaln buyuk ekran yakışır. a 
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LİMAK ME KURULU BAŞKANI EBRU ÖZDEMİ 


a 


Netaş'tan 3'üncü 
Havalimanı için bir anlaşma daha 


Netaş, İstanbul Yeni 
(1) Havalimanı'nın IT altyapısın- da kullanılacak Türkiye'nin en büyük kesintisiz veri merkezi bulut otomasyon sistemlerinden birinin kurulumu gerçekleştirmek, üç yıl işletmesini sağlamak ve beş yıl bakım-onarım hizmetlerini tedarik etmek üzere İGA'yla toplamı 
10.75 milyon Euro olan projenin ilk aşaması olan 7.9 milyon Euro tutarındaki kurulum ve tedarik sözleşmesini imzaladı. Yeni Havalimanı içinde çalışacak olan tüm kuruluşlar da Netaş'ın kurup, işletmesini sağlayacağı IT altyapısı üzerinden hizmet alacak. Netaş CEO'su Müjdat Altay, “Tüm iş ortaklarımızla beraber ve Türkiye'nin ilk özel telekom Ar-Ge'sine sahip olma kültürünün getirdiği sürekli inovasyon anlayışımızla İGA'ya, İGA'dan hizmet alacak kurumlara ve yolcularına en iyi hizmeti sunacağız” dedi. 
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- Zülfikarlar Holding'e 

: 222 milyon 

: dolarlık kredi 

O Zülfikarlar Holding ile 
Türkiye İş Bankası, TSKB ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) oluşan konsorsiyum arasında İş Yatırım danışmanlığında 92 milyon dolarlık kısmı satın alma kredisi 

* olmak üzere toplam 222 milyon 

: dolarlık kredi anlaşması düzenle- 
£ nen bir törenle imzalandı. 
Zülfikarlar Holding, bu kredinin Türkiye İş Bankası, TSKB ve EBRD'den alınan 92 milyon 

* dolarlık kısmını 2017'de bünyesi- 
£ ne kattığı Türkiye Petrolleri'nin (TP) satın alma işleminin tamamlanması, Türkiye İş Bankası ve 

* TSKB'den alınan kalan tutarını ise aynı şirketin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla kullanacağı- 
£ ni açıkladı. TP ve Turkuaz Petrol, 

* 700'üaşkın petrol istasyonu ile halen 100'e yakın dağıtım firması * bulunan sektörde altıncı sırada yer alıyor. 


KİYE $ BANKASI iy 


2 ZÜLFİKARLAR HOLDİNG 


- “EV'ler geleceğin 

: teknolojisini 

: şekillendiriyor” 

(3) Schneider Electric, elektrikli 


araçların şekillendirdiği yeni 


* dünyada sürdürülebilir enerji üretmenin önemini vurguluyor. Bu talep doğrultusunda elektrikli araç (EV kullanımında hızlı bir büyüme söz konusu. 2025 yılı ile birlikte dünyadaki her altı arabadan birinin : elektrikli olacağı tahmin ediliyor. 
Artan talebin elektrik kurumları için büyük bir fırsat olduğunu belirten Schneider Eleciric Enerjiden Sorumlu Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Frederic Abbal, 

* “Dünyanın geleceğini şekillendiren teknolojilerden biri de elektrikli araçlar olacak. EV"lerin şarj istasyonlarına ve diğer temel güç altyapılarına ihtiyacı var ve EV"ler, yenilenebilir güç kaynaklarından 

* enerji sağlamak ve yoğun olmayan * zamanlarda şarj edilirken enerji kullanımını en üst seviyeye çıkar- 

i makiçin elektrik kurumlarına bağlı olacak” şeklinde konuştu. 


Türkiye'nin Mühendis 
: Kızları, Istanbul'da bir 
: araya geldi 

(a) Limak Vakfı, Aile ve Sosyal 


Politikaları Bakanlığı ve 


Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yürü- 
© tülen Türkiye'nin Mühendis 

© Kızları Projesi'nde yer alan bursiyerler üçüncü kez İstanbul'da bir araya geldi. Limak Vakfı Yönetim * Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, bu proje aracılığıyla yarının lider, 

© sorumlu ve duyarlı mühendis 

© kadınlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. “Bu yıl projemiz- de Suriye'den göç etmek 

“ zorunda kalıp, ülkemizde 

* mühendislik eğitimi alan iki öğrencimiz de yer alıyor. Bunun 

© sayısı önümüzdeki yıllarda arta- 

“ cak; çünkü projemiz ülkemizdeki Suriyeli öğrencilerin, Türk toplu- 

“ muile bütünleşmesine yardımcı olmayı ve eğitimlerine devam 

* edebilmeleri noktasında farkın- 

© dalık yaratmayı da amaçlıyor” 

* ifadelerini kullandı. 


İSİNPAŞ 


“YENİ KEŞFİN 


rg . e. 
Zeljko Obradovic 
9 Kez Euroleague Şampiyonu olan ve Euroleague kupasını 
ilk kez Türkiye'ye getiren basketbol koçu 


—S— 


Mi ai 


N 


M GUEEN BOMON 
İn Kalbinde Yaşayın 


/ 


- 


“OUEEN BOMONTI ISTANBUL'UN KRALİÇESİ” İstanbul'un kültür, sanat, eğlence ve entelektüel yaşamına yön veren Taksim, Nişantaşı ve Boğaz semtlerinin yanı başındaki konumuyla Oueen Bol monü, şehrin ruhunu taşıyan çok özel bir pr oje. 


Sizi, premium standartların sunul Iduğu Oueen Bomonlü örnek dairelerini sörmeye davet ddişer Uz. 


Süper Ödeme Planlarıyla 


4.950 TL 


TAKSITLE 


Euroleague b emer Resmi Sponsoru 


NiŞANTAŞI 


4 


> 


HILTON BOMONTİ 


VW. İNTERNATIONAL NUCLEAR POWER PLANTS SUMMIT MUCLEAR POWER PLANT3 EXPO 
MUCLEAR TRADE MATCHMAKING PLATFORM 


mı | AKVİM 


'n Ae “a 
W$ AVRASYA PENCERE, CAM VE KAPI 2018 FUARI M| ei Ni AA A. 


Avrasya Pencere, 
Cam ve Kapı 2018 
Fuarı / 7-10 Mart 

Bu yıl 7-10 Mart tarihleri 
(0 arasında TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde eş zamanlı gerçekleşecek dünyanın ikinci, Avrasya Bölgesi'nin ise en büyük ihtisas fuarı Avrasya Pencere, Cam ve Kapı 2018 Fuarı için hazırlıklar son hız devam ediyor. Fuar, son teknoloji kullanılarak geliştirilen inovasyon harikası ürünlerin ve enerji verimliliği çözümlerinin yer alacağı global bir buluşma noktası olarak göze çarpıyor. Sektör profesyonellerin ajandasında ilk sırada yer alan fuar, dünyanın farklı noktalarından İstanbul'a gelecek olan ım heyetleri ve Avrasya Bölgesi aşta olmak üzere dünyanın dört 


e sektör profesyonelini aynı çatı tında buluşturmayı hedefliyor. 

u yıl dördüncü kez düzenlenecek an etkinlik, camın tasarımı, kullamı ve işlenmesindeki yeniliklere özel bir vurgu yapacak. 


500 v 9200 
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ZİHİNLERİ ETKİNLİĞİ 


- Uluslararası Nükleer 
- Santraller Zirvesi ve 
Fuarı / 6-7 Mart 


Nükleer sanayi, dünyada kurulması planlanan 


: 100'den fazla yeni reaktörle hızla büyümeye devam ediyor. Türk firmalarını da önemli fırsatlar bekle- 

© yen nükleer sanayiyi masaya yatırmak üzere 5'inci Uluslararası 

* Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı, 

* 6-7 Mart'ta Pullman İstanbul 

£ Convention Center'da düzenlenecek. Türkiye, Orta Doğu ve 

* Afrika'nınen kapsamlı nükleer etkinliği olan zirve, nükleer sanayi- 
* ninen önemli oyuncularından olu- 
* şan yaklaşık bin temsilciyi ağırlayacak. Bu yıl zirvenin ilgi çeken başlıklarından biri de güncel * nükleer araştırmalar ve nükleer 

ir yanından gelen 65 binin üzerin- 
* Uluslararası Nükleer Santraller 

: Zirvesi ve Fuarı'nda hem reaktör 

* İşleten hem de bir santral inşaatın- da olması gereken pompadan vanaya tüm alt sektörlerin temsilciileri yer alacak. 


teknolojinin geleceği olacak. 


INPPS 


Mardı 6-7, 2018 


- World Mill 

- Tech Fuarı / 

: 29 Mart-1 Nisan 
(3) Değirmen makineleri ihraca- 


tında dünya ikincisi Türkiye, 


* liderlik için kolları sıvadı. World Mill Tech Fuarı, TÜYAP ile Değirmen ve © Sektör Makinaları Üreticileri 

* Derneği'nin iş birliğiyle 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında TÜYAP 

© İstanbul'da düzenlenecek. Avrasya : bölgesinin yeni buluşma noktası olacak fuarda, Türk firmaları milyon dolarlık anlaşmalara imza atacak. Avrasya bölgesindeki 

? değirmen sektörünü bir araya getirecek olacak fuar, 40 bin metrekare kapalı alanda gerçekleşecek. 
World Mill Tech, tohum üreticilerinden uluslararası hububat ve 

: bakliyatalıcılarına, sivil toplum kuruluşlarından akademisyenlere kadar geniş bir ziyaretçi profilini 

* ağırlayacak. 

Dünyada söz sahibi olan Türk değirmen sektörünün liderliğe 

: yükselmesi için fuar, önemli bir basamak olacak. 


ni am EE ra ai 


3 WORLD MILL TECH FUARI 


. Richard Maloney - 
- Kazanan Ekiplerin 


Zihinleri etkinliği / 
4-8 Nisan 
Çalışan bağlılığı konusunda dünyanın önde gelen uzmanları arasında sayılan ve tüm 


- dünyada hızla düşen çalışan bağlı- 
* lığını artırmak için 'Bağlı İşgücü 


Küresel Hareketi” (Globally 


- Engaged Workforce) hareketini 
© başlatan Richard Maloney, 


2017'nin son çeyreğinde yönetim düşünürleri Brad Sugars, Paul 


* Dunn ve Travis Bell ile birlikte ABD 


uru yaparak, çığır açan metodoloisini tanıttı. Yenilikçi yöntemini anıtmak ve kitabı Kazanan Ekiplerin Zihinleri" (The Minds of Winning Teams) hakkında konuş- 


- mak üzere dünya turunu sürdüren © Richard Maloney, 4-8 Nisan tarih- 


eri arasında Türkiye'ye gelerek nsan kaynakları yöneticileriyle buluşacak. Maloney'in kurucusu olduğu Engage & Grow, çalışan 


« bağlılığı konusunda Türkiye'de de : hizmet veriyor. 


İş Ortağım 


gr Tolga Yaveroğlu 


Partner, Deloitte 


Ekonomiye yön verenler, / i i NN dijital iş ortakları Vodafone'la Geletekeyecan verici. 


Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde buluşu >” Hağıfimısın? 
Gelin, geleceğe beraber yön verelim 


23-24 Mart 2018 KI Vodafone 


(ETKİNLİK 


BUSINESS CUP SAHALARA 
GERİ DÖNÜYOR! 


İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA “ŞİRKETLERİN FUTBOLDAKİ ZİRVESİ” SLOGANIYLA DÜZENLENEN BUSİNESS CUP, YENİ 


SEZONDA REKOR KATILIMIYLA 1 


TEKRARDAN START ALIYOR. 4 


MART'TA BAHAR DÖNEMİ BAŞLAYACAK OLAN BUSİNESS CUP'TA 


TOPLAMDA 100 ŞİRKET TAKIMIN HAFTALIK BÜYÜK FUTBOL ŞÖLE 


TAKIM, TÜRKİYE'Yİ AVRUPA HAL 


N MÜCADELE EDECEĞİ 10 


İ İÇİN HAZIRLIKLAR TAM GAZ 


DEVAM EDERKEN, 'ŞAMPİYONLUK KUPASI'NIN SAHİBİ OLAN SAHA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 
TEMSİL ETME HAKKI KAZANACAK 


012 yılında kurulan Business 

Cup; İstanbul, İzmir ve 

Ankara'da şirket çalışanlarının 

oluşturduğu takımların katıldığı, şirketler arası bir futbol ligi. Bahar ve güz dönemi olmak üzere yılda iki kez düzenlenen Business Cup, sezon başlangıçları öncesinde şirket yetkililerinin ve yöneticilerinin katıldığı görkemli bir kura çekilişi ile yeni sezonlarına başlıyor. 
Sonrasında ise belirlenen gruplardaki takımlar önce kendi şehirlerinin, ardından ise Türkiye'nin en iyi şirket futbol takımı olabilmek için mücadele ediyor. 
Türkiye'yi Avrupa Halı Saha Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyor. 


BAHAR DÖNEMİ 4 MART'TA 
Yılda iki kez düzenlenen, şirket çalışanla-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ŞİRKETLERİN FUTBOLDAKİ 
ZİRVESİ BUSINESS CUP'IN 4 
MARTTA BAŞLAYACAK OLAN YENİ 


SEZONUNDA TÜM PUANLAR TEMA 
VAKFI İÇİN ALINACAK. BUSİNESS CUP'TA ÜÇ İLDE, BU SEZON OYNANACAK OLAN YAKLAŞIK 
260 MAÇTA ALINACAK HER 1 

PUAN İÇİN 1 FİDAN, TEMA VAKFI DERNEĞİ'NE ORGANİZASYON 
KOMİTESİ TARAFINDAN 
BAĞIŞLANACAK 


rından oluşan takımların yarıştığı ve organizasyondaki tüm maçların canlı yayınlandığı, Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı şirketler arası futbol ligi olan Business Cup' ta 2018 Bahar Dönemi başlıyor. 


İstanbul, Ankara ve İzmir'de 4 Mart tarihinde başlayacak olan “Şirketlerin Futboldaki Zirvesi? Business Cup'ta toplamda 100 şirket takımının mücadele edeceği 10 haftalık büyük futbol şöleni için şirket takımları, heyecanlı bir şekilde hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. 
İl şampiyonlarının mayıs ayında konuk edilecekleri Antalya'da düzenlenecek Türkiye finallerinin sonunda ise Türkiye'nin en iyi şirket futbol takımı belirlenecek. 

Türkiye şampiyonu olacak takım, İtalya'da özel olarak üretilen bir metre 
boyundaki el yapımı Business Cup 2018 
Sezonu Şampiyonluk Kupası'nın sahibi olmanın yanı sıra ülkemizi Avrupa'da Avrupa Halı Saha Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanacak. 


BUSINESS CUP'TA 200'ÜN 
ÜZERİNDE ŞİRKET FUTBOL 
TAKIMI MÜCADELE EDİYOR 
Bahar ve güz dönemi olmak üzere yılda 200'ün üzerinde şirket futbol takımı, Business Cup'ta mücadele ediyor. Bu takımlar, etkinliğin başında yapılan kura çekimiyle gruplara ayrıldıktan sonra her pazar Business Cup'ta bir maç yaparak; ilk beş hafta gruptan çıkmaya, ilerleyen haftalarda ise eleme turlarını aşarak il finaline kalmaya çalışıyor. 

Business Cup ayrıca aldığı olumlu geri dönüşlerle de dikkatleri üzerine çekiyor. 
Çalışanların, bünyesinde bulundukları şirket adına mücadele etmeleri, onları şirketlerine duygusal anlamda daha da bağlarken, çalışanlar arası takımdaşlık olgusunun artması da Business Cup'ın sıkça görülen olumlu etkilerinden. 
Maçlardan önce şirketçe yapılan pazar kahvaltıları, hep birlikte maça hareket ve sahadaki takımı destekleyen şirketin diğer çalışanları, şirkette aile ortamı yaratıyor. Etkinliği toplamda 10 büyük ile taşımak ve televizyon kanallarında yayınlanan, Türkiye çapında taraftar kit lesi bulunan bir lig yaratmak, Business Cup'ın en büyük hedefleri arasında bulunuyor. Business Cup'ta üç ilde bu sezon oynanacak olan yaklaşık 260 maçta alınacak her 1 puan için, 1 fidan TEMA Vakfı Derneği'ne organizasyon komitesi tarafından bağışlanacak. 


Sheer 
Driving Pleasure 


Türkiye'nin en büyük BMW Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi Borusan Oto Samandıra açıldı. Geleceği daha yakından görmek, tutkularını harekete geçirmek isteyen herkesi bekliyoruz. 


Borusan Oto Samandıra Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi 
Akpınar Mah. Tuna Cad. Bilim Sok. 144 / 2 Sancaktepe / İstanbul Tel: (0216) 228 80 00 


m, b ROFESYONEL DÜNYA mem 


İSTANBUL BİLİŞİM'E YENİ CEO Türkiye'nin en köklü e-ticaret sitesi olan İstanbul Bilişim, Türk asıllı Alman yatırımcı Ediz Akın tarafından satın alındı. Ediz Akın'ın yeni CEO olması ile birlikte markanın değeri ikiye katlanırken Akın, 2018 yılında açılacak yeni mağazalarla birlikte 10 milyon TL'lik bir yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. Akın, “Yeni dönemde markamız için birçok değişiklik kapıda. Öncelikli olarak satış sonrası hizmet kalitesini daha da artıracağız. Ankara ve İzmir başta olmak üzere İstanbul Anadolu yakasında yeni mağazalar açacağız” şeklinde konuştu. 


ÇALIK ENERJİ'DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ Çalık Enerji Genel Müdürlüğü'ne, Çalık Holding iştiraklerinden Yeşilırmak Elektrik Dağıtım'da 2016 yılından bu yana genel müdür olarak görev yapmakta olan Rıdvan Aktürk atandı. Enerji sektörünün elektrik üretim, iletim ve dağıtım elemanları ve sistemleri alanında mühendislik, tasarım, imalat ve uygulama; petrol ve gaz alanında büyük ölçekli taşıma, işleme, depolama ve ticaret konularında 25 yılı aşkın süredir deneyimi bulunan Aktürk, 2006 yılında Çalık Enerji'ye katıldı. Aktürk, aynı zamanda Çalık Grubu'nun enerji şirketlerinde yönetim kurulu üyesi. 


TÜRK HENKEL'DE ÜST DÜZEY ATAMA Henkel Macaristan Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Güray Yıldız, Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak atandı. Yıldız, yeni göreviyle ilgili olarak, “Yaklaşık 20 yıl önce satış temsilcisi olarak başladığım şirkete genel müdür olarak atanmak son derece gurur verici. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi olarak son yıllarda ortaya çok başarılı sonuçlar koyduk. Şimdi de bu sonuçları daha da geliştirmeyi ve Henkel'in global 
2020 hedeflerine maksimum katkıyı 
sağlamayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu. 


EDİZ AKIN 


ÇALIK ENERJİ GENEL MÜDÜRÜ 
RIDVAN AKTÜRK 


MAY SİBER TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRÜ 


İLKEM ÖZAR JB 


MAY SİBER TEKNOLOJİ'DE 


TÜRK HENKEL ÇAMAŞIR VE 
EV BAKIM GENEL MÜDÜRÜ 
GÜRAY YILDIZ 


SİKA ORTADOĞU BÖLGE MÜDÜRÜ 
B BORA YILDIRIM JE 


ÖZAR DÖNEMİ 
Türkiye'nin lider siber güvenlik şirketi May Siber Teknoloji, 2018 yılına yeniden yapılanarak başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, şirketin tüm hisselerini 19 Ocak tarihinde devralarak tek hissedar oldu. Ayrıca uzun dönem stratejilerini gerçekleştirmek amacıyla şirketin kurumsal yapısında da değişikliğe gidildi. 
Bu değişiklik çerçevesinde, May Siber Teknoloji Genel Müdürlüğü'ne sektörün önemli isimlerinden İlkem Özar getirildi. 
Özar, sektörde 20 yılı aşkın ulusal ve bölgesel deneyime sahip bir isim. 


32 www.platinonline.com 


YILDIRIM, SİKA'DA 'EMEA BÖLGESİ'Nİ YÖNETECEK 
Yapı kimyasalları ve endüstriyel yapıştırıcılar sektörünün dünya lideri İsviçre merkezli Sika Grubu, 2009 yılından bu yana Sika Türkiye Genel Müdürlüğü'nü yürütmekte olan Bora Yıldırım”ı, 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Orta Doğu Bölge Müdürü olarak atadı. Yeni görevini Sika Türkiye ofisinden yürütecek olan Bora Yıldırım bu atama ile birlikte, Sika global yapılanması içerisindeki en büyük bölge olan ve 60 ülkeyi kapsayan EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesi su yalıtımı hedef pazar müdürü sorumluluğunu da üstlenecek. 


Şimdi dünyanın en fazla ülkesine, uzun menzilli, tam 102 ton kapasiteli 
2 yeni Boeing 777F uçağımızla ulaşabileceksiniz. 


TURKISH 


0 


(EMTİA PİYASASIJ 


EMTİALARDA 2018'DE 
İBRE HANGİ YÖNÜ 
GÖSTERECEK? 


2017 YILINDA METAL VE ENERJİ BAZLI EMTİALAR KAZANDIRIRKEN, PAMUK DIŞINDAKİ TARIMSAL 
EMTİALARDA GERİLEMELER GÖRÜLDÜ. PALADYUM GETİRİDE BİRİNCİ OLURKEN, ŞEKERİN İSE TADI TUZU KAÇTI.. BU YIL ÖZELLİKLE FED'DEN GELECEK FAİZ AÇIKLAMALARI, ABD'DEKİ ALTYAPI VE İNŞAAT POLİTİKALARI, ÇİN'DEKİ BÜYÜME VE OPEC'İN PETROL TOPLANTILARI ÇERÇEVESİNDE ENERJİ VE METAL BAZLI EMTİALARDA YENİDEN BİR YÜKSELİŞİN YAŞANABİLECEĞİ BELİRTİLİYOR. TARIM KÖKENLİ EMTİALARDA İSE BU YIL, GEÇEN YILIN AKSİNE YÜKSELİŞLER GÖRÜLEBİLİR 


Mustafa Gündoğdu / mustafa.gundogdu ©platinonline.com 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eride bıraktığımız yıl, emtia 

tarafında yatırımcıların 

yüzünün güldüğünü gözlemledik. Özellikle metal ve enerji bazlı emtialarda görülen yükseliş trendi gözlerden kaçmazken, tarımsal emtialardaki düşüş de dikkat çekiciydi. 
2017 yılında yüzde 56,18'lik getirisiyle 
paladyumun yıldızı parlarken, doğalgazdaki yüzde 34,56'lık getiri, alüminyumdaki yüzde 32,29'luk kazanç ve bakırdaki yüzde 30,40'lık prim de yatırımcısını mutlu etti. 2017'nin en çok kaybettireni ise yüzde 18,8/lük düşüşle şeker oldu. 
Şekeri yüzde 15,64”lik düşüşle kahve ve yüzde 13,33'lük gerilemeyle kakao takip etti. Mısır ve soya fasulyesinde de yüzde 10'un üzerinde geri çekilmeler gözlemlendi. 


BAKIR DÖRT YILIN ZİRVESİNDE 
Genel hatlarıyla emtialar arasında 2017 
yılı çerçevesinde paladyum, kurşun, buğ:- day, altın, alüminyum, bakır, gümüş, pamuk, nikel, platin ve petrol yatırımcısına kazandırırken, kahve, kakao, mısır ve soya fasulyesinin yatırımcısını kayba uğrattığı görülüyor. Bu açıdan Çin'deki güçlü iç talep emtia fiyatlarını destekledigi de gözlemlendi. AHL Forex Araştırma Uzmanı Özgecan Özdemir, geçtiğimiz yıl yüzde 30'luk yükseliş ile dikkat çeken emtialardan olan bakırın, Çin'den gelen 
talebin devam edeceği beklentisi ile 2018 
yılında da bu seviyeleri koruyabileceğini belirtiyor. Bakır bu yükselişiyle son dört yılın da zirvesine çıkmış durumda. “Orta vadeli görünümde 3.24 dolar seviyesi üzerine tırmanan bakır fiyatlarının önemli bir kırılım noktası üzerine taşındığı söylenebilir” diyen Özdemir, ABD Ocak ayı enflasyon verisinde meydana gelen artışın FED'in ek faiz artırım ihtimallerini güçlendirmesinin ise bakır fiyatları üzerinde bir miktar baskı oluşturabileceğini hatırlatıyor. 


METAL BAZLI EMTİALARIN YILI 

Çin'in ekonomiyi liberalize etmek, kredi ve emlak balonunu söndürmek ve büyümeyi destekleyici kamu destekli mali 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politikalar güdüyor olması itibariyle iç talebin güçlü seyretmesinin beklenebileceğini aktaran Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan ise, bu durumun genel olarak baz metaller açısından olumlu olduğuna dikkat çekiyor. 
“Bunun dışında Avrupa ve ABD gibi önemli kullanıcılarda ekonomik büyümenin hızlanması ile beraber artan talep, baz metal fiyatları açısından destekleyici. Bu noktada Trump'ın büyük inşaat ve altyapı projeleri sert metaller açısından olumlu. Enerji tarafında daha çok üretici ülkelerin arz kesintisi fiyatların toparlanmasında etkili olurken, fiyatın 70 dolar seviyelerine doğru çıkması sağlanmış oldu” diyen Erkan, diğer taraf ta ise ABD'de artan üretim ve envanter verileri çerçevesinde 70 doların üzerinde kalıcı olamayan fiyatın, konsolidasyon sürecine girdiğini de aktarıyor 


TARIM EMTİALARI ÜZDÜ 

Uzunca bir süredir tarımsal emtiaların seyri nedeniyle dünya çapında gıda fiyatlarında volatilite olduğu görülüyor. 

Bu bağlamda üretim artışının hem tahılları hem de tropikal emtialar olarak da adlandırılan kahve, kakao gibi ürünlerin fiyatlarını baskıladığını dile getiren Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal, bu yıl mısır, pamuk ve buğday rekoltelerinin yüksek olması beklentisinin tarımsal emtiaların olası yükselişlerini sınırlayabileceğini söylüyor. “Buna karşılık doların sakin seyri, dünya geneli nüfusunun artması ve GSYH oranlarının toparlanmasıyla birlikte gıda yönlü talebin yükselmesi ve bu yılki kış şartlarının kurak geçmesi tarımsal emtialarda katalizör olabilir. 
Ayrıca petrol arzının tekrardan yükselmesi, üretim maliyetlerinin baskılanacağının da sinyali olarak görülebilir. 
Tarımsal emtialara şu anki gelişmelere bakılırsa yukarı yönlü potansiyelin aşağı yönlü risklerden daha fazla oldugu görülüyor” diyen Köksal, mısır ve pamukta ise bu yıl yükselişlerin olabileceğine dikkat çekiyor. Buğdayda ise yükseliş trendinin hafif de olsa başlamış olması dikkatlerden kaçmıyor. 
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NEDEN DÜŞTÜLER? 

ŞEKER: Avrupa'da uygulanan şeker üretim kotası paralelinde şeker üretiminin AB genelinde 13.5 milyon tonla sınırlandırılma durumu söz konusu. Uygulanan kota sistemi 2017'de sonlandırıldı. Bu karar da şeker fiyatlarını negatif etkiledi. 
KAHVE: Özellikle Brezilya ve Vietnam'da yaşanan üretim artışıyla kahve fiyatlarının da Kasım 2016'dan bu yana düştüğü görülüyor. 

KAKAO: Kahve gibi tropik bir meyve olan kakao da tıpkı kahve gibi üretimin fazla olması nedeniyle düşüş eğilimine devam ediyor. 2015 yılında en çok kazandıran emtia olurken, düzeltme hareketi de kakaonun fiyatını etkiledi. 

BUĞDAY: Dünya buğday fiyatları son yıllarda tarihi ortalamaların çok üstünde seyrediyordu. Şu andaki düşüş süreci ise bu emtianın normalizasyon sürecine girmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca dünya buğday üretimi Çin, Hindistan ve Latin Amerika'nın bir bölümünün katkısıyla yükseldi. 

MISIR: Özellikle ABD'deki rekolte fazlalığı, mısırda fiyatların düşmesinin en büyük nedeni. 


BAZI TARIM EMTİALARINDA TEPKİ YÜKSELİŞLERİ GÖRÜLÜYOR 


I 

ı 

i 

ı Emtia 2017 | 20 Şubat | Yılbaşından il kapanış ($) ($) bu yana i getiri (2) 
' Kakao 1.892,00 | 2.134,00 12,79 ı Platin 928,25 | 1.001,50 7,89 ı Buğday 427,00 | 459,00 7,49 i Soya fasulyesi 961,00 | 1.032,15 7,40 ı Çinko 3.328,5 | 3.560,00 6,96 i Nikel 12.738 |13.550,00 6,37 i Mısır 350,00 | 368,00 5,14 
' Kurşun 1.1237 |11.723,00 4,32 
, WTİ ham petrol 60,42 62,17 2,90 : Altın 1.303,05 | 1.337,81 2,67 : Bakır 3,26 3,19 Ev ı Brent petrol 66,87 65,35 -2,27 : Gümüş 16,94 16,50 -2,60 i Paladyum 1.063,52 | 1.027,55 -3,38 , Pamuk 78,63 75,97 -3,38 
! Alüminyum 2.266,75 | 2.180,00 -3,83 ' Kahve 126,20 | 120,45 -4,56 i Doğalgaz 2,95 2,64 -10,51 
: Şeker 15,16 13,33 -12,07 


PALADYUM PARLADI, TARIM EMTİALARI KAYBETTİRDİ 


ı 

ı 

Emtia 2016 2017 Yılık | kapanış ($) | kapanış ($) | getiri (4) | 

Paladyum 680,96 | 1.063,52 56,18 ' Doğalgaz 2,17 2,92 34,56 i Alüminyum 1713,5) 2.266,75 32,29 | Bakır 2,50 3,26 30,40 | 
Çinko 1,16 150İ 2931 | 
Nikel 10,178 12,738 25,15 | Kurşun 0,91 1,12 23,40 | 
Brent petrol 58,58 66,87 14,15 | Pamuk 69,47 78,63 13,19 ! 
Altın 1.152,27 1.303,05 13,09 ! 
Gümüş 15,93 16,94 6,34 ! 
WTI ham petrol 56,91 60,42 6,17 Iı Platin 903,10 928,25 278 | 
Soya fasulyesi 989,00 961,00 -2,83 : Mısır 389,00 350,00 | -10,03 | Buğday 477,00 427,00 -10,48 | Kakao 2,183 1,892 | -13,33 ! 
Kahve 149,60 126,20 | -15,64 ! 
Şeker 18,58 15,08 -18,84 H 


SOYA FASÜLYESİ: Brezilya ve Uzak Doğu'daki üretim belirsizliği de soya fasulyesinin geçtiğimiz yıl yönünü aşağı kırmasına neden oldu. 


BU YIL NE BEKLENİYOR? 

2018 yılında emtia fiyatlarının küresel 
ticaret hacmi ve talepteki toparlanmaya bağlı olarak yükselen seyrine devam etmesi beklenebilir. Beste Naz Köksal da global ekonomilerde 2008 krizinden bu yana enflasyon temasını öne çıkarmak adına merkez bankaları tarafından yürütülen gevşek para politikaları sonucu fiyatlarda, genel düzey ve ücretlerde tatmin edici şekilde yükselişlerin başladığını belirtiyor. “Çin'de ÜFE, tüketici fiyatlarının üzerinde artmasıyla sanayi emtialarının üzerinde fiyat baskısı oluştururken, diğer yandan ABD'de 1.5 trik yon dolarlık altyapı yatırımları, metal fiyatlarına olan talebi artırabilir. Petrolde ise ABD kaynaklı arz yönlü endişelerin 
artması enerji fiyatlarının yükselişini 770 
dolar ile sınırladı. Bu yıl ABD'de günlük petrol üretiminin 10 milyon varil üzerine çıkarak, OPEC'in önde gelen üreticilerini gerisinde bırakması bekleniyor” diyen Köksal, son zamanlarda artan üretime karşılık stokların düşmesinin de petrol fiyatlarını yukarı yönde etkilediğini belir 


DOLARIN SAKİN SEYRİ, DÜNYA 
GENELİ NÜFUSUNUN ARTMASI 
VE GSYH ORANLARININ TOPARLANMASIYLA BİRLİKTE GIDA YÖNLÜ TALEBİN YÜKSELMESİ 

VE BU YILKİ KIŞ ŞARTLARININ 
KURAK GEÇMESİ TARIMSAL 
EMTİALARDA KATALİZÖR 
OLABİLİR. AYRICA PETROL 
ARZININ TEKRARDAN YÜKSELMESİ, ÜRETİM MALİYETLERİNİN BASKILANACAĞININ DA SİNYALİ OLARAK GÖRÜLEBİLİR. TARIMSAL EMTİALARDAKİ ŞU ANKİ 
GELİŞMELERE BAKILIRSA YUKARI 
ÖNLÜ POTANSİYELİN AŞAĞI 
YÖNLÜ RİSKLERDEN DAHA FAZLA OLDUĞU GÖRÜLÜYOR 


tiyor. Köksal, “ABD Enerji Enformasyon İdaresi (ELA), 2018'e yönelik petrol fiyatları tahminlerini 3 dolar yükseltti. Bu yıl petrol fiyatlarında toparlanma devam edebilir, ancak ön plana çıkması konusunda çok güçlü olmadığını görüyoruz” şeklinde konuşuyor. 


GÜMÜŞE DİKKAT! 

Altın ve baz metal hareketinin bu yıl da yine etkili olabileceğini dile getiren Enver Erkan ise, küresel büyümede artan trendin, Çin'de artan fabrika üretimi ve ABD imalat sanayiinde üretim artışı çerçevesinde baz metallerin bu yılda da değerli olabileceğini kaydediyor. “Bu durumda bakır, alüminyum, çelik gibi emtüalar öne çıkabilir. Sert emtialarda talebin destekleyici olmaya devam etmesini bekleriz. Petrol, ABD'nin üretimde de öne çıkan bir oyuncu olmaya başlaması ve OPEC arz kesintisini dengeleyecek aksiyonlara başlaması nedeniyle yüksek ihtimalle yükselen trendini devam ettiremeyecekken, altın da yükselen ABD faizleri nedeniyle yönünü aşağı çevirebilir” diyen Erkan, gümüşün çok uzun zamandır stabil olduğunu, bu nedenle altın / gümüş rasyosundaki açılmaya düzeltme gelebileceğini söylüyor. Yani gümüş, altından daha çok öne çıkabilir. 


ALTIN SENARYOLARI 
Dolarda meydana gelen zayıflamanın 
altın fiyatlarını desteklese de, ABD 10 


yıllık tahvil faizinde meydana gelen değer kazanımının yükselişler üzerinde baskılayıcı unsur oluşturduğunu belirten Özgecan Özdemir, bir süre 1.280 
seviyesi çevresinde fiyatlanan altında, yeni yıl ile beraber 1.362 seviyesine varan yükselişlerin gerçekleştiğini kaydediyor. Bu seviye altın, orta vadeli önemli bir eşik noktası olarak ön plana çıkıyor. Bu seviyenin aşılması dahilinde en son 20183 yılında test edilen 1.400 
seviyesi üzeri fiyatlamalar gündeme gelebilir. 

“Ons bazında altın fiyatlarına bakacak olursak, 1.357-1.365 direnç bölgesi yükselişlerin ivme kazanacağı önemli bir geçiş noktası olarak takip edilebilir. 
Özellikle 1.365 seviyesi üzerinde fiyatların oluşması yükseliş eğilimini artırabilir” diyen Özdemir, ancak FED politikalarına yönelik artan şahin görünüm ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde- ki ani artışın altın fiyatlarını baskılamasının, psikolojik 1.350 destek seviyesi çerçevesinde takip edilebilecegini de hatırlatıyor. 

Özdemir son olarak, düşüşlerin sınırlı kaldığı kur fiyatları ile gram altında 162- 
164 bandının korunduğunu belirtirken, 
gram altın fiyatlarının 2018 yılı itibariyle yönünü yukarı çevirmiş olmasıyla, tekrardan rekor seviyelerin test edilmesinin de olası olduğunu sözlerine ekliyor. 


EMTİA PİYASALARINDA BU YIL 

NELER TAKİP EDİLECEK? 

> Çin ve ABD'de ekonomik büyüme, talep 

> Çin ekonomisini dışarıya açma planları 

> Başta Çin ve ABD olmak üzere endüstriyel destek ve önlemler 

> Korumacı ticaret önlemleri, 

> Trump'ın altyapı ve inşaat planı 

> ABD imalat sanayiindeki gelişmeler 

> OPEC'in yıl ortasındaki toplantısı 

> Küresel borsalarda oynaklık dereceleri 

> Jeopolitik ve strajetik haber akışı 

> Küresel büyüme trendi 

> Avrupa'da ekonomik toparlanma 

> Rusya seçimleri 

> ABD Senato ara seçimleri 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IKRİPTO PARAJ 


TÜRKİYE'NİN YERLİ KRİPTO PARASI NEXPARA, 1 MART'TA HALKA ARZ EDİLİYOR 


YERLİ, GÜVENİLİR, YENİ NESİL YATIRIM ARACI NEXPARA, TÜRKİYE'NİN KRİPTO PARASI OLMAYI HEDEFLİYOR. TÜRK YAZILIM EKİPLERİ TARAFINDAN TÜRKİYE'DE GELİŞTİRİLEN NEXPARA, 1-31 MART TARİHLERİNDE HALKA ARZ EDİLİYOR. 80 MİLYON VATANDAŞI TEMSİLEN SADECE 80 MİLYON ADET DAĞITILACAK OLAN NEXPARA'NIN, TEKNOLOJİSİ GEREĞİ DAHA FAZLA ÜRETİLMESİ MÜMKÜN OLMAYACAK. BDDK LİSANSLI ÖDEME SİSTEMİ BAŞVURUSU DA YAPACAK OLAN NEXPARA, KENDİNE ÖZEL ATM KARTI İLE ALIŞVERİŞTE DE KULLANILABİLEN, YABANCI KRİPTO PARALARIN ALTERNATİFİ YERLİ VE MİLLİ KRİPTO PARA BİRİMİ OLACAK 


eXpara'nın madencilik 

gerektirmeyen teknolojisi, 

kripto para üretmek için 

gereksiz elektrik harcamalarının önüne geçerek hem ekonomimize hem de çevreye katkıda bulunacak. 
Ülkemizin kripto para birimi olmayı hedefleyen NeXpara'nın vizyonu, milyonlarca doların yurt dışına akmasına neden olan yabancı kripto para kullanımına alternatif olmak. 


LİSANSLI ÖDEME SİSTEMİ 

Kripto para teknolojisinin ekonomik sistemde karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi kripto paraların herhangi bir regülasyona tabi olmaması. Diğer ödeme sistemleri devlet tarafından kontrol edilirken kripto paralarda bu kontrol bulunmuyor. Türkiye'nin milli kripto parası olarak yola çıkan NeXpara, BDDK lisanslı ödeme sistemi olarak bu durumu değiştirecek. NeXpara piyasaya sürülür sürülmez, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na lisanslı ödeme kuruluşu başvurusu yapacak olan NeXpara, BDDK lisansının alınması ile birlikte Türkiye'nin her yerinde işletmeler güvenle NeXpara kabul edebilecek. 
NeXpara, kripto paraların fiyatlarının değişken olması, ödemeyi aldıktan sonra kripto paranın değerinin düşmesi riski olması sebebiyle, işletmeler tarafından doğrudan ödeme birimi olarak kabul edilmek istenmemesinin önündeki teknik sorunu da çözüme kavuşturuyor. 


I MART'TA HALKA ARZ 
EDİLECEK 
NeXpara'nın halka arzı 1-31 Mart tarih-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RLAMA DİREKTÖRÜ EYLEM CÜLCÜLOĞLU 


leri arasında www.nexpara.com sitesi üzerinden gerçekleşecek. Halka arz süresince Il NeXpara, I TL değerinden satılacak. Milli kripto para birimimizin başlangıçtaki dağıtımı yalnızca TL üzerinden gerçekleşecek. Dolayısı ile tüm NeXpara'ların kaynağı Türkiye'deki bankalarda hesabı bulunan kişiler olacak. 1 Nisan'dan itibaren web cüzdan üzerinden erişilebilecek olan NeXpara, nisan ayı içerisinde yerli bir kripto para borsasında da işlem görmeye başlayacak. Borsa üzerinden NeXpara alım satımı yapılabilecek. İlk dağıtım yapıl dıktan sonra ise NeXpara'nın tüm dünyada dolaşımı merkezsiz biçimde 


gerçekleşecek. 

NeXpara Pazarlama Direktörü Eylem Gülcüloğlu, mayıs ayında NeXpara için Android ve iOS cüzdan uygulamaları devreye alınacağını belirtiyor. Cülcüloğlu konuşmasını şöyle sürdürüyor: “NeXpara, haziran itibariyle uluslararası bir kripto para borsasında da işlem görmeye başlayacak. Bitcoin ve Ethereum ile alınıp satılabilecek. Hiçbir teknik bilgi gerektirmeden herkesin kullanabileceği bir elektronik cüzdan içinde tutulan NeXpara'nın birkaç yıl içerisinde internet mağazalarında, alışveriş merkezlerin- de ve hatta marketlerde kullanılacak bir ödeme yöntemi olması amaçlıyoruz.” 
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Güvenilir, yeni nesil yatırım aracı 
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ISEKTÖRİ 
00 00 0. .0 
KAHVEDE ÜÇÜNCÜ ikiyi yıllarda en fazla duymaya başladığımız kavramların 


DALGA, KAHVENİN m 


nedir bu üçüncü dalga kahve akımı? 
Nasıl ortaya çıktı? Neleri beraberinde 

40 YI LI K HATRI N İ getirdi? Bu terimi ilk olarak Trish 

l Rothgeb'in 2002 yılında kullandığı var-DAHA DA ARTI RACAK sayılıyor. Tarihsel düzlemde birinci dalga kahve akımı, Nescaf&, Jacobs gibi 


çözünebilir (granül) kahvelerin, su ile 


ÜÇÜNCÜ DALGA KAHVE AK MINI GÜNDEN GÜNE eği karıştırılıp içilme anlayışını anlatıyor. 
GELİŞMESİYLE TÜRKİYE'DEKİ KİŞİ. BAŞINA KAHVE TÜKETİMİ 900 İkinci dalga kahve akımı ise Starbucks, GRAMA YÜKSELDİ. KAHVENİN SADECE BİR İÇECEK OLARAK Caff& Nero, Gloria Jean's gibi zincirler: GÖRÜLMEDİĞİ ÜÇÜNCÜ DALGA KAHVE AKIMIYLA BERABER, de espresso, cappuccino, latte tarzı HEM TÜKETİM HEM DE SATIN ALMA ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞMEYE | kahvelerin ön plana çıktığı, kahvenin BAŞLADI. BU DA 40 YILLIK HATRI OLAN BİR FİNCAN KAHVENİN Birkaç basamak dahs miteliktazandıpı 


& © HEM KİYMETİNİ HEM DE NİTELİĞİNİ ARTIRDI ei ei ği i iu ise yüksek kaliteli kahve çekirdekleri-Mustafa Gündoğdu / mustafa.gundogdu ©platinonline.com nin adeta bir yemek ya da müzikmişçe- 


ği 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sine orijininden aromasına, kavrulmasından öğütülmesine, demlenmesinden sunumuna kadar olan bir bütünleşik bir süreci kapsıyor. Kısacası üçüncü dalga kahve akımı, kahveyi yalnızca tüketilecek bir ürün değil, tamamen kültür olarak gören bir sistem. 
Yeni akımla beraber kahvenin niteliği değiştiği gibi, tüketicilerin de kahveyi talep biçimi değişiklik gösteriyor. 
Sadece kahvenin alınıp kavrulması, öğütülmesi ve demlenmesi değil, satın alma biçimleri de farklılaşıyor. Şu anda kahve satışlarında fiziki satışlar başı çekse de, kahvenin yavaş yavaş internette de 'köpürmeye” başladığı görülüyor... 


RAKAMLARLA KAHVE SEKTÖRÜ 

> Kahve, dünyada petrolden sonra en fazla ticari hacmi olan ürün. Öyle ki doğalgaz bile bu noktada kahvenin gerisinde kalıyor. 

> Türkiye'de kahve tüketimi yıllık 45 
bin ton ki, bu da yaklaşık 6.5 milyar fincana tekabül ediyor. Beş yıl öncesine göre Türkiye'de kişi başına 500 gram 
civarındayken, bugün bu oran 900 
grama ulaşmış durumda. 

> Her 100 kişiden 80'inin düzenli olarak kahve tükettiği Türkiye'de kahve 
pazarının büyüklüğü, toplamda 600 
milyon TL'lik bir hacme ulaştı. Bunun 
150 milyon TL'lik kısmını Türk kahvesi, geri kalanını ise diğer kahveler oluşturuyor. 

> Sektörün beşyıl sonraki hedefi 1 mik yar TL'lik bir büyüklüğe ulaşmak. 

> İstikrarlı olarak her yıl yüzde 25 civarında büyüyen kahve sektöründe en büyük hedef kitle ise gençler. 


YENİ KÜLTÜR OLUŞUYOR 

Kahve pazarı büyümesini hız kesme- den sürdürüyor dersek yanılmayız... 
Son yıllarda çözünebilir değil de çekirdekten üretilen kahve kategorisi, kahvenin en gelişen alanlarından biri. 
Fakat bu pazarda adeta bir patlama yaşanıyor demek de pek doğru değil. 
Bunun en önemli nedenini ise CoffeNutz Kurucusu Ömer Aydın, Türkiye'de yerleşik kahve kültürünün tam anlamıyla oturmamasına bağlıyor. 


“Son 5-6yıllık dönemde üçüncü kahve akımıyla birlikte Türkiye'de bir kahve kültürünün oluşmaya başladığını görüyoruz. Fakat takdir edersiniz ki tam anlamıyla bir kültürün oluşmasından bahsetmemiz için de birkaç yıla daha ihtiyacımız var. Çok uzun yıllardır damağı ya Türk kahvesi ya da çözünebilir kahveye alışmış tüketicilerin, yeni damak tadı oluşturması için belli bir sürenin geçmesi gerekiyor” diyen Aydın, bu konuda özellikle kahve kültürü gelişmiş olan Kuzey Avrupa'da kişi başı tüketimin 12 kilogramlarda olmasının şaşırtıcı olmadığını ifade ediyor. 


TÜKETİCİ PROFİLİ DEĞİŞİYOR 

Son yıllardaki dönüşümle beraber, tüketicilerin de hem satın alma hem de tüketim alışkanlıklarının farklılaştığı görülüyor. Geleneksel kahve içimi hâlâ pazarın büyük bölümünü domine etse de, nitelikli kahve çekirdeklerinin Türkiye'ye gelişi ve üçüncü kahve akımının da etkisiyle, kahvenin yalnızca bir içecek olmadığının farkına varıldı. 
Tüketiciler özellikle kahvenin menşei, kahvenin aromasını almak için ne şekilde öğütülmesi gerektiği, kahve çekirdeğinin hangi büyüklükte ve hangi demleme yöntemiyle demlen- 


KALİTELİ 
KİRDEKLERİNİN İNTERNET 

E EN BİRKAÇ TIKLA 
İLMESİ KAHVENİN ONLINE 
TARAFTA DA SATIŞLARININ 
ARTMASINA NEDEN OLUYOR. 
NİTELİKLİ KAHVE OLARAK 
TANIMLANAN ÇEKİRDEK KAHVE PAZARINDA ONLINE SATIŞLARIN 


PAYININ YÜZDE 1IO'LARA 
YAKLAŞTIĞI BELİRTİLİYOR 


mesi gerektiğini öğrenmeye başlarken, bunun yanında içilecek kahvenin tadının tam anlamıyla anlaşılması paralelinde de tamamlayıcı ürünler de temin ediyor. Pazarın henüz yeni gelişme aşamasında olduğu düşünülürse, son dönemde satın almaların internet kanalı üzerinden yapılmaya başlandığı da dikkatlerden kaçmıyor. 
Bu bağlamda yeni akım kahvecilerin satışlarına baktığımızda, fiziksel satışların yanında satışların yaklaşık yüzde 10'unun da online taraftan yapıldığı gözlemleniyor. 


COFFENUTZ KURUCUSU 
ÖZER AYDIN 


“BARİSTA İLETİŞİMİ 

ÇOK ÖNEMLİ” 

“Şu anda nitelikli kahve sektöründe online satışlar, ev tüketiminden daha çok üçüncü dalga kahve dükkanlarına gerçekleşiyor. Biz CoffeNutz olarak 
2013 yılında bu işe başlayan şirketlerden biri olarak kahvenin eğitim bölümüne de ağırlık verdik. Bu noktada nitelikli baristanın (kahveyi hazırlayan ve sunan kişi) iletişiminin sektör için çok önemli olduğunu söylemem gerekiyor. 
Türkiye'de henüz yeni sayılabilecek bir sektör olan nitelikli kahvecilikte baristanın bildiğini doğru ve uygun bir biçimde aktarma düzeyi hayati önem taşıyor. Burada da baristanın bilgisi kadar, iletişim becerileri de aranılan bir başka özellik. Türkiye'de nitelikli kahve kültürünün oluşması, belki bugünden yarına olacak bir şey değil. Bunun için en azından bir bu kadar süreye daha ihtiyacımız var. Sonuçta bir damak tadı oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu da CoffeNutz olarak verdiğimiz SCA eğitimleriyle sağlamaya çalışıyoruz. ” 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TÜRK KAHVESİNDE 

GİDİLECEK YOL UZUN 

Üçüncü dalga kahve akımı konusunda Türk kahvesine değinmemek olmaz... 
Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı da bu noktada tüm dünyada kahve makinelerinin piyasaya çıkmasıyla kahve tüketiminin artmaya başladığını belirterek, Türkiye'de de pazarın büyümesinin paralel bir seyir izlediğini söylüyor. Bu noktada Arzum'un Okka isimli Türk kahvesi makinesi de sektördeki kişi başı tüketimin artışında önem li bir yere sahip. Kolbaşı, “Türk kahvesi dünyada bilinen önemli bir değerimiz. 
Ülkemizin marka değerini yukarıya çekebilecek bir unsur. Dünyada her gün 2.2 milyar fincan kahve içiliyor, bunun içinde Türk kahvesinin payı, espressonun 40'ta biri düzeyinde. 
Türkiye hâlâ az kahve içilen bir ülke. 
Biz de ürettiğimiz teknolojiyle Türk 


FESTİVALLER İLGİ ÇEKİYOR 


kitlelere yayılmasına olanak sağlıyor. 
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Kahvenin Türkiye'de tüketimi artarken, kahve taleplerine farklılık getiren bir diğer yaklaşım da tanıtım ve festivaller... Londra Kahve Festivali'nin arından dünyanın en büyük ikinci kahve festivali olan ve geçtiğimiz yılın eylül ayında dördüncüsü gerçekleşen İstanbul Coffee Festival, 40 bin ziyaretçi ile rekor katılıma sahne olurken, kahveyle ilgili 
124 marka da bu festivalde kendine yer buldu. 

Gerçekleşen workshop'lar ve konser etkinlikleriyle kahvenin daha geniş 


ÜÇÜNCÜ DALGA KAHVE 
AKIMIYLA BERABER KAHVENİN DEMLENME ŞEKİLLERİNDE DE FARKLILIKLAR GÖRÜLÜYOR. 


FRENCH PRESS, CHEMEX, 
HARIO, MOKA POT, AEROPRESS, SYPHON VE COLD DRIP (SOĞUK DEMLEME) GİBİ DEMLEME 


ÇEŞİTLERİYLE BERABER KAHVENİN İTELİĞİ DE ARTIYOR 


kahvesini günlük yaşam alanının içine soktuk” diyen Kolbaşı, Anadolu'da da Türk kahvesi makinesi kullanımının arttığını belirtiyor. Kolbaşı, “Dünyada yılda 30 milyondan fazla ev tipi kahve makinesi satılıyor, bunun içinde yaklaşık 2 milyonu Türk kahvesi makinesi... 
Dolayısıyla gidecek daha uzun bir yolumuz var” şeklinde konuşuyor. 


MOC COFFEE CEO'SU 
ÖZGÜR DÜZGÜN 


“SOSYALLİK TÜKETİM 
RAKAMLARINI ARTIRACAK” 
“Tüm sektörlerde olduğu gibi kahve sektöründe de online satış önem kazandı. Buna paralel olarak MOC markası olarak biz de son periyotta 
online satışı başlattık. Türkiye'deki 900 
gramlara ulaşmış kişi başına tüketimin yüksek oranı ev içi tüketimle gerçekleşiyor. Ancak genç nüfus ve bu nüfusun dışarda zaman geçirme ve sosyalleşme oranı arttıkça hem dışarıda kahve tüketimi hem de pazar büyüyecektir diye düşünüyorum. Avrupa'da ise kahve tüketimi ülkemizin çok üzerinde. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde ülkemize göre tüketim 12 katı kadar. Üstelik ev içi ve dışarıda kahve tüketim oranları ülkemize göre daha dengeli görünüyor. İnsanlar üçüncü nesil kahvecilikle artık tatmadıkları kahve çekirdeklerini deneyimlemedikleri demleme metodlarını tecrübe ediyor. Kısaca üçüncü nesil kahveciler, insanların kahveye bakışını değiştiriyor, güncelliyor ve bu bakışa yön veriyor.” 


BUNN TİGER &L-5 
2 SUPER- 
AUTOMATIC 
ESPRESSO 
MACHINE 


(1) Dünyanın en önemli lüks 


kahve makinesi üreticilerinden 
Bunn'un Tiger 
XL-5 2 modeli, 1 
saatte 180 kupa kahve yapabilmesi ve yalnızca 16 inç olmasıyla dikkat çekiyor. Tam anlamıyla modüler bir kahve makinesi olan Bunn Tiger, 
12 bin dolarlık bir 
fiyata sahip. 


DE'LONGHI 
PRIMADONNA 
ESAM 6900 

Otomatik 

cappuccino sistemine sahip 
De'Longhi ESAM 
6900 ile tek tuşla 
espresso, cappuccino, caffe latte, latte macchiato, filtre kahve keyfi yaşanabiliyor. 
Kişiselleştirme ve hafıza seçenekleri, bardak boyutu, yoğunluk oranı gibi özeliklere sahip makine, 
Türkiye'de de çokça tercih edilen makinelerden biri. 
Ayarlanabilir kahve öğütücüsü ile istenilen incelikte kahve öğütme seçeneği de bulunan makinenin fiyatı, 6 bin TL'ye yakın. 


: ARÇELİK 


PROFESYONEL 


 TÜRKKAHVESİ 
MAKİNESİ TELVE 
“ PROS 


: (3) Arçelik 
Profesyonel 


Türk Kahvesi 


Makinesi Telve 

- Pro&; indüksiyon 

- teknolojisiile3 

- boyutlu pişirme 

© yaparak, kömür 

- ateşinde pişirilen 

- kahvelezzetini yakalıyor. Ayrıca 

bu teknoloji kolay 

© temizlemeimkanı 

“ dasunuyor. Ürün, 

© dokuzfincan kah- 

© veyi sade, orta, 

- şekerli olmak üzere 


üç farklı şekilde 


© pişirebiliyor. 

© CooksensePro© 
© teknolojisi ile kah- 
- velerher fincanda 
- aynı köpük kalite- 
© sinde velezzette 
- hazırlanıyor. 


DUTCH LAB GOLD 


£ EDIMON 


20 bin dolarlık fiyatıyla göz dolduran 
Dutch Lab Gold 


Edition, bir aksesu- 


ar olmasıyla da dikkat çekiyor. Dutch 


Lab tarafından 
© tasarlanan makine, 


gotik kavramından ve steampunk 


moda akımından 


ilham alınarak üretillmesiyle dikkat çekiyor. Makine, 


© özellikleri kadar 


görselliğiyle de fark yaratıyor. 


KAHVE DÜNYASINDA EN PRESTİJLİ KAHVE MAKİNELERİNDEN BAZILARI... 


BREVİLLE 
ORACLE 
Breville'nin çift kazanlı hi-end espresso makinesi olan 
Oracle, kahveyi çektikten sonra porta filtreye aktarma ve otomatik tamperleme özelliğine sahip. 
Ayrıca tamperlemenin şiddetini kullanıcıya bırakma, sütü otomatik köpürtme ve derece kontrolü, köpük şiddeti ayarı gibi birçok özelliği 
bulunan makine, 2 
bin dolara satılıyor. 


BLOSSOM ONE 
LIMITED 

Bu makine- 

de, baristaların tariflerini indirip paylaşmaya yardıma olan dahili bir Wi-Fi bulunuyor. Makine ayrıca kahve çekirdeklerinin OR kodlarını taramak için 1.3 
MP bir kameraya da sahip. Sıcaklık, hacim, basınç ve zamanı kontrol etmek için ayrı modülleri barındıran Blossom One 
Limited'in gövdesi, paslanmaz çelik ve ahşaptan oluşan iki malzemeden oluşuyor. Makinenin ücreti ise 11 bin dolar. 


ESPRESSO 
VELOCE V12 

İsmini dünyada en güçlü ve en lüks motorlardan biri olan V12'den ilham alarak tasarlanmış olan 
Espresso Veloce 
V12, tam 90 adet bileşenden oluşan ve birebir V12 motoru ebatların- da olan bir kahve makinesi. Sadece 
500 parça üretimle 
sınırlı olan bu makine, alüminyum, magnezyum ve titanyum gibi ortak otomotiv malzemelerinden elle üretilirken, filtre ve dağıtıcı aksamları da 
V12'nin parçaları şeklinde. Aletin fiyatı ise 15 bin dolar... 
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IFİNANSI 


1 yıla yaklaşan geçmişleriyle bir 
başarı hikayesine imza attıklarını aktaran ÜNLÜ & Co Genel 
Müdürü Can Ünalan, 1996 
yılında Dundas Ünlü adıyla bağımsız bir şirket olarak yola çıkan ÜNLÜ & Co'nun bugün Türkiye'nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu konumuna yükseldiğini belirterek sözlerine başlıyor. 
“O tarihler Türkiye'nin yeni yeni dışa açıldığı ve yabancı sermaye yatırımlarının çok sınırlı gerçekleştiği yıllardı. 1996 
ile 20083 yılları arasında yurt dışında kapı kapı dolaşarak Türkiye'deki yatırım ortamını, yatırım fırsatlarını anlattık. O dönemde Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin yüzde 30'una aracılık ediyor duk. İğneyle kuyu kazar gibi çalıştık” diyen Ünalan, bugün yatırım bankacılığı hizmetlerinden varlık yönetimine kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini aktarıyor. Türkiye'nin güçlü bir 
2017 yılı geçirdiğini ifade eden Ünalan, 
bu yılda da özellikle yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmeye devam edeceğini belirtirken, hem Türkiye ekonomisi için 
beklentilerini hem de şirket olarak 2018 
yol haritalarını Platin okurlarıyla paylaşıyor. 


> 2017 yılında Türkiye'deki satın alma ve birleşmelerde 2016'ya oranla biraz kıpırdanma söz konusuydu. ÜNLÜ & Co bu bağlamda hangi işlemlere imza attı? 

ÜNLÜ & Co olarak 2017 yılında 1.6 
milyar dolar üzerinde altı işleme aracılık ettik. Orta Doğu ve Orta Asya mer 


ÜNLÜ & CO GENEL MÜDÜRÜ CAN ÜNALAN 


“YATIRIMCI PROFİLİ DEĞİŞSE DE TÜRKİYE CAZİBESİNİ KAYBETMİYOR” 


2017 Y 
DA TÜ 


LINDA 1.6 MİLYAR DOLARIN ÜZE RKİYE'DEKİ SATIN ALMA VE BİRL 


BEKLİYOR. TÜRKİYE'YE GELEN YABANC 


ÜLKES 


GENEL MÜDÜRÜ CAN ÜNALAN, KEND 


BDDK'DAN LİSANS ALIMI İÇİN ÇALIŞMALARINI HIZLA 


İÇİNDE KONUYLA İLGİLİ FİİLİ ADIMLAR 


Mustafa Gündoğdu / mustafa.gundogdu ©plati 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RİNDE ALTI İŞLEME İMZA ATAN Ü EŞME İŞLEMLERİNDE YÜZDE 20 İ 


İ KORUDUĞUNU 


DIRDIĞINI AKTAR 
NI ATMIŞ OLACAK 


nonline.com 


L 
YATIRIMCILARIN PROFİLİ DEĞİŞS 
İ OLARAK TÜRKİYE'NİN HER ZAMAN CAZİBESİ B İLERİNİN İSE BU SÜREÇTE YATIRI 


LÜ & CO, 2018 YILINDA 

A 40'LIK BİR YÜKSELME 

E DE BÖLGENİN İSTİKRARLI 
ELİRTEN ÜNLÜ & CO 
BANKACILIĞI ALANINDA 
YOR. ÜNLÜ & CO, BU YIL 


kezli lojistik şirketi Ibrakom ile Güney Koreli GJ Lojistik ortaklığı, Akfen Holding'in Mersin Uluslararası Limanı'nda IFM Investors'a 869 milyon dolar tutarındaki yüzde 40 hisse satışı, Korozo Ambalajın Actera Group ile gerçekleştirdiği ortaklık bu işlemler arasında yer alıyor. Ayrıca Yıldız Grubu şirketlerinden Gözde Girişim'in dolaylı iştiraki Polinas'ın ambalaj sektöründe Propak'ı satın alma işlemine aracılık ettik. 

Geçen yıl teknoloji sektöründe de çok önemli bir işleme imza attık. San Francisco merkezli dünyanın lider online oyun şirketlerinden Zynga'nın, Türkiye'nin mobil alanda lider sosyal oyun şirketi Peak Games'in masa ve kart oyunları birimini 100 milyon dolara satın alması işleminde yer aldık. Yine Pay Piyasaları tarafında 91 milyon dolarlık Doğtaş Kelebek Mobilya pay senedi plasmanı ve Sabancı Holding'e ait 100 milyon dolarlık hisse satış işlemlerine aracılık ettik. 

Borç Sermaye Piyasaları'nda ise Çalık Enerji'nin 150 milyon TL tutarındaki iki yıl vadeli özel sektör tahvili ihracı- 
nın ardından Gözde Girişim'in 175 
milyon TL tutarındaki özel sektör tahvili ihracını başarıyla gerçekleştirerek TL şirket tahvil ihraçlarında 325 milyon TL işlem hacmi ile yüzde 10'luk pazar payına ulaştık. 


> Tüm bu işlemler dahilinde ÜNLÜ & CO'nun gelirleri nasıl şekillendi? Ne kadarlık bir büyümeye imza attınız? 
2016'ya göre dolar bazında yüzde 15'e yakın ciro artışımız oldu. 2016 yılında 
90 milyon TL'nin altında olan ciromuz, 2017 yılında 100 milyon TL'nin üzerine çıktı. 


> Son dönemde Türkiye'ye gelen yatırımcının profilinde bir değişim gözlemleniyor mu? 

Dünyanın konjonktörü değişiyor hiç şüphesiz. Eskiden Türkiye'deki satın alma işlemlerinde Avrupa ve ABD'li yatırımcıların ağırlıklı olduğunu görüyorduk. Şu anda da Avrupalı yatırımcı hala ağırlığını koruyor olsa da ABD'li yatırımların durduğunu görüyoruz. 


“HİÇBİR YILA “BU YIL KOLAY BİR YIL OLACAK DİYE BAŞLADIĞIMIZI HATIRLAMIYORUM... FAKAT YILI SONUNDA DA BEKLENENİ 
ÜZERİNDE BÜYÜME SAĞLIYORUZ 2018'İN DE BİRAZ BÖYLE BİR YIL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORU 
TABİİ Kİ VOLATİLİTE HER ZAMA 
VAR. AMA FIRSATLAR DA BÖYLE DÖNEMLERDE ORTAYA ÇIKIYOR. 
BU DÖNEMDE DE ÖZELLİKLE 
SİYASİ GELİŞMELERİ VE ABD FAİZLERİNİ ÇOK SIKI BİR ŞEKİLDE TAKİP ETMEK GEREKİYOR. 
İÇERİDE İSE CARİ AÇIK VE FAİZ 

| İZLENECEK. FAKAT NE 
OLURSA OLSUN, TÜRKİYE'YE 

OLAN YABANCI İLGİSİNİN DEVAM ETTİĞİNİ BU DÖNEMDE DE GÖZLEMLEYECEĞİZ” 


ABD'den kalan tarafı ise Asyalı yatırımcılar kompanse etti. Asyalı yatırımcıların Türkiye'deki payı yüzde 4/'ler seviyesinden yüzde 30'lar seviyesine yükseldi. Geri kalan payı da Orta Doğu ve Körfez sermayesi şekllendiriyor. 
Çinlilerin özellikle finans, bankacılık, altyapı ve lojistik yatırımları tarafında istekli olduğu görülüyor. Japonya ve Güney Kore ise perakende tarafına ve bireysele dokunan işlere daha meyilli. 
Bundan sonrası için de bu trendin biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz. Hepsinin toplamında belki paradigma değişikliği var diyemeyiz. Ama evet, yatırımcı profilinde bir değişim söz konusu. 


> 2018 yılının tamamında Türkiye'deki satın alma ve birleşme ikliminin nasıl şekillenmesini bekliyorsunuz? 

Bardağın hep dolu tarafını görmeye çalışıyoruz ama bardağın boş tarafını da görmemiz şart. Bu boş tarafta Suriye'deki mevcut durum, ABD ile mu gibi siyasi etkiler bulunuyor. Bu gibi gelişmeler yatırımcıyı tedirgin ediyor. Fakat her ne olursa olsun, Türkiye'nin demografik özelliklerinin, varlık kalitesinin her zaman için port- 


föy yatırımcılarının gözünde bir ağırlığı olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu bölgeye, özellikle de Türkiye'ye ilgisiz kalınma gibi bir durum söz konusu değil. Bu bölgede iş yapmak isteyenler, bölgenin istikrarlısı olarak gördükleri Türkiye ile her zaman irtibat halinde kalacaktır. Toparlarsam, 2017 yılında 
10 milyar dolarlık bir satın alma ve birleşme hacmi oluşmuştu. Kurum olarak bizim öngörümüz, yıl sonunda bu büyüklüğün yüzde 20-40'lık bir artışla 
12 ila 15 milyar dolar aralığına çıkması. 


> Son dönemde halka arzlardaki hareketlilik de gözlerden kaçmıyor. Bu trend 2018 boyunca devam eder mi? 
Yurt dışında faizlerin yüksek olması belki aleyhte gibi görülse de, şu dönemde halka arzların artması, Türkiye'ye yeni para girişlerini de destekliyor. Fakat gelişmekte olan piyasalara girecek paranın da bir limiti var. 
Belki yapılacak yeni halka arzlar kadar para girişi görmeyeceğiz ama mevcut yatırımların yeni yapılan arzlara yönelebileceği bir dönem izleyeceğiz. 
Netteyse çıkan paradan çok giren parayı izliyor olacağız. 

2018 yılına da dediğiniz gibi halka arzlar açısından hızlı başladık. Geçen yıl zaten bunun sinyalleri gelmeye başlamıştı. 2017 yılında 2.5 milyar dolara yakın ikincil arz ya da hızlandırılmış özel satış gerçekleştirildi. Bu yıl ise halka arzlar açısından daha yoğun geçecek. 2018'de 3.5-4.5 milyar dolar civarında halka arz olacağını tahmin ediyoruz. Yılbaşından bugüne kadar Safkar Ege, Trabzon Limanı, Enerjisa ve Medical Park'ın halka arzı gerçekleşti. Şimdiden bu dört halka arzın büyüklüğü 3 milyar TL'ye ulaştı. Ayrıca Şok, Beymen, Memorial ve Defacto şirketlerinin halka arzı planlanıyor. Eğer yılın ilk yarısında bunlar gerçekleşirse toplamda bugüne kadarki yapılmış en yüksek tutarda halka arz olacak. 


> Saydığınız şirketlerin büyük montanlı şirketler olduğu biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda ise bu denli büyük montanlı şirketlerin arzlarını pek izleyemedik. Bu bağlamda bu şirketlerin Borsa İstanbul'a 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yeşil ışık yakmasının sebebi nedir? 

Belirtmemiz gerekir ki, banka kredilerinin de bir limiti var. Şirketlerin kredilerini ödemede zorluk yaşadığını ve borçlarını yeniden yapılandırmaya gittiği haberlerini de duyuyoruz. 
Böylesi bir ortamda bankalardan kredi almak, krediyi artırmak ya da uzatmak kolay olmuyor. Faizlerin de son dönemde pek makul seviyelerde olmadığı malum. Bu konjonktürde de şirketler, kaynak yaratmak için halka arz yolunu tercih etmeye başladı. Bu noktada tabii ki hisse senedi performansı çok önemli ama, böylelikle “bir beş yıl sonra şu kadar faiz ödeyeceğim” kaygısından da muaf oluyorsunuz. Bu zaten bilinmeyen bir şey değildi, ama mevcut durum şirketleri biraz da buna yöneltti. Bir de ayrıca şirketlerin de bilançoları belli bir noktaya geldi. 
Yani yatırım dönemlerinden çıkan şirketler FAVÖK yaratmaya başladı. 
Böylelikle de halka arza uygunluk kriterleri de yerine getirilmiş oldu. 


> Hazır halka arzlardan konuşuyorken, ÜNLÜ & Co'da halka açılmak gibi bir düşünce mevcut mu? 

Bu düşünce her zaman var. Belli bir büyüklüğe gelince bu işin sürdürülebilir olması ve daha yoğun bir kurumsallaşma açısından halka arz fikrine uzak değiliz. Bunu aslında baştan beri düşünüyorduk. Şu an ise bu süreci tamamla- ya yaklaştığımızı belirtebilirim. 
Yaklaşmaktan kastımız da 5 ila 10 yılık bir süreç değil. Koşullar uygun olduğu takdirde, çok daha erken bir sürede bu eylemi finalize edeceğiz. 


> ÜNLÜ & Co olarak yatırım bankacılıgı alanında lisans alma girişimleriniz de bulunuyor. 2018 yılında bu alandaki hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? 

Yatırım bankacılığı da aslında, her zaman yönetim kurulu başkanımız Mahmut Ünlü'nün vizyonunda olan bir şeydi. Şu anda yaptığımız iş, zaten yatırım bankacılığı. Fakat lisans anlamında böyle bir girişimimiz bugüne kadar yoktu. Yani bunun için BDDK'dan elbette ki lisans almak gerekiyor ve bizim daha öncelerinde her- 
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“HALKA AÇILMA DÜŞÜNCEMİZ 
HER ZAMAN VAR. BELLİ 
BİR BÜYÜKLÜĞE GELİNCE 

BU İŞİN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
OLMASI VE DAHA YOĞUN BİR KURUMSALLAŞMA AÇISINDA 
ALKA ARZ FİKRİNE UZAK 
EĞİLİZ. BUNU ASLINDA 
AŞTAN BERİ DÜŞÜNÜYORDUK. 
AN İSE BU SÜRECİ 
AMAMLAMAYA YAKLAŞTIĞIMIZI ELİRTEBİLİRİM. YAKLAŞMAKTAN 
MIZ DA 5 İLA 10 YILLIK 

R SÜREÇ DEĞİL. KOŞULLAR 
YGUN OLDUĞU TAKDİRDE 
DAHA ERKEN BİR 

ÜREDE HALKA AÇILMAYI 
LANLIYORUZ” 
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hangi başvurumuz olmadı. Başvuru için de bilançomuzun, ürünlerimizin, bölümler arasındaki entegrasyonumurzun ve bölgeselleşme anlamında katedeceğimiz yolun belli bir seviyeye gelmesini bekliyorduk. Bu seviyeye geldikten sonra da başvuru sürecimiz başladı. Daha sonrasında bu iş için danışmanlar tuttuk, hazırlıklarımızı tamamlıyoruz ve ayrıca bu fikrimizi siyasi iradeyle de paylaştık. 

Özellikle vurgulamak istediğimiz kısım, yerli ve milli olmamız ki, yatırım bankacılığı tarafında bu özellik, her zaman Türkiye açısından bir güven unsurunu beraberinde getiriyor. Şu anda Türkiye'de 13 tane yatırım bankası var ve tüm bankacılık sistemi içinde yatırım bankacılığı yüzde 5'lik bir büyüklüğe sahip. 


> Bu noktada sıfırdan bir yatırım mı söz konusu, yoksa var olan bir bankayı mı satın almayı düşünüyorsunuz? 

Fırsatları kovalıyoruz. Bu bağlamda konjonktürel açıdan Türkiye'den çıkmak isteyen yabancı bankalar da olabiliyor. Biz onlarla da kapıları kapalı tutmuyoruz. Dolayısıyla sıfırdan başvurarak lisans almaya ya da mevcut bir lisansı satın almaya stratejik bir biçimde karar vermiş durumdayız. 
Dolayısıyla bu yıl içerisinde bu konu ile 


ilgili bir açıklama ve fiili bir hamlemiz olacak. 


> Kadın Girişimciler Akademisi'nde hangi noktadasınız? Geçtiğimiz günlerde yeni mezunlarınızı verdiniz. 
Önümüzdeki dönemde buradaki hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? 
Kadın Girişimciler Akademisi en önemli kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizden birisi. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde; odaklandığımız girişimcilik, kadına destek ve eğitimi 2016 yılında tek bir projede harmanlayarak Kadın Girişimciler Akademisi'ni kurduk. 
Türkiye Girişimcilik Vakfi (GİRVAK) ve Endeavor Türkiye'nin desteği ile yürüttüğümüz bu proje ile beş yılda 100 
kadın girişimciye eğitimler vermeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz, kadınları iş fikirlerini hayata geçirmeleri konusunda teşvik etmek ve cesaretlendirmek. 
Bugüne kadar Akademi ile 40 kadına eğitim verdik. Bu eğitimler kapsamında; girişimci kadınlarımız finansal okuryazarlık danışmanlığından liderlik ve insan yönetimine, iş planı oluşturmaktan şirket değerleme, borç finansmanı ve operasyonel süreçlere kadar bir girişimcinin ihtiyacı olan ana konularda eğitimlerden geçiyor. 
ÜNLÜ & Co olarak kadının iş gücüne katılımına önem veriyor ve girişimcilik alanındaki farkındalığı artırmayı hedef liyoruz. Kadın Girişimciler Akademisi'ni de bu gereksinimden yola çıkarak hayata geçirdik. Her yıl ne kadar çok kadını girişimci ekosistemine katmayı başarabilirsek, o kadar çok mutlu olacağız. 
ÜNLÜ & CO'NUN MODEL 
PORTFÖYÜNDEKİ HİSSELER 


I ı ı Li ı Li ı Li 
, Hisse Hedef Getiri , i Fiyat potansiyeli | i Sabancı Holding | 13.50 266 | 
VakıfBank 8.20 1390 
ı ÜlkerBisküvi | 27.50 18! 
ı ı 
ı Trakya Cam 5.70 2301 
i Kardemir (D) 3.90 1796 | ı Pegasus 41.50 20 | 
, Aksa Enerji 5.50 1496 | 
, Doğtaş Kelebek | 5.60 7790 | 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CER İSTANBUL EMLAK KONUT 


TOKİ İştiraki EMLAK KONUT GYO A.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır. 


NESİLDEN NESİLE AKTARILACAK 


PAHA BİÇİLMEZ 
BİR ESER 


ÇOK YAKINDA 


gi. 
S5 EGEYAPI 


(SATIN ALMAJ 


BÜYÜMENİN YOLU BAZEN 
'RAKİBİNİ SATIN 
ALMAKTAN” GEÇER... 


ŞİRKETLERİN ORGANİK BÜYÜMELERİNİN YANINDA, RAKİBİNİ SATIN ALDIĞI (İNORGANİK) BÜYÜMELER, HER ZAMAN İÇİN DAHA ÇOK DİKKAT ÇEKMİŞTİR... BU TARZ SATIN ALMALARDA İSE MAKROEKONOMİK KONJONKTÜR, YASAL DÜZENLEMELER, ORGANİZASYONLARDAKİ KÂRLILIK SORUNLARI GİBİ NOKTALAR ETKİLİ OLUYOR. SON YILLARDA ENERJİ, PERAKENDE, YİYECEK-İÇECEK, FİNANSAL HİZMETLER VE ÜRETİM SEKTÖRLERİNDE ŞİRKETLERİN RAKİPLERİNİ SATIN ALDIĞI DÖNEMLERDEN GEÇİYORUZ. UZMANLAR ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE ŞİRKETLERİN RAKİPLERİNİ SATIN ALARAK BÜYÜMESİNİ BEKLERKEN, RAKİP SATIN ALIMLARINDA FİZİBİLİTE ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİNE ÖZELLİKLE VURGU YAPIYOR 


Mustafa Gündoğdu / mustafa.gundogdu ©platinonline.com 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Ç Ç aşkasını ve kendini bilirsen, yüz kere savaşsan tehlikeye düşmezsin; başkasını bilmeyip kendini 


bilirsen bir kazanır bir kaybedersin; ne kendini ne de başkasını bilmezsen, her savaşta tehlikedesin.” Böyle diyor Çinli askeri stratejist Sun Tzu... 
M.Ö. 500'lü yıllarda söylenen bu cümleler, şu anda da geçerliliğini aynı şekilde koruyor. Günümüzde de şirketler, kendini tanıdığı kadar rakiplerini de tanımak, onların stratejilerini bilmek zorunda. 
Rekabet, iş hayatının tamamını oluşturan mefhumun ta kendisi. Rekabet kelimesi de 'rakip? kökünden türetilmiş bir kavram... Hal böyleyken, şirketlerin rakiplerini satın alma yaklaşımı da daha ilginç bir boyuta taşınıyor. 


ENERJİ, SAĞLIK, PERAKENDE 

Enerji sektöründe üretim tesisi bazında satın almaların yaşanması, kurulu kapasitenin artırılması açısından beklenen bir hareketlilik. Entek'in Menzelet ve Kılavuzlu ve Azmak Hidroelektrik Santrallerini satın alması, Borusan EnBW'nun Kıyıköy'ü devralması gibi... 
“Sağlık sektöründe ise regülasyon ve hastanelerin doktor kapasiteleri doğrul tusunda şirketlerin hastane satın alımı yaparak büyümesi son dönemde gözlemlenen işlemlerden. Acıbadem'in Medlife ve Turgutreis'te yaptığı poliklinik satın almaları bunlara örnek” diyen KPMG Türkiye Danışmanlık Bölüm Başkanı Hande Şenova, perakende sektöründe de buna benzer yatırım hedeflerini değiştiren rakiplerin mağazalarının, diğer rakipler tarafından satın alındığını söylüyor. 

Bu bağlamda geçmiş yıllarda bazı Tesco Kipa mağazalarını Beğendik, Diasa mağazalarını Şok, Migros mağazalarını CarrefourSA, son olarak da bazı Tekin Acar mağazalarını Sephora, bazı CarrefourSA mağazalarını ise Migros satın almıştı. Şenova ayrıca Erpiliç'in Bolca Hindi'yi, Fiba Emeklilik'in Groupama Emeklilik'ten özel emeklilik portföyünü, Mahindra'nın Hisarlar'ı aldıktan sonra Erkunt Traktör'ü satın alma işlemlerinin de rakiplerini satın alan şirket örnekleri arasında sayılabileceğini söylüyor. 


ri 


2017 YILINDA İNORGANİK BÜYÜYEN ŞİRKETLER 


Satın alan şirket Hedef şirket 

Erpiliç Bolca Hindi 

Oba Makarnacılık Önem Gıda (Makarna Fabrikası) Polinas Propak Ambalaj 


Apsiyon 


Siyonet 


Satın alan şirket 


SON BEŞ YILDA RAKİPLERİNİ SATIN ALARAK BÜYÜYEN ŞİRKETLER 


Hedef şirket 


e-bebek Hello Baby & Kids CarrefourSA Kiler, İsmar, 1E1 Namet Maret 

Tat Gıda Moova 

Şok Onur, Dia 

OYAK Çimento Denizli Çimento Bimeks Darty ve Electroworld Mondi Kalenobel Big Drum 

Logo Yazılım Netsis 


ÖNEMLİ MARKALAR VARDI 


2017 YILINDA YURT DIŞINDA RAKİPLERİNİ SATAN ALANLAR ARASINDA DA 


Satın alan şirket Hedef şirket 

British American Tobacco Reynolds American 

Berkshire Hathawas Energy Oncor Electric Delivery 

Daimler Chauffeur Prive 

Burger King Popeyes 

Facebook Ozlo 

Verisk Analytics Seguel 

One Broker Group Gibbs Denley Insurance Services 


PSA Group 


e 


Opel 


BAZI SEKTÖRLERDE REKABET 
GEREĞİ KONSOLİDASYON 
ÖNGÖRÜLERİ YAPILSA DA 
ÇOĞU ZAMAN BU TİP RAKİP 
ŞİRKET SATIN ALMALARI GÖRÜLEMEYEBİLİYOR. AMA BAZI SEKTÖRLERDE DE TAM TERSİ 
BİR HAREKETLİLİK VAR. ŞİRKET ÖZELİNDE BAKILDIĞIND 
FİRMALAR STRATEJİK HE 
GEREĞİ BÜYÜMEYİ, RAK 
SATIN ALARAK DAHA H GERÇEKLEŞTİRMEYİ HED 
NORMAL KOŞULLARDA ŞİRKET 
İÇİNDE GELİŞTİRMENİ 
MALİYETLİ OLACAĞI HE 
VAKİT ALACAĞI KONULARDA, İNORGANİK BÜYÜME İLERLEMEYİ SAĞLIYOR 


2017'DE ALIMLAR DEVAM ETTİ 

Geçtiğimiz yıl 55 milyon TL'lik yatırımla Erpiliç, “yerli sermaye yerli büyüme” yaklaşımı ile hindi eti pazarının marka ismi 


Bolca Hindi'yi satın aldı. Üretim gücü, lojistik altyapısı ve güçlü bayi yapılanması ile iç pazarda piliç eti üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan Erpiliç, kuru yolum, helal gıda ve elle kesim kriterlerini hindi eti sektörüne taşıyarak, hindi eti pazarında da söz sahibi olmaya başladı. 

2017'de Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın dolaylı bağlı ortaklığı Polinas Plastik, Propak Ambalaj'ın 47 
milyon Euro hisse değeri üzerinden devralınmasına ilişkin hisse satım ve alım anlaşmasını imzaladı. Propak Ambalaj Türkiye baskılı esnek ambalaj sektörünün lider üreticileri arasında yer alırken, Türkiye ambalaj sektörü için önem teşkil eden bu işlemde Gözde Girişim ve Polinas'ın finansal danışmanlığını 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ÜNLÜ & Co gerçekleştirdi. 
Geçen yıl ayrıca Türkiye'nin başarılı girişimleri arasında yer alan ve site, rezidans 


& işmerkezi gibi toplu yaşam alanlar için yönetim platformu sunan Apsiyon da, rakibi Siyonet'i satın aldı. 

2017'de ayrıca tam anlamıyla bir satın alma sayılmasa da rakibinin fabrikalarını ve bazı mağazalarını alan şirketlerin de olduğu görüldü. Bu bağlamda Oba Makarnacılık Önem Gıda'nın üretim fabrikasını satın alırken, CarrefourSA da Migros ve Kipa'nın bazı mağazalarını 


bünyesine kattı. 


SON BEŞ YILDAN ÖRNEKLER 

Geride bıraktığımız beş yılda Türkiye'de oldukça önemli rakip satın alımları izledik. Bunların içinde perakende sektörü olduğu gibi çimento, bilişim ve teknoloji perakendesi sektör leri öne çıktı. Bu bağlamda perakende- de CarrefourSA'nın Kiler, İsmar ve IEL'i bünyesine kattığı bir döneme şahit olduk. Aynı şekilde Şok Marketler'in Onur ve Dia'yı alması da perakende sektöründeki hareketliliği gözler önüne serdi. Bu bağlamda Namet'in Maret'i satın alması, Tat 


MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ: BİMEKS ÖRNEĞİ 


bi k Tabii ki rakibi satın almak, her zaman doğru bir strateji olma- 
- inme Ss yabiliyor. Daha doğrusu burada bu süreci doğru yönetmenin 


S5 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önemi ortaya çıkıyor. Son günlerde Bimeks'in faaliyetlerinin durma noktasına gelmesine yönelik açıklamaları, bunun güncel bir örneği. Hatırlanacağı Üzere 2013 yılının son çeyreğinde Bimeks, hem Electroworld hem de Darty'nin Türkiye operasyonlarını satın almıştı. Bu satın alma sonrasında 2016 yılında 138 adet mağazası bulunan Bimeks'in mağaza sayısı ise şu anda üçe geriledi... Şirket, bir süredir içinde bulunduğu ticari ve finansal darboğazı aşmak ve normal ticari kapasitesine tekrar dönmek için, ilk etaptaki çözüm planını, e-ticaret kapasitesine daha çok odaklanan, 'mağaza destekli ve web tabanlı hibrid perakende iş modeli' olarak açıkladı. 

2013 yılında Darty ve Electro World'u iş modelini geliştirmek ve hedeflerine iki yıl önce 
ulaşmak amacıyla satın aldıklarını dile getiren Bimeks İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. 
Ahmed Akgiray, o zamanlar pazar paylarının da yüzde 18 seviyesine çıktığını belirtmişti. 
Şirketin geçen ay yaptığı açıklama ise olumsuz şartlar sebebiyle şirket faaliyetinin durma noktasına geldiği yönündeydi... 


& 


“KÂRLILIĞIN DÜŞMESİ, KONSOLİDASYONLARI 
HIZLANDIRIYOR” 

“Satın alım yoluyla sektör içi konsolidasyonlar, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülüyor. 
Türkiye'de son dönemlerde, özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmaların da etkisiyle kârlılıkların düşmesi sebebiyle konsolidasyonların hız kazandığını ve bu durumun birçok farklı sektörü etkilediğini görüyoruz. Şirketlerin genel stratejilerinin hacim kazanarak maliyetlerde tasarruf sağlama şeklinde olduğunu gözlemliyoruz. 
Ayrıca, Türk şirketlerinin yerel operasyonlarını belli bir seviyeye getirdikten sonra, yurt dışına açılma ve daha hızlı yerel pazarlarda aktif olabilme amacıyla ilgili piyasalarda- ki rakiplerini satın alarak/ortak olarak da yurt dışı konsolidasyon gerçekleştirdiğine de şahit oluyoruz. Geçmiş dönemlerde satın almalar yoluyla konsolidasyonun birçok farklı sektörde gerçekleştiğini izledik. Önümüzdeki dönemlerde de özellikle sağlık, enerji, perakende ve imalat sektörlerinde bu trendin devam etmesini bekliyoruz. Birçok sektörde küçük oyuncu sayısının yüksek olması ve sinerji oranlarının düşük olması nedeniyle konsolidasyonun önemli bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz.” 


EY TÜRKİYE KURUMSAL 
FİNANSMAN BÖLÜMÜ BAŞKANI 
MÜŞFİK CANTEKİNER 


Gıda'nın da bir Söktaş Grubu şirketi olan Moova'yı bünyesine katması ilgiyle izlendi. 

Çimento sektörü de aslında bu tarz satın almalara oldukça açık. Geçtiğimiz yıllarda Çimsa'nın Afyon Çimento'yu, OYAK Çimento Grubu'nun da Denizli Çimento'yu bünyesine katmasından sonra bu sektördeki pazar payları da önemli değişiklikler göstermişti. 
Bunun yanında Türkiye'nin esnek ambalaj firması Kalenobel, İspanyol dondurma ambalaj firması Big Drum'ın ambalaj üretim varlıklarını satın almıştı. Şu anda çoğunluk hissesi Mondi'nin elinde olan Kalenobel, bu 
yatırımla yıllık kornet kapasitesini 4 
milyar adede çıkartarak Avrupa dondurma ambalajı sektöründe bu alanda birinci konuma gelmişti. 


AVANTAJLARI NELER? 

Çoğu şirketin inorganik büyümeye sıcak baktığı biliniyor. Bu paralelde organik büyüme, sıfırdan kurulan her yeni yatırımda olduğu gibi türlü riskler 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taşıdığı için, konsolidasyon yoluyla kurulu bir operasyona yatırım yapma konusu daha fazla tercih edilebiliyor ve daha hızlı sonuçlar verebiliyor. EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekiner, inorganik büyümenin, satın alma yoluyla büyüme stratejisinin farklı pazarlara daha hızlı ve etkin penetrasyon sağlarken, ilgili yatırımlar üzerinden civar coğrafyalara da hizmet verilmesini de kolaylaştırabildiğini aktarıyor. Cantekiner, inorganik büyümenin ayrıca ölçek ekonomisi sağlanarak maliyet avantajı yakalanması ve rakiplere göre avantaj sağlanmasını beraberinde getirdiğini ifade ediyor. 
“Bunlara ek olarak know-how transferi, ürün portföyünün genişletilmesi ve farklı müşteri gruplarına hizmet sağlama şansına kavuşulması da inorganik büyümede diğer önemli etkenler” diyen Cantekiner, bu süreçte hem yatrrım fizibilitelerinin iyi yapılması hem de yapıların kurumsallık ve entegrasyon süreçlerinin doğru yönetilmesinin önemine vurgu yapıyor. 
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“İNORGANİK BÜYÜMEDE 
BEKLENTİ: 22-5” 
“İnorganik büyümelerde değer artışının sinerjilerle beraber katlanması beklenir. 24-24 yerine beklenen en az 5'tir. Ancak burada kültürel çatışmalar, satın alınan şirket ile entegrasyon sürecindeki zorluklar değer artışını limitleyen faktörler olarak karşımıza çıkabiliyor. İnsan faktörü ve kültürel farklar, bazı alışkanlıkların veya anlayışın değiştirilememesi, finansal sonuçları direkt etkileyebilirken, değer artışını sınırlayabiliyor. 
İnorganik büyümelerde, beklentilerin önceden netleştirilmesi ve entegrasyon sürecinde doğru planlamayla zaman kaybetmeden aksiyona geçilmesi önemli. 
İnorganik büyümelerde, mevcut kalite standartlarını ve risk algısını, personel politikalarını, finansal raporlama sistemlerini aynı şekilde entegre ederken verimlilik artışı, dolayısıyla da değer artışı sağlanacaktır. Değişen rekabet koşullarına uyum sağlamak ve sürdürülebilirlik adına, hem inorganik hem organik büyüme için market beklentileri ve trendleri önceden analiz edilmeli, detaylı yatırım fizibiliteleri ve alternatif senaryolar çalışılmalı, finansal modellemelerle test edilmelidir. ” 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ULAŞILABİLİR VE GERÇEKÇİ HEDEFLERLE İLERLİYOR 


PEYMAN BÜNYESİNDEKİ HER ÇALIŞANA İNİSİYATİF TANIYAN, KENDİLERİNİ GELİŞTİREBİLMELERİ ADINA FARKLI FIRSATLAR SUNAN PEYMAN CEO'SU OĞUZ YÜKSELİR; “HEDEFLERİMİZİ GERÇEKÜSTÜ 
KURGULAMAK YERİNE, ULAŞILABİLİR VE GERÇEKÇİ BİR ÇİZGİDE TUTMAYI PLANLADIK. 2018 
YILINDA DA BÜYÜME HIZIMIZI KORUYARAK ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARLARDA VARLIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ. İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELERDE DE YATIRIM YAPACAĞIZ. BÜTÜN DÜNYADA ARANAN BİR MARKA OLMAK VE TÜKETİCİYE DAHA KOLAY ULAŞMAK İÇİN DORLEO MARKASINI 


GLOBAL PAZARA SUNUYORUZ” DIYOR 
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ızlı tüketim sektöründe 25 
yılı geride bırakan Peyman 
GEO'su Oğuz Yükselir, kariyerine Pepsi-Frito Lay Şirketler Grubu'nda başladı. Şirket bünyesinde satış-pazarlama ile başlayan sürecin son 5 yılında ise iş geliştirme müdürü olarak görev yaptı. 
2007'de Peyman'ın genel müdürlüğünü üstlenen Yükselir, Peyman çatısı altında başarılı markalaşma hikayelerine imza attıklarını belirtiyor. Doğuş Çay ile olan kısa süreli bir çalışmanın ardından Bridgepoint bünyesine katılan Peyman'da, 2016'dan bu yana CEO ve İcra Kurulu Başkanı olarak hizmet veren Oğuz Yükselir ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile teknolo-Jiye, tarım altyapısına, ihracata ve fabrika yatırımlarına hız vermek üzere, 32 
milyon Euro tutarında bir kredi anlaşması imzalayan Peyman'ın yeni dönem stratejileri hakkında konuştuk. 


> Peyman'da genel müdürlükten CEO”luğa geçiş süreciniz nasıl şekillendi? Bu kapsamda sorumluluk alanlarınızdan bahseder misiniz? 

Peyman?'da 2007-2014 yılları arasında genel müdür olarak çalıştıktan sonra, 2016'da uluslararası yatırım fonu Bridgepoint'in Peyman'ı satın almasıyla başlayan süreçte görev aldım. O tarihten bu yana Peyman CEO ve İcra Kurulu Başkanı olarak görevime devam ediyorum. Peyman'ın tüm kısa ve uzun vadeli stratejilerini, hedeflerini belirlemek, bu amaç doğrultusunda organizasyonu oluşturmak, ilgili süreçlerin zamanında ve doğru olarak işlemesini sağlamakla yükümlüyüm. Bu kapsamda özellikle Peyman olarak ulusal ve uluslararası pazarlara yönelik belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, öncelikli sorumluluklarımdan biri... 
Şirketin yeni yapılanması, yeni yatırım alanlarının belirlenmesi ve liderlik edilmesi en önemli sorumluluklarım arasında yer alıyor. 


> Kaç kişilik bir ekibe liderlik ediyorsunuz? 

Peyman olarak fabrika, satış kanalları ve tedarik alanında istihdamı artıracak yatı- 


“YÖNETİMİN GÜCÜNÜN SADEC 
KARAR VERMEKTE DEĞİL, AYNI ZAMANDA TÜM ÇALIŞANLARLA 
AYNI SORUMLULUĞU ÜSTLENME 
HEDEF ODAKLI ÇALIŞMAK 

VE BAŞARIYA EKİP OLARAK 
VARMAKTA OLDUĞUNA İNANA 
BİR YÖNETİCİYİM. BU AÇIDAN BAKTIĞINIZDA BENİ DAHA ÇOK 
SAHADA TEDARİKÇİLERİMİZLE VE ÇALIŞANLARIMIZLA BİR ARADA GÖRMENİZ MÜMKÜN” 
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rımlar yapıyoruz. Hâlihazırda üretim ve yönetimde 560 kişi olmak üzere, toplamda bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. 


> Peyman nasıl bir vizyon ve misyona yatırım yaparak ilerliyor? 

2016 yılında dünyanın önde gelen sermaye yatırım gruplarından biri olan Bridgepoint şemsiyesi altında yer almamızla birlikte büyüme odaklı stratejimizi daha ileri bir noktaya taşıdık. 
Bridgepoint'ten önce büyüme oranımız yıllık yüzde 18 iken, güç birliğimizin ardından büyüme oranımız yüzde 30'a yükseldi. Türkiye'de fırsatları değerlendirerek satış kanallarında büyümeyi hedeflerken, Bridgepoint'in uluslararası alandaki gücüyle, potansiyeli yüksek dış pazarları fethetmek istiyoruz. Peyman'ın 2017 yılı cirosu, bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında artış göstererek 560 milyon TL olarak gerçekleşti. Hedeflerimizi belirlerken, sadece ülkemizin değil, dünyadaki ekonomik değişimleri, öngörüleri de göz önünde bulunduruyoruz. Bu açıdan, hedeflerimizi gerçeküstü kurgulamak yerine, ulaşılabilir ve gerçekçi bir çizgi- de tutmayı planladık ve bunu başardık. 
2018 yılında da büyüme hızımızı koruyarak ulusal ve uluslararası pazarlarda varlığımızı sürdüreceğiz. Son olarak EBRD'dan aldığımız krediyle, global marka olma yolunda konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Hedefimiz, ihracat yaptığımız ülkelerde de yatırım 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yapmak. Artık dünyada da yatırımlarımızla var olmamız, markalaşma sürecimizi devam ettirerek, Türk kuruyemiş ürünlerini global pazarlara tanıtmamız gerekiyor. 


> 2018 yılı yol haritanızda hangi konu başlıkları bulunuyor? Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 32 milyon Euro tutarında kredi anlaşmasına imza attınız. Bu kapsamda ne gibi inovatif yatırımlara ve süreçlere odaklanacaksınız? 

Kredi sözleşmesi,Türkiye'ye, sektörümüze ve Peyman'a olan inancın bir göstergesi. Bu kredinin, bizim global marka olma hedefimizi destekleyeceğine olan inancımız tam. Peyman olarak global rekabet avantajını artırmak için, markalaşma ve üretim tesisi yatırımını ön planda tutuyoruz. Türkiye'den çıkan bir marka yaratmak için çalışıyoruz. Turguality programında, sektörümüzden yer alan ilk şirket olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu programın Peyman'ı ve dolayısıyla Türk kuruyemiş sektörünün globalde büyük güç kazanmasını destekleyeceğine inanıyoruz. Sektörümüzde hem yeni teknolojiye ihtiyaç var hem de tarım alanında yatırım yapmak gerekiyor. Türkiye'de tarımın kuruyemiş alanında çok fazla endüstrileşme yok. Çiftçiyletedarikçiyle iş birliği yaparak, daha verimli tarım yapmalarını sağlamak öncelikli hedef olmalı. Biz de bu hedef 


“ÖZEL HAYATTAKİ MUTLULUK VE 
DÜZEN İŞ HAYATINA YANSIYOR” Peyman CEO'su Oğuz Yükselir, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi nasıl koruduğunu şu sözleriyle özetliyor: “Özel hayatınızdaki mutluluk ve düzenin iş hayatına yansıdığına inanıyorum. İş ve özel hayatım ayrı ayrı çok değerli benim için. Her ikisine de kaliteli vakit ayırmaya çalışıyorum ama zaman içerisinde iş hayatının önemli dönüm noktalarında özel hayatımı biraz ihmal edebiliyorum haliyle ama onu da telafi etmeye özen gösteriyorum. 
Hobilerim arasında ailemle doğa yürüyüşleri, bisiklet, yüzme, fotoğrafçılık ön sıralarda yer alıyor. Özellikle kızlarımla doğada geçirdiğim tüm zamanlar, en sevdiğim hobim diyebilirim.” 


lerle Eskişehir'de yeni üretim tesisi yatırımına 2017 yılında başladık. 
Fabrikamızı 2018 yılının ilk yarısında tamamlamayı hedefliyoruz. 


> Kuruyemiş sektöründe dünyada ne gibi farklı trendler öne çıkıyor? Siz bu trendleri üretim süreçlerinize ve tüketici beklentilerine nasıl yansıtıyorsunuz? 
Kuruyemiş sektörü dünyanın her ülkesinde Türkiye'deki kadar gelişmiş değil. Türkiye, hammadde açısından çok zengin. Ülkemizde yıllık kuruyemiş tüketimi 460 bin ton. En çok tüketilenler sırasıyla çekirdek, iç yer fıstığı, fındık, Antep fıstığı, kabak çekirdeği ve leblebi. Türkiye'de kuruyemiş sektörünün büyüklüğü 11 milyar TL. Bunun sadece 2.2 milyar TL'si ambalajlı. 
Yüzde 80'i markasız ve açık kuruyemişten oluşuyor. Biz yüzde 20'lik paya sahip ambalajlı ürün alanını büyütmeyi hedefliyoruz. Dünyada sağlıklı beslenme trendi hızla yayılıyor. İşlem görmemiş, katkı maddesi kullanılmamış gıdaların yükselişi söz konusu. Bu açıdan bakıldığında, kuruyemiş ve kuru meyve büyüme potansiyeli yüksek ürünler olarak öne çıkıyor. Son dönemlerde, doğru üretim süreçlerin- den geçmiş popcorn da sağlıklı beslenme kategorisinde yerini alıyor. Sağlıklı ve eğlenceli atıştırmalıkta öncü bir marka olarak, tüketicinin yeni tat arayışlarını ve taleplerini doğru anlamak, bu yönde yenilikçi ürünler üretmek ve sunmak önceliğimizi oluşturuyor. 
Bahçeden markamızdaki çiğ kuruyemiş ve kuru meyve büyük beğeni toplarken, Nutzz markamızın altındaki 4 
farklı tatta popcorn büyük bir atak yaptı. Mart ayında piyasaya sunacağımız Bahçeden markamızın bir diyetisyen gözetiminde yeniden formüle edilmiş Bahçeden Mix Ailesi ve yeni çıkan Bahçeden Bar formu, sağlıklı ve eğlenceli atıştırmalık arayanların gözdesi olacak. Ayrıca, ülkemizin değerli ve geleneksel lezzetlerinden biri olan Siirt fıstığını ilk kez ambalajladık ve tüketicimizin beğenisine sunduk, çok büyük beğeni topladı. Ülkemizin önemli tatlarını keşfetmeye ve onları yaşatmaya devam edeceğiz. 
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“KRİZ DURUMUNDA ANİ 
DÜŞÜNCEYLE HAREKETE 
GEÇMEYİP ÖNCE GERÇEKLERİ ARAŞTIRMAYA, NEDEN- 
SONUÇ İLİŞKİSİNİ BELİRLEMEYE ODAKLANIRIM. OLAYIN 
AYRINTILARI NETLEŞTİKÇE 
ALINACAK TEDBİRLERİ HIZLA BELİRLEYİP GÖREV DAĞILIMI YAPARIM. BUNUNLA BİRLİKTE 
KONU ÇÖZÜME KAVUŞANA 
KADAR OLAYIN TÜM SÜREÇLERİNİ 


TAKİP EDERİM” 


> Hangi pazarlara yönelik ihracatınız bulunuyor? Stratejik olarak önemsediginiz yeni pazarlar var mı? 

Peyman olarak 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Önde gelen pazarlarımızın başında; Balkan Ülkeleri, bunu takiben Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu Ülkeleri, Avrupa Ülkeleri, Rusya ve Çin geliyor. 2017 yılı ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 38 
büyüme sağladık. 2018 yılında ise ihracatta yüzde 50 büyüme öngörüyoruz. 
Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de ihracat yaptığımız ülke sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bütün dünyada aranan bir marka olmak ve tüketiciye daha kolay ulaşmak için Dorleo markasını global pazara sunuyoruz. Dorleo'yu öncelikli olarak Orta Avrupa'da, ardından da Balkanlar ve Orta Doğu'da konumlandırmak istiyoruz. Bu yönde altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 


> Nasıl bir yönetim vizyonuna sahipsiniz? 

Yönetimin gücünün, sadece karar vermekte değil, aynı zamanda tüm çalışanlarla aynı sorumluluğu üstlenmek, hedef odaklı çalışmak ve başarıya ekip olarak varmakta olduğuna inanan bir yöneticiyim. Bu açıdan baktığınızda beni daha çok sahada tedarikçilerimizle, çalışanlarımızla bir arada görmeniz mümkün. Bununla birlikte, şirketimizin her çalışanına inisiyatif tanıyarak, kendini geliştirmesine, çalışmalarını etik değerlerimiz çerçevesinde hayata geçirmesine izin ver- 


meyi önemsiyorum. Kısacası yönetim vizyonumu, önce insanı ve işimi sevmek, ardından hedefe odaklanmak ve çalışanlara güvenmek olarak özetleyebilirim. 


> Hangi özelliklere sahip kişilerle çalışmayı tercih ediyorsunuz? 

İş hayatım süresince değişik kademelerde, farklı kişisel özelliklere ve iş disiplinlerine sahip insanlarla çalışma şansım oldu. Bu deneyimleri göz önüne aldığımda, öncelikle iyi insan olmanın erdemine sahip, işini ve hayatı seven, sorumluluk almaktan kaçınmayan, hedeflerini belirleyip bu yönde özveriyle çalışan insanlarla çalışmaktan mutlu oluyorum. 


> Kriz ortamlarında nasıl bir strateji izlersiniz? 

Hayata pozitif bakan, oldukça sakin yaradılışlı bir insanım, çalışma sistemim de bu şekilde yürüyor. Kriz durumunda ani düşünceyle harekete geçmeyip önce gerçekleri araştırmaya, neden-sonuç ilişkisini belirlemeye odaklanırım. Olayın ayrıntıları netleştükçe, alınacak tedbirleri hızla belirleyip görev dağılımı yaparım. Bununla birlikte konu çözüme kavuşana kadar olayın tüm süreçlerini takip ederim. 
Bu süreç dahilinde de ekip arkadaşlarımı sakinleştirmek ve pozitif düşünme yönünde ikna etmek öncelikli işim 


olur. 


KARİYERİNİZDEKİ EN ÖNEMLİ 
DÖNÜM NOKTASI NE OLDU? 

“İş hayatıma en alttan başlayarak, yıllar içerisinde ağırlıklı olarak satış ve pazarlama alanındaki deneyimlerimi biriktirerek bugünlere ulaştığımı özellikle belirtmek isterim. Frito Lay gibi alanında başarılı global bir şirkette edindiğim tecrübelerle Rocco projesinin hayata geçirilmesi sürecinde bizzat aldığım sorumluluk ve başarılı iş süreci, hayatımın önemli bir dönemini oluşturuyor. Ayrıca, global şirket çatısı altındaki iş disiplinimi, Peyman gibi bir Türk markasına aktarmak, bugün dünyada adından başarıyla söz ettiren markaların yaratılmasını bizzat yönetmek, kariyerimin önemli dönüm noktaları oldu diyebilirim.” 
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Geleceği günümüze taşıyan 


bir dünya hastanesi... 


Geleceğin sağlık anlayışını, teknoloji ve hasta konforuyla buluşturan, dünyanın ilk Leed Platinum sertifikalı tam teşekküllü sağlık kompleksi Memorial Bahçelievler Hastanesi hizmetinizde. 


MEMORLAL “ğriky Sağlığınız Değerli” 


BAH Ç EL İ EVLER 444 7 888 | memorial.com.tr 


(ENERJİJ 


RUSYA'NIN DOĞALGAZ 
İMPARATORLUĞU 


İRAN'DAKİ GÜNEY PARS SAHASINDAN SONRA DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ, RUSYA'NIN DA EN BÜYÜK DOĞALGAZ YATAKLARI URENGOY BÖLGESİNDE BULUNUYOR. YATAKLARIN İŞLETMECİSİ OLAN GAZPROM'UN DOĞALGAZ İMPARATORLUĞUNUN BAŞKENTİ NOVY URENGOY'U VE DOĞALGAZ TESİSLERİNİ 


-45 DERECE SOĞUKTA GEZDİK... 


ünyadaki doğalgazın yüzde 

17'sini Rusya üretiyor. 

Bölgedeki doğalgaz yatakları, Sibirya'nın Yamalo- 
Nenets Özerk Bölgesi'ndeki kutup dairesi dolaylarında 5 bin kilometreden daha geniş bir alana yayılan Urengoy sahasında bulunuyor. Urengoy'daki gaz rezervi, İran'daki Güney Pars sahasının ardından dünyanın en büyük ikinci gaz yatağı konumunda. Rezervlerin kapasitesi ise 12 trilyon metreküp. Bunların işletmesini Gazprom üstleniyor. 
Gazprom'un 17 doğalgaz yatağının en büyüğü olan Urengoy'da doğalgaz, doğalgaz kondensatı ve petrol üretimi yapılıyor. Şirket, bu bölgede 22 doğal gaz arıtma tesisi, 2 petrol arıtma tesisi, 
20 pompa istasyonu, 5 gaz soğutma istasyonu ve petrol kaynaklı doğalgaz için 2 
kompresör istasyonuyla faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz ay Gazprom'un davetlisi olarak tesisleri yerinde inceleme ve Novy Urengoy bölgesini gezme fırsatı bulduk. İstanbul'daki 3 dereceden 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SİBİRYA 


IN NOVWY URENGOY 
RİNDE -45 DERECE SOĞUKTA 
Rİ GEZMEK, DOĞALGAZ 


İSLERİNİN FAALİYETLERİNİ 
İNDE İNCELEMEK, GAZPROM 


DA DETAYLI BİLGİ SAHİBİ 


OLMAK OLDUKÇA FARKLI BİR 


EYİMDİ.. 


Sibirya'daki -45 dereceye olan yolculugumuzu sizler için kaleme aldık... 


3 DERECEDEN -45 DERECEYE.. 

Sibirya'ya olan yolculuğumuzun başladığı gün termometreler İstanbul'da 3 dereceyi gösteriyordu. Çok soğuk bir bölgeye gideceğimizin bilinciyle hepimiz en kalın kıyafetlerimizi yanımıza almayı tercih ettik. Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmamızın ardından Gazprom'un özel uçağıyla Rusya'nın Moskova şehrine doğru 3.5 saat sürecek bir yolculuk için harekete geçtik. Uçak indiğinde dışarıdaki hava -8 dereceyi gösteriyordu. 
Soğuğu iliklerime kadar hissettiğimde, Sibirya'daki soğuk hakkında endişe etmediğimi söylersem yalan olur. 
Moskova'da pasaport kontrollerimizi tamamladıktan sonra Gazprom'un bizleriçin hazırladığı özel mont, bot, atkı ve eldivenlerin olduğu çantamızı alarak son varış noktamız olan Sibirya'nın Novy Urengoy şehrine doğru yola çıktık. Yine 3.5 saatlik bir uçuşun ardından artık 


Now Urengoy'dayız. Dışarıda -45 derecelik bir soğuk var. Otelimize geçerken Novy Urengoy'un ilginç hikayesini dinliyoruz... 


RUSYA'NIN GAZ BAŞKENTİ... 

Nowy Urengoy, Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki en büyük şehirlerden biri. 
Buraya “Rusya'nın gaz başkenti” deniyor. 
Şehir ilk olarak 1933 yılında göçebe Nenets halkının bir yerleşimi olarak Urengoy adıyla kurulmuş. Bölgedeki doğalgaz yataklarının varlığı ilk olarak 
1966 yılında, bölgede mahsur kalan sismik keşif grubunun deneme kazıları sonucunda tesadüfen keşfedilmiş. 
Sonraki yıllarda yatakların ortaya çıkarık masıyla ilgili çalışmalar yapılmış ve doğak gaz kuyuları ilk olarak 1975 yılında işletmeye alınmış. Yatakların işletmeye alınmasıyla şehir kendini geliştirmeye başlamış ve adının başına “Novy yani “Yeni'yi almış. 


ÜRETİM TESİSLERİNE YOLCULUK... 
Sibirya'da hava saat 8 ila 9 arasında aydınlanıyor. Gezimizin ikinci gününde günün ilk ışıklarıyla beraber Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki 16'ncı doğalgaz sahasına doğru yola çıkıyoruz. 
Bu sahada TürkAkım'ın yıllık 31.5 milyar metreküplük kapasitesini karşılayabilecek miktarda doğalgaz üretiliyor. 3 saate yakın sürecek olan yol boyunca etrafta gördüğümüz tek şey uçsuz bucaksız bir kar manzarası. Dümdüz bir yerleşim yeri olduğundan alabildiğine uzanan beyaz bir görüntüye hakimsiniz. Doğalgaz sahasına vardığımızda soğuk havada insanların burada nasıl şartlarda çalıştığını merak etmedik değil. Soğuk havadan dolayı çalışmak bir hayli zor. Hava öğlen saat 2'yi bulmadan kararıyor. Gaz sahası içerisinde bir noktadan diğer bir noktaya gidebilmek için özel minibüsler kullanılıyor. Bu sahada çalışan işçilerin sayısı 3 bin 
700. Sahalarda çalışanlar 1 ay çalışıyor, 1 
ay da evlerinde dinlenip sonra işe geri geliyorlar. 


TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL 
HAYATIN BELKEMİĞİ... 

12 bin kişiyi istihdam eden Gazprom, 
bölgedeki toplumsal ve kültürel hayatın 


GAZPROM, NOVWY URENGOY'DA 
22 DOĞALGAZ ARITMA TESİSİ, 2 
PETROL ARITMA TESİSİ, 20 POMPA İSTASYONU, 5 GAZ SOĞUTMA İSTASYONU VE PETROL KAYNAKLI DOĞALGAZ İÇİN 2 KOMPRESÖR İSTASYONUYLA FAALİYET 
GÖSTERİYOR 


da belkemiğini oluşturuyor. Sosyal ve kültürel tesisleri, spor tesisleri, sağlık, çocuk ve yaşlı bakım tesisleri, meslek yüksekokulu ve daha birçok projeyle, bu zorlu coğrafyada çalışanların hayatlarına katkıda bulunuyor. Gezimiz sırasında meslek yüksekokulu ve anaokulunu da ziyaret etme firsatımız oldu. Meslek yüksekokulunda, ileride şirkette çalışması için genç- 


ler yetiştiriliyor. Okulda Gazprom'un çalışmalarıyla bağlantılı olarak, hidrokarbon üretimi, gaz endüstrisi gibi dersler veriliyor. Öğrencilerin uygulamalı olarak çalıştıkları laboratuvarlar da okulda mevcut. Mezun olanlar ise direkt olarak Gazprom'un işletmelerinde işe başlıyor. 
Anaokulu ise Gazprom'da çalışan anne babaların çocuklarının eğitilmesi için kurulmuş. Okulun, ebeveynler çalışırken çocuklar oyalansın mantığıyla kurulmadığını özellikle belirtelim. Okulda yer alan aktiviteler, çocukların eğitimi ve sağlanan koşullar bugün Türkiye'nin en iyi okullarına taş çıkaracak nitelikte. 


2019 SONUNDA TAMAMLANACAK 

Gezimizin son gününde Gazprom ve TürkAkım projesiyle ilgili önemli bilgileri alıyoruz. Yazıda buraya kadar Gazprom'u anlattık. Paylaşılan bilgilere geçmeden önce, biraz da TürkAkım projJesinden bahsedelim. TürkAkım Boru Hattı, Rusya'nın Anapa kentinden çıkıp, Karadeniz'in altından yaklaşık 930 kilometre yol katederek Türkiye'nin Trakya kıyısına ulaşması planlanan bir proje. 
Boru hattı 2 paralel hattan oluşuyor. İlki, gazı Lüleburgaz üzerinden Türkiye'ye dağıtacak. İkinci hattın Türkiye-Yunanistan sınırından Avrupa'nın doğusuna ve güneyine uzanması planlanıyor. 
Gazprom sistemine dahil olan doğalgazın yaklaşık yüzde 70'ini üreten Urengoy bölgesi, Rusya'dan, Karadeniz'in altından Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz aktaracak TürkAkım Doğalgaz Boru 

Hattı'ndan akacak doğalgazın da çok büyük kısmını sağlayacak. Toplantı sırasında TürkAkım projesinde gelinen son nokta hakkında da önemli açıklamalar yapıldı. Her biri 930 kilometre uzunlukta olacak 2 hattan oluşan projede, hatlardan biri Türkiye-Rusya Münhasır Ekonomik Bölgeleri'nin sınırı olan 224'üncü kilometreye kadar gelirken, Türkiye'nin kullanımına açılacak diğer hatta ise 530 kilometrenin üzerinde boru döşendi. 

Böylece Türkiye'nin güncel gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 35'ini karşılayacak ilk hattın yapımında yarı yol geçildi. 
TürkAkım Boru Hattı'nın 2019 sonunda tamamlanması hedefleniyor. 


www.platinonline.com 57 


58 www.platinonline.com 


IKAPAKI 


PERFORM TÜRKİYE, ORTADOĞU, KUZEY AFRİKA VE DOĞU AVRUPA GENEL MÜDÜRÜ EMRE UĞURLU 


SPORUN DİJİTAL DAHİSİ 


İNGİLTERE MERKEZLİ DÜNYANIN EN BÜYÜK DİJİTAL SPOR İÇERİĞİ SAĞLAYICISI PERFORM'UN TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ OLARAK 2012 YILINDA GÖREVE GELEN EMRE UĞURLU, ARADAN GEÇEN 6 YILDA UNVANINA ÖNCE DOĞU AVRUPAYI, ARDINDAN DA ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA'YI EKLEDİ. BUGÜN PERFORM'UN 35 ÜLKEDEKİ TÜM FAALİYETLERİNDEN SORUMLU OLAN UĞURLU, HAYATINI DİJİTAL SPORUN GELİŞİMİNE VE TÜRK SPORUNU DAHA İLERİ TAŞIMAYA ADAMIŞ BİR İSİM. UĞURLU, TÜRKİYE'DEKİ SPORSEVERLERİN EN İYİ İÇERİĞİ EN HIZLI ŞEKİLDE ALABİLMESİNİ VE SPOR SEKTÖRÜNÜN DARA İYİ KAYNAKLARA SAHİP OLMASINI HEM MESLEKİ HEM DE KİŞİSEL MİSYON EDİNDİĞİNİ SÖYLÜYOR. ONUN LİDERLİĞİNDE, KULLANICI SAYISINI YÜZDE 250 ARTIRARAK BAŞTA MAÇKOLİK OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ PLATFORMLARDAN HER AY 17 MİLYON KİŞİYE ULAŞAN PERFORM TÜRKİYE, 100'DEN FAZLA ÜLKEDE KULLANILMAKTA OLAN CANLI SKOR UYGULAMASI GOAL LIVE GİBİ PROJELERLE TEKNOLOJİ İHRACATINA DA BAŞLADI. İŞİ VE EN BÜYÜK HOBİSİ OLAN SPORUN PEŞİNDE BUGÜNE DEK YAKLAŞIK 50 ÜLKEYİ ZİYARET EDEN UĞURLU, KENDİSİNİ “YENİLİKÇİ VE HIZLI OLARAK TANIMLIYOR, YÖNETİM FELSEFESİNDEKİ ANAHTAR KAVRAMIN İSE İLETİŞİM OLDUĞUNU BELİRTİYOR 


Duygu Sayıner / duygu.sayiner ©platinonline.com Fotoğraf / Cengiz Dikbaş 


PLATİN DERGİSİ KONULAR EDİTÖRÜ 


DUYGU SAYINER, PERFORM TURKİYE, ORTADOĞU, KUZEY AFRİKA VE DOĞU AVRUPA GENEL MÜDÜRÜ EMRE UĞURLU İLE BİRLİKTE 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» İş hayatına çok erken yaşta giriş yapan başarılı bir yöneticisiniz. Farklı şirketlerde devam eden kariyer öykünüzü dinleyebilir miyiz? 

Ben, üniversitede eğitim aldığı alandan tamamen farklı bir alanda ilerlemeyi tercih edenlerdenim. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde kimya mühendisliği eğitimi aldım ancak kariyerim boyunca hiç mühendislik yapmadım. MBA alanım olan pazarlama, yönetim stratejileri ve iş geliştirme konularına odaklandım. Bu doğrultuda, reel sektörde tekstil gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde görev aldım. 2005 yılında ise bir yön değişikliği gerçekleşti ve odönem Süperspor adı ile faaliyet gösteren spor sitesi Sporx'te pazarlama ve iş geliştirme direktörü olarak çalışmaya başladım. Burada beş yıl boyunca yürüttüğüm çalışma ve yönettiğim süreçlerle, o dönemde bir startup olan Sporx'in Türkiye'nin en önemli internet gruplarından birine dönüşmesinde rol oynadım. Ardından geçtiğim Yemeksepeti'nde iş geliştirme direktörü olarak görev yaptım. 
Burada geliştirdiğim ve yönettiğim projelerle Yemeksepeti'nin uluslararası alanda büyümesinde rol alırken, şirketin uluslararası ofislerinin yanı sıra Türkiye'deki yeni projelerinin yönetimini de üstlendim. 

2012 yılından bu yana ise Perform'da 
görev yapıyorum. Dünyanın en büyük dijital spor içeriği sağlayıcısı olan İngiltere merkezli Perform'un Maçkolik'i satın almasının ardından, şirketin Türkiye ofisinin genel müdürü 
olarak Perform ekibine katıldım. 2015 
yılında Türkiye ve Doğu Avrupa Genel 
Müdürü pozisyonuna terfi ettim. 2017 
yılının hemen başında ise, sorumlu olduğum bölgelere Ortadoğu ve Kuzey Afrika da eklendi. Halen Perform'un Türkiye ile birlikte 35 ülkedeki tüm faaliyetlerini yönetiyorum. 


> Sizi bu alana yönlendiren itici güç spora olan merakınız mıydı? Maceranız nasıl başladı? 

Beni bu alana yönlendiren sadece spora olan merakım değildi. Tek 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PERFÜRM 


mackolik 


“PERFORM, MAÇKOLİK'İ 
SATIN ALMAYA KARAR 
VERDİĞİNDE YEMEKSEPETİ'NDE ÇALIŞIYORDUM. SPOR TUTKUM 
ELBETTE SÜRÜYORDU A YEMEKSEPETİ'NDE YAPTIK 
VE YAPMAK İSTEDİKLERİMİN 
YANINDA, CEO'SU NE 
AYDIN'LA OLAN DOSTLU 
DA BENİM İÇİN BİR ANLAMDA BAĞLAYICI NİTELİKTEYDİ. 
PERFORMA GEÇME KARARIMDA NEVZAT'IN TEŞVİK EDİCİ VE CESARETLENDİRİCİ YAKLAŞIMININ 
DA BÜYÜK ROLÜ VAR 
DİYEBİLİRİM” 


©6099 EMRE UĞURLU İLE 
KISA KISA 


BAŞARI: 
Mutluluk 


REKABET: 
Gelişim 


FUTBOL: 
Basketbol 


gerekçe bu olsaydı, sporla ilgili işim- den ayrılıp Yemeksepeti'ne geçmezdim açıkçası. Ancak dijital dünyaya adım atmamda elbette sporun büyük payı var. Sporx'te görev yaptığım dönemde, Perform'un üst yönetimi ile tanışmıştım. Perform, Maçkolik'i satın almaya karar verdiğinde ise Yemeksepeti'nde çalışıyordum. “Türkiye operasyonunu yönetir misin?” sorusu ile geldiklerinde açıkçası biraz kafam karıştı. 
Spor tutkum elbette sürüyordu ancak yurt dışı operasyonlarını yönettiğim Yemeksepeti'nde yaptıklarımın ve yapmak istediklerimin yanında, CEO'su Nevzat Aydın'la olan dostluğumuz da benim için bir anlamda bağlayıcı nitelikteydi. Perform'a geçme kararımda, tekrar spor dünyasının içinde olma isteğim kadar, Nevzat'ın teşvik edici ve cesaretlendirici yaklaşımının da büyük rolü var diyebilirim. 

Perform'da çalışmaya başladıktan sonra CEO'nun, “Türkiye pazarına girerken, hem alanında ülkenin en büyük şirketini hem de seni aldık. Bizim için daha iyi bir senaryo olamazdı” demesi de dijital spor alanında gerçekleştirdiğim çalışmalarla bir kez daha gurur duymamı sağladı. 


> Perform uzun zamandır çeşitli yatırımlarla büyüyen bir şirket. Neler yapıyorsunuz, hizmet alanlarınızdan bahsedebilir misiniz? 

Merkezi İngiltere'de bulunan Perform, dünyanın en büyük dijital spor içerigi sağlayıcısı. Her biri ayrı birer yapı olarak konumlanan İçerik, Medya, Gaming ve DAZN adlı iş kollarına sahip. Faaliyet gösterdiği ülkelerde, dünyanın en büyük futbol sitesi Goal. 
com'un yanı sıra o ülkenin başlıca dijital spor platformlarının da sahibi. 
Çatısı altında bulunan web siteleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla sporseverlere doğrudan erişirken, kurumsal iş ortaklarına da sporla ilgili veri, istatistik, video ve editoryal içerik sağlıyor. 
Perform, 3 bin çalışanı ve 30 ülkedeki ofisleri ile 100'ü aşkın ülkede, 40 farklı spor dalına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Dünya genelinde binden fazla B2B müşterisi bulunurken, sahip 


099 2012 YILINDA 
MAÇKOLİK'İN SATIN 
ALINMASINDAN 
SONRA NELER 
DEĞİŞTİ? 

Her şeyden önce, Perform'un Türkiye'ye neden girdiğine baktığımızda, üç temel neden görüyoruz: Türkiye'nin spora olan ilgisi, genç ve büyük nüfusu, teknolojiye hızlı adapte olabilme yeteneği. Bunlar, dijital spor içeriği alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri konumundaki Perform için Türkiye'yi 'olmazsa olmaz' bir pazar yapan etkenler. Perform, Maçkolik'i satın alarak kendi portföyündeki canlı skor ve istatistik sunan medya şirketi eksikliğini gidermiş oldu. Bu da Türkiye yapılanması olarak bize bir misyon yükledi. Şu anda 100'den fazla ülkede, 30 farklı dilde kullanılmakta olan canlı skor uygulaması Goal Live'ı da bu misyon doğrultusunda geliştirdik. 
Değişim konusunda ise hem çok şey hem de çok az şey değişti diyebilirim. 
Burada değişimle ilgili iki temel konu var. Biri dünyanın ve teknolojinin kaydettiği değişimle birlikte gelişen doğal bir süreç. Buna işimizin neredeyse tamamen mobile yönelmesi de dahil. Bu çok değişen kısım. İkincisi de Maçkolik'in çok iyi bir Türk şirketi olarak kurulmuş olması. Kurucu ortakları olan Erdem Yurdanur ve Tarkan Onar, çok iyi ve güçlü bir web sitesi ile marka yaratmışlardı. Bu ise en az değişen kısım. 

Perform'un satın alması ile birlikte, şirketin globalde kullandığı bütün güç Maçkolik'in hizmetine sunulmuş oldu. Daha hızlı ve çok daha zengin içerikli bir platform oluşturuldu. 
Dünyadaki bir spor izleyicisi sporu nasıl takip ediyorsa, Türkiye'deki sporseverler de öyle takip eder hale geldi. Örneğin, daha önce Maçkolik canlı skorlar için farklı kaynaklardan yararlanırken, Perform satın alması ile birlikte, karşılaşmaları stadyum- da izleyen çalışanlarından direkt bilgi almaya başladı. Ayrıca mobile olan ilgi de önemli oranda arttı. 


TÜRKİYE'YE NEDEN 
GİRDİĞİNE BAKTIĞIMIZDA, ÜÇ 


“PERFORM'U 


TEMEL NEDEN GÖRÜYORUZ: TÜRKİYE'NİN SPORA OLA 
İLGİSİ, GENÇ VE BÜYÜK 
ÜFUSU, TEKNOLOJİYE HIZL 
ADAPTE OLABİLME YETENEĞİ. 
BUNLAR, DİJİTAL SPOR İÇERİĞİ ALANINDA DÜNYANIN EN 
BÜYÜK ŞİRKETLERİNDEN BİRİ KONUMUNDAKİ PERFORM İÇİN TÜRKİYE'Yİ “OLMAZSA OLMAZ” BİR PAZAR YAPAN ETKENLER.” 


olduğu platformların aylık tekil ziyaretçi sayısı da 160 milyona yaklaşıyor. 

Perform Türkiye ise 2012 yılında Perform'un Maçkolik'i satın alması ile birlikte faaliyetlerine başladı. Bu satın almayla birlikte pek çok anlamda ilklere imza atıldı. Örneğin, ilk kez bir yabancı şirket Türkiye'de bir spor medyası şirketini satın aldı. Öte yandan, Türkçe içerik üreten internet projelerinin yabancı bir şirket tarafın- 


dan satın alınması anlamında da ilk oldu. Şirketimiz bugün, Mackolik.com, Sahadan.com, Goal.com ve mobil uygulamalarının yanı sıra dünyaca ünlü spor istatistik ve analiz platformu Opta'nın Türkiye içeriğini yönetiyor. Genç ancak dijital alanda son derece deneyimli ekibinin başarılı çalışmaları sayesinde, 2017'de Perform Türkiye, Perform'un elde ettiği toplam global medya geliri- nin yüzde 12'sini oluşturdu. Kârlılıkta ise çok daha büyük bir paya sahibiz. 
Türkiye, MENA ve Doğu Avrupa olmak üzere, yönettiğim üç bölgenin toplam EMEA medya gelirlerinden aldığı pay ise yüzde 30'un üzerinde. 


> Geçmişe baktığımızda başarılı bir satın alım da Opta olmuştu. Bu yatırımın nasıl bir geri dönüşü oldu? 

Bu yatırım hem Perform'a hem de ülkemiz bazında değerlendirdiğimiz- de Türk sporuna faydalı oldu. Opta dünyanın en büyük spor analiz markası, Opta katılmadan önce, Perform'un editoryal içeriği, canlı skor uygulamaları ve istatistik servisleri vardı. Opta bize analiz olanağını ve maç izlerken sporseverlerin oyuncular ve takımlarla ilgili merak ettikleri ilginç verileri çıkarma yetisini getirdi. Satın alındığı dönemde İngiltere, Almanya ve Brezilya'daki futbol ligleri ile bu ülkelerdeki yayıncıların ve futbol federasyonlarının resmi analiz firması konumundaydı. Perform bünyesine girdikten sonra ülke sayısı hızla artarken, biz de Opta'yı Türkiye pazarı ile tanıştırdık. Bugün sadece yayıncı kuruluş ve sporseverler değil, kulüpler de Opta'dan yararlanıyor. 
Opta, sporcuların topla yaptıkları tüm hareketleri 2 bin farklı başlıkta anlık olarak analiz ediyor. Bu iki şekilde kullanılabiliyor: Birincisi, medya kuruluşları kullanıyor. Bu sayede, izlediği karşılaşma son kullanıcıya çok ilginç bilgilerle birlikte sunulmuş oluyor. 
Örneğin, Türkiye'deki yayıncı kuruluş da Opta'yı kullanıyor. Süper Lig'deki herhangi bir karşılaşmayı TW'de izlerken sol alt köşede gösterilen veriler Opta tarafından anlık olarak sağlanıyor. İkincisi ise OptaPro adı ile spor sektörünün kullanımına sunulan versiyon. Bu ise daha çok kulüplerin ve federasyonların kullandığı bir içerik. 
Bu sayede kulüpler kendi takımlarını anlık olarak analiz ederken, rakip takımların da analizlerini inceleyebiliyorlar. 
Tüm bunlara ek olarak, transferlerini de daha verimli hale getirebiliyorlar. Çünkü Opta'nın dünyanın her yerinden analiz ettiği oyunculardan oluşan bir veritabanına erişebiliyorlar. 2 bin ayrı başlıktan istediklerini filtreleyerek, aradıkları özelliklere sahip oyuncuları bulabiliyorlar. 
Opta'nın Türkiye'de de hizmet vermesinin en büyük artılarından biri de Türk oyuncuların global bir veritabanı içinde yer almaya başlamaları oldu. Bu da her zaman dile getirdiğimiz, Perform'un Türk sporunun gelişiminde önemli bir yeri olduğu söylemini de kanıtlıyor. 


> Her ay kaç sporsevere ulaşıyorsunuz? 
Aylık olarak, farklı 
17 milyondan fazla kişiye ulaşıyoruz. 


platformlardan 


Maçkolik ve Sahadan'ın web siteleri her ay 12 milyondan fazla tekil ziyaretçi alırken, 300 milyonu aşkın sayfa gösterimi üretiyor. Bu iki platformun mobil uygulamaları ise spor alanında rakipsiz konumdalar. Bugüne dek 15 milyondan fazla indirilen mobil uygulamalarımızın bugün aylık 7 milyon aktif kullanıcısı var. Uygulamalarımızda her ay 6.5 milyar ekran görüntülemesi gerçekleşiyor. Bu yılın sonuna kadar mobildeki hedefimiz, dünya nüfusu kadar (7.6 milyar) ekran görüntülemesine ulaşmak. Yani dünyadaki her insana uygulamalarımızdaki bir sayfayı açıp bakın desek, Perform Türkiye'nin aylık sayfa görüntülenme sayısına ancak ulaşılabilecek. 


> Spor sitelerine oldukça yoğun bir ilgi var. Kullanıcı profili hakkında neler söylersiniz? 

Rakamların da gösterdiği gibi, Maçkolik son derece büyük bir medya konumunda. Spora ilgisi olup da yolu Maçkolik'le kesişmeyen yoktur. Her yaştan, her tarzdan kullanıcısı var. Kullanıcı kitlesinin yüzde 95 gibi çok büyük bir kısmını erkekler oluşturuyor. Tabii teknoloji ile daha iç içe olan 25-34 yaş grubu (yüzde 
36) ve 18-24 yaş grubu (yüzde 29) yoğun- 


“AYLIK OLARAK, FARKLI PLATFOR 


LARDAN 17 MİLYONDAN FAZLA 


KİŞİYE ULAŞIYORUZ. MAÇKOLİK VE SAHADAN'IN WEB SİTELERİ HER AY 12 MİLYONDAN FAZLA TEKİL ZİYARETÇİ ALIRKEN, 300 MİLYONU 


AŞKI 


SAYFA GÖSTERİMİ ÜRETİYOR. BU İKİ PLATFORMUN MOBİL 


UYGULAMALARI İSE SPOR ALANINDA RAKİPSİZ KONUMDALAR. 


BUGÜNE DEK 15 MİLYONDAN FAZLA İNDİRİLEN MOBİL 
UYGULAMALARIMIZIN AYLIK 7 


İLYON AKTİF KULLANICISI VAR” 


609 EN GOLCÜ LİG SÜPER LİG 


s Avrupa'nın beş büyük ligi (İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya) ile kıyaslandığında, maç başına 2,94'lük gol ortalaması ile en golcü lig Süper Lig. 
Diğer ülkelerde bu oran 2,7 seviyelerinde. 

s Beşiktaş ligin en çok şut çeken, Teleset Mobilya Akhisarspor en az şut çeken takımı. 


takımı. 


Medipol Başakşehir. 

* Rakip ceza sahasında topla en çok buluşan takım Beşiktaş, en az buluşan Teleset Mobilya Akhisarspor. 

bbp e em 
Mr Even EİN ye pimin z mmm 


***Veriler Süper Lig'in 21. haftası sonunda çıkarılmıştır. 


lukta. 
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669 MAÇKOLİK'İ 
BENZERLERİNDEN 
AYIRAN NEDİR? 

Maçkolik, Türkiye'nin en büyük spor sitesi ve dijital spor alanındaki en büyük markası. Kullanıcı dostu olduğu kadar, alanının en hızlı ve en zengin içeriğe sahip platformu. Dünya üzerindeki tüm futbol ve basketbol karşılaşmalarının canlı skorlarını anında iletme iddiasının dışında, haberler, istatistikler, analizler, atılan goller, kadrolarla son derece kapsamlı bir yapıda hizmet veriyor. Tüm bunlara ek olarak, Türk sporunun bilgi bankası" olarak da konumlandığını söylemek yanlış olmaz. Maçkolik üzerinden Türkiye'deki herhangi bir kulübün herhangi bir yılda oynadığı bir karşılaşmanın ayrıntılı bilgilerine ulaşmak mümkün. 
Burada sözünü ettiğim 'herhangi bir yıl” kavramı da çok geniş çünkü 1900'lü yılların başındaki bir futbol karşılaşmasının bile bilgileri mevcut. Bu bilgi bankasının temelleri de Maçkolik, Perform tarafından satın alınmadan önce, sahaflardan satın alınan kitaplardaki bilgilerin internete aktarılması ile atılmış. Hatta Osmanlıca kaynaklardaki karşılaşmaların bilgilerini aktarmak için Osmanlıca bilenlerden yardım alınmış. 


a PP 


“2018 FUTBOLDA DÜNYA KUPASI YILI. SUUDİ ARABİSTAN, TUNUS, FAS VE MISIR OLMAK ÜZERE MENA BÖLGESİ'NDEN DÖRT TAKIMIN TURNUVAYA KATILIYOR OLMASI BİZİM 


İÇİN ÇOK ÖNEMLİ. TÜRKİYE'D 


E VE DOĞU AVRUPADA 


GÖSTERDİĞİMİZ BAŞARININ BİR BENZERİNİ TEKRARLAMAK ADINA BÜYÜK BİR FIRSAT VAR KARŞIMIZDA. BU FIRSATI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİREBİLMEK İÇİN YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ” 


> Bu yıl Perform'un ne gibi projeleri olacak? Bizi ne gibi yeni haberler bekliyor? 
2018 yılında da mobil odaklı düşünmeye devam edeceğiz. Alanında açık ara lider olmak bizi rehavete değil, çok daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. Bir içerik ve teknoloji şirketi olduğumuz için, her zaman inovatif düşünmek zorundayız. 
Bu yıl Maçkolik ve Sahadan'ın mobil uygulamalarını yeniliyoruz. Mobil tarafta kullanıcı alışkanlıkları ve kullanıcı deneyimi zaman içinde köklü değişiklikler gösteriyor. Küçük güncellemelerle bunları bir yere kadar karşılayabilirsiniz. 
Bu nedenle, her ne kadar en çok kullanılanlar arasında yer alsalar da, zaman zaman uygulamalarda köklü değişikler yapmak gerekiyor. Buna ek olarak, web sitelerimizi de yeniliyoruz. Opta'nın analiz ettiği başlıkları da artırmak üzere çalışıyoruz. 


> Gelecek dönemlere yönelik şimdiden çalışmalarına başladığınız plan ya da projeleriniz var mı? 

Türkiye özelinde konuşacak olursak, dünya genelinde sahip olduğumuz tüm altyapıları ve gücü ülkemizdeki sporseverlerin hizmetine sunmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye ve Doğu Avrupa'da elde ettiğimiz başarıların bir benzerini MENA'da da ortaya koymaya gayret ediyoruz. Maçkolik'te gerçekleştirdiğimiz başarılı pazarlama çalışmalarını, dünyanın en büyük futbol sitesi Goal. 
com'u MENA'da büyütmek için de kul lanacağız. 2018 futbolda Dünya Kupası yılı. Suudi Arabistan, Tunus, Fas ve Mısır olmak üzere MENA Bölgesi'nden dört takımın turnuvaya katılıyor olması bizim için çok önemli. Türkiye'de ve Doğu Avrupa'da gösterdiğimiz başarının bir 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benzerini tekrarlamak adına büyük bir fırsat var karşımızda. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 


> Yeni satın almalar yapmayı planlıyor MUSUNUZ? 

Yeni satın almalar konusunda şunu söyleyebilirim. Maçkolik ve Opta satın almalarında da görüldüğü gibi, Perform organik olduğu kadar satın almalarla da büyüyen bir şirket. Sahip olduğumuz platformların hepsi son derece güçlü konumda. Öte yandan, yeni projelerin hiçbir zaman tükenmeyeceği bir alandayız. Dijital dünyanın potansiyelini en iyi şekilde kullanan, mobil odaklı, büyümeyi başarmış ve sporla ilgili doğru bir proje ile yollarımız kesişirse, “Neden olmasın?” diyebiliriz. 


> Perform'daki çalışmalarınızla nasıl bir misyon üstlendiğinizi düşünüyorsunuz? 

Perform tabii ki kâr etmeyi hedefleyen ticari bir oluşum. Ancak Türk sporunun ve spor içeriklerinin daha iyi noktaya gelmesi, Türkiye'deki sporseverlerin de dünya standartlarında, en iyi içeriği en hızlı şekilde alabilmesi, spor sektörünün daha iyi kaynaklara sahip olmasını sağlamak da her zaman ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Kişisel olarak da Perform'daki ilk günümden bu yana bunu hedeflediğimi özellikle belirtmek isterim. 


> Nasıl bir yönetim anlayışına sahipsiniz? 
Bize biraz yönetim stratejinizden bahseder misiniz? 

İstanbul 


Erkek Lisesinde yönetmde Alman ekolüne, Boğaziçi Üniversitesi'nde (ise (o yönetimde 


Amerikan ekolüne ilişkin ipuçları aldım. 
Bu ipuçlarını kişisel özelliklerimle bir araya getirerek global bir yönetici olma yolunda ilk adımları attım. Sporun bu denli içinde olunca, hemen her ülkeden insanla birebir iletişim kuruyorsunuz ki doğrudan ve güçlü iletişm benim yönetim felsefemde büyük bir öneme sahip. Örneğin bir maç için Almanya ya da İtalya'ya gittiğimde direkt onların dilinde iletişim kurmak bana ve şirketime ciddi avantaj sağlıyor. 
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“İSTANBUL ERKEK LİSESİ'NDE YÖNETİMDE ALMAN 
EKOLÜNE, BOĞAZİÇİ 

ÜNİVERSİTESİ'NDE AMERİKAN 

EKOLÜNE İLİŞKİN İPUÇLARI 

ALDIM. BU İPUÇLARINI 
KİŞİSEL ÖZELLİKLERİMLE 
BİR ARAYA GETİREREK 
GLOBAL BİR YÖNETİCİ OLMA 
YOLUNDA İLK ADIMLARI 
ATMIŞ OLDUM.” 


Açıkçası, ben hayatımın hiçbir döneminde kendimi “standart” biri olarak görmedim. Konuları, olayları farklı bakış açılarından değerlendirmeye ve her koşulda pozitif kalmaya özen gösteriyorum. 

Bunlar, birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımda da dikkat ettiğim özellikler. 
Hem gezerek hem de çalışarak açık fikirli bir dünya insanı olmaya çabalıyorum. Yönetim felsefem de bu çerçevede şekilleniyor. 

Global bir yönetici olduktan sonra, global düşünüp yerel hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu çok yakından gördüm. Bir karar alıp, bunu tüm ülkelerde hayata geçirmek mümkün değil. Doğru stratejiyi belirleyip, her ülkenin koşullarına uygun davranmak zorundasınız. 

Bir yönetici her şeyden önce, mutlaka kendi yönetim tarzına uygun insanlarla çalışmalı. Ben delegasyona inanan bir yöneticiyim. Doğru kişilere doğru işleri delege ederseniz, başarı da mutlaka gelir. Kendimi “yenilikçi ve hızlı” olarak tanımlıyorum. Farklı düşünüp, düşüncelerimi kısa sürede uygulamaya koyarım. Özel hayatımda olduğu gibi, iş hayatımda da anahtar sözcük “iletişim? 
diyebilirim. Ekibimdeki herkesle sağlam temellere ve birebir iletişşme dayalı, güçlü ilişkiler kurmaya özen gösteriyorum. Ekip demişken, tüm çalışma arkadaşlarımın da hakkını teslim etmem gerekiyor. Her biri kendi alanının en likli bir ekiple çalışıyorum. Yönetici kadromuzdaki her isim, iş yapma şekilleri açısından benim tarzıma ayak uydura- 


bilirken, kendi doğrularını da ortaya koyabiliyor. Bu sayede hem benimle yöneticiler arasında hem de yöneticilerle kendi takımları arasında kusursuz bir uyum oluşuyor. 

İnsanlar üzerinde bırakılan iyi ve doğru imaj her şeyden daha kıymetli. Hem birlikte kolay çalışılabilir olma gibi kişisel iletişim özelliklerim hem de işime olan tutkumu ve duyduğum heyecanı karşı tarafa aktarabiliyor olmam, kariyerimde ilerlememde olduğu kadar ekip arkadaşlarımla verimli çalışmamda da her zaman önemli rol oynadı. 


©99 YÖNETİMDE 
5 PARMAK KURALI 


Emre Uğurlu, konuşmacı olarak katıldığı etkinliklerde ve misafir öğretim görevlisi olarak gittiği üniversitelerde yönetim felsefesini gençlere '5 parmak kuralı" adını verdiği bir sistemle aktarıyor... 


KÜÇÜK PARMAK / HEYECAN: 
İşinde de özel yaşamında da her zaman seni heyecanlandıran işler yap, yaptığın işlerden heyecan duy. 


YÜZÜK PARMAĞI / DEĞİŞİM: 
Yüzük, insan hayatındaki en büyük değişikliklerden biri olan evliliği temsil ediyor. Değişime açık ol ve özellikle kötü giden şeyler de varsa, değişiklik yapmaktan korkma. 


ORTA PARMAK / İLİŞKİ: 

Orta parmağını kimseye gösterme yani hiç kimse ile ilişkini ve iletişimini b 
İŞARET PARMAĞI / BİLDİĞİNİ GÖSTER: 

Eğitime önem ver, kendini geliştir ve sonra hem bildiklerini göstermek 


hem de fark edilmek için parmak kaldır. 


BAŞPARMAK / MUTLU OL: 
Başparmağı yukarı doğru tutmak işlerin yolunda gittiğini gösterir. Ne yaparsan yap, mutlu olmak için yap. 
Seni mutlu etmeyecek hiçbir şeyin içinde olma. 


> Uzun bir süre farklı şirket ve farklı alanlarda yöneticilik yaptınız. Kırılma noktalarınız oldu mu hiç? 

Kariyerimde olumlu anlamda üç kırık ma noktası oldu... İlki dijital alana geçmem, ikincisi Yemeksepeti'nde çalışmaya başlamam, üçüncüsü ise Perform'dan gelen teklifi kabul etmem. Farklı sektörlerde edindiğim deneyimin ardından 
29 yaşında bir profesyonel olarak dijital 
dünyaya adım attığımda yıl 2005'ti. Çok iyi bildiğim sporla hiç bilmediğim bir dünyada buluşmuştum. Genişbant inter netin ülkemizde yeni yeni telaffuz edildiği, deyim yerindeyse mobilin m'sinin konuşulmadığı bir ortamda yöneticilik yapmaya başladım. Öyle ki dijital pazarlama konuşmak için bir araya geldiğimiz bazı insanların kartvizitlerinde yazan bir e-posta adresleri bile yoktu. Dolayısıyla, sektörün Türkiye'de büyümesinde ve yönünü bulmasında rol alan isimlerden biri olduğuma inanıyorum. 


> Şirketinizde olası bir kriz yönetimini nasıl çözersiniz? Bu gibi bir durumda nasıl bir yol izlemeyi tercih ediyorsunuz? 
Krizlerin büyük oranda öngörülebilir olduklarına ve doğru kişilerle doğru analizler yapıldığında çıkmadan önlenebileceklerine inanıyorum. Buna rağmen bir kriz çıkarsa, sakinliğimi korur ve krizin neden çıktığını konunun içinde yer alan ilgililerden tek tek dinlerim. Sonrasında, konu ile ilgili daha önce hazırlanan önlemlerin hayata geçirilip geçirilmediini incelerim. Eğer yeni ve farklı bir durum söz konusuysa, gerekli önlemleri alır ve bir daha tekrar etmemesi için çalışırım. Bir problem olduğunda takılıp kalınması, çözüme değil soruna odaklanılması beni gerçekten rahatsız eder. 


> Kişisel olarak spora olan ilginizden söz eder misiniz? 

Üniversite dönemlerinde “Emre evde mi?” diye arayan arkadaşlara annem, “Maça gitti” dediği zaman, “İzlemeye mi, oynamaya mı yoksa yönetmeye mi gitti?” diye sorarlardı. Sadece bu bile sporun hayatımdaki yerini ve önemini gösteriyor sanırım. Futbol ve basketbol dışında aktif olarak tenis ve kayakla ilgileniyorum. Çocukluğumdan itibaren 


"ÜNİVERSİTEDE 'EMRE 
EVDE Mİ?' DİYE ARAYA 
ARKADAŞLARA ANNEM, 

'MAÇA GİTTİ' DEDİĞİ ZAMAN, 

İZLEMEYE Mİ, OYNAMAYA MI, 

YÖNETMEYE Mİ GİTTİ?" DİYE SORARLARDI. BU SPORUN 
HAYATIMDAKİ ÖNEMİNİ 
GÖSTERİYOR SANIRIM” 


spora hep ilgi duydum. Birçok farklı spor yaptım ve farklı seviyelerde hep sporun içinde oldum. Oyunculuk, antrenörlük, taraftarlık, hakemlik, yöneticilik, spor medyası... Spor tam anlamıyla hayatımın merkezinde bulunuyor. 


> Türkiye'de futbolun ardından en popüler spor dalı basketbol. Siz de Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda görev yapıyorsunuz... 

Şuan Türkiye Basketbol Federasyonu'nun başında sporun içinden gelen bir ekip var. Spor ve teknoloji alanlarındaki deneyimlerimden faydalanmak üzere beni de yönetime davet ettiler. Futboldan sonra en büyük kitleyi kendisine çeken spor dalı basketbol. Biz de Türkiye'de basketbolu daha ileri götürmeyi amaçlayan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ben, özellikle uzmanı olduğum yeni teknolojilerin kullanımı konusunda çalışıyorum. Bu 


09“ BİR DÖNEM i 
BASKETBOL HAKEMLİĞİ : YAPMIŞTINIZ. BU j 
DÖNEMLE İLGİLİ 
AKLINIZDA KALAN 
İLGİNÇ BİR ANEKDOT 
VAR MR 


"Basketbol o hakemliği o yaptığım dönemden en ilginç anekdot, Hidayet Türkoğlu'nun oynadığı bir karşılaşmayı yönetmiş olmam. O dönemde gelecek vaat eden genç bir oyuncu olarak Anadolu Efes forması giyiyordu. Bugün ise o Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı, ben yönetim kurulu üyesiyim. Birlikte Türkiye'de basketbolun daha ileri gitmesi, geniş kitlelere ulaşması için çalışıyoruz. " 


doğrultuda federasyonun istatistik altyapısını değiştirdik. Yakın zamanda yeni mobil uygulamasını da kullanıma sunacağız. Yeni teknolojilerin basketbolda en iyi şekilde kullanılması, dünya standartlarında bir dijital altyapısı olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 


> Bildiğimiz kadarıyla milli takımlar ve spor kulüplerinin atkılarından oluşan bir koleksiyonunuz var... 

Şu an 100'e yakın farklı ülke ve takıma ait 1.200'den fazla parçadan oluşan geniş bir atkı koleksiyonum var. Ayrıca Türkiye'nin 
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81 ilinin tamamından da koleksiyo- 


numda atkı bulunuyor. Bu koleksiyon, spora ve futbola olan ilgimin uzantısı şeklinde başladı ve gelişti. 20 yıl kadar önce bir iddia sonucu arkadaşımdan bir atkı kazandım ve o ilk atkıyla başladım. 
Daha sonra gittiğim maçlardan, izlediğim takımlardan birer anı olsun diye atkı almaya ve biriktirmeye devam ettim. 
Atkıları havası alınmış torbalarda, depo- da saklıyorum. Hedefim bir gün onları keyifli bir şekilde sergilemek. Hepsi dünyanın farklı bölgelerindeki kulüpleri ve şehirleri temsil ettiği için, koleksiyonumdaki atkıların tümü benim için çok özel. Ayrıca 250 civarında da formam var ve onları da atkılarla beraber saklıyorum. 


Hobileriniz neler? Boş zamanlarınızda neler yapmaktan hoşlanırsınız? 
Tabii ki spor aynı zamanda en büyük hobim. Sporun peşinde dünyayı geziyorum. Tıpkı spor gibi, seyahat etmek de olmazsa olmazım. Bu iki tutkum birleştiğinde ise benim için 'tadından yenmez?” bir durum ortaya çıkıyor. 
Bugüne dek 50'ye yakın farklı ülkeye gittim, çok daha fazla sayıda şehri ziyaret ettim. Seyahat için sporun türü pek fark etmiyor. Futbolda Dünya Kupası için Brezilya'ya da gidiyorum, tenis turnuva- 
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“MAÇKOLİK'İN KURUCULARI 
ERDEM YURDANUR VE 


TARKAN ONAR SAYESİNDE 
AT YARIŞINA İLGİ DUYMAYA BAŞLADIM. AT YARIŞI DERKEN 
BAHİS YAPMAKTAN DEĞİL, 
KENDİ ATLARIMIZA SAHİP 
OLMAKTAN BAHSEDİYORUM. 


sı için İngiltere'ye de. Maçları genelde yerinde izlemeyi seviyorum. Şampiyonlar Ligi finalleri, Dünya Kupası, Super Bowl gibi organizasyonlarda ve Türkiye'deki birçok futbol ve basketbol maçında, bir aksilik olmadıkça tribünde oluyorum. 
Futbolun yanı sıra iyi bir Euroleague maçını ya da Federer-Djokoviç maçını tribünde izlemenin tadı da bambaşka elbette. Gastronomiye de ilgim olduğu için, seyahatlerim biraz da “bir gurmenin maceraları” şeklinde geçiyor. İş seyahatleri dışında, eşim ve çocuklarım ile seyahati 


de çok seviyorum. Birlikte yurt dışına kayağa gidiyoruz. Çocuklarımla birlikte kaymak beni mutlu ediyor. Yazları ise birlikte tekne turu yapmayı çok seviyoruz. 
Son yıllarda edindiğim yeni bir hobim ise atlarla ilgilenmek. Maçkolik'in kurucuları Erdem Yurdanur ve Tarkan Onar sayesinde at yarışına ilgi duymaya başladım. At yarışı derken bahis yapmaktan değil, kendi atlarımıza sahip olmaktan bahsediyorum. Atın yarıştığı zaman son düzlükteki heyecan gerçekten anlatılamaz. Kazandıktan sonra nefes nefese kalmış, yorgun atın başını okşamaksa harika bir duygu. Şu an Tarkan, Erdem ve Yemeksepeti CEO'su Nevzat ile beraber ortak olduğumuz atlarımız var. Ve bu atlarımız sürekli olarak farklı seviyelerdeki yarışlara katılıyorlar. 


İyi eğitim, sürekli gelişim, güçlü liderlik özellikleri gibi niteliklerin yanında, sizce başarıyı doğrudan etkileyen başka ne var? 
Tek bir sözcük: Aile. Hayatımdaki iki kadının rolü büyük. Annemle güçlü bağlarımın olması ve gençlik yıllarımdan itibaren her zaman teşvik edici bir yaklaşım sergilemesi, iş yaşamına hazırlanmam ve yolumu bulmam anlamında çok yararlı oldu. Eşim, her koşulda yanımda oldu-Şunu hissettirmesi, herhangi bir konuda bir adım atmaya hazırlanırken farklı bir bakış açısı ile deneyimlerini ve düşüncelerini paylaşması ile hayat arkadaşını bulmanın ne denli özel olduğunu her 
zaman yaşatıyor. 7 yaşındaki Zeynep ve 5 
yaşındaki Mert'ten, yani çocuklarımdan aldığım pozitif enerjinin ve onlarla bir likte geçirdiğim zamanın hayatta bir eşi benzeri yok. Aile benim için vazgeçilmez. 
Görev alanım geniş olduğu için çok sık ülkeler arası seyahat ediyorum ama aileme daima zaman ayırmaya özen gösteriyorum. 


ULUSLARARASI TİCARETİN ÖNCÜLERİ PLATİN GLOBAL 100 ÖDÜLLERİ'NDE MART AYINDA BİR ARAYA GELİYOR 


ÖDÜLLERİ J 


| 
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ILÜKS| 


LÜKS SEKTÖRÜ BÜYÜYOR 


DÜNYADA; JEOPOLİTİK, POLİTİK, TOPLUMSAL VEYA İKLİMSEL SORUNLAR YAŞANSA DA LÜKS TÜKETİM EKONOMİSİ GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR. DELOITTE'UN LÜKS PAZARINA YÖNELİK GLOBAL ARAŞTIRMASINDA, LÜKS MARKALARIN BULUNDUĞU GRUPLAR LİSTESİ, GEÇEN YILLA 


KARŞILAŞTIRILDIĞINDA KESKİN BİR DEĞİŞİM GÖZLENMİYOR. ANCAK HONG KONGLU MÜCEVHER ŞİRKETİ CHOW TAl FOOK'UN HAREKETLİLİĞİ DİKKATLERDEN KAÇMIYOR. RAPORDA TÜRKİYE'DEN BİR 


MARKA YER ALMASA DA LÜKSTE, SON 5 YILDA YÜZDE 89 BÜYÜME GERÇEKLEŞTİĞİ GÖRÜLÜYOR 


Dalida Özatay Erus / dalida.ozatay©platinonline.com 


üresel pek çok dalgalanmaya rağmen lüks tüketim ekonomisi büyümeye devam ediyor. 
Çin, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi lüks tüketimin gelişmekte 
olduğu pazarlar, son beş yılda yüzde 70 
büyürken, bu oran Avrupa, ABD ve Japonya gibi gelişmiş pazarlarda yüzde 58'lerde... Deloitte'un 100 lüks marka ve grubunu sıraladığı “Lüks Tüketimin Küresel Güçleri? raporuna göre bu alanda 
faaliyet gösteren dünyanın en büyük 100 
şirketi, 2015 mali yılında 212 milyar dolarlık net satış geliri elde ederken globalde yüzde 6,8 büyüyen lüks ürünler kategorisi, jeopolitik etkiler ve azalan turist sayısına rağmen yerelde çok daha iyi performans göstererek yüzde 8,4 büyüme kaydetti. 


Iı 

ı 

, Lüks markalar Kuruluş tarihi / Yeri Kurucu FYTIS satış geliri i (milyar dolar) 
, LUVMH 987-Paris / Fransa Alain Chevalier & Henri 224 
(Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Loewe, Marc Jacobs, Celine) Racamier 

ı Compagnie Financiğre Richemont 1988-Cenevre / İsviçre | Johann & Anton Rupert 12.2 
i (Cartier, Lancel, Van Cleef, Chlo&, Baume&Mercier, WC, Mont Bland 

, EstöeLauder 946-New York / ABD | Este & Joseph Lauder 113 
i Luxottica Group 1961-Agorda / İtalya (| Leonardo Del Vecchio 9.8 
i (Alain Mikli, Arnette, Ray-Ban, Persol, Oliver Peoples) 

, Kering 963-Rennes/Fransa | François Pinault 8.7 
(Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent) 

ı The Swatch Group 980 Nicolas G. Hayek 8.5 
i (Blancpain, Breguet, Longines, Omega, Rado) 

i L'Orâal Luxe 1909-Paris / Fransa Eugöne Schueller 8 

i (Biotherm, Clarisonic, Kiehl, Lancöme) 

, Ralph Lauren 967-New York / ABD | Ralph Lauren 74 
i (Ralph Lauren Collection, Blue Label, Black Laber, RUX, Purple Label) 

Chow Tai Fook 966-Hong Kong Cheng Yu-tung & 7.3 
ı Henry Cheng 

, PVH(Calvin Klein) 188-New York /ABD | Moses & Endel Phillips 63 
, TOP 10şirket satış geliri 102 
, TOP 100 şirket satış geliri 212 
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TÜRKİYE'DE LÜKS DEĞİŞİYOR Türkiye'de ise durum biraz farklı seyrediyor. Sıralamaya girebilmek için satış gelirlerinin minimum 180 milyon dolar olması gerektiğinden, ülkemizden bir marka listede yer alamasa da lüks ürünler pazarı, son 5 yıllık dönemde (2012- 2016) bileşik olarak yüzde 8,9 büyüme kaydederek yaklaşık 6,8 milyar TL seviyelerine ulaştı. Öngörülenden daha fazla büyüme kaydeden pazarda, bir önceki yıla göre en fazla büyüme, 43,3 puanlık artışla 'Lüks Taşınabilir Tüketici Elektroniği' segmentinde yaşandı. Son yıllarda lüks tüketimde talep taraflı baskılar sebebiyle meydana gelen artış demografik çerçeveden incelendiğinde şu başlıklar öne çıkıyor: Orta sınıf gelirinde- ki artış, kadınların iş gücüne katılımında- ki artış, genç nüfusun tüketim alışkanlarındaki değişim, değişen yaşam biçimi trendleri, yükseköğrenim ve kentleşme oranındaki artış. 


LÜKSTE İLK DÖRT DEĞİŞMİYOR 
Lüks tüketimin küresel güçleri sıralamasında ilk dört şirket olan Louis Vuitton, Compagnie Financiğre Richemont, Estee Lauder ve Luxottica Group bu yıl da pozisyonlarını koruyor. Top 100 listesini oluşturan markaların yüzde 88'i, sadece sekiz ülkeden çıkıyor. Bu listeye en çok marka veren ülkelerin başında İtalya (26) ve ABD (15), Fransa (10), İsviçre (10) ve İngiltere (10) geliyor. Satış gelirini 2015 mali yılında en çok geliştiren sektör ise çanta ve aksesuar sektörü oluyor. 


'ASYA'NIN TIFFANY&CO'SU' 

CHOW TAI FOOK 

İlk kez 2013 mali yılında listeye dördüncü sıradan giren Hong Konglu mücevher şirketi Chow Tai Fook, Shiseido ve Rolex'i liste dışı bırakıyor. Bir sonraki yıl şirket yedinci sıraya gerilerken 2015 mali yılında ise dokuzuncu sıraya kadar iniyor. 
1929 yılında kurulan Chow Tai Fook, ori- 
Jinal tasarımları ile tanınıyor. “Asya'nın Tiffany&Co'su olarak anıldığı belirtilen mücevher firması; Çin, Kore, Japonya, Singapur, Makedonya ve ABD'de geniş bir perakende ağına sahipken e-ticaret ortamında da oldukça etkili. 


ÜKS MARKA DANIŞMANI VE OGGUSTO KURUCUSU ÖZLEM GÜSAR| 


TÜRKİYE'NİN İLK LÜKS MARKA DANIŞ-MANI ÖZLEM GÜSAR, TÜRK TÜKETİCİ-NİN LÜKS ÜRÜN ALIŞVERİŞİNİ PLATİN'E DEĞERLENDİRİYOR... 


> Türk tüketici, lükse nereden ulaşıyor? 
Nasıl tüketiyor? 

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de iki tür lüks tüketiciden bahsedebiliriz; eski ve yeni zenginler. Türkiye'de pazar küçük olduğu için birçok marka bazı modellerini buraya getirmiyor ya da bazı modelleri çok geç getiriyor. Bu durum ise özellikle moda, aksesuar, mücevher ve saat markaları için geçerli. O nedenle özgün ve farklı seçimler yapmak isteyen eski zenginler genel olarak alışverişlerini, yurt dışından ve internetten yapıyor. Mücevher ve saatte yurt dışında fiyatların daha düşük ve servis kalitesinin daha yüksek olması da bunu etkileyen önemli faktörler. Lüksü gösterişle bir tutan yeni zenginler ise Türkiye'den daha çok alışveriş yapıyor, markaların reklamlarında ya da defilelerinde en görünen modelleri alıyor ve ayrıca butiklerde tanınıyor olmak kendilerini iyi hissettiriyor. 


> Araştırmada lüks tüketim açısından dünyada mücevher, Türkiye'de ise teknoloji öne çıkıyor. Bu sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Mücevher, doğru seçildiği takdirde sadece takılmıyor aynı zamanda ciddi bir yatırım 


aracı. Örneğin; canlı mavi renkte bir pırlanta- nın karat fiyatı son 10 yılda ortalama 200 bin dolardan yaklaşık 2 milyon dolara çıktı. Renkli pırlanta fiyatındaki bu artış, Standart&Poors endeksini, gayrimenkul piyasasının büyüme oranını bile aşıyor. Türkiye'de ise çok düşük gelir seviyesindeki kişilerin elinde bile en yeni cep telefonları ve teknolojik aletler var, çünkü bunları her yere taşıyabiliyorsunuz ve herkes görüyor. İnsanlar özgüven eksikliklerini gidermek için uğraşmak yerine lüks satın alarak bunu kapatmaya çalışıyor. Halbuki lüks dünyada artık sahiplenmek değil; deneyim yaşamak, almak değil bilmek 'cool” olmanın gerçek yolu. 


> Listede Hong Konglu mücevher firması Chow Tai Fook yer alıyor. Bu firma ilk kez 2013 yılında 4. sırada listeye giriyor ve 2 markayı liste dışı bırakıyor. Ancak şirket 2015'te de 9. sıraya geriliyor. 
“Asya'nın Tiffany&Co'su' olarak anıldığı belirtilen markayı değerlendirirken bu gerileyişi neye bağlıyorsunuz? 
Tahminim şu yönde; 2013 yılında Çin'de rüşvete ve yolsuzluğa karşı 'anti corruption' yasası başladı. Saat ve mücevher, söz konusu bölgede rüşvet olarak çok kullanılan bir yöntemdi. Hatta Çin'de süren yolsuzluk ve rüşvet operasyonları, lüks saat talebinin düşmesin- deki başlıca etken olarak biliniyor. Bu kapsamda Chow Tai Fook'un düşüşünü buna bağlamak doğru olacaktır. 
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atelier 
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MANU ATELİER KURUCULARI 


er şey, deri çanta zanaatkârı baba Adnan Manastır ile başlıyor. Beste ve Merve Manastır Kardeşlerin çocukluğu babalarının atölyesinde artan deri parçalarını birleştirmek ve minyatür çantalar yapmakla geçiyor. “Çanta, bizim için babaya ve zanaatine olan hayranlığın, çocukluğumuzun en somut haliydi” diyen kardeşle o günleri şöyle anımsıyor: “Eski ile yeniyi bağ- 


MANASTIR 
KARDEŞLERİN 
IDEALLERI, 
TASARIMLARINI | 
NESİLDEN NESİLE PE ig 
AKTARMAK , 


EN 


kız çocuğu iken onun kendi elleriyle yapıp getirdiği minik sırt çantaları, bel çantaları, ENİ Galatasaray Lisesi'nin karşı hanın-BUYUK daki en eski atölyemizin İstikla ŞANSIMIZ AYNI Caddesi'ne bakan balkonu, 


— ZEVKLERE SAHIP OLUP Beyoğlu, tarihe ve zanaata > FARKLI AÇILARDAN olan hayranlık... Kalbimizde 

il" BAKABİLMEMİZ. BU YÜZDEN ve aklımızda her daim bun- 

“e, FARKLILIKLARIMIZLA lar vardı.” Kısacası Manu 

EL YAPIMI DERİ ÇANTALARIN , BENZERLİKLERİMİZİ BİR ARAYA Atelier'in hikayesi yıllar Kl ÜRETEN BESTE VE MERME ii GETİRİP EN İYİ SONUCA Manastır Kardeşler henüz iki 


ULAŞABİLİYORUZ” küçük kız çocuğu iken başlıyor, 


ANASTIR KARDEŞLERİN" MARKASI Subat 2014'58 de doğuya. 


ANU ATELIER, SINIRLARI AŞIYOR. 
İSTANBULUN EN ESKİ DERİ USTALARINDAN BİRİNİN KIZLARI OLAN ANASTIR KARDEŞLER, BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜRKEN BU MİRASI GELECEK NESİLLERE AKTARACAK TASARIMLAR GERÇEKLEŞTİRİYOR. MANU ATELİER MARKASI, AVRUPA, ABD VE ORTA DOĞU'DAKİ KONSEPT MAĞAZALARDA YER ALIYOR 


“AYNI ZEVKLERE SAHİP OLUP FARKLI AÇILARDAN BAKABİLİYORUZ” 

Markanın gelişimi ve ürünlerin tasarım süreçlerinde birbirlerini tamamladıklarını ifade eden Beste Manastır, “Merve, tüm operasyon (ihracat ve toptan satış) ve finanstan, ben ise satış ve pazarlamadan sorumluyum. Kreatif alanda ise her konuda beraber çalışıyoruz. Tabii ki bu süreçte bazı anlaşmazlıklar oluyor ama bu anlaşmazlıkların bizi en iyi sonuca ulaştırdığını düşü-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MANU ATELİER ÇANTALARI, SELFRIDGES, BROWNS, NETA 
PORTER, SHOPBOP, GALERİES LAFAYATTE VE SAKS FIFTH 
AVENUE GİBİ 18 FARKLI ÜLKENİN PRESTİJLİ SATIŞ NOKTALARINDA 
YER ALIYOR 


nüyoruz. Özellikle yeni koleksiyona hazırlık aşamasında. Frekansların sürekli açık olmalı ve sürecin her saniyesinden ilham alabilmelisin. İkimiz de bunun içine girdiğimizde, aynı yolda farklı fikirlerin çatışması kaçınılmaz oluyor. Aklımıza bir fikir geldiğinde hemen not alır birbirimizle paylaşırız. En büyük şansımız, aynı zevklere sahip olup farklı açılardan bakabilmemiz. Bu yüzden farklılıklarımızla benzerliklerimizi bir araya getirip en iyi sonuca ulaşabiliyoruz” diye anlatıyor. 


“BİR AİLE YADİGARI” SUNUYORUZ” 

Manu Atelier her gün, her bir parça için verilen emeği sevgiyle harmanlayıp yüksek kalite ve özgün tasarımı ulaşılabilir fiyatla nesilden nesile aktarmayı amaçlıyor. Her bir çanta tek bir kişi tarafından kesiliyor. Her bir Manu Atelier çanta 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e 


MANU ATELİER HER GÜN, HER BİR PARÇA İÇİN VERİLEN EMEĞİ SEVGİYLE HARMANLAYIP YÜKSEK KALİTE VE ÖZGÜN TASARIMI ULAŞILABİLİR FİYATLA NESİLDEN NESİLE AKTARMAYI AMAÇLIYOR 


tasarımında zanaatkârın kalbiyle, gözüyle ve elleriyle mükemmeliyete ulaşmak için her detaya büyük bir özen gösterdiği tamamen gerçek bir hikaye sunuluyor. Yüksek kaliteli materyal, el işçiliği, yenilikçi tasarım ve modern işlevselliğin yanı sıra ulaşılabilir bir marka sunmayı amaçlıyor. 
Manastır Kardeşler, “Biz içtenlik ve özgünlük sunuyoruz. Bir 'aile yadigarı” sunuyoruz” diyor. 


ÜRETİM TAMAMEN TÜRKİYE'DE 

Çantaların yapım aşamalarını Merve Manastır şöyle anlatıyor: “Her bir Manu çantası tek bir kişi tarafından kesiliyor; babamız Adnan Manastır. 


P 


| 


ği 


Vi 


HER BİR MANU ATELIER ÇANTA TASARIMINDA ZANAATKÂRIN KALBİYLE, GÖZÜYLE VE ELLERİYLE MÜKEMMELİYETE ULAŞMAK İÇİN HER DETAYA BÜYÜK BİR ÖZEN GÖSTERDİĞİ TAMAMEN GERÇEK BİR 


HİKAYE SUNULUYOR 


Her biri elle boyanıyor ve büyük bir çoğunluğu yetenekli kadın zanaatkârlar tarafından dikiliyor. 
Deri kesim sürecinde atık yönetimine büyük hassasiyet gösteriyoruz. 

Babamızın 50 yılı aşkın tecrübesi ve yeteneği sayesinde deri atıklarını en aza indirgiyoruz. Özel bir katlama tekniği ve işlevselliğiyle Pristine, her koleksiyonumuzun kahraman modeli. Pristine haricinde 7 farklı modelimiz daha mevcut. 
Üretimin tamamı Türkiye'de yapılıyor. Ülkemiz uzun yıllardır birçok global marka için deri üretiminde önemli bir yere sahip ve biz de bunun bilincinde olarak, yerinde ve yerli üre- 


tim yaparak bu avantaj mümkün olan maksimum seviyede kullanıyoruz.” Tüm tasarım sürecini Merve ve Beste Kardeşler babaları ile gerçekleştiriyor. Merkez ofiste 11, showroomda 3, atölyede ise 10 kişi çalışıyor. 


BUTİK OLMANIN 

AVANTAJ VE DEZAVANTAJI 

Butik bir marka olmanın en büyük avantajının özgürlük ve özgünlük olduğunu vurgulayan Beste Manastır, dezavantajının ise operasyonel zorluklar olduğunu ancak iyi bir takımla bunun da üstesinden gelinebildiğini ifade ediyor. 


18 ÜLKEDE SATILIYOR 


Manu Atelier, şu an için 18 farklı ülkede, Selfridges, Browns, Net a Porter, Shopbop, Galeries Lafayatte, Saks Fifth Avenue gibi bu ülkelerin en prestijli satış noktalarında yer alıyor. Manastır Kardeşler gelecek planlarını anlatırken, “Öncelikli planımız, mevcut bölgelerdeki statümüzü güçlendirmek ve bunu yaparken müşterilerimizle aramızda sıkı bir bağ kurup doğru adımlarla markamızı büyütmek” diyor. 
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GİRİŞİMCİLİK 


GELECEĞE 
YÖN VERECEK 
GİRİŞİMCİLER 
ARANIYOR 


Bahar Akgün/ bahar.akgun ©platinonline.com 


GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNDE 2018 VE SONRASINDA HANGİ İŞ MODELLERİNİN YILDIZI PARLAYACAK? 
GİRİŞİMCİLER, REKABETTE AÇIK ARA ÖNE GEÇMEK İÇİN GLOBAL ARENADAKİ GELİŞMELERDEN NASIL İLHAM ALMALI? FINTECH, BLOCKCHAIN, GREENTECH, KRİPTO PARA, NESNELERİN İNTERNETİ, YAPAY ZEKA VE YIKICI İNOVASYON ODAKLI GİRİŞİMLER, GELECEĞİN İŞ DÜNYASINI NASIL DÖNÜŞTÜRECEK? MELEK YATIRIMCI AĞLARI VE GİRİŞİMCİLİK PLATFORMLARI, YATIRIM YAPACAKLARI YA DA DESTEKLEYECEKLERİ GİRİŞİMCİ PROFİLLERİNDE EN ÇOK NEYE DİKKAT EDİYOR? 2018'İN İLK İKİ AYINDA YATIRIM ALAN EN YENİ GİRİŞİMLER HANGİLERİ? TÜM BU SORULARIN YANITLARI, TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN GELİŞMESİ ADINA İNOVATİF PROJELERE İMZA ATAN, 
GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILARI BİR ARAYA GETİREREK KAZAN-KAZAN ORTAMINI TEŞVİK EDEN 11 
ÖNEMLİ KURULUŞUN GELECEK ÖNGÖRÜLERİNDE GİZLİ... 
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GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILARIN 2018 AJANDASI 


FİKRİNİZE, GİRİŞİMİNİZE VE İŞ MODELİNİZE GÜVENİYORSANIZ, 


GLOBAL GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ: Endeavor Derneği, Habitat Derneği, TİM ve TOBB eş koordinasyonunda bu yıl ilk defa Türkiye'de gerçekleştirilecek 

olan Global Girişimcilik Kongresi (GEC 2018), İstanbul'da 16-19 Nisan 2018 tarihleri arasında Hilton Bomonti'de düzenlenecek. 
Girişimcilik ekosistemi liderlerini 
bir araya getiren GEC 2018 
kapsamında 170 ülkeden, 10 

bine yakın uluslararası katılımcı ağırlanacak. 


İYİGİRİŞİM-İYİ YATIRIM ZİRVELERİ: 


Endeavor Türkiye'nin girişimcileri hedeflediği, girişimcilik dünyası gündemindeki konuların konuşulduğu, yerel ekosistemlerin gelişimini desteklemek ve fikir önderliği yapmak amacıyla düzenlenen iki farklı konseptteki zirvesi hem Ankara hem de İzmir'de gerçekleşecek. 

e iyiGirişim İzmir-Ekim 2018 

* iyiGirişim Ankara-Aralık 2018 

e iyiYatırım İzmir-Mayıs 2018 

* iyiYatırım Ankara-Aralık 2018 


BIC ANGELS YATIRIMCI-GİRİŞİMCİ BULUŞMALARI: 

BIC Angels, İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde "BIC Angels Aylık Yatırımcı Girişimci Buluşmaları'nı koordine ediyor. Katılım için info©bicangels.com'a mail atılması şartı bulunuyor. En yakın tarihler ise; 

-1 Mart 2018 

-12 Nisan 2018 

-24 Mayıs 2018 


GBA MENTOR CLINIC: 

Galata Business Angels, 29 Mayıs 2018'de 6'ncısını düzenleyeceği GBA Mentor Clinic etkinliğinde konularında deneyimli, Türkiye'nin önde gelen mentorları ile girişimcileri bir araya getirecek. 


FELLOWUP: 

Girişimcilik Vakfı, 22 Mart 2018'de, Ankara'da bünyesinde bulundurduğu 80 Fellow ile Fellow-Up etkinliğini düzenleyecek. 


BU TARİHLERİ MUTLAKA KAYDEDİN... 


STARTUP TURKEY VE STARTUP İSTANBUL: 

Etohum'un girişimci ve yatırımcıları buluşturan Startup Turkey organizasyonu 13-16 Nisan 2018'de, Startup İstanbul etkinliği ise Ekim 2018'de düzenlenecek. 


KEIRETSU FORUM TÜRKİYE: 
Keiretsu Forum Türkiye, her ayın 3'üncü haftası kendi iç toplantısını yapıyor, girişimcileri kabul edip dinliyor. Yatırım yapacağı unsurlar varsa, bu toplantıda karar veriyor. 


ŞİRKETORTAĞIM 24'ÜNCÜ YATIRIMCI-GİRİŞİMCİ TOPLANTISI: ŞirketOrtağım, yatırımcı-girişimci toplantısını Nisan 2018'de koordine edecek. Bu toplantı, sadece sunum yapması netleşen 3 girişime ve üyelere açık olacak. Bu toplantıdaki 3 girişimciden biri olmayı hedefleyen girişimcilerin mart ayı sonuna kadar info©sirketortagim.com'a başvuruda bulunması gerekiyor. 


PITCHING DAY: 

BUBA Business Angels, Mayıs 2018'de girişimcilerle yatırımcıların bir araya geleceği bir 'Pitching Day” düzenleyecek. 
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GALATA 
BUSİNESS 
ANGELS 


BU SEKTÖRLERE 


Galata Business Angels Yönetici Direktörü Ata Uzunhasan, 2018 ve sonrasında özellikle hangi alan ve kategorilere yönelik iş fikri ve girişimlerin hızlanacağına yanıt verebilmek için küresel anlamda dikkat çeken ekonomik, politik ve kültürel gelişmelerin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor. Uzunhasan, bu çerçevede hem 2018'de hem de gelecek 10 yıl içinde farklı sektörlerde öne çıkacak gelişmeleri tek tek değerlendiriyor: 


“2018 yılı ve daha sonrası itibariyle yolcu arabası satışları AB ve ABD'de yüksek faizler nedeniyle global anlamda sekteye uğruyor ve dünya genelinde yüzde 3'lük bir düşüş var. Elektrikli arabaların satış ve üretiminde bir artış olacak. Hem yeni emisyon standartları açısından hem petrol tüketimini azalttığından hem de yakıt verimliliğinden ötürü elektrikli araçlar oldukça revaçta. Tesla, 2018'de 500 bin adet elektrikli araç üretmeyi hedefliyor. Nissan, aynı şekilde 300 bin adet satışıyla en çok satan elektrikli otomobili “Leaf'in 2018'de uzun menzillisini üretecek. Çinli seri girişimci Li Xiang'ın 2015 yılında “Beijing Chehejia Information Technology Co., Ltd. (CHJ Automotive) adıyla kurduğu “start-up'ı, 2018'de 8 bin doların altında elektrikli otomobil üreteceğini duyurdu. Otomotiv sektörünü sadece araç olarak düşünmemek gerekiyor. Güvenlik teknoloji sistemleri ve ride-sharing olarak tabir edilen ortak araç paylaşım pazarları da parlıyor. Carlson Wagonlit Travel Research 2017 raporuna göre ride-sharing pazarı, 2018 yılında yüzde 10'luk bir büyüme gösterecek. Akıllı ulaşım teknolojileri önümüzdeki 10 yılda hayatımızı derinden değiştirecek. Dolayısıyla akıllı ulaşım teknolojilerinde data sağlayan veya araçların kendi kendine yani otonom olarak gitmesini iyileştirecek yapay zeka yazılımları öne çıkacak. 
Bunun da ötesinde araç sahipliği ve araç kullanma alışkanlıklarımızı değiştiren girişimlerin sayısı artacak.” 
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SAVUNMA SEKTÖRÜNDE 
DRONE VE İHA'LARIN 
SAHADA DAHA AKTİF ROL 
ALMASIYLA YENİ BİR ÇAĞA 


Â 


ENERJİ SEKTÖRÜNDE ENERJİ OPTİMİZASYONUNU ARTIRACAK FARKLI YAZILIM GİRİŞİMLERİ ÖNE ÇIKACAK: 

“Nüfus artışı, küresel ısınma, ekolojik farkındalık gibi durumlara paralel olarak dünyada yenilebilir enerji kaynakları mevcut benzin ve kömür enerjilerinin yerini almaya başladı. Hem devletler hem küresel hem de orta ölçekli şirketler bu alana doğru bir yayılım gösteriyor. Enerji optimizasyonunu artıracak her türlü yazılım girişimi öne çıkacak. Bunun da ötesinde her akıllı ev kendi enerjisini üretebildiği için yeni bir C2C enerji pazarı göreceğiz. Sonuç olarak da bu alana hitap eden girişimleri daha fazla görmeye başlayacağız. lol girişimleri- nin enerji alanına da emek harcamaları gerekiyor.” 


“AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇİNDE HAYATIMIZI DERİNDEN DEĞİŞTİRECEK. DOLAYISIYLA AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİNDE DATA SAĞLAYAN VEYA ARAÇLARIN KENDİ KENDİNE YANİ OTONOM OLARAK GİTMESİNİ İYİLEŞTİRECEK YAPAY ZEKA YAZILIMLARI ÖNE ÇIKACAK. BUNUN DA ÖTESİNDE ARAÇ SAHİPLİĞİ VE ARAÇ KULLANMA ALIŞKANLIKLARIMIZI DEĞİŞTİREN GİRİŞİMLERİN SAYISI ARTACAK” 


MEDYA-EĞLENCE SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELERİN YANI SIRA ARTIRILMIŞ VE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİ ÜRETİMİ VE İÇERİKLERİ DÜNYADA ÖNEMLİ GELİR KALEMLERİ YARATACAK: “Netflix'in öncü olduğu yeni TV izleme alışkanlıkları medya ve eğlence sektörünü yeniden yapılandırıyor. Değişik deneyimler sunan video içerik platformları daha fazla karşımıza çıkacak. Gelişen alanlardan biri de oyun pazarı. 2018 yılı içerisinde video oyunları pazarında yüzde 10'luk bir büyüme bekleniyor. Artırılmış gerçekliğin önde gelen temsilcisi Pokemon-Go'nun bu büyümede büyük bir etkisi var. Önümüzdeki 10 yılda artırılmış gerçekliğin geleceği yeri kestirmek zor ancak heyecan verici. Sanal gerçeklik ise artırılmış gerçeklikteki gelişmelere karşın biraz ağır aksak ilerliyor. Bunun en önemli sebebi henüz yeterli işlemci gücüne sahip olan cihazların erişilebilir olmaması. Facebook bu konuda önemli bir adım attı ve 200 dolarlık bir “VR gözlüğü' üretimine başlayacağını duyurdu. Dünya genelinde 2018 yılı için sanal gerçeklik gelirlerinin 3'te 1'i ABD'den gelecek ve bu alım gücü yüksek pazar, içerik için çok büyük bir talep yaratacak. Bu veri ve gelişmeler, bize artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri üretimi ve içeriklerinin dünyada ve Türkiye'de önemli gelir kalemleri yaratacağını gösteriyor." 
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“BANKALARIN SON KULLANICISI OLAN BİZLERİN VE TÜZEL KİŞİLERİN DENEYİMLEYECEĞİ EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK PSD2 (REVISED PAYMENT SYSTEM DIRECTIVE) YÖNETMELİĞİNİN HAYATA GEÇMESİYLE 

GERÇEKLEŞECEK. ARTIK BANKACILIK SÜPER MARKETLERİ CEPLERİMİZE GİRECEK. BELKİ DE BANKALARIN 

İNTERNET ŞUBELERİ YERİNE BİZE EŞSİZ HİZMET SUNAN ARACILARDAN KREDİ ALACAK, ONLARIN 


SAYESİNDE EN UYGUN MEVDUAT VEYA YATIRIM ÜRÜNÜNÜ SANAL RAFLARDAN SEÇECEĞİZ. BLOCKCHAIN 


TABANLI SMART CONTRACTS (AKILLI SÖZLEŞMELER) HAYATIMIZIN HER ALANINA ETKİ EDECEK" 


FİNANSAL SERVİSLER AÇISINDAN BAKILDIĞINDA FINTECH ALANINDA BLOCKCHAIN VE API ÜZERİNDE ÇALIŞAN GİRİŞİMCİLER RADARIMIZDA OLACAK: 

“Küresel boyutta bankacılık ve finans alanlarında yeni düzenlemeler ve yeni iş birlikleri devam ederken bankalar, FinTech alanına ağırlık vermeye başladı. Yeni bir fenomen oluşmaya başladı: Blockchain ve onun üzerine inşa edilen kripto para teknolojilerinin devrim niteliğinde olduğu gündemde. Buna bağlı olarak yeni para birimleri ve yeni para piyasaları yaratılıyor. 
Küresel bankalar blockchain'i keşfetmeye zaman ve emek harcıyor. Son olarak örneğin; Barclays, HSBC ve diğerleri UBS'e katılarak yeni bir dijital para birimi yarattılar. (Utility Settlement Coin) Sonuç olarak önümüzde yepyeni ve keşfedilmeyi bekleyen bir alan ve teknoloji var. FinTech, 2018 ve sonrası için çok önemli bir kavram. Türkiye FinTech sektörü şu an için 15 milyar dolar büyüklüğe sahip ve yılda ortalama yüzde 14'lük büyüme gösterecek. 
Bankaların son kullanıcısı olan bizlerin ve tüzel kişilerin deneyimleyeceği en büyük değişiklik PSD2 (Revised Payment System Directive) yönetmeliğinin hayata geçmesiyle gerçekleşecek. Artık bankacılık süper marketleri ceplerimize girecek. Belki de bankaların internet şubeleri yerine bize eşsiz hizmet sunan aracılardan kredi alacak, onların sayesinde en uygun mevduat veya yatırım ürününü sanal raflardan seçeceğiz. Özetle, FinTech alanında blockchain ve API üzerinde çalışan girişimciler önümüzdeki yıllarda radarımızda olacak. Henüz çok fazla karşımıza çıkmasa da yine blockchain tabanlı smart contracts (akıllı sözleşmeler) hayatımızın her alanına girecek. Bu alanda yenilikçi çözümlerle gelecek girişimcilere kapımız sonuna kadar açık. Bu sektörlerin dışında gıda, tarım ve e-sağlık hizmetleri de öne çıkacak.” 
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2018'İN BAŞINDAN BU YANA DEKOPASAJ, FAZLA GIDA 
VE OTSİMO GİRİŞİMLERİNE 
YATIRIM YAPILDI 


Kalkınmada kadının gücüne güvenenlere güç katıyoruz 


İş yerlerinde cinsiyet ve fırsat eşitliğini gözeten, kadın dostu uygulamalarla fark yaratan firmaların yatırım projelerine destek oluyor, kadının gücüne güvenenlere güç katıyoruz. 


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 


GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE 


GLOBAL MELEK YATIRIMCI AĞLARINDAN KEIRETSU FORUM TÜRKİYE'NİN GENEL MÜDÜRÜ ESRA TALU, YENİ DÖNEMDE GİRİŞİMCİLİĞE YÖN VERECEK SÜREÇLERİN YAPAY ZEKA, “YIKICI İNOVASYON”, “NESNELERİN İNTERNETİ”, “KRİPTO PARA' VE 'MİKRO AN” KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE KURGULANACAĞINI BELİRTİYOR 


YAPAY ZEKA PATLAYACAK 

“2017, yapay zeka için dikkate değer bir yıl oldu. Bu konu, pek çok yönetim kurulu toplantısında, köşe yazılarında ve hatta start-up sunumlarında gündeme geldi. Yapay zeka çok konuşuldu fakat 
tam da hak ettiği değeri bulamadı. 2018 
yılında ise büyük ilerleme kaydedecek. 
Özellikle ilaç keşfi, siber güvenlik ve robotik gibi alanlarda yapay zekayı kullanmak için kurulan binlerce şirket var. Thomson Reuters, 2018'de yapay zekanın kişisel asistanınızdan mahkemelere, haber kanalları ve arabalara kadar her yerde bulunmasını öngörüyor. PwC'nin yaptığı bir araştırmaya göre yapay zeka, 2030'da küresel ekonomiye 15.7 trilyon dolara kadar katkıda bulunacak ve bununla sınırlı kalmayacak. Apple'ın Siri'si ve Amazon'un Alexa'sının daha sadece başlangıç aşamasında olduklarını düşünürsek, Reuters'ın öngörüsüne katılmamak imkansız. Bir başka örnek ise Samsung. Samsung, yeni bir tüketici ürünü (üç katmanlı strateji) planlıyor. Marka, 2020'ye kadar tüm cihazlarına ve uygulamalarına yapay zeka ekleyeceğini duyurdu. Mark Cuban'a göre yapay zeka, dünyanın ilk dolar trilyonerlerini üretecek. Özetle 2018, yapay zekayla pazara birçok yeni oyuncu çıkartacak.” 
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THOMSON REUTERS, 
2018'DE YAPAY 
ZEKANIN KİŞİSEL 
ASISTANINIZDAN 
MAHKEMELERE, 
HABER KANALLARI 
VE ARABALARA 
KADAR HER YERDE 
BULUNMASINI 
ÖNGÖRÜYOR... 


YIKICI İNOVASYON 
2018'DE ÖNE ÇIKACAK 
“Yıkıcı inovasyon kavramı, 1995 
yılında Joseph L. Bower ve Clayton Christensen tarafından ortaya atıldı ve inovasyon temelli büyümeye değinildi. Yıkıcı yenilikçi bir şirket, yeni bir pazar yaratan ya da var olan bir pazarı dönüştüren ve karmaşıklığın ve yüksek maliyetin var olduğu yerlerde basitlik, kolaylık, erişilebilirlik ve karşılanabilirlik sunarak kurulu pazar liderlerini, ürünleri ve ittifaklarını yerinden eden bir şirket anlamına geliyor. Uber, Airbnb ve Oyo ile yıllardır bu sektörlerde faaliyet gösteren pazar liderleri tarafından görmezden gelinen sorunlara çözüm üreten; müşterilerin 


I KEBRETEK a 9 m 


temel ihtiyaçlarını, isteklerini ve arzularını zenginleştiren yenilikçi şirketlerin yükselişini gördük. Kolektif çalışma alanlarına daha fazla önem veriliyor. Aggregation kârlı bir iş modeli haline geldi. Yıkıcı inovasyon ise start-up şirket tanımının önemli bir parçası olmaya başladı. Ancak neden yıkıcı inovasyon 2018'e hakim olacak diye sorarsanız, Uber, Airbnb ve Oyo gibi mevcut yıkıcı inovatif şirketler, talep üzerine bir ekonominin oluşmasına yol açtı ve şimdi bu müşteriler Uber ve Airbnb'yi diğer endüstriler için de istiyorlar. Müşteriler, önümüzdeki yıllarda mobil cihazlarında her şeyi istiyorlar. 
Dolayısıyla buralardaki eksikleri ve boşlukları doldurabilen iş fikirleri ve şirketler bu yeni pazarlarda etkili olacaklar.” 


o 


“İnternete bağlı 20 milyondan fazla £ cihazla nesnelerin interneti, 2018'de — göz ardı edilmemesi gereken bir ger- 

“ çek. İnternetteki gelişmeler diğer teki nolojilere kıyasla daha istikrarlı olmasına rağmen, 2018 ve sonrasında daha da önem kazanacak. Forrester, 
2018 Öngörüleri raporunda, nesnelerin internetinin müşteri değerinin omurgasına dönüşeceğini açıkladı. 
ABD'deki şirketlerin yaklaşık üçte ikisi ise işlerinde nesnelerin internetini kullanıyor. Yine ABD'de şirketlerin yaklaşık yüzde 45'i verilerini ticarileştirirken; bu oran Fransa'da yüzde 35, Almanya'da ise yüzde 38. Avrupa Komisyonu ise veri kullanımının ticarileştirilmesini teşvik etmek için yeni yönergeler çıkartacağını duyurdu.” 


“Kripto para, bir sonraki altın olmayabilir ancak kesinlikle gelecekte hayatımızda olacak. Kavramı eleştiren kişiler bile artık onun bir parçası. JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, bitcoin'i aptal ve sahtekâr olarak nitelendirdi ama şimdi şirketi, “Enterprise Ethereum Alliance üyesi. Kripto paranın ciddi riskler taşıdığını açıklayan Vladimir Putin bile ülkesinin kendi kripto para birimini başlattı, kriptoruble (cryptoruble)... Aslında burada 


devrim niteliğinde olan şey ne bitcoin ne de kripto paradır. Blockchain'in kendisidir. İnternet dünyayı özgürleştiriyor. 
Çok yakın bir gelecekte hayatımızdaki pek çok işlemi, aracısız olarak blockchain teknolojisi üzerinden yapacağız.” 


“GİRİŞİMLERİN LOKAL YA DA GLOBAL ÖLÇEKTE VAR OLAN SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETİP ÜRETEMEDİĞİ EN ÖNEMLİ KRİTERLERDEN BİRİ” 


“YIKICI İNOVASYON, START-UP ŞİRKET TANIMININ ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLMAYA BAŞLADI. 
UBER, AIRBNB VE OYO 
GİBİ MEVCUT YIKICI 
İNOVATİF ŞİRKETLER, 
TALEP ÜZERİNE 
BİR EKONOMİNİN 
OLUŞMASINA YOL 
AÇTI VE . ŞİMDİ BU 
MÜŞTERİLER UBER 
VE AIRBNB'YI DİĞER 
ENDÜSTRİLER İÇİN DE 
İSTİYORLAR. BURALARDAKİ 
EKSİKLERİ DOLDURABİLEN İŞ FİKİRLERİ VE ŞİRKETLER, BU 
YENİ PAZARLARDA ETKİLİ 
OLACAK” 


o 


“Zenith Media'nın yaptığı bir araştırmaya göre, bireyler arasındaki akıllı telefon penetrasyonu 2018'de yüzde 66'ya yükselecek ve kullanıcıların telefonlarından talep ve beklentileri kesinlikle artacak. Google'a göre mobil kullanımı, tüketicileri 'Şimdi bilmek istiyorum!" 
“Hemen gitmek istiyorum!” Şu an yapmak istiyorum'a koşullandırdı. “Mikro an', Google'a göre müşteriyi anında mobil cihazlarını kullanmaya yönlendiren bir an anlamına geliyor. Müşteriler, akıllı telefonlarını kullanarak yeni şeyleri öğrenmek, bir yere gitmek, bir şeyler yapmak ya da bir şeyler satın almak istiyorlar. Bu koşullanma ve bağımlılık bir sonraki büyük pazar olacak. Mikro anlar artacak. 'Şu an, burada, şimdi!" 
müşterilerin yeni 'motto'su olacak.” 


Kan m 
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GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ 
SON 5 YILDA ÖNEMLİ BİR 
DÖNÜŞÜMDEN GEÇTİ 


Girişimcilik Vakfı'nı, Türkiye'nin üreten ve değer yaratan ülke olma yolundaki dönüşümünü, girişimcilik ile hızlandırma vizyonu ile kurduklarını söyleyen Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, “Hayata geçirdiğimiz Fellow Programı'nın ama amacı ise girişimci genç liderleri desteklemek olduğu için fikre değil, insana yatırım yapıyoruz. Yani seçtiğimiz gençlerin bir projesi olması gerekmiyor. Türkiye'de girişimcilik kültürünün benimsendiğini ve artık gençlerin girişimciliği bir kariyer yolu olarak algılamaya başladıklarını gözlemliyorum. Türkiye'de son beş yılı kapsayan bir girişimcilik ekosistemi dönüşümü yaşanıyor. Tüm dünyada yaşanan siyasal ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yabancıların yatırımcı olarak büyük ölçüde geri çekildiğini gözlemliyoruz. Tüm bu olumsuz havaya rağmen umut edici gelişmeler yaşanıyor. Gençler daha fazla girişim kuruyor. Zamanla yabancı yatırımcıların da geri geleceği aşikâr. Özellikle kıt imkanlarla işini ayağa kaldırmış ve daha da önemlisi ayakta tutmayı başarmış bir girişimci nesli yetişiyor” diyor. 
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Geleneksel sektörlerin teknoloji ve inovasyonla yeniden yorumlandığında bambaşka bir noktaya gelebildiğini ifade eden eden Afra, sözlerine şöyle devam ediyor: “Son girişşmim olan Evtiko, bu modele uygun bir örnek. Gayrimenkul sektörüne, teknoloji altyapısını kullanarak yenilikçi bir bakış açısı getirmeyi hedefleyerek başladık. 
Bugün ise Avrupa'ya açılmanın ilk adımlarını atıyoruz. 2018'de de bu tür girişimlerin yükselişine tanık olacağız. Girişimcilik fikirleri son birkaç yılda internet teknolojilerine yönelmiş durumda. Bu girişimlerin temelinde ise Ar-Ge yatıyor. Ar-Ge için sermaye gerekli. Ülkemizde maalesef bu konuda çok zayıf bir altyapımız var. 

Yalnızca erken aşama internete yatırım yapan ve sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen Venture Capital şirketimiz bulunuyor. Girişimciliğin itici güçlerinden melek yatırımcılık alanında ise 300 kişiyi geçemiyoruz. 

En az 20-30 adet Venture Capital şirketine, 500 ve daha fazla sayıda da melek yatırımcıya ihtiyacımız var. Son dönemde yıldızı parlayan bir diğer girişimcilik alanı ise finansal teknoloji. " 
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“ONLINE GİRİŞİMLER SON 5 YIL İÇİNDE E-TİCARETTEN SAAS, 
PAZAR YERLERİ VE YENİ SERVİS KURGULARINA KAYDI. GENELDE GİRİŞİMLERİN İKİ ODAK NOKTASI VAR. YA BİR FİYAT AVANTAJI SUNMAYA ÇALIŞIYORLAR YA 
DA KULLANICIYA BİR KOLAYLIK 
VE YENİLİK SUNMAK ÜZERE KURGULANIYORLAR” 


2018 HEDEFİ 3 START-UPA 
YATIRIM YAPMAK 


LİE VAKİ 


TOPLANTILARINIZI 
KEYİFLİ BİR 
BAŞARI 
HİKAYESİNE 
DÖNÜŞTÜRÜN. 


N 


TITANIC BUSINESS BAYRAMPAŞA | TITANIC BUSINESS KARTAL TITANIC PORT BAKIRKÖY | TITANIC CITY TAKSİM 


TITANIC 
HOTELS 


#MylitanicStory 
TITANIC HOTELS 


ANTALYA | ISTANBUL | BODRUM | BERLİN titanic.com.tr Gİ 
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88 PROJE, 900'ÜN ÜZERİNDE 
YATIRIMCI VE 6 BİNE YAKIN GİRİŞİMCİ ÜYEYE ULAŞILDI 


TEB, Türkiye'de melek yatırım konseptini alternatif bir yatırım fırsatı olarak müşterilerine sunan ilk banka. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “TEB Özell Melek Yatırım Platformu, 2015 yılı başında Hazine Müsteşarlığı tarafından akredite bir melek yatırımcı ağı olarak onaylandı. 
Böylece bir bankanın 'melek yatırım konusunda kamu otoritesi tarafından yetkilendirilen ilk platformuna sahip olma ayrıcalığı kazandık. 
TEB Özel Melek Yatırım Platformu ile ayrıca yatırımcılara lisans verebiliyor, ağ kanalıyla yapılan yatırımların belge ve bilgilerini Hazine Müsteşarlığı'na iletip yatırım süreçlerini takip edebiliyoruz. 

Türkiye ve dünyada başka bir örneği olmayan TEB Özel Yatırımcı Kulübü'nü hayata geçirdik. TEB Özel Melek Yatırım 


“YAPAY ZEKA VE MACHINE LEARNING GİBİ ALANLARDA YAPILAN GELİŞTİRMELER HEM MALİYETİ AZALTIYOR HEM DE KATMA 


DEĞER SAĞLIYOR” 
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“TEB OLARAK 'TEB FINTECH 
FUTURE FOUR' PROGRAMIMIZI 
DEVREYE ALIP BUNU 
SÜRDÜREREK 2018 VE İLERİKİ YILLARDA ÖNE ÇIKACAK YENİ FİKİRLERİ VE İŞ MODELLERİNİ BANKACILIK SİSTEMİNE 
ENTEGRE ETMEK İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ” 


Platformu'muzla bugüne kadar 43 yatırımcıyı sertifikalandırdık. 30 “süper melek' yatırımcımız TEB Özel Yatırımcı Kulübü çatısı altında 8 şirkete tohum sermayesi sağladı. 
TEB Özel Melek Yatırım Platformu'nda hâlihazırda 88 adet proje, 900'den fazla yatırımcı ve 6 bine yakın girişimci üye mevcut” diyor. 


N e“ 


ye ÖZEL BANKACI ke, 
1/0, 
Sw 


CXO Club adıyla bir inisiyatif de kurduklarını belirten Mendi, “Burada Geleceği Yönetenler Kulübü olarak da tanımladığımız yapıda, dünyadaki gelişmeleri ve çağımızın en değerli varlığı olan bilgiyi ileriJe hem bireysel hem de kurumsal alanda yatırım fırsatına dönüştürebilmek için Türk iş dünyasının en köklü kuruluşlarının nihai karar vericileriyle tartışıyoruz. Yeni konularla, farklı endüstri liderleriyle bir araya gelmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulunuyor. 2018'de TEB Özel 
Melek Yatırım Platformu ile geliştirdikleri projelerde en büyük yatırımlarından birinin, Ashoka Türkiye ile başlattıkları “Sosyal Girişimciler için Sosyal Finans ve Yatırım” temalı çalışmalar olacağını vurgulayan Mendi, “Ashoka ile ortak projeler yürüteceğiz. 2018 bahar döneminde yatırımcı sunumlarıyla, sosyal girişim iş fikirlerini yatırımcılarla bir araya getirmeye ve Türkiye'de sosyal girişim fikirlerinin yatırım alabilmesi için olası tüm kaynakları geliştirmeye başladık. Türkiye'nin ciddi projeleri ve kaliteli girişimci insan kaynağı ile toplum, dünya ve gelecek için neler yapabileceğini hep birlikte göstermek, bu projeleri desteklemek ve büyütmek istiyoruz” diyor. 


ENDEAVOR TÜRKiyg 


BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ , 
EZBER BOZAN IŞ MODELLERİ 


YARATACAK 


Endeavor Türkiye Başkanı Emre Kurttepeli, 
2018 ve sonrasında özellikle blockchain 
teknolojileri kullanılarak yaratılacak yeni iş modellerinin hız ve önem kazana- 


cağını belirtiyor. Blockchain'in g5 


temsil ettiği anafikrin önemine değinen Kurttepeli, “Özellikle son birkaç yıldır aşırı derecede merkezileşen internet ekosisteminin tekrar özüne, yani güç ve “ kararı son kullanıcıya bırak- oo << tığı bir yapıya evrileceğine inanıyorum. Bu anlamda getirdiği yenilikler her sektörü, o sektörlerde bulunan aracıları ve aktörleri derinden etkileyecek. 


4 


BIC Angels Kurucusu Joachim Behrendt, yeni dönemde yıldızı parlayacak inovatif iş alanları hakkında şu bilgileri veriyor: “Hızlı bir gelişim ve değişim süreci yaşıyoruz. Yenilikler farklı sektörlerde yeni iş fikirlerini ve yeni yatırım olanaklarını beraberinde getiriyor. Bu dönemde chatbot, blok zinciri, nesnelerin interneti ve yapay zeka alanlarını takip ediyoruz. Blok zinciri, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojileri takip eden girişimlerin ciddi bir rekabet avantajı yaratacaklarını düşünü- 


Al, robotics gibi kavramlar da gündemini koruyacak. Bu 
> okavramlar, teknolojinin uzan- 
© tsı olacak. Blockchain teknolojisi ise iş ve gündelik yaşamımızda daha distruptive yani ezber bozan iş modelleri yaratacak” diyor. Aynı zamanda bir melek yatırımcı olan Kurttepeli, bireysel olarak 


son aylarda bir Türk blockchain girişimine, İngiltere'de Tailster adlı köpek gezdirme pazaryerine ve Amerika'da Gameroom adlı çok kişili bir oyun platformuna toplamda 2 milyon TL yatırım yaptı. Kurttepeli'ye göre bu girişimlerin ortak noktası ise global hedefler doğrultusunda ilerlemeleri... 


“BLOK ZİNCİRİ, YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENİMİ GİBİ TEKNOLOJİLERİ TAKİP EDEN GİRİŞİMCİLER REKABET AVANTAJI 


YAKALAYACAK” 


yoruz. Özellikle blockchain uygulamaları oy kullanımından görüntülü işleme, veri depolama ve finansal çözümler gibi birçok “alanda hayatımızda olacak. 


CEOTUDENT VE EVDE MİMARA 
YATIRIM YAPILDI 

BIC Angels, 2017'de 15 yatırım gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplam 1 milyon 
714 bin TL'lik yatırımın, 7'si BIC101 girişimlerine yapıldı. 2018'de 15 yatırımın üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyleyen Behrendi, “İlk iki ayda 2 yatırım gerçekleştirdik. Bunlardan ilki CEOtudent'e yaptığımız melek yatırım. CEOtudent, ilham ve başarı odaklı içerikler sunarak bugün sosyal medyada aylık 70 milyonluk görüntüleme sayılarına ulaştı. Birçok gencin favori içerik sitesi konumuna geldi" diyor. 
3.2 milyon TL şirket değerlemesi ile yatırım alan CEOtudent'ın yatırım turuna BIC yatırımcılarından, milli basketbolcu Sinan 


Güler, Kıvılcım Çaylı, Bahadır Pekkan, Rıfat Nasih ve BIC Angels Kurucusu Joachim Behrendt katıldı. CEOtudent, aldığı yatırımı Türkiye'de büyümek için değerlendirecek. Behrendi, "İkinci yatırımımız ise Evde Mimar'a yaptığımız BIC101, erken aşama yatırımı. Evde Mimar'a, BIC Angels olarak 50 bin TL'lik çekirdek yatırım yaptık" diyor. 
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YATIRIM SÜRECİNDE 


2017'de İstanbul Portföy ile birlikte Bosphorist Venture Capital (BVC) Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurduklarını söyleyen BUBA Business Angels Pazarlama ve Satış Direktörü Şule Türkmen, 2018 ve sonrasında yatırımlarının odağındaki dikeylerin, nesnelerin interneti, biyoteknoloji, yapay zeka, tarım teknolojileri, finans teknolojileri ve e-ticaret servisleri olacağını belirtiyor. 
2018'de yatırım önceliğini B2B iş modeline sahip, SaaS çalışan ürünlere vereceklerini söyleyen Türkmen, “Nesnelerin interneti ve yapay zeka alanları yakın geleceği en çok dönüştürecek alanlar olacak. Eğitilebilir akıllı robotlar yaşam alanımıza girdikçe insanlar katma değeri daha fazla olan işler yapmaya başlayacak. Rekabetçi ekonomi, bu gelişmeler sayesinde popülaritesini kaybetmeye başlayacak ve insanlar en iyi yaptıkları işi yapmaya odaklanarak daha fazlasını yaratabilecek. Rekabet için harcanan para ve emek 'unigue' yani eşsiz bir şey sunmaya doğru yön değiştirecek. 
Finans alanı ise 'blockchain'in kullanılmaya başlanmasıyla birlikte inanılmaz gelişmeler gösteriyor. Tamamen tüm dengelerin değişeceği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu dünyada kapalı sistemlere ve otoritelere yer olmayacak. Blockchain teknolojisiyle daha şeffaf ve daha özgür bir dünya bizi bekliyor” diyor. 
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“TAMAMEN TÜM 
DENGELERİN DEĞİŞECEĞİ 
BİR DÜNYAYA DOĞRU 
GİDİYORUZ. BU DÜNYADA 
KAPALI SİSTEMLERE 
VE OTORİTELERE YER 
OLMAYACAK. BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİYLE DAHA 
ŞEFFAF VE DAHA ÖZGÜR BİR 
DÜNYA BİZİ BEKLİYOR” 


2018'de tarım teknolojileri alanında çok inandıkları bir girişim kurduklarını belirten Türkmen, sözlerine şöyle devam ediyor: “TreeT Tarım ve Teknolojileri, konvansiyonel tarımın yanı sıra tarıma yön verecek tarım teknolojilerinin kullanılacağı bir tarım yatırımı. İlk ürünleri badem ve zeytin olacak. Tarım teknolojileri daha iyi malzemeler tedarik etmemize, bileşenleri daha verimli, daha az israfla kullanmamıza ve düşük bir maliyetle daha fazla insanı beslenmemize yardım edecek. Birleşmiş Milletler'in sunduğu raporların tahminine göre dünya 
nüfusu 2050'de 9 milyara ulaşacak. 2050 
yılına kadar 9 milyar insanın beslenmesi 
için ise küresel gıda üretiminin yüzde 70 
oranında artması gerekecek. Ülkemiz, bu alanda gelişme hem çok açık hem de 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ihtiyacı var. TreeT, bu alanda Türkiye'de öncü bir girişim olacak. Girişim için ortaklik fırsatları da devam ediyor. 2018 içinde yatırım almaya devam edeceğiz.” 


2018'DE E-TİCARET 
SERVİSLERİ, BİYOTEKNOLOJİ 
VE YAPAY ZEKA ODAKLI 3 
GİRİŞİME YATIRIM YAPILACAK 


Yepyeni bir çözüm ürettik! 


UPS Domestic Express 


Dört farklı ertesi gün yurt içi teslimat seçeneğinden faydalanın! 
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HANGİ GİRİŞİMLER HIZLA 
ARTACAK VE GÜNLÜK HAYATI ETKİLEYECEK? 


Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, öğrenen makineler, yapay zeka ve blockchain odaklı girişimlerin hızla artacağını ve günlük hayatı etkileyeceğini vurgulayan Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir, “Girişimciler günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm aramaya devam ettikçe yeni iş modelleri ortaya çıkmaya devam diyor. Önümüzdeki dönemde hiç aklımıza gelmeyen ancak sürekli sorun olarak karşımıza çıkan birçok konuda çözümler göreceğiz. Para konusunda tüm dünyada önümüzdeki yıllarda değişim olacağı gözüküyor” diyor. Etohum girişimcileri- nin artık zamandan bağımsız olarak, sene içerisinde seçildiklerini belirten Büyükdemir, sözlerine şöyle devam ediyor: “Dünya genelinde 100'den fazla ülkeden girişimci sürecini yönetiyoruz ve yatırımcılarla buluşmalarını sağlıyoruz. Yatırımcılar ve mentor'lar kurduğumuz bu network içerisinde girişimcilerle istedikleri zaman bir araya gelebiliyorlar. Geçen sene Startup Turkey birincisi Tespack, 2 milyon dolar yatırım aldı. Startup İstanbul'da Atar Labs, 2.5 milyon Euro yatırım aldı. Ayrıca geçen senelerde Startup Turkey'de finalde yarışan Tamatem, ocak ayında 2.5 
milyon dolar yatırım turunu tamamladı.” 
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“(CO MODELLİ 
GİRİŞİMLER HIZLANACAK” 


2018'in blockchain yılı olacağının altını çizen Boğaziçi Ventures Kurucu Ortağı Burak Balık, blockchain temelli, tüm dünyadan kitle fonlaması yapabilen Initial Coin Offerings (1(CO) modelli girişimlerin hızlanacağına dikkat çekiyor. Bu alanda biyoteknolojiden e-spor hatta gayrimenkule kadar pek çok farklı projenin öne çıkabileceğini dile getiren Balık, sözlerine şöyle devam ediyor: “Aslında geleneksel büyük ölçekli yapılara bakıp girişimlerin nerede hızlanacağını tahmin etmek mümkün. Bankalar geleneksel, büyük ölçekli ve hantal yapılar. Doğal olarak da FinTech en popüler girişim alanlarından biri... Sigorta sektörü de benzer bir yapıda. InsureTech yine 2018'de karşımıza popüler alanlardan biri olarak çıkacak.” Balık'a 2018'in ilk çeyreğinde hangi girişimlere yatırım yaptıklarını sorduk ve şu yanıtı aldık: “Eyedius'a 2018 başında 600 
bin TL tutarında yatırım yaptık. Eyedius, Türkiye'de geliştirmiş olduğu yüz tanıma teknolojisi ile yenilikçi ve fark yaratan güvenlik çözümleri sunuyor. Bizi en çok heyecanlandıran ise enerji dolu, yetenekli ekibiyle bu iş modelinin coğrafi sınırlara bağlı kalmadan globalleşebilecek olması. Türkiye'de yenilikçi bölgesel bir marka nın doğuşuna tanık olacağız. Eyedius'un yaşam alanları, ticari alanlar ve akıllı ulaşımdaki pek çok önemli güvenlik sorununa çözüm geliştiriyor. Türkiye'den bu tarz ileri teknolojilerin çıkmasından gurur duyuyoruz. 
Boğaziçi Ventures olarak, teknolojik ürünlerin ticarileşmesi aşamasında katma değer yaratabilecek projelere yatırım yapmayı tercih ediyoruz.” 
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BİYOTEKNOLOJİ, AKILLI ŞEHİR SİSTEMLERİ VE YAPAY ZEKA ALANLARINA YÖNELEN 
KAZANACAK 


Hazine Müsteşarlığı tarafından akredite edilen bir ağ olarak, tüm sektörlerden girişim başvurusuna açık oldukları- nın altını çizen ŞirketOrtağım Ağ Başkanı Mehmet Buldurgan, “Bu girişimlerin yenilikçi, inovatif, değer yaratan ve global doğan girişimler 


olmas 

kriter. Şiri 

donanımın olduğu, ihraç edi 2018'de biyoteknoloji, akıllı gibi sektörlerin ön plana ç 


, bizim için oldukça önemli bir ketOrtağım, daha çok üretim ve ebilir girişimlere öncelik veriyor. 
şehir sistemleri ve yapay zeka kacağını düşünüyorum” diyor. 


ŞirketOrtağım, yatırımcı-girişimci toplantılarını her 3 ayda bir gerçekleştiriyor. 2018'in ilk toplantısı ise Ocak 2018'de yapıldı. 
Bu toplantının ardından analiz süreci devam eden 3 girişim bulunuyor. Üç girişimde de robotik ve donanımın öne çıktığını söyleyen Buldurgan, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu 3 
girişimden en az biri yatırım alacak ve ilk çeyreği yaklaşık 750 
bin TL yatırım ile kapatacağız. Bir sonraki toplantımız ise Nisan 2018'de olacak. Girişimleri değerlendirirken ve yatırım yaparken ilk değerlendirdiğimiz kriterlerden biri de girişime nasıl faydalı olabileceğimiz. Ağ olarak amacımız; finansman desteğinin yanı sıra bilgi birikimi, tecrübe ve networkümüzü de aktararak girişimlerin hızlı büyümelerini sağlamak. ” 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BÜYÜME AŞAMASINA 

GEÇEN “START-UP'LARIN 
ÖNEMLİ YATIRIMLAR 
ALABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR 


Proline Ventures"ın müdürü Hakan Metin Akgün, 2018 
hakkında şu öngörülerde bulunuyor: “FinTech, SaaS ve pazar yeri yatırımlarının yanı sıra lojistik ve paylaşım ekonomisi gibi alanlar da bu yıl yatırım önceliği verilen alanlar arasında yer alacak. 2018'de dünyada özellikle yapay zeka, artırılmış gerçeklik, blockchain, nesnelerin interneti, GreenTech, sağlık ve biyoteknoloji alanları öne çıkacak. Yazılımın ve donanımın entegre olduğu, yatırımın dönüşünün orta ve uzun vadeli bir zaman dilimine yayıldığı, yüksek teknoloji alanında bulunan ve erken aşamadaki “start-up'lara yapılan yatırımların, 2018'de daha sınırlı olabileceğini, bununla birlikte bu alanda gelişimlerini tamamlamış ve büyüme aşamasına geçmiş 'start-up'ların ise önemli yatırımlar alabileceğini öngörüyoruz. Proline Ventures olarak biz de, 2018'de "Akıllı Şehirler” alanında teknoloji üreten, yüksek teknolojiyi odağına almış start-upları ve projeleri desteklemeyi planlıyoruz. SmartMix yatırım modeli çerçevesinde erken aşama olarak nitelendirdiğimiz girişimleri destekleme kararı aldık ve bugüne kadar 3 yatırıma imza attık. Yarı otonom-tam otonom robotlar geliştiren NextHorizons ile Parkinson hastaları için giyilebilir teknoloji ürünleri üzerinde çalışan Bracehealth'e 75'şer bin TL, otonom araçlar üzerinde çalışan Connect-ION'a ise 
180 bin TL yatırım yaptık. Sözleşme sürecini tamamladığımız dördüncü bir yatırımımız daha oldu. Bu yatırımı da 2018 yılı içinde kamuoyuna duyuracağız.” 
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İnanlar dilediği zaman fiyatlarda ve ödeme koşullarında değişiklik yapma ve durdurma hakkını saklı tutar. 


(İNŞAATI 


SATIŞLARI NASIL ETKİLİYOR? 


GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE MARKALI KONUT PROJELERİNİN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR. 
ŞEHİRLERİN DEĞERİ YÜKSELEN SEMTLERİNDE HAYATA GEÇEN PROJELER, KONUTLARIN ÖZELLİKLERİ, ULAŞIM AVANTAJLARI VE SOSYAL OLANAKLARIYLA DA OLDUKÇA DİKKAT ÇEKİYOR. LÜKS DETAYLARIYLA ÖNE ÇIKAN BU PROJELERİ GÖRDÜĞÜNÜZDE İÇİNDE YAŞADIĞINIZI HAYAL ETTİNİZ Mİ? İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ MARKALARININ YÖNETİCİLERİ TAM DA BU NOKTADA ÖRNEK DAİRELERİN SATIŞLARI OLUMLU ETKİLEDİĞİNİN ALTINI ÇİZİYOR... 


Duygu Sayıner / duygu.sayiner ©platinonline.com 
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4 PROJENİN ÖRNEK DAİRELERİ HAZIR 


BU YIL NİDAPARK İSTİNYE, NİDAPARK BOMONTİ, NİDAPARK KÜÇÜKYALI VE NİDAPARK KAYAŞEHİR İ ÜZERİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK OLAN TAHİNCİOĞLU'NUN 


OLMAK ÜZERE 4 FARKLI PROJES 
BU DÖRT PROJESİNİN D 


ahincioğlu bu yıl Nidapark 

Kayaşehir, Nidapark Bomonti, 

Nidapark Küçükyalı ve 

Nidapark İstinye olmak üzere 
4 farklı projeye odaklanıyor. 
Başakşehir'de hayata geçirilen lüks konut projesi Nidapark Kayaşehir, ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla her geçen gün değer kazanıyor. Kayaşehir'de yer alan Nidakule Kayaşehir ofis projesi de 
26 kattan oluşuyor. Her katında 8 ayrı 
bağımsız bölüm bulunan ofis katları, modüler sistemde olup 90, 124, 430 ve 
860 metrekare büyüklüklerde dizayn 
edilmiş. Bomonti'de hayata geçirilen lüks konut projesi Nidapark Bomonti de, Kule, Teras, Suit, Meydan ve Nidakule Bomonti Ofis olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. İstanbul ve tarihi yarımada manzarasını gözler önüne seren Nidapark Bomonti Kule'de 141'den 4,541'e kadar farklı daire tipleri bulunuyor. Nidapark Bomonti Teras ise geniş terasları ve yatay yerleşimiyle iç bahçede- ki peyzaj alanıyla keyifli bir ortam sunuyor. Anadolu Yakası'nın en prestijli bölgelerinden biri olan Küçükyalı'da konumlandırılan Nidapark Küçükyalı projesi, ticaret-konut alanları ile birlikte okul, meydan belediye hizmet ve park alanlarından oluşuyor. Projede, Kınalı, Sedef, Burgaz ve Heybeli'den oluşan konut etaplarının yanı sıra 4 adet ofis 


kulesi bulunuyor. Nidapark Küçükyalı 


TAHİNCİOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZCAN TAHİNCİOĞLU 


Kınalı etabında 241, 341 ve 441 seçenekleri ile toplam 296 daire yer alıyor. 
Nidapark Küçükyalı Burgaz 241, 341 ve 
441 seçenekleriyle 328 daireden, 
Nidapark Küçükyalı Heybeli etabı, 241 
ve 141 seçenekleriyle toplam 207 daireden, Nidapark Küçükyalı Sedefise 141 ve 
241 seçenekleri ile toplam 329 daireden 
oluşuyor. Nidapark İstinye projesi ise, yatay mimaride 4-5 katlı yapılar şeklinde yeşile ve çevreye saygılı apart ünite olarak projelendirilmiş. Nidapark İstinye projesi, Panorama, Vadi ve Koru olmak üzere 
3 ayrı etaptan oluşuyor. Nidapark İstinye 
Panaroma 24 blok 202 bağımsız bölüm, 
Nidapark İstinye Koru 12 blok 134 
bağımsız bölüm ve Nidapark İstinye Vadi 
19 blok 202 bağımsız bölümden oluşuyor. Bahçe üzerine 4 ve 5 katlı olarak 


E ÖRNEK DAİRELERİ MÜŞTERİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU. 


tasarlanan bloklar, 241'den 52'ye uzanan seçenekleriyle her ihtiyaca cevap verebilecek özelliklere sahip. 


Tahincioğlu'nun Nidapark İstinye, Nidapark Bomonti, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark Kayaşehir olmak üzere şu an satışı devam eden 4 projesi bulunuyor. Bu dört projenin de örnek daireleri hazır. Satışı devam eden projelerde bulunan 141,241, 341,441 örnek daireler müşterilerin beğenisine sunulmuş durumda. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, örnek dairelerin satışlar üzerindeki etkisiyle ilgili şu açıklamaları yapıyor: “Tahincioğlu olarak, bir proje için örnek dairenin öneminin çok büyük olduğuna inanıyoruz. Alıcının karar vermesinde en önemli etkenlerden birinin kaliteli ve uygun tasarlanmış örnek daireler olduğunu düşünüyoruz. 
Örnek daireler, konut alanların sahip olacağı eşyaların yanı sıra, mobilya yerleştirildiğinde evlerin nasıl görüneceği- ne dair de ipucu veriyor. Müşterilerin daireyi deneyimlemesi açısından örnek dairelerin mevcut olması, birebir gezilebiliyor olması çok önemli. 
Müşterilerin daha iyi fikir sahibi olmasına olanak tanıyan örnek dairelerimize biz de ayrı bir özen gösteriyoruz.” 
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AVRUPANIN EN İYİ ÖRNEK DAİRESİ SEÇİLDİ 


SEKTÖRE YENİ BİR ANLAYIŞ GETİREREK ÖRNEK BİR PROJE OLMASI HEDEFLENEN BÜYÜKYALI, KAZLIÇEŞME SAHİLİNDE IM DÖNÜMLÜK BİR ARAZİDE YÜKSELİYOR. PROJENİN ÖRNEK DAİRESİ 


GEÇTİĞİMİZ YIL INTERNATIO 


zak GYO'nun bu yıl üzerinde yoğunlaşacağı 

Büyükyalı projesi, 

İstanbul'a bağımsız kuruluşlarca gelecekte en fazla değerlenecek bölge olarak gösterilen ve tüm ulaşım imkanlarının kesiştiği Kazlıçeşme sahilinde “insan? ve “iyi yaşam? kavramlarını odağına alarak, sakinlerine ve ziyaretçilerine her anlamda iyi bir yaşam sunmayı hedefliyor. Büyükyalı'nın konseptini, projenin iyi yaşam” vizyonunu destekleyen “yeni şehircilik? akımı oluşturuyor. Bu nedenle 200'den fazla uluslararası ödülü bulunan İngiliz mimarlık şirketi Chapman Taylor, Büyükyalı'nın mimarisini üstlendi. Toplam 111 dönümlük arazide yükselen Büyükyalı'da, 141, 241, 341, 441 ve 541 plus tiplerinde 1.500 konut yer alıyor. Bu alanın içinde 
150 yıllık tarihi yapılar da mevcut. Bu 
alanlar, Büyükyalı'nın sosyal ve kültürel merkezi olarak, dünya markalarından en şık restoranlara, alışveriş sokaklarından fitness merkezine, sinemadan tiyatroya ve kültür sanat etkinliklerine kadar, iyi yaşam için ihtiyaç duyulan tüm unsurlara ev sahipliği yapacak. 
İstanbul'un yeni deniz semti Büyükyalı, deniz tutkunlarına deniz sporları kulübü ve yat limanı ile gerçek bir deniz 


AL PROPERTY AWARDS TARAFINDA 


DAİRESİ” SEÇİLMİŞTİ 


ÖZAK GYO GENEL MÜDÜRÜ 
FATİH KERESTECİ 


yaşamı sunuyor. Büyükyalı'da yaşamın 
2019 yılında başlaması için gerekli çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 


Büyükyalı projesi fikri ilk ortaya çıktığı andan bu yana 'verimlilik” ve “fonksiyonellik” felsefesinin çıkış noktaları olduğunu söyleyen Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, örnek daireleri hakkında şu bilgileri veriyor: “Bu yaklaşım gereği çevre ve kullanım ihtiyaçlarına uygun en iyi tasarıma en doğru malzemeyi kullanıyoruz. Her şey en ince detayına kadar planlanırken, bütün bu emeklerimizin somutlaşmış 


AVRUPA'NIN EN İYİ ÖRNEK 


hali örnek dairemiz oluyor. 2017 yılında, International Property Awards tarafından mimari alanında “Avrupa'nın En İyi Örnek Dairesi” seçilmemiz de seçtiğimiz yolun doğru yol olduğunu bize hatırlatıyor.” Fatih Keresteci, örnek dairelerin satışlar üzerindeki etkisini de şu şekilde yorumluyor: “Örnek daire, Büyükyalı'nın iyi yaşamını ev sahibi adaylarına en somut şekilde anlatmamızı sağlıyor. Bir inşaatın kabasını yada maketini göstererek iyi yaşamı anlatmak kişinin hayal gücüne hitap ederken, örnek daireyi gezerek anlatmak kişinin duyularına hitap etmesi açısından büyük bir önem taşıyor. 
Dokunmak, gözlerimizle görmek ve gelecekteki dairesinin havasını solu- 


mak kişinin kendisine en uygun seçimi yapması için çok faydalı oluyor.” 
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Herkese örnek olacak daireler, SİZİN EVİNİZ OLSUN. 
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İstanbul'un eğlence, kültür ve sanat hayatının kalbinde yer alan, bakmaya doyamayacağınız tarihi yarımada manzarasını gözler önüne seren Nidapark Bomonti'de, örnek dairemizi ziyaret edebilirsiniz. 

“100 mutluluğun provasına davetlisiniz. 


NN 


NİDAPARK 


— BOMONTİ — 


tahincioglu.com 444 4 846 GaTAHİNCİDĞLU 


'DÜNYANIN EN İYİ İÇ MİMARİ TASARIMLI ÖRNEK DAİRESİ” ÖDÜLÜNÜ ALDI 


BEYOĞLU'NUN KADİM SEMTİ PİYALEPAŞA'DA 82 DÖNÜMLÜK BİR ARAZİDE İNŞA EDİLEN PİYALEPAŞA İSTANBULUN ÖRNEK DAİRELERİ INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS TARAFINDAN VERİLEN 'DÜNYANIN EN İYİ İÇ MİMARİ TASARIMLI ÖRNEK DAİRESİ” ÖDÜLÜNE SAHİP... 


olat Holding'in 2018 yılında 

üzerinde yoğunlaşacağı 

Piyalepaşa İstanbul projesi, 

kökleri 500 yıl öncesine uzanan Beyoğlu'nun kadim semti Piyalepaşa'da konumlanıyor. Bulunduğu merkezi konum itibariyle, Beyoğlu İstiklal Caddesi, Karaköy, Kabataş, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi şehrin cazibe merkezlerine sadece birkaç dakika mesafede yer alıyor. D-100 karayolu ve çevreyolu bağlantılarına, Kağıthane-Piyalepaşa ve Bomonti-Dolmabahçe tünellerine, Çağlayan Adliyesi ve hastanelere de yakın olması projenin beğeni kazanmasında önemli rol oynuyor. 82 dönüm arazi üzerinde yer alan projenin içinde 
55 metrekareden 240 metrekareye kadar 
değişen, 1410'dan 441'e kadar farklı büyüklük ve tipte 760 dairenin yanı sıra stüdyo, 141 ve 241 olmak üzere 190 rezidans bulunuyor. Dairelerde standartların çok üzerinde olan tavan yüksekliği 2.90 metreden başlayıp 3.10 metreye kadar uzanıyor. Aynı zamanda tüm konut tiplerinde ailece keyif yapılabilecek büyüklükte balkonlar da daire sakinlerine ferah bir atmosfer sunuyor. Her daireye verilen depo alanı ve gün ışığından maksimum faydalanmaya imkan veren büyük pencereler ayrıcalıklı özellikler arasında yer alıyor. 


RAFİNE AHŞAPLAR, ÖZEL 
MERMERLER, PİRİNÇ YÜZEYLER... 
Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel, projenin örnek daireleri hakkında şu bilgileri veriyor: “Piyalepaşa İstanbul'da rezidanslar için 141 ve konut: lar için 341 örnek daireler hazırladık. 
Yalın ve zarif çözümleriyle beğeni kazanan 141 rezidans dairemizde işlevsel depolama alanları sayesinde ferah bir yaşam alanı yaratıldı. Rafine ahşaplar, özel mermerler ve pirinç yüzeyler şık yaşam stilini vurgulayan unsurlar arasında. Dört kişilik bir ailenin yaşam ihtiyacı 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PİYALEPAŞA GAYRİMENKUL GENEL MÜDÜRÜ KAAN YÜCEL 


göz önüne alınarak tasarlanan 341 örnek daire de, 141 örnek daire gibi iki design group imzası taşıyor. Gururla söylemek isterim ki, her iki örnek dairemizle gayrimenkul sektörünün en iyilerinin yarıştığı International Property Awards'da, Türkiye'de ilk kez “Dünya'nın En İyi İç Mimari Tasarımlı Örnek Daire? ödülünü aldık. Tüm konut tiplerimizde olduğu gibi örnek dairelerimiz de standardın çok üzerinde olan tavan yükseklikleri ve zemine kadar uzanan pencereleri sayesinde ferah ve havadar bir atmosfere sahip. Zarifliği ile dikkat çeken seramikler ise grup şirketimiz Ege Seramik tarafından Piyalepaşa İstanbul'a özel olarak üretildi.” 


“ALICININ KALBİNİ ÖRNEK 
DAİRELER FETHEDİYOR” 

Kaan Yücel, örnek dairelerin satışlar üzerindeki etkisiyle ilgili de şu açıklamalarda bulunuyor: “Satışı destekleyen en önemli argümanların başında örnek daireler gelir. Biliyorsunuz ki projelerimiz daha inşaat halindeyken satışlara başlıyoruz. 
Bu durumda da satış öncesinde, müşterilere gerçeği yansıtacak, projede satın alacakları evlerini ve yaşamlarını anlatan, hayalden öte kurgulayabilmelerine fırsat veren örnek daireler büyük önem taşıyor. Belki önce projenin konsepti ile potansiyel müşterileri çekiyor olabilirsiniz ama asıl projenin satış ofisine geldiklerinde gösterdiğiniz örnek dairelerle alıcıların kalbini fethediyorsunuz. 
Bunun için de ortak zevk ve beğenilere hitap eden ve gerçeğe en yakın daireyi hazırlayarak ev sahibi olmak isteyenlere orada yaşama isteğini uyandırmak gerekiyor. Örnek dairelere bakmaya gelen kişilere o dairenin içinde yaşıyor hissi vermek için daireyi kişilere özel detaylarla donatıyoruz. Bu nedenle gelen misafirlerimize dairelerin kapısından içeri girdikleri andan itibaren kendi evlerinde de kullandıkları, ev sıcaklığı ve evdeki yaşamın hissini yaşatacak, günlük yaşamlarına dahil olan önemli ayrıntılara yer veriyoruz.” 


Y 


yz 


Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş, Öztaş Ortak Girişimi 


BUTİK YAŞAM TEMALI 


Biz Yelek © 


İstanbul'un ödüllü karma projesi Tema İstanbul, yeni etabı Tema İstanbul Bahçe'yle, butik bir yaşamı 


şehrin orta yerine taşıyor. Tema İstanbul'un hemen yanında, yatay mimariyle inşa edilecek Tema İstanbul Bahçe'de; en büyük yaşam alanı yeşile ayrılmış durumda! İstanbul'un en kapsamlı eğlence parkı olması planlanan Tema World'e komşu Tema İstanbul Bahçe'de, eğlence bahçeye taşacak, mutluluk yeşille bir olacak. 


60 AYA KADAR 10.80, 60-120 ay 
10.90 FAİZ ORANLARI İLE KAÇIRILMAZ FIRSAT 


Wwww.temaistanbul.com 
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“PROJEYE ÖZEL İÇ MİMARİ KİMLİK YARATTIK” 


BODRUM'UN YOKUŞBAŞI MEVKİİ'NDE, BODRUM KALESİ, KOS ADASI VE KAR 


DA MANZARASIN 


HAKİM SWISSÖTEL RESIDENCES BODRUM HILL TOPLAM 31 BİN 615 METREKARELİK ALAN ÜZERİNDE İNŞA EDİLİYOR. PROJENİN ÖRNEK DAİRESİNDE ÖZENLE SEÇİLMİŞ MİMARİ DETAYLAR GÖZE ÇARPIYOR... 


uyıl öncelikle Swissötel markasının Bodrum'daki ikinci projJesi olan Swissötel Residences 

Bodrum Hill projesine yoğunlaşan Çağdaş Holding, projesini Bodrum girişi Yokuşbaşı Mevkii'nde, Bodrum Kalesi, Kos Adası ve Karaada manzarasına hakim bir alanda, toplam 31 bin 613 
metrekarelik alan üzerinde inşa ediyor. 
Projenin önemli bir bölümü rekreasyon alanı olarak ayrılmış. Özenli bir planlama ile düzenlenen konut sahiplerine ait kullanım alanları, bir yanda Bodrum koyunun mavisine, diğer yanda da yamaç korunun yeşil tonlarına sahip. Proje, Turgutreis Swissötel Residences Bodrum Beach örneğinde olduğu gibi bir otel ve bağlı rezidanslardan oluşuyor. Toplam 
85 ünitenin yer aldığı projede konutlar, 
herkesin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 126ila 1221 metrekare aralığında daire, dubleks ve villalar şeklinde planlanmış. Konut sahiplerine minimalist ve modem tarzı, yenilikçi çözümleri, teknolojik özellikleri, Pürovel SPA ve spor konseptiyle, her mevsim muhteşem bir keyif ve dinlenme deneyimi yaşatmak hedefleniyor. 


Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, örnek daireleri hakkında şu açıklamaları yapıyor: “Swissötel Bodrum Hill projesi kapsamında hazırla- 


nan örnek dairemiz için esas odak nokta- 


ÇAĞDAŞ HOLDİNG İCRA KURULU ÜYESİ DAĞLARCA ÇAĞLAR 


m ii, e 


sı, standartları yükseğe taşıyıp projeye özel bir iç mimari kimlik yaratmaktı. 
Lüks konut segmentindeki müşteri profilinin genel talepleri doğrultusunda, göze batmayan ancak olabildiğince lüks ve üst standartlarda bir iç mimari ve dekorasyon çalışıldı. Tasarımları son teknoloji teknik donanımlar ve özenle seçilmiş mimari detaylar şekillendirdi. Proje örnek daire olarak tasarlanmış olmasına rağmen müşterinin de bakış açısı olan “gerçek daire” stratejisi, ortaya çıkan çalışmanın başarılı sonuçlanmasının sebeplerinden biri oldu. Genel anlamda sıcak ve yaşanmış mekanlar etkisi otel konforu ve 


detayları ile birleştirildi. Önemli bir konumda bulunan proje genel olarak büyük metrekareli daireler ve dublekslerden oluşuyor. Deniz manzaralı konumu ve bölge seçimi dolayısıyla müşteri profili ile uyumlu bir tasarım oluşturmak oldukça önemliydi. Bu sebeple projede yer verilen marka ve ürünlerin segmenti lüks seviyede, detaylar ise incelikle çözülmüş olarak uygulandı. Büyük metrekareler ve deniz manzaralı geniş teras ve balkon alanları projeye değer katan diğer unsurlar arasında yer alıyor. 
Mobilya seçimleri ve dekorasyon detayları, sabit mobilya tasarımları kadar özenle üzerinde durulan noktalardan. Projeye özel olarak tasarlanmış pek çok özel imalat mobilya, dolap, halı, ev tekstili ve yağlı boya tablolar kullanıldı. Özel imalat ürünlerin dışında kullanılan aksesuarlar da projenin segmentine eşdeğer markalardan seçildi. Islak zeminlerde kumlama işlemi yapılmış Burdur Beji ve Yunanistan'ın Thassos Adası'ndan ithal ettiğimiz beyaz damarsız tek parça mermerler ile ahşap zeminlerde kullandığımız tütsülü meşe laminant parkeleri bir araya getirerek mekanda sofistike bir enerji yaratıldı. Elektrik ve mekanik ekipmanların seçimi ve tesisatların tasarımında uluslararası markalarla çalışılmış olup enerji verimliliği ve güvenlik kriterleri 


esas alındı. Mobilya ve dekorasyonun dışında projeye değer katan diğer elementler arasında teknolojik donanımlar sıralanabilir.” 
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ÖRNEK DAİRELER SEÇİLEN MALZEMELERİN BİR ÖN İZLEMESİ... 


KÜÇÜKÇEKMECE'NİN ATAKENT MAHALLESİ'NDE GELİŞTİRİLEN TEMA İSTANBUL PROJESİNİN ÖRNEK DAİRELERİNDE ÖNCELİKLİ AMAÇ ZAMANSIZ, FONKSİYONEL VE ŞIK BİR TASARIMI BİR ARAYA GETİRMEK... TEMA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ AYDIN AYÇENK İLE PROJEYİ VE ÖRNEK DAİRELERİNİ KONUŞMAK ÜZERE BİR ARAYA GELDİK... 


u yıl en çok hangi projeniz 

üzerine yoğunlaşacaksınız? 

Tema İstanbul Ortak Girişimi 

olarak 2. Etap geliştirme sürecimiz tüm hızıyla devam ediyor. 
İkinci etap kapsamımız 3 bileşenden oluşuyor; konut, özel okul ve bölge parkı... Konut projesi olarak geliştirdigimiz daha butik ve zarif tasarımlı Tema İstanbul Bahçe projesi tüm kompleksin incisi konumunda. Özel okul olarak geliştirdiğimiz alanda ise eğitim öğretim bu sene başlayacak. 
Anaokulundan liseye kadar eğitim verecek okulda son teknoloji ürünü laboratuvarları bulunan çok özel bir Fen ve Teknoloji Lisesi bölümü de mevcut. Bölge parkı olarak geliştirilen alanda ise eğlence, yeme-içme ve alışveriş bir araya gelecek, uluslararası standartlarda talep görecek bir projenin geliştirilmesine başlanmış durumda. 


> Projenizin özellikleri hakkında yorumda bulunur musunuz? 

Bildiğiniz gibi Tema İstanbul Ortak Girişimi altında Küçükçekmece'nin Atakent Mahallesi'nde geliştirilen proje alanı 1.5 milyon metrekare büyüklüğünde. Bu alanın 350 bin metrekarelik kısmı ilk etapta tamamlanmıştı ve konut projeleri kapsamında prestijli bir yer oluşturmuş Tema İstanbul projemizi bu etapta gerçekleştirmiştik. İkinci etap geliştirme çalışmaları kapsamında 390 bin metrekarelik yeni bir alan ayırdık. 
Burada bölge parkına 338 bin metrekare, konut alanına 45 bin metrekare, özel okul alanına ise 7 bin metrekare arsa alanı tahsis ettik. Konut alanı içinde kalan Tema İstanbul Bahçe bu büyük kompleksin özel parçası olarak konumlandı. Üst düzeyde oluşturulmuş bir eğitim tesisinin yanı başında 


TENA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ 
AYDIN AYÇENK 


konumlanması bir yana global ölçekte bir bölge parkının “balkonunda” konumlanmış olması manzara açısından eşsiz bir avantaj sağlıyor. 


> Örnek daireleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Tema İstanbul 1. Etap konut projesinin 141 ve 241 örnek daireleri halen satış ofisimizde mevcut. 341 örnek daire “Bahçe? etabımızın 241 dairesi olarak yeniden şekillendiriliyor. Tüm daire tiplerimizde ve tabii ki bunların son halinin en iyi anlaşılacağı örnek dairelerimizde de birincil amacımız zamansız, fonksiyonel ve şık bir tasarımı bir araya getirmek. Birinci etabımızdaki başarının en büyük etmenlerinden biri de örnek dairenin özellikle son kullanıcıda bırakmış olduğu etkidir. 


> Örnek dairelerin satışlar üzerinde nasıl bir etkisi var? 

Örnek daireler yalnızca bir mobilyalar kolektifi olarak düşünülmemeli... 
Özenle bir araya konulmuş bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak belirtmek daha doğru. Zira örnek daire tasarımlarında işinde uzman dekoratörlerle çalışmayı tercih ediyoruz. Bu 


da bir araya konulan ayrı parçaların bir bütünlük sağlamasına ve son kullanıcının aldığı ev ile neler yapılabileceği konusunda yaratıcılığını tetiklemesini sağlıyor. Biz geliştiriciler açısından da son derece faydalı bir uygulama olan örnek daireler, aynı zamanda seçilen malzemelerin bir bütün olarak gerçek hayatta nasıl göründüğünün de bir ön izlemesi. 


> Projenizden beklentileriniz neler, neleri hedefliyorsunuz? 

Bu proje sadece bir konut geliştirme projesi değil, aynı zamanda bölgesel ölçekli etkisi olan büyük bir proje. 
Uzun yıllara yayılan planlama evreleri sayesinde bu bütünün doğru parçaları planlanabildi. Bu emek elbette yaşam kalitesinde artış sağlasa da aynı zamanda katma değer olarak da kendini gösteriyor. Biz burada ev sahibi yaptığımız müşterilerimizi bir ev sahibi yapmakla beraber çok daha büyük bir projenin önemli parçası haline de getirmeyi 


planlıyoruz. 
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“ÖRNEK DAİRELER ÖN FİKİR VERİYOR” 


2018 YILI İÇERİSİNDE İSTANBULDA VALİDEBAĞ KONAKLARI, İZMİR'DE İSE DAP İZMİR PROJELERİNE 
ODAKLANACAK OLAN DAP YAPI, ÖRNEK DAİRELERİNİ GELİŞTİRİRKEN DIŞ MİMARİDE KULLANDIĞI MODERN VE ÇAĞDAŞ ÇİZGİYİ İÇ MİMARİDE DE DEVAM ETTİRİYOR. İÇ MİMARİDE ÖNCELİĞİ İSE 


KARMAŞADAN UZAK BİR ORTAMDA HUZURLU MEK 


ap Yapı'nın 2018 projeksiyonunda iki farklı proje var; 

biri İstanbul Altunizade'deki 

Validebağ Konakları, diğeri de İzmir Bornova'daki Dap İzmir... 
İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Validebağ'da geliştirilen Validebağ Konakları, Anadolu Yakası'nın ikinci en büyük yeşil alanı olan Validebağ Korusu'nun tam karşısında konumlanıyor. Koşuyolu ile Üsküdar'ın Altunizade ve Barbaros mahallelerinin kesiştiği noktada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve Avrasya Tüneli'ne yürüme mesafesinde yer alıyor. 5'er katlı toplam 319 konak ve 
47 mağazadan oluşan projede 140'dan 


641'e varan daire alternatifleri ve 650 
metrekareye kadar geniş daireler bulunuyor. Geniş iç bahçelere, peyzaj ve gölet 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LAR TASARLAMAK.. 


DAP HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZİYA YILMAZ 


manzarasına hakim Validebağ Konakları, çocuk oyun alanları, sosyal tesisleri, yürüyüş parkurları ve süs havuzlarıyla ve yaşları 15 ila 400 arasında değişen ağaçlar ile şehrin merkezinde doğayla iç içe hayatın kapılarını aralıyor. Validebağ Konakları, Beyzade, Ihlamur, Koru ve Rumeli isimleri verilen konsept konaklardan meydana geliyor. Beyzade Konakları, 47 
mağazanın yer alacağı Nişantaşı Caddesi'ne hakim, home-ofis konseptiyle, Ihlamur Konakları projedeki tüm peyzaj alanına hakim olmasıyla, Koru Konakları Validebağ Korusu'nun eşsiz yeşilliğiyle buluşturan manzarasıyla, Rumeli Konakları ise günbatımının en iyi izlenebileceği konumuyla öne çıkıyor. 


Tüm konaklarda bahçe dubleksleri ve çatı dubleksleri ile geniş yaşam alanları sunuluyor. Dap Yapı'nın, İstanbul dışındaki ilk yatırımını hayata geçirdiği İzmir Bornova'da konumlanan Dap İzmir pro-Jesi ise 31-32 katlı iki bloktan meydana geliyor. Proje, konut ve ticari alanların bir arada olduğu 707 üniteden oluşuyor. 
211 metrekareye kadar geniş dairelerin 
yer aldığı projede 140'dan 341'e kadar alternatif daireler bulunuyor. 


Örnek dairelerin, alıcılara nasıl bir yaşama sahip olacaklarına dair somut örnekler vererek daha kolay algılama imkanı sunduğunu ifade eden Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, konuyla ilgili şu açıklamaları yapıyor: “Dekorasyon zevki kişiden kişiye değişmekle birlikte, projelerin üretim safhasında profesyoneller tarafından dekore edilen örnek daireler, satın alma amaçlı ziyaretlerde *ön fikir? vermesi açısından hayli önemli. 
Dekorasyon ürünleri genel itibariyle ihtiyaçları ve zevkleri karşılayacak şekilde seçilerek kullanılır. Amaç, gelecekte o evde yaşamak isteyen alıcıya ortam hakkında genel bir fikir vermektir. Bir projenin kusursuzluğu dış ve iç mimarinin birbiriyle uyumu ve aynı stile sahip olmasıyla sağlanabilir. Dap Yapı, projelerini geliştirirken dış mimaride kullandığı modern ve çağdaş çizgiyi iç mimaride de devam ettiriyor. İç mimaride önceliğimiz bireyin yaşam kalitesini ve konforunu yükseltmek, karmaşadan uzak bir ortamda huzurlu mekanlar tasarlamaktır. 

Loftları aratmayan yüksek tavanlı, tavandan yere cam cepheli mekanlarımızda açık renkli duvarlar, lamine parke zemin kaplamaları ve büyük ebatlı seramik döşemeleri tercih ediyoruz. Kullanılan yerli ve yabancı malzemeler sektörün lider üreticilerinden seçiliyor.” 


DAP IZMIR'DE 
TOPRAKTAN SENETLE 

SATIŞ FIRSATI 
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TALEP REKORLARI KIRAN DAP İZMİR'DE LANSMANA OZEL STOKLARLA SINIRLI FIRSATLARI KAÇIRMAYIN! 


DAP MİR, Ear denir manzarali balkonları, İzrmar'in atanı üçgenindeki özel konumu, kolay ulaşımı srıklar, zeriğin epey besideri, luke mağaraları ve dükkünlarmyla benzersiz bir yaşam merkezi, DAP İZMİR, yüksek yaramı ve yalarım döğer iye yarınlarımız ecir sağlamı bir gene 


DAP DAP İzmir. İzmirlilere armağan, DAP Yapı'dan. DAP w kk, 9327 İZMİR 
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FUAT ERBİL'DEN GÜNDEME DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR... 


Geçen ay Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, ekonomi basınıyla bir araya geldiği kahvaltıdae hem Türkiye ekonomisi hem de bankacılık sektörü hakkında görüşlerini paylaştı. Fuat Erbil'in konuşmasında şu başlıklar öne çıktı: 

> 2017'nin tamamında Türkiye ekonomisinin yüzde 7-7,2 büyüyeceğini öngörüyoruz. 
Mali disiplin anlamında müthiş bir yıl geride kaldı. Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 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GARANTİ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ 
FUAT ERBİL 


1,5'in altında gerçekleşti. Kamu borcunun milli gelir oranı da yüzde 30'un altında. 

> Geçen yıl sektörü en çok enflasyon zorladı. Bunun en büyük nedenleri büyümenin etkisi, emtia ve enerji fiyatlarındaki artış, kurdaki oynaklığın geçişkenliği ve gıda fiyatları. 
> Bu yıl Türkiye ekonomisinin büyümesi yüzde 4-5'ler seviyesinde olabilir. 2018, normalizasyonun yaşanacağı bir yıl olacaktır. 

> Dolar/TL'deki volatilite geçen yıllara göre azaldı. Bu yıl da kurda volatilite azalacak diyebiliriz. 

> Yerel jeopolitik risklerin düşük olduğu bir yıl yaşıyoruz. Seçimlerin zamanında yapılacağını düşünüyoruz. 2018'de kuwvetli bir politik ajandamız yok. 

> Afrin operasyonun ekonomiye ve bankacılık sektörüne herhangi bir negatif etkisi olmadı. 
> Banka olarak enflasyon kanadındaki gelişmeleri incelemeye devam edeceğiz. 
Bizim beklentimiz ilk yarıda faizlerde bir gevşeme olmayacağı yönünde. Faizlerdeki salınım kabaca mevcut seviyelerde devam edecektir. 

> Kredi büyümeleri TL tarafında daha hızl olacak ki, bu da sağlıklı bir gelişme. 

> Şu andaki normalleşmiş yüzde 15 kredi büyümesinin 2018'de de devamını bekliyoruz. 

> Bugün itibariyle 267 şubemizi 'gişesiz” diye tabir ettiğimiz dijital yeni formata geçirdik. 2018'de bütün şubelerimizi yeni formata dönüştüreceğiz. 


“BES'TE KİLİT NOKTA İŞVEREN DESTEĞİ” 


2017 itibariyle BES'te fon tutarını 630 milyon TL'den 1 milyar TL üzerine taşıyan Katılım Emeklilik, yüzde 66,4 ile sektörün iki katı üzerinde büyüme yaşarken, sektörünün de dördüncüsü oldu. 2018'de 1.5 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, yıl sonuna kadar 90-100 bin BES satışı yapmayı öngördüklerini ifade ediyor. 

Sincek, BES'teki cayma oranlarının yüksek olmasının temel nedenini ise tanıtım tarafında zayıf kalınmasına bağlıyor. “Sistem doğru oluşturuldu ama tam anlamıyla anlatılamadı. Bu nedenle sisteme özendirmek için yasal düzenlemelerden çok, sistemi en baştan tüm detaylarıyla anlatmak için çalışmalar yapılmalı” diyen Sincek, tasarrufun öneminin önce şirketler tarafından benimsenmesi gerektiğini, sistemi harekete geçirecek olan esas pistonun da işverenler olduğunun altını çiziyor. 


| amamemız 
KATILIM ENEKLİLİK GENEL MÜDÜRÜ 
# AYHAN SİNCEK 
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HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ 
OSMAN ARSLAN 


“ABD'DEKİ DAVANIN 
KISITLAYICI ETKİSİ OLMAZ” Geçtiğimiz ay, Halk GYO'nun 100 milyon TL nominal değerli kira sertifikası ihracı için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. 
Türkiye'nin ilk GYO Sukuk İhracı, Halk GYO ve Halk Yatırım iş birliğinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tamamlandı. Halk GYO'nun fon kullanıcısı olduğu ihraç, kira sertifikaları pazarının yeni oyuncusu Halk Varlık Kiralama'nın ihraççı varlık kiralama şirketi olarak yer aldığı ilk işlem oldu. 100 milyon TL nominal değerli kira sertifikasının basit getirisi yüzde 13,25 oranında gerçekleşecek. 

Platin olarak biz de gong töreninde bir araya geldiğimiz Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'la konuşma fırsatı yakaladık. ABD'de yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın durumunun bankayı nasıl etkilediğini sorusuna Arslan, davanın kendilerine açılmış bir dava olmadığını söyleyerek, “Bu davanın banka faaliyetleri üzerinde kısıtlayıcı bir etkisinin olmasını beklemiyoruz” şeklinde yanıt verdi. Arslan ayrıca, bankanın inceleme için anlaştığı ABD'li hukuk firmasının sağlıklı bir iletişimle hukuksal çalışmalarını sürdürdüğünü, bu çalışmanın da uzun sürmeyeceğini söyledi. 
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EĞİTİM KURUMLARI 2019A HAZIRLANIYOR 


KOLEJLER, 2018 İKİNCİ YARIYIL EĞİTİMLERİNE DEVAM EDERKEN 
DİĞER YANDAN GELECEK YILA 
YÖNELİK YENİLİKÇİ ÇALIŞMALARINI ÜRDÜRÜYOR. ÖĞRENCİLERİ 
ELECEĞE HEM BİLGİ HE | 
E İNSAN OLARAK EKSİKSİZ N AZIRLAMAK AMAÇLANIYOR. o“ 
TE BU GERÇEKLERDEN YOLA o / 
KAN KURUMLAR, YETKİNLİK 

ELLİ BİR EĞİTİM MODELİNİ 
S ALIYOR. ALANLARINDA UZUN 
LLARA DAYANAN BİR TECRÜBEYE 
SAHİP OLAN EĞİTİM VE YÖNETİ KADROSUNUN GÜCÜNÜ, MODERN ARAÇLARIN ETKİSİNİ VE MODERN EĞİTİM SİSTEMİNİN KATMA DEĞERİNİ YETKİNLİK ANLAYIŞIYLA BİRLEŞTİREN OKULLAR, YARININ BAŞARAN, İNŞA EDEN, GELİŞTİREN VE SÜREKLİ 
DAHA İYİSİNİ ARAYAN BİREYLERİNİ YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR. DİĞER YANDAN KODLAMA KONUSUNA 
DA ÖNEM VEREN OKULLAR, BU 
KONUDA EĞİTİMLERİNİ KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN BAŞLATIYOR. 
BÖYLECE ÖĞRENCİLER, KODLAMA 
VE ONUN GETİRECEĞİ ALGORİTMİK (SİSTEMATİK) DÜŞÜNME BECERİSİNE SAHİP OLUYOR. EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUKLARA, BİLGİSAYARLI 

AKİNELER VE BÜYÜK VERİ 

ĞINLARI İLE İLETİŞİME GEÇME, NLARA NE YAPMALARI GEREKTİĞİNİ REDEBİLME VE ONLARDAN GELEN İNYALLERİ ANLAYABİLME 

İSİ KATIYOR. BU VİZYON, NAOKULUNDAN LİSEYE KADAR TÜM ÖĞRENCİLERİN OYUN KODLAMA, 
OBİL KODLAMA, ALGORİTMİK 
KODLAMA, 3D TASARIM VE ROBOTİK DENEYİMİ KAZANMALARINA OLANAK SAĞLIYOR 
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SORGULAYAN VE DÜŞÜNEN ÖĞRENCİLER 


GELECEK EĞİTİM YILINA DAİR HAZIRLIKLARA BAŞLAYAN UĞUR OKULLARI, YENİ KAMPÜSLERİ VE GLOBAL STANDARTLARDAKİ EĞİTİM YAKLAŞIMLARIYLA ÖĞRENCİLERİNE BAŞARILI BİR GELECEK 


eçtiğimiz yıl açılan 28 kampüsün ardından bu yıl 15 

yeni yatırım daha yapmaya 

hazırlanan Uğur Okulları, 
50 yıllık deneyim, başarı ve vizyonla 
öğrencilerini başarılı bir geleceğe hazırlıyor. Her biri alanında deneyimli eğitmen kadrosuyla, sunulan çağdaş eğitim ortamı, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren erken STEM ve STEM eğitimi, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, yoğunlaştırılmış yabancıdil eğitimi, kişiye özgü çözüm odaklı ve proaktifrehberlik hizmetleriyle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdürüyor. 
44 ilde, 36 kampüs, 24 Anadolu lisesi, 1 
anaokulu, 6 ortaokul, 63 temel lise olmak üzere 130 okulu ile eğitimini sürdüren Uğur Okulları kampüslerinde, erken$S-TEM ve STEM Laboratuvarları, Robotik Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. 


“UĞUR SINAVA HAZIRLIK MERKEZİ 
İLE ÖĞRENCİLER GELECEĞE HAZIRLANIYOR” 

Öğrenci ve velilerine, ulusal sınav sistemi hakkında bilgilendirme sunan ve öğrencinin akademik başarısını destekleyen Uğur Sınava Hazırlık Merkezleri'nin belirlenen hedef ve kişi- 


sel analiz çerçevesinde öğrencinin bilişsel gelişimine, tercih hedeflerine uygun 


SUNMAYI AMAÇLIYOR 


UĞUR OKULLARI GENEL MÜDÜRÜ 
NEVZAT KULABEROĞLU 


çalışma planı ve materyaller hazırladığını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “Sistem ne sıklıkla değişirse değişsin, ülkemizde ortaokul ve liseden sonra öğrencilerimizin girmek durumunda olduğu sınavlar mevcut olmaya devam ediyor. 
Geçtiğimiz yıl yine bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirilen Uğur Sınava Hazırlık Merkezleri? ile öğrencilerin sınav başarısının artırılması, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler hayata geçirmeleri için teşvik edilmesi, aynı zamanda yurt dışı üniversite başvuruları için portfolyo oluşturmaları hedefleniyor” diye anlatıyor. 


“ERKENSTEM İLE SORGULAYAN VE ÜRETEN NESİLLER” 

Okul öncesinde ve ilkokulda uygulanan erkenSTEM eğitim yaklaşımının Türkiye'de ilk kez Uğur Okulları'nda 


106 www.platinonline.com 


hayata geçtiğini belirten Kulaberoğlu, “Bu eğitim yaklaşımı ile sorgulayan, analitik düşünen, iletişim becerileri yüksek nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. 
Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi (BAUSTEM) akademik desteğiyle öğrencilere sunulan programlar ile yaratıcı ürünler tasarlayan öğrenciler aynı Bilgi Temelli Hayat Problemi (BTHP) için çözüm üretirken çeşitli malzemelerle dersi uyguluyor” açıklamasında bulunuyor. 


"5 DİL VE 2 BECERİNİN KAZANDIRILMASI ÖNEMLİ" Öğrencilere 5 dil ve 2 becerinin kazandırılmasını önemsediklerini belirten Kulaberoğlu, “Birincisi anadil, yani Türkçemiz. Akademik başarının, ifade gücünün, sosyal diyalogların genel olarak hayat başarısının artması için anadili öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz. 
İkincisi bilim dili olan matematik. 
Öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü İngilizce. Dördüncü dil, kodlama ve yazılım dilidir. Beşinci dil ise davranış dili. 
Yani öncelikle iyi insan olmak” diye açıklıyor. 


“YURT DIŞI EĞİTİMDE BAU 
GLOBAL PASAPORTU” 

Uğur Okulları,mezunlarının yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde, uluslararası merkezlerde uygulanan TOEFL, IELTS gibi İngilizce yeterlilik sınavlarında başarılı olmalarını ve yetkin dil kullanım becerileriyle donanmalarını amaçlıyor. Yurt dışı üniversite ve lise programları, yaz okulu, yurt dışı ve yurt içi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunan Uğur International ile öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlanıyor. Öğrenciler, İngilizce eğitimleri için İngiltere, Kanada, Washington D.C. gibi farklı ülke ve şehirlerde Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları çatısı altındaki kurumlarda ücretsiz yabancı dil öğrenimi görebiliyor. 


uğurda 
BAŞARI 


BiR GELENEKİİR! 


se Okul Öncesi * İlkokul * Ortaokul * Anadolu Lisesi 


Uğur Okulları okul öncesinden lise son sınıfa kadar akademik ve bilimsel eğitim ile öğrencilerine başarılı bir gelecek sunar. 
Sınavlarda Yüksek Başarı Hedefi 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İDE OKULLARI YETKİNLİK KAZANDIRIYOR 


de okulları, eğitimdeki güçlü ve 

deneyim temelli bakış açısını, 

içinde bulunduğumuz modern 

dünyanın araçları ve gereklilikleriyle birleştiren entegre bir model vaat ediyor. Modern eğitim yaklaşımı, eğitim teknolojilerine yaptığı yatırım ve nitelikli eğitim kadrosuyla ayrışan 'ide okulları', benimsediği yetkinlik temelli eğitim modeliyle öğrencilerine gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Yapılan birçok araştırmaya göre önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bildiğimiz mesleklerin yarısına yakını ya yok olacak ya da artık etkisini yitirecek. Bu nedenle, öğrencilere kuru kuruya bilgi değil, aynı zamanda beceri kazandırarak onların yarının dünyasına hazır bireyler olarak yetişmesinin önemi her geçen gün artırıyor. Bunun da, ancak nitelikli bir eğitim kadrosuyla başarılabileceğini vurgulayan 'ide okulları'nın eğitim kadrosu, önemli eğitim kurumlarında en az 10 yıl çalışmış öğretmenler arasından oluşuyor. 


ÖĞRENCİLERE YARININ 
BECERİLERİNİ KAZANDIRMAYI HEDEFLİYOR 

Küreselleşen dünyada öğrencilere yarının becerilerini kazandırmadaki en önemli nokta ise yetkinlik. Yetkinlik; bir işi yapabilmek için gerekli olgunluğa eriş- 


me hali olarak tanımlanabilir. Yetkin olan kişiler genel anlamda veya belirli bir alanda bir işi düşünme, kurgulama, hayata geçirme, sonuç alma ve geliştirme özelliklerini bir arada bulunduran kimselerdir. Bu nedenle yetkinlik, belirli bir sınırla çerçevesi çizilen bir özellik olmanın ötesinde çerçevelerin içini doldurmaya yönelik bir genel kavramdır. Fark oluşturan, şekillendirilebilen ve sürekli geliştirilerek güncel tutulabilen yegane bileşen yetkinliktir. Bu nedenle yarının değerli, başarılı ve vazgeçilmez bireyleri yetkinliklerinin farkında olan, bunları sürekli geliştiren ve iyileştiren kişiler olacak. İşte bu gerçeklerden yola çıkan ide okulları, yetkinlik temelli bir eğitim modelini esas alıyor. Her biri alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip eğitim ve yönetim kadrosunun gücünü, modem araçların etkisini ve modem eğitim sisteminin katma değerini yetkinlik anlayışıyla birleştiren 'ide okulları' yarının başaran, inşa eden, geliştiren ve sürekli daha iyisini arayan bireylerini yetiştirmeyi hedefliyor. 


UNUN AAA AAA AAA AAA AAA LALA ALLAK AAA AAA OUA 


MEKTEBİM OKULLARI BÜTÜNSEL EĞİTİM SUNUYOR 


Ol1'de 150 öğrencisiyle İstanbul 

Büyükçekmece'de temelleri atılan ve bugün 61 kampüs ve 204 

okul ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Mektebim, anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi, Anadolu Fen Lisesi ve Anadolu Sağlık Meslek Liseleri ile çağdaş ve modem eğitim ortamlarında en son teknolojileri kullanarak öğrencilerine dünya standartlarında eğitim imkanı sunuyor. İstanbul Silivri, Büyükçekmece, Beykent, Beylikdüzü, Bahçeşehir, Avcılar, Atakent, Bahçelievler, Bakırköy, Fatih, Kartal, Kurtköy, Ümraniye, Ataşehir ve Pendik'te, Ankara Oran, Etimesgut, Batıkent, İncek, Eryaman, Yaşamkent, Mamak ve Keçiören'de, İzmir Çiğli, Bornova, Güzelbahçe ve Buca'da, Tekir Merkez ve Çorlu'da, Balıkesir Edremit'te, Adana Çukurova ve 100. Yıl'da, Samsun, Trabzon, Yalova, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Şırnak, Afyon, Konya, 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Manisa, Kütahya, Ordu, Kırklareli Lüleburgaz'da, Çanakkale'de, Elazığ, Eskişehir ve Kayseri'de kampüsleri bulunan Mektebim, “bütünsel eğitim yaklaşımr ile değişime ve gelişime açık, kendine güvenen ve sorgulayan öğrenciler yetiştiriyor. 


EĞİTİMDE ENDÜSTRİ 4.0 

Bu yıl Endüstri 4.0'ın teknolojik unsurlarını 21. yüzyıl becerileriyle entegre ederek müfredatına dahil eden Mektebim, eğitimde teknoloji kullanımı, yabancı dil 


eğitimi ve sınavlara hazırlık çalışmaları ile fark yaratıyor. Okul öncesinden liseye kadar uyguladığı “Yenilikçi Eğitim Programları'nı eğitim içeriklerine entegre eden Mektebim, okul öncesinde kritik düşünme becerileri, M* Station ve inovasyon derslerini, ilkokulda finansal okuryazarlık, küresel farkındalık ve kodlama derslerini, ortaokulda STEM, 3D ve kodlama uygulamalarını, lisede ise tüm gruplarda kodlama ve M-LFAD derslerini girişimcilik, inovasyon üzerine yoğunlaşarak uyguluyor. 


HİZMETLERİMİZ 


* MOBİL MÜŞTERİ DENEYİMİ 

* DİJİTAL SERVİSLER 

* MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE ARKA OFİS * TAHSİLAT 

# SATIŞ 

* ARAŞTIRMA HİZMETLERİ 

# SOSYAL MEDYA 


MÜŞTERİYİ DOĞRU 
ANLAMAK İÇİN 
İHTİYACINIZ OLAN 
ÇÖZÜMLER TURKCELL 


GLOBAL BİLGİ'DE! 


Teknoloji gücümüz ve yeni nesil çözümlerimizle sahanın nabzını tutuyor, bağımsız standartlar çerçevesinde güvenilir pazar araştırmaları sunuyoruz. 


TURKCELL 


GLOBAL BİLGİ 


0(216) 6331111 | global-bilgi.com.tr EŞSİZ M UŞTERİ DENEYIMI Cİ MurkcellGlobalBilgi (|) #turkcellgtobatbilgi | /GobalBilgi 


|ISOSYAL MEDYAJ 


SOSYAL MEDYA MARKALARIN 


SOSYAL MEDYANIN HIZ KESMEYEN YÜKSELİŞİ HAYATLARIMIZI ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR. 
FARKINDA OLSAK DA OLMASAK DA PEK ÇOK KONU SOSYAL MEDYA ETKİLERİYLE FARKLILAŞTI. 
PEKİ, BU GELİŞİM EKONOMİYİ NASIL ETKİLİYOR? 


Duygu Sayıner / duygu.sayiner © platinonline.com 


zun bir süredir sosyal medya- nın görkemli yükselişine tanıklık ediyoruz. Bu yükseliş hayatlarımızda pek çok farklılığı da beraberinde getirdi. Sosyal medya, tüketim alışkanlıklarımızdan karar verme şekillerimize, bilgiye erişimimizden iş yapma biçimlerimize kadar pek çok kritik noktada değişimlere yol açtı. Artık hepimiz dünyaya daha entegre, bireyler, markalar ve kurumlarla sürekli bağlantıda ve bilgi bombardımanına tutulmuş bir hayata uyum sağladık. 
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Bireysel anlamda yaşanılan bu gelişmelerin markaları etkilemesi de kaçınılmaz oldu. Markalar bireylerin değişen tüketm alışkanlıklarına, sorgulama biçimleri- ne ve marka sadakatlerine yönelik yürüttükleri araştırma ve çalışmaları sosyal medya ile bütünleşik bir şekilde yürüterek pazardaki konumlarını güçlendirmenin peşine düştü. Bugün sosyal medya markaların pazardaki duruşlarını güçlendirmeleri yönünde hem dostları hem düşmanları konumunda... Yıllar içinde yaşanan pek çok 


örnek vaka markaların sosyal medya sayesinde ne kadar hızlı yükselebildiklerini veya düşüş yaşayabildiklerini gözler önüne seriyor... 


YouTube, Google ve Dailymotion'ın resmi iş ortağı Wediacorp'un kurucusu Funda Şen, uzun yıllar sosyal medyayı takip eden ve araştıran bir isim. 
Markaların sosyal medyadaki varlıkları ile ilgili de pek çok bilgiye sahip. 


Kendisini “dijitalci” olarak tanımlayan YouTube, Türkiye'de gelir paylaşımına 


“E-TİCARETİN 
KAPISI TURŞUYLA 
AÇILDI” 

Sürekli öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi bir yaşam tarzı olarak benimseyen Funda Şen, bir süre sonra e-ticarete de merak salmış. İnternette Ankara'nın Çubuk turşusunu satmaya başlayan Şen, başına gelen oldukça ilginç bir 

hikayeyi bizlerle şu şekilde paylaşıyor: “ E-ticarete atılıp internette turşu satmaya başladıktan 2 ay sonra bir gün telefonum çalmaya başladı. Google'ın İrlanda ofisinden aradıklarını söylediler. Bir an işletiliyorum sandım. İrlanda ofisi olarak siteyi çok beğendiklerini söylediler ve benimle görüşmek istediklerini belirttiler. Ertesi gün Hangout üzerinden görüntülü bir görüşme gerçekleştirdik. Bana turşu aramalarında daha ön planda çıkmam için SEO konusunda önerilerde bulundular. Bir yandan da reklamlarımı nasıl planlayacağım konusunda destek oldular. O zamanlarda sosyal medya kavramı yeni oluşuyordu ve Google'ın İrlanda ofisi bana 3 ay ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi. ” 


Şen'in oldukça enteresan bir kariyer hikayesi var... 24 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman rejisör 


açık değildi. Bu sebeple Amerika üzerinden bir Gmail hesabıyla YouTube kanalımı açtım ve çektiğim videoları yüklemeye başladım. Bu şekilde başlayan hikayem 2015 yılında 
YouTube'un Türkiye'ye 


olarak görev aldıktan sonra kendini dijital dünyanın içinde görmek istiyor ve rotasını bu yöne çeviriyor. Funda 
Şen, dijital dünyaya olan girme planıyla birlikte bir yolculuğunu şu şekilde anlatıyor: “Meslek hayatıma Türk Silahlı 


Kuvvetleri'nde uzman reji- 


iş ortaklığına dönüştü. Bir gün Simit Sarayı'nda otururken, YouTube'a resmi iş ortağı olmak için ne istedik- 


sör olarak başladım. Bine lerini sordum. 6 ay boyunca yakın eğitim ve tanıtım fil- 


minde yer aldım. 1995 yılında 


deliler gibi çalışarak 
YouTube'un bize sunduğu kri- 


bilgisayarla tanıştım ve bana çok terleri yerine getirerek hedefime ilginç gelmişti. 19977 yılında kodla- 


ma öğrendim. İlk web sitemi açarak 


ulaştım. Akabinde resmi iş ortaklığımız başladı.” 


kısa hikayeler ve şiirler yazmaya başla- 


dım. Sonrasında kendimi daha da geliş- YOUTUBE'UN REKLAM GELİRİ 5.6 


tirdim ve blog yazıları yazdım. Sosyal - en, İ MİLYAR DOLAR ağlarda binlerce insan tarafından takip DU NYADA I MILYAR KİŞİ IN TAKIP Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosedilmeye başladım.” E TİGİ YOYI UBE, | ÜRKİYE'DE 50 yal paylaşım siteleri günümüzde en aktif ILYON TEKİL KİŞİYE U LAŞIYOR. alanlar olarak ön plana çıksa da YouTube “GÖNÜLLÜ OLMASAYDIM BUGÜN “HER GÜN 5 MİLYAR VİDEONUN aslında hepsini gölgede paylaşacak bir BURADA DEĞİLDİM” İZLENDİĞİ PLATFORM U GÜNLÜK yükselişe sahip. Kişilerin kendi online Funda Şen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ZİYARETÇİ SAYISI ISE yayın platformlarını yaratmalarına ola- uzun yıllar çalıştıktan sonra dijital dünya- 30 MİLYONUN ÜZERİNDE... nak sağlayan YouTube, markaların kendi 


içeriklerini üretmelerine ve bunu tüketicilerle paylaşmalarına olanak sağlıyor. 


ya yönelmesindeki itici gücün ne oldu- 


guyla ilgili olarak şunları söylüyor: “İnternet bana hep ilginç gelmişti. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pek Multimedya eğitim merkezi açılırken 


gönüllü aradıklarında gönüllü olmak 


çok marka Youlube'u aktif bir pazarlama mecrası olarak kullanmaya başladı. 
yerine kaçmayı tercih etseydim, bugün burada değildim. Bence işin dönüm 


2012 yılında reklam gelirlerini 3.7 milyar 
dolar olarak açıklayan mecranın 2017 
noktası burası. Sonra da arkasından yılında elde ettiği reklam gelirleri de 5.6 
gelen öğrenme hırsı... Türk Silahlı milyar dolara ulaştı... 


Kuvvetleri'nin bugünkü meslek hayatı- 


MARKALAR KENDİ KİTLELERİNİ OLUŞTURUYOR 
YouTube'un reklam gelirlerindeki artı- 


ma kattığı çok şey var. Onlardan disiplini ve çalışmayı öğrendim. Bugün kullandığım pek çok programı orada öğrendim. Silahlı Kuwvetler'de geçirdiğim 24 yılın her bir yılı benim koluma taktığım bileziktir.” 


şa bakarak bu platformun nasıl bir yükselişte olduğunu da anlayabiliriz. Peki 


ya markaların bu büyümeden kazancı ne oluyor? Funda Şen, bu konu hakkın- 
“YOUTUBE HİKAYEM SİMİT 
SARAYI'NDA BAŞLADI” 

2014 yılında YouTube'u keşfettiğini söyleyen Funda Şen'in markayla resmi iş ortaklığı da Simit Sarayı'nda 


da şu açıklamaları yapıyor: “YouTube #* tüm dünyada hızlı büyüyen bir platha form. Türkiye'de dijital dünyada- 
>) ki gelişmeleri yakından izleyen genç nüfusa sahip bir ülke olarak bu platformdaki en etkili gruplardan birini oluşturuyor. 80 mil- 


başlamış. Şen, tanışma hikayesini şu m şekilde anlatıyor: “Video içeriği benim “e in — | J en çok hakim olduğum konuydu. Fakat WEDIACORP KURUCUSU FUNDA ŞEN N > .» 
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yon nüfusa sahip olan ülkemizdeki 48 
milyon kişi (nüfusun yaklaşık yüzde 60'1) interneti aktif olarak kullanıyor. 
Bu kullanıcılar için YouTube vazgeçilmez bir içerik platformu. Artık online için hazırlanan içeriklerin haricinde televizyonda yayınlanan diziler için bile YouTube bir izlenme platformu. 
Özellikle gençler pek çok programı ve diziyi televizyondan takip etmek yerine YouTube üzerinden izliyor. Bunun sebeplerinden biri de YouTube'un mobil olarak izleme fırsatı sunması. Bu sayede pek çok içerik üretici için YouTube, tüketiciye ulaşmak, gelir sağlamak, marka ve ürününü daha fazla insana ulaştırmak adına ikinci bir gelir kapısı. Markalar artık YouTube üzerinde kendi kitlelerini oluşturarak gelecekte çıkaracakları ürünleri için de hedef pazarları ile sürekli etkileşimlerini yüksek tutuyorlar.” 
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RAKAMLAR 
NE DİYOR? 
> Dünyada 2.3 milyar aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Statista araştırmasına göre bu rakamın 2018'de 4.93 milyar ve 2019'da ise 5.7 milyar olması bekleniyor. 
> Hubspot verilerine göre YouTube bir haftalık bir süre zarfında, TV kanallarının primetime'da ulaştığı kitleden çok daha fazlasına ulaşıyor. Yani artık genç neslin izleme alışkanlıkları TV'den YouTube'a evrilmiş durumda. 
> Google verilerine göre YouTube izleyicilerinin 3'te 2'si televizyon izlerken dahi YouTube'a bağlı kalmayı sürdürüyor. YouTube ikinci bir ekran olarak her zaman açık. 
> YouTube'daki görüntülemelerin yarısından çoğu mobil üzerinden gerçekleşiyor. 
> En çok görüntülenme oranına sahip kullanıcı tarafından gönderilen YouTube videosu "Charlie bit my finger” 845 milyondan fazla görüntülemeye sahip. 
> Hubspot verilerine göre pazarlamacıların yüzde 48'i bu yıl içinde pazarlama bütçelerinde YouTube'a da pay ayıracaklarını söylüyor. 
> Tüketicilerin yüzde 43'ü markaların daha fazla video üretimi ve paylaşımı yapmasını istiyor. 


> Videolu içerik paylaşımı yapan markalar yapmayanlara oranla yüzde 49 
daha hızlı büyüyor. 
> Tüketicilerin 3'te 2'si videoların 60 saniyenin altında olmasını tercih ediyor. 
> Online alışveriş yapan kullanıcıların yüzde 96'si hizmet veya ürünle ilgili video izliyor. 
> Küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların pazarlama uzmanlarının yüzde 76,5'i videoların satışlarını doğrudan artırdığını söylüyor. 
> Pazarlamacıların yüzde 93'ü online pazarlama, satış veya iletişim için videoyu kullanıyor. 


YOUTUBE VİDEOLARI SATIN ALMA KARARINI ETKİLİYOR 

Y Kuşağı'nın yüzde 76'sı, YouTube'daki şirket veya marka kanallarına abone olur yor. Satın alma kararı verirken videoları araştırarak ürünleri karşılaştırma olasılıkları 52-70 yaş arasındaki kitleye kıyasla 1.5 
kat daha fazla. Bu da tüketimin zirve gruplarından biri olan genç jenerasyona ulaşmadan dijitalin ve özellikle YouTube'un önemini vurguluyor. 
Yapılan araştırmalar tüketicilerin yüzde 6O”ının bir ürünün videosunu izledikten sonra o ürünü almaya daha yatkın oldugunu gösteriyor. Online tüketicilerin yüzde 96'si bir ürünü almaya o ürünün videosunu izleyerek karar veriyor. Bu göstergeler de markaları, sosyal medyaya yaptıkları yatırımları artırmaya yöneltiyor. 2015 yılında sosyal network kanalları reklamlardan 8.3 milyar dolar kazanır 
ken bu rakamın 2017 sonuçlarında 35 
milyar dolara yükselmesi bekleniyor. 


PAZARLAMA UZMANLARI 
YÖNETİMİ ZORLUYOR 

YouTube üzerinden video yayını yapan markalar, kullanıcıların farklı isteklerine cevap verebildiği gibi, yeni hedef kitlelere ulaşabiliyor, marka bilinirliklerini artırarak tüketicilerin markalara olan bağlılıklarını artırabiliyorlar. Bu sebeple dijitale ayırılan bütçeler gün geçtikçe artıyor. Gartner araştırma şirketinin dünya genelinde yaptığı araştırmaya göre pazarlama stratejilerinde dijitale ayrılan pay tüm bütçenin yüzde 33'üne denk geliyor. Pek çok pazarlama uzmanı bu alana yatırım yapması için yönetimleri zorluyor. B2B ve B2C pazarlama uzmanları özellikle videolu paylaşımlara 
yöneliyor. Videolu paylaşımlar en etkili 3 
sosyal medya pazarlama taktiği arasında gösteriliyor. 


"Y KUŞAĞI'NIN YÜZDE 76'SI, YOUTUBE'DAKİ ŞİRKET VEYA 
MARKA KANALLARINA 

ABONE OLUYOR. SATIN ALMA 
KARARI VERİRKEN VİDEOLARI ARAŞTIRARAK ÜRÜNLERİ KARŞILAŞTIRMA OLASILIKLARI 
52-70 YAŞ ARASINDAKİ KİTLEYE KIYASLA 1.55 KAT DAHA FAZLA... 


MARKA İNTİHARLARI... 


SOSYAL MEDYANIN SON YILLARDAKİ YÜKSELİŞİ MARKALARIN İŞTAHINI KABARTSA DA BAZEN ÇEŞİTLİ TALİHSİZLİKLER DE OLABİLİYOR. 
MARKALAR İÇİN İTİBAR YARATMANIN YILLAR ALACAĞININ FAKAT YOK ETMENİN SANİYELER SÜRECEĞİNİN ALTINI ÇİZEN FUNDA ŞEN, SOSYAL MEDYANIN BU ANLAMDA MARKA İNTİHARLARIYLA DOLU OLDUĞUNU SÖYLEYEREK ŞU ÖRNEKLERİ VERİYOR... 


HAVVEE HE 


Donald Trump'ın eroin ve uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için “Meksika sınırına duvar öreceğiz” şeklindeki vaadi tüm dünyada büyük bir etki yaratmıştı. Trump'ın bu sözlerinin üzerine Meksika Dış İşleri Bakanı konuya dahil oldu. Seçimlerin sonunda Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump olunca dünyaca ünlü gözlük markası Hawkers'ın resmi hesabından Meksikalıların isterlerse ağladıklarını gizlemek için kendi gözlüklerini kullanabileceğinin yazdığı bir tweet atıldı. 
Fakat Hawkers'ın unuttuğu ya da gözden kaçırdığı bir durum vardı, olaydan birkaç hafta önce sponsorluk anlaşması imzaladığı Perez, Meksikalıydı. Bu olay üzerine Perez yaklaşık 40 milyon dolar değerinde olan sponsorluk anlaşmasını iptal edeceğini, hiç kimsenin kendi ülkesiyle dalga geçmesine izin veremeyeceğini belirtti. 


KENNETH CÖLE 


Kenneth Cole adlı moda markası 2011 yılında Mısır'da yaşanan darbe ve ardından yüzlerce insanın hayatını kaybettiği gösteriler hakkında bir tweet atarak oradaki gürültünün yeni çıkan ürünlerine olan ilgiden kaynaklandığını söyledi. Ardı ardına gelen tepkilerden sonra şirket bir özür mesajı yayınladı. Hesap yöneticisi de işinden oldu. 


UNITED 

ABD'de United Airlines uçağından Asya kökenli bir yolcunun zorla indirilirken çekilen videosu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Chicago'dan Louisville'e uçmak için kalkışa hazırlanan uçakta, fazla bilet satılması nedeniyle yaşanan yer sıkıntısı sonucunda bir yolcunun yerde sürüklenerek uçaktan atıldığını gösteren 50 saniyelik video, Twitter'da aynı gün içinde 16 bin kez paylaşıldı. Yolcunun sürüklenerek uçaktan atıldığına dair görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından şirketin CEO'su Oscar Munoz'un yayımladığı mektup, bu öfkeyi daha da körükledi. 


2014 yılında New York Polis Departmanı (NYPD) Wall Street gösterilerinde gerçekleşen polis müdahalelerinin ardından ılık bir meltem estirmek, toplumla ne kadar iç içe olduklarını göstermek ve ne kadar sosyal bir kurum olduklarını ifade etmek adına bir kampanya başlattı. Bir PR ajansı ile anlaşan kurum, #myNYPD hashtagi ile sade vatandaşın polis memurları ile verdikleri şirin pozları paylaşmalarını istedi. 
Birkaç güzel fotoğraf gelmiş olabilir ama kısa sürede polisler tarafından dövülen, yerlerde sürülen, göz yaşartıcı gaza maruz kalan insanların paylaşımları ile sayfa doldu taştı. #myNYPD hashtagi kısa sürede trend topic haline geldi. 


American Apparel” 

American Apprarel adlı şirket 4 Temmuz günü kutlamalarında bir paylaşım yaptı. Hesap yöneticisinin havai fişek gösterisi sandığı paylaşım ise 1986 yılındaki fırlatma sırasında içindeki astronotlar ile birlikte patlayan Challanger Uzay Aracı'nın görseli idi. Bu hata ülkede büyük bir tepkiye yol açtı. Şirket birçok sivil toplum kuruluşu tarafından dava bile edildi. 


|Levrs Ünlü jean markası Levi's'ın hedef kitlesini harekete geçirmek için yaptığı bir 


kampanya fiyaskoya dönüştü. Nasıl mı? Çekicilik her beden ve şekilde olur' sloganıyla hayat verdikleri bir kampanyaya seçtikleri görsel yüzünden. Zayıf şişman demeden her bedenin çekici olduğunu vurgulamak isteyen marka, sadece incecik mankenlerin olduğu bir görsel seçtiğinde tüketicinin haklı tepkisi ile karşılaştı. 
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TEKNODROM «v.s. 
Yapay zekalı telefon 


uawei'nin en yeni amiral gemisi Mate £ fotoğraf çekerken, neyi çektiğinizin 


10 Pro, yapay zeka teknolojisiyle 
oldukça farklı bir deneyim yaşatıyor. Mobil 


yapay zeka bilişim platformu olan Kirin 970, 


bireysel ve toplu zekayı birleştirerek yapay zeka destekli gerçek zamanlı mekan tanıma, nesne tanıma ve hızlandırılmış çeviri de dahil olmak üzere gerçek zamanlı tepkiler veriyor. Nesneye ve ortama göre otomatik olarak kamera ayarlarını seçen yapay zeka destekli yeni 
Gerçek Zamanlı Ortam ve Nesne Tanıma özelliği bulunan Mate 10 Pro, daha net portreler ve daha keskin hatlı fotoğraflar çekmek için hareket algılamalı gelişmiş bir yapay zeka destekli dijital zoom fonksiyonuna sahip. Örneğin telefonunuzla 


LL 


HUAWE| MATE 10 PRO 


tanımlamasını ekranın bir köşesinde görebiliyorsunuz. Kediyse kedi, yemekse çatal-bıçak, kişiyse portre ikonları çıkarıyor. 
4.000 mAh yüksek yoğunluklu bir pille 
birlikte gelen Mate 10 
Pro, kullanıcı davranışlarını algılayan ve pil 

| ömrünü en üst düzeye 
çıkarmak için kaynakları akıllıca bölüştüren akıllı pil yönetim sistemi özelliği ile birlikte geliyor. 
Pil, cihazdaki güç seviyesinin 1'den 20'ye 
10 dakikada, 1'den 58'e 
ise 30 dakikada çıkmasını sağlıyor. Buna ek olarak, Huawei'nin süper şarj teknolojisi, dünyanın ilk TÜV Hızlı Şarj Güvenlik Sertifikası'na sahip. Telefonun su ve toza dayanıklı olduğunu da hatırlatalım. 


Robot taksiler yola çıkıyor 


issan ve DeNA'nın birlikte geliştirdiği 

Easy Ride adındaki yeni robot taksiler yakın bir zamanda yola çıkmaya hazırlanıyor. Robot taksi ile istediği yere dilediği zaman özgürce seyahat etmek isteyen herkese hitap eden Easy Ride, kullanıcılara hedef belirlemekten araç teminine ve ödemeye kadar tüm süreçleri tek bir noktada toplayan bir mobil uygulama da sunuyor. Sistem, ayrıca kullanıcılara ilgi alanlarına uygun yerel hedefler veya gezi rotaları önerebiliyor. Yapay zeka, internet, 


otonom sürüş ve Nissan Intelligent Mobility özellikleriyle donatılan Easy Ride, Mart ayından itibaren deneme sürüşlerine başlayacak ve 2020 yılından itibaren yollarda olacak. 


Akıllı şehirlere hazır mıyız? 


arcelona, Seul ve Londra dahil 

dünyanın önde gelen metropollerin- den bazıları daha şimdiden “akıllı” terimiyle birlikte anılmaya başladı. 2020 yılına kadar 
akıllı şehir pazarının her yıl yüzde 19 
büyüyerek 800 milyar dolara yani 680 
milyon Euro'ya ulaşması bekleniyor. Bosch bunun büyük bir iş fırsatı olduğuna inanıyor. Akıllı şehir projesine örnek olarak şirket, San Francisco yakınlarındaki San Leandro kentinde yaklaşık 5 bin sokak lambasını LED”lerle donatarak şehir aydınlatmasının uzaktan kumanda edilmesine yönelik bir sistem tasarladı. Bu şekilde, ihtiyaç olmadığında lambalar söndürülebiliyor. San Leandro, bu çözümle önümüzdeki 15 yıl içinde yaklaşık 8 milyon 


i dolar tasarruf edebilecek. San Leandro ve 


100 bin sakini için hava kalitesini ölçüp 
analiz etmek amacıyla sensörler kullanılıyor ve trafik tıkanıklığı durumunda kameralar otomatik olarak trafiği başka yollara yönlendiriyor. 


Hayal gücünüzü serbest bırakın 


enovo, çizim yapmayı sevenler için çok kullanışlı bir ürün geliştirdi. Yoga Book adındaki tabletin Real Pen adında da gerçek mürekkepli bir dijital kalemi bulunuyor. Not almanızı veya çizim yapmanızı sağlayan Yoga Book, sizi not defterinden kurtarırken dilediğiniz yerde yaratıcılığınızı kullanabilmenize imkan tanıyor. Şarj gerektirmeyen Real Pen, gerçek 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mürekkebi sayesinde normal bir kalem olarak da kullanılabiliyor. Real Pen ile tasarımlar, çizimler ve notlar saniyeler içinde düzenleniyor, organize ediliyor, birleştiriliyor ve paylaşılıyor. Yoga Book, Real Pen ile 


fikirlerin havada uçuşup kaybolmasına, ilkam dolu anların unutulmasına son verirken ihtiyaç duyulduğunda görüntülenen ve gizlenebilen Halo klavyesiyle de büyük fark yaratıyor. Cihazın, not almak veya çizim yapmak için kullanılan alanı, istenirse tek dokunuşla dijital olarak ortaya çıkan klaweye dönüşüyor ve böylece Yoga Book ile dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi kolayca yazı yazabiliyorsunuz. 


ürkiye'nin yerli markası Casper, 


yıla damgasını vuracak akıllı telefonunu geçtiğimiz ay tanıttı. VA F2 modeliyle tanıtılan telefonun en dikkat çekici özelliği tam 4 adet kameraya sahip olması. Premium bir telefon olan VA F2, 20 # 8 megapiksel çift ön kamera ile birlikte 120 dereceye kadar geniş açılı selfie fotoğraflar çekebiliyor. 
Bununla birlikte 13 -- 5 megapiksel çift arka kamerası ile profesyonel bokeh deneyimi de yaşatıyor. Bokehli fotoğraflar seçtiğiniz odağı net yaparken arka planı ise bulanıklaştırıyor. 
6 inç HD-* IPS 18:9 Extreme Vision 
ekranı ile birlikte yüzde 15'e kadar daha fazla ekran alanı sağlayan Casper VA F2, geniş açılı selfiesi ve bokeh modu ile sosyal medyaya ilgi duyanlar için oldukça ideal bir model olarak karşımıza çıkıyor. 


Bu telefonda 4 


kamera var 


CASPER VIA F2 


Yıldızların tercihi 


izin de yolculuk ederken, iş arasında 

dinlenirken ya da eve geldiğinizde yorgunluğunuzu atmak için müzik dinlediğiniz oluyor mu? Eğer “müzik ruhun gıdasıdır” diyenlerdenseniz, Astell&Kern'in 8 çekirdekli işlemciye sahip ilk müzik çaları A&Ultima SP1000'i deneyimlemenizi tavsiye ediyoruz. 
Hollywood yıldızlarından dünyanın saygın müzisyenlerine kadar pek çok ünlü simanın tercih ettiği, 18 bin 660 TL'lik bu high-end portatif müzik çalar, yüksek çıkış 


ASTELLSKERN ASULTIMA SP1000 


gücü, Üst düzey ses kalitesi, üstün kullanım kolaylığı, hızlı şarj ve büyük ekran gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Tasarımıyla da dikkatleri üzerine toplayan SP1000'in rötuşlanmış doğal kıymetli taşlara benzetilen tasarımında egzotik metaller kullanılmış. Taç şeklinde tasarlanan ses kontrol tekerleği, ışığı da farklı açılardan yansıtıyor. Paslanmaz çelik kasaya sahip olan cihaz, olası darbelere karşı da oldukça dayanıklı. Yani, yüksek fiyatın karşılığını verdiğini söyleyebiliriz. 


SHOP TAX FREE 


TAX FREE HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ... 

Yurt dışına sıklıkla çıkıp alışveriş yapanlardansanız bu mobil uygulama tam da size göre. Global Blue, dünya genelinde “Tax Free" alışveriş yapan ziyaretçilerin kendilerine her aşamada yardımcı olmak üzere geliştirilmiş Shop Tax Free uygulamasını hizmete sundu. Uygulama, kişilerin planlama, alışveriş ve Tax Free iadesi aşamalarında ihtiyaç duyacakları her şeyi cep telefonları aracılığı ile hizmete sunuyor. Tax Free alışveriş sistemi konusunda daha az bilgi sahibi olan 'globe shopper'lara gerçek zamanlı destek sağlayacak şekilde tasarlanan uygulama, yenilikçi bir diğer hizmet olan Mobil Müşteri Hizmetleri uygulamasını tamamlıyor. 


HANGİ MARKALARI 
TERCİH EDİYOR? 
KELEŞ İNŞAAT GENEL 
KOORDİNATÖRÜ 
MURAT MUDRİŞLER 
> Kullandığı cep telefonu: iPhone 7 
> Kullandığı bilgisayar: 
Toshiba notebook 
> En sevdiği oyun: FIFA 2018 
> En çok kullandığı mobil uygulama: WhatsApp ve 
Yandex Navigasyon 
> Sahip olduğu oyun konsolu: 
PlayStation 4 
> Kullandığı giyilebilir teknoloji ürünü: Sanal gerçeklik gözlüğü 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ANADOLU'YU KADRAJA ALDIK 


DOĞAL ZENGİNLİKLERİ VE KÜLTÜREL MİRASI DÜŞÜNÜLÜNCE ANADOLU, GERÇEK BİR FOTOĞRAF OKULU.. DOĞANIN SİZE GÖSTERDİĞİ BİRBİRİNDEN HARİKA MANZARALARI GÜNÜN İLK IŞIKLARINDA FOTOĞRAFLAMAK AYRI BİR KEYİF.. BİZ DE GEÇTİĞİMİZ AY CANON'UN DAVETLİSİ OLARAK KAYSERİ'DEKİ YILKI ATLARINDAN SULTAN SAZLIĞI'NA TÜM GÜZELLİKLERİ KADRAJIMIZA ALDIK VE KAPADOKYA'YA DEV BİR BALONUN İÇİNDEN BAKTIK... 


Duygu Sayıner / duygu.sayiner © platinonline.com 


.0 
nlü Fransız fotoğrafçı Jacgues-Henri Lartigue, “Fotoğraf, geçmekte olan gerçek anın yakalanmasıdır” 
der. Bugün, geçmişte çektiğimiz fotoğraf lara bakarken, o ana yolculuk etmiyor muyuz? O fotoğrafı çekerken neler hissettiğimizi tekrar hatırlamıyor muyuz? 
Her fotoğrafın arkasında müthiş bir hikaye olduğundan hareketle yola çıkan Canon, bu yıl Kayseri'ye bir fotoğraf gezisi düzenledi ve çekilen fotoğraflar #liveforthestory hashtagi ile sosyal medyada paylaşıldı. AFTAP unvanlı fotoğraf rehberi Nuri Çorbacıoğlu eşliğinde yaptığımız gezide, Anadolu'nun tam ortasında sadece filmlerde ve belgesellerde görülebilecek 300 Yılkı atının gösterisini, Kapadokya'nın eşsiz manzarasını ve muhteşem doğa harikası Sultan Sazlığı'nı Canon EOS 6D Mark Il ile ölümsüzleştirdik. 765 gramla dünyanın en hafif tam kare sensörlü DSLR fotoğraf makinesi olan EOS 6D Mark Il, fotoğraf tutkunlarını dünyayı keşfetmeye davet ediyor. 


YILKI ATLARININ SUDAKİ DANSI... 
Gezimizin ilk durağı Hörmetçi Sazlığı... 
Burada Yılkı atlarını fotoğraflayacağız. 


Yılkı, daha önce sahiplenilmiş fakat yaş aldıktan sonra serbest bırakılan yani doğaya salınan atlara verilen isim. Vahşi oldukları söyleniyor ancak biz onların arasında kendilerini fotoğrafladık ve hiçbir sıkıntı yaşamadık. Oldukça çamurlu olan bir alanda 300 kadar Yılkı atı suya doğru koşarken altınızda yerin sallandığını hissedebiliyorsunuz. Onları gün batımında suya düşen yansımalarıyla birlikte fotoğraflamak da oldukça keyifli oldu. 


KAPADOKYA'NIN EŞSİZ 
MANZARASI 
Anadolu'yu fotoğraflayacağımız gezi- 


mizin ertesi günü sabah hava daha aydınlanmadan Kapadokya'ya doğru yola çıkıyoruz. Kapadokya'da balona binip gün doğumunda mükemmel kareler yakalamayı deneyeceğiz. Kış aylarında olduğumuz için balonun havalanmaması gibi bir durum da var ancak şans bizden yana olmalı ki, Sivil Havacılık uçuş için onay veriyor. Bir gün önce hava koşulları olumsuz oldu-Şu için uçuş yapılamamış. Balonumuz havalandıkça sessizlikte duyduğumuz tek ses, fotoğraf makinelerinin deklanşör sesi... | saat süren balon turumuz boyunca oldukça farklı açılardan manzara fotoğrafları çekme şansımız oldu. 
Peri bacalarına elimiz değecek kadar yaklaşırken, daha geniş açılı fotoğraflar çekebilmek için bin metreye kadar da yükseldik. Gökyüzünde onlarca renkli balonu göz önüne getirdiğimizde uzak mesafeden kaliteli çekim yapabilmek için Canon EOS 6D Mark II'nin oldukça başarılı bir iş çıkardığını da söylemeliyim. 


DOĞA HARİKASI SULTAN SAZLIĞI... 
Son günümüzde ise Sultan Sazlığı'nı ziyaret ediyoruz. Tur esnasında bulundugumuz bölgeyle ilgili de bilgi edinme 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şansımız oluyor. Sazlık yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyormuş ve burayı kuş gözlemcileri sık sık ziyaret ediyormuş. Sazlıkta yer alan 2.5 kilometre uzunluğundaki ahşap yol, kuş gözlemi için kullanılıyormuş. Sazlıklar aynı zamanda bölge halkı için ciddi bir gelir kaynağı. 

Sazlıklarda toplanan ve deste haline getirilen kamışlar Sindelhöyük Mevkii'ndeki toplama alanlarına götürülüyor. 
Balyaların birleştirilmesiyle her yerde Kızılderili evlerine benzer yapılar oluşuyor. 

Bu kamışlar daha sonra ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor. 


“DÜNYAYI DAHA NET 
GÖREBİLİRSİNİZ” 

EOS 6D Mark Il'nin, hikayelerine hayat katmak ve her seferinde en yüksek görüntü kalitesini elde etmek isteyen kullanıcıların fotoğraf makinesi olduğunu belirten Canon Eurasia Foto Video Ürün Müdürü Mert Gündoğdu, şu açıklamaları yapıyor: “Canon olarak geçen sene itibariyle başlattığımız 'Live For The Story?” kampanyamızda her 


3 e — 


fotoğrafın arkasında müthiş bir hikaye olduğunu vurguluyoruz. Bu amaçla, fotoğraf gezimizde Anadolu'nun muhteşem doğasında EOS 6D Mark Iyi deneyimleme ve aynı zamanda hikayelerinin fotoğraflarını da PIXMA PRO 
1000 ile baskısını alma imkanı sunduk. 
EOS 6D Mark ll, dünyanın en hafif tam kare sensörlü DSLR fotoğraf makinası olarak size birçok özelliği bir arada sunuyor. Bunlar arasında daha fazla bağlantı seçeneği, daha fazla çözünürlük, daha hızlı otomatik odaklama ve yüksek hassasiyet bulunuyor. EOS 6D Mark Il ile dünyayı daha net görebilir ve siz de kendi hikayelerinizi oluşturabilirsiniz.” 


FOTOĞRAF TUTKUNLARI İÇİN... 

Yeni tam kare sensörü, DIGIC 7 işlemcisi, 45 noktalı odaklama sistemi ve Dual Pixel CMOS AF teknolojisiyle EOS 6D Mark ll, gerek profesyonel gerek amatör fotoğrafçıların tüm ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor. EOS 6D Mark II'nin 26.2 megapiksel CMOS sensörü Canon'un mevcut EOS 6D ve APC-S sensörlü EOS DSLR kullanıcılarına 


İESTEKN FOJLERİNL ÇİNDE BARINDİRANZ 

Tap “TAM. RAREN SENSÖRLÜ DSLR FOFOĞRAF: MAKİNESİ OLAN*EOS"6D — MARK İL#SEYAHATTEN PORTREYE KADAR OLDUKÇA GENİŞ..BİR ew SEGMENTTEKİ PRORESYONEL FOTOĞRAFÇILARA HİTAP EDEREK “YARATICILIKLARINI ORTAYA ÇIKARMA-İMKAMNIL SUNUYOR 


kusursuz görüntü kalitesi ve iyileştirilmiş performans sunuyor. 

EOS 6D Mark II'nin Canon tarafından üretilen yeni CMOS sensörü, parlak alanlar ve gölgelerdeki ayrıntıları koruyarak özgün bir görünüm ve his sağlayan geniş dinamik aralık sunuyor. EOS 6D Mark II, elde veya hareket halinde video çekim yaparken titreme etkilerini azaltan dahili 5 eksenli dijital video dengeleme özelliğini de içeriyor. Değişken açılı LCD dokunmatik ekran, kullanıcıların ekrana dokunarak odak değiştir mesini ve ekranı göremeyeceğiniz zor çekim şartlarında ya da kalabalık içinde çekim yaparken farklı açılar kullanmasını da sağlıyor. Wi-Fi, NFC ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantı seçenekleri sunan EOS 6D Mark II, sürekli bağlı kalmanızı sağlayan Wi-Fi ve Bluetooth donanımı ile fotoğraflarınızı her an paylaşma imkanı sunuyor. EOS 6D Mark I/'nin toz ve neme karşı dirençli olması, fotoğraf makinesini kötü hava koşullarında çekim yapmak için ideal hale getirirken, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan en üstün performansı sunuyor. 
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MİMARİDE ESTETİĞİN 
KADINSAL YANSIMASI 


8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜ PLATİN OLARAK FARKLI BİR KONSEPTLE GÜNDEME 
GETİRMEYE KARAR VERDİK. ESTETİĞİN EN FAZLA ÖNE ÇIKTIĞI MESLEKLERDEN BİRİ OLAN MİMARLIK ALANINDA İNOVATİF, GİRİŞİMCİ, YENİLİKÇİ, ÖZGÜN VE YARATICI KİMLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN KADIN MİMARLARI MERCEK ALTINA ALDIK. ONLAR MESLEK SEÇİMLERİNİ YAPTIKLARI ANDAN İTİBAREN KARŞILARINA ÇIKABİLECEK ENGELLERİN FARKINDALIĞI İLE İDEALLERİNE 'FARKI YARATMA DÜŞÜNCESİNİ YERLEŞTİREREK İLERLİYOR 


azı mekanlar vardır, “kadın eli değmeli? denir. Bu noktada mimarlık mesleği, bir kadın için belki de duygu, düşünce ve yaratma becerilerini en üst düzeyde kullanabileceği en uygun seçim olabilir. Kadın estetiği ve ütizliği ile beslenen çizim ve tasarımlarla o mekan, farklılaşır. Böylece mimarlık, bir meslekten öte yaşam verme kaynağı olur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Platin olarak farklı bir konseptle gündeme getiriyoruz. Estetiğin 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en fazla öne çıktığı mesleklerden biri olan mimarlıkta inovatif, girişimci, yenilikçi, özgün ve yaratıcı kimlikleriyle öne çıkan kadın mimarları mercek altına alıyoruz. Onlar, meslek seçimlerini yaptıkları andan itibaren karşılarına çıkabilecek engellerin farkındalığı ile ideallerine farkı yaratma' düşüncesini yerleştirerek ilerliyor. Kadın mimarlar, Türkiye ve dünyadaki trendleri takip ederken erkek egemen mesleklerine dair hayallerini de paylaşıyor. Mimaride; doğaya dönüş ve doğal 


Dalida Özatay Erus / dalida.ozatay©platinonlinecom 


malzemeler öne çıkıyor. Huzurlu ve içinde yaşamaktan keyif alınacak mekanlar yaratan mimarlar, hem projelerini hem de kendi yaşam alanlarını bu anlayışla tasarlıyor. Doğadan, seyahatlerden, farklı kültürlerden, sanattan hatta çocuklardan esinlenebildiklerini ifade eden kadın mimarlara göre önemli olan ise bakmayı ve görmeyi bilmek... Hepsinin ortak hayali ise kadın mimarların sayısının hızla artması ve profesyonel yaşamda etkin bir şekilde yer almaları... 


TÜRKİYE'NİN İLK KADIN MİMARLARI 


MÜNEVVER BELEN GÖZELER 


(1913-1973) 

Türkiye'nin ilk kadın yüksek mimarı ve Güzel Sanatlar Akademisi'nin ilk kadın mezunlarından... 1913 yılında İzmit'te doğdu. 
Şubat 1973'te İstanbul'da vefat etti. Leman Tomsu'yla aynı sene mezun olan Münewver Belen Gözeler; 1940 yılında bir mühendis olan kocası Mithat Gözeler ile evlenene kadar uzun seneler boyunca Leman Tomsu ile çalışmış. Modern tarzı benimsemiş, İkinci Ulusal Mimarlık Akımı'na paralel bir üslupla çalışmış. 


MİMARİ PROJELERİ 
* PTT binaları, Türkiye, 1935 


s Karamürsel Halkevi, Kocaeli, Türkiye, 1936 (Leman Tomsu ile beraber) 


s Gerede Halkevi, Bolu, Türkiye, 
937 (Leman Tomsu ile beraber) 


* Kayseri Halkevi, Kayseri, Türkiye, 
938 (Leman Tomsu ile beraber) 


s Bursa Halkevi, Bursa, Türkiye, 
938 


* Bir konut projesi, Ankara, Türkiye (Leman Tomsu ile beraber) 


s Maliye Bakanlığı'nın Şişli şube 
binası, İstanbul, Türkiye, 1946 


* Tuzla'da bir ev projesi, İstanbul, 
Türkiye, 1954 


MAKBULE YALKILDAY (1914-...) 
Türkiye'nin ilk kadın mimarı Makbule Yalkılday, Üsküdar'da yaptığı bir caminin yanı sıra pek çok caminin (Fatih'teki İsmailağa Camii) ve köşkün de restorasyonunu gerçekleştirdi. 


CAHİDE TAMER AKSEL 


(1915-2005) 

Güzel Sanatlar oAkademisi oMimarlık Bölümü'nden 1943 yılında mezun olan Cahide Tamer, 1943-1956 arasında Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde yüksek mimar olarak İstanbul Rölöve Bürosu, Ankara, İstanbul-Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde görev yaptı. 1954- 
1970 döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'na 
bağlı eski eserler koruma encümeni mimarı olarak çalıştı. Bu görevi sırasında Yedikule Altın Kapı ve Küçük Altın Kapı'yı restore etti. 
1956-1974 yılları arasında İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü bünyesinde çeşitli tarihsel yapıların onarımlarını gerçekleştirdi. Yaşam boyunca onarımını gerçekleştirdiği yapıtlar arasında külliye, saray, hisar, kale, su kemeri, cami, medrese, türbe, imaret, kervansaray, kilise, hamam gibi çeşitli türde yapılar bulunuyor. 


MUALLA EYÜBOĞLU 
(1919-2009) 


Türkiye'nin ilk kadın mimarlarından olan Mualla Eyüboğlu, 15 Ağustos 2009'da aramızdan ayrıldı. Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olduğu 1942 yılında ağabeyi Sabahattin Eyüboğlu ve İsmail Hakkı Tonguç başta olmak üzere, Köy Enstitüleri programında görev alan öncü isimlerle birlikte, Köy Enstitüsü'nde mimar, inşaat sorumlusu, öğretmen olarak çalıştı. 1947 yılından itibaren mesleki hayatı boyunca arkeolojik kazılarda, koruma kurullarında ve tarihi anıtların onarımlarında görev aldı. 

Özellikle Topkapı Sarayı'nda 1959-1971 yılları arasında süren ve yapım uygulaması bittikten sonra da belgeleme ve yayın-tanıtım çalışmaları ile devam eden restorasyonu üstlendi. 2008 
yılında Ulusal Mimarlık Ödülleri'nde Mimarlığa Katkı Dalı 'Seçici Kurul Özel Ödülü'nü aldı. 


LEMAN CEVAT TOMSU 


(1913-1988) 

Kayseri'de doğan Leman Cevat Tomsu, 1930 
yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'ne yazıldı. Mezun olduktan sonra mesleğine İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde şehircilik uzmanı Martin Wagner'in yanında çalışarak başlayan Tomsu, 
1941 yılında daha sonra kitap olarak yayınlanacak 'Bursa Evleri” konulu teziyle doçent unvanını aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli bulunduğu sırada 1950 yılında İsviçre, Almanya, İsveç, Fransa ve İtalya'nın bazı şehirlerinde savaş sonrası gelişmiş mimarlık ve şehirleşme sorunları üzerine etütler yaptı. 
Leman Tomsu'nun en önemli projeleri ise Cerrahpaşa Poliklinik Binası, Samsun Merkez Bankası Proje Müsabakası, Tozkoparan'da Bir Gazino Projesi, Şehremini Halkevi Projesi, Kayseri Halkevi Binası Projesi, Ankara Etlikıte Ev Projesi ve Gerede Halkevi Projesi... 


ALİYE PEKİN ÇELİK 


ÇALIŞMALARINA DEVAM 
EDİYOR... 


1967 yılında ODTÜ Mimarlık Okulu'ndan 
mezuniyetinin ardından “Old Boys School" olarak tanınan Princeton Üniversitesi'nin Mimarlık Okulu'na kabul alan ve 1970 yılında okulun ilk kadın mimarı olarak mezun olan Aliye Pekin Çelik, burada yazdığı yüksek lisans teziyle 
1970 yılında Amerikan Mimarlar Birliği'nden 
ödül kazandı. Bu süreden sonra 10 yıl boyunca Türkiye'de araştırmaya dayalı projelerde yer alan Pekin, 1981 yılında ise Birleşmiş Milletler bünyesine geçti. 

Buradaki görevinde, 6 yıl boyunca Nairobi'de kendi branşında projelerde yer alan Aliye Pekin Çelik, 1987 yılında aynı kurumun New York'taki merkezinde çalışmaya başlayarak, 2005'e kadar buradaki çalışmaları yürüttü. 
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AB OFİS DESIEN 
Mimar Ahu Bilen 


RK 1 
PROJE: DIVAN ISTANBUL / Pendik 

F 1 
2009 

R 1 


FİSLER DEĞİŞİYOR” 


ünyada özellikle ofislerde büyük değişim yaşandığını ifade eden Ahu Bilen, “Çalışanların hem keyif aldığı hem de verimli olduğu ofis ortamları öne çıkıyor. Farklı malzemeler, uyumsuzluğun uyumu. içinde sıcak, yaşayan mekanlar olarak tasarlanıyor. Artık çalışanları boğan dolaplar, büyük gereksiz masalar yerine ferah, ekip çalışmasının rahat yürütüleceği küçük toplantı alanları tek başına bilgisayara gömülen kişiler değil, birlikte üreterek geliştiren kişilere yer açan mekanlar ön planda... 
Tasarımda genel prensibimiz; huzurlu, içinde olmaktan keyif duyacağınız sıcak mekanlar yaratmak” diyor. 


MUTLU EDEN 
UNSURLARDAN 
ESİNLENİYOR 


e 0. 
tasarım unsurları niye çalışma orta- YONETİCİ VAR. KADIN GENEL MUDUR!L ERİ N YON ETTİĞİ mında da yer almasın dediğimiz, uzun BÜYÜK EKİPLERE MEKANLAR TASARLAMAK ÇOK 

VR EZ ee KEYİFLİ. ÇOĞUNLUĞU YABANCI KADIN GENEL 

Ye ME ee MÜDÜRLER... TÜRK GENEL MÜDÜRLERLE VE TÜRK Yoğun bir tempoda çalışıyoruz ve gün , PERİ A ROTA LA GRİL EYAİLİRAAİ a 

e min İinz i. KA 00 
molaları da iş ortamına geçirecek her GÖSTERİLECEK FARKLI OFİS TASARIMLARINA İMZA faktöre 'neden olmasın” diyoruz?” ATMAK EN BÜYÜR HEDEFİM” 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Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Ahu 

Bilen, mesleğindeki şansının, Ömerler imarlık Ofisi'ndeki mimarlarla çalışarak işe başlamış olmas olduğunu söylüyor. Sonraki yıllarda kendi ofisini açan Bilen, eğitiminin yanı sıra iyi mimarlarla yetişmiş olmanın faydasını gördüğünü söylüyor. 


AB Ofis Design, ulusal ve uluslararası firmaların tasarım ve uygulama 

projelerini hayata geçiriyor. Bilen; Colgate, Singer, Ford Şahsuvaroğlu, İpsos, Valeo ofisleri, Same Deutz gibi markaların ofislerini tasarlarken otel 


projelerinin de keyifli işler olduğunu vurguluyor. 


“Kendi yaşam ve çalışma alanımızda da konfor ön planda oldu. Gelen misafirlerimiz aydınlatma ve mobilyadan yorulmadan, sıcak bir ortamda keyifli vakit geçirsin istedik. Gereksiz kalabalığın ve işe yaramayan malzemelerin enerjiyi düşürdüğüne inanıyorum. Bu nedenle yoran her şeyden arınmış alanları seviyorum. ” 


www.platinonline.com 121 


ADESİGN 

Mimar Üzgül Üztürk 

kA ————————————ş—ş—ş—ş—-ğ 
PROJE: BKM / Beşiktaş 


kK——— İİ 
2017 


p————<-—- 


DÖNGÜSEL TASARIM 


öngüsel tasarım üzerine çalışmalar yapan Özgül 
Öztürk, bu kavramı şöyle tanımlıyor: “Tasarlar, üretir ve türetirken odağına; insan, doğa, değerler, özgünlük, sosyal etki, ortak çalışma kültürü, ekolojik çözümler ve mevcut kaynakları koyarak dönüşümü sağlayabiliriz. “ 
Bu yaklaşımla tasarlanan ofislerin çalışma hayatına pozitif katkısı olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Burada amaç, doğa mahrumiyeti yaşayan günümüz insanının refah ve ferahlık hislerini uyandırmak, mekan içinde kaynakların geri ve ileri dönüşümü kullanılarak tasarlanmasıyla, çalışanların hayatların- da konuya dikkat çekmek, uzun süreç gerektiren çalışma ortamında dahi ekiplerin keyifle sıkılmadan çalışmaları... Çünkü eğlenmeden yapılan hiçbir iş sürdürülebilir değildir” diyor. 


“MİMARLIK, YAŞAMI 
İYİLEŞTİRMEK İÇİN 
KULLANILMALI” 


“Düş kurucu bir mimar olarak hayallerim çok” diyen Özgül Öztürk sözlerine şöyle devam ediyor: “İTÜ'ye ilk başladığımız sıralarda hocamız Prof. 
Hande Süher'in bir sözünü unutmam; "Çocuklar, sizler ömre imar ederek hizmet eden memurlarsınız. Mimar kelimesinin kökü; 'ömür, imar, memur'dan geliyor. Yaşama hizmet ediyorsunuz. 
Doktorlarla çok benzer bir yanı var mesleğimizin. Yalnız dikkat edin, doktorların hataları toprağın altında, mimarların hataları ise toprağın üstünde yer alır." 
İnsan ömrüne hizmet eden bu mesleği tasarlar ve uygularken; üreten, gözeten, yapıcı bir şefkat taşıyan, daha çok kadının eli değmeli. " 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TREND;EKOLOJİK MİMARİ 


DÜNYADA MİMARİ TRENDLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİNİ DİKKATE ALMAYA, ENERJİ TÜKETİMİNİ AZALTAN EKOLOJİK MİMARİ ÇÖZÜMLERİ UYGULAMAYA DOĞRU YÖNELDİĞİNE DİKKAT ÇEKEN ÖZGÜL ÖZTÜRK, BU BİLİNCİN SON:BÖNEMDE TÜRKİYE'DE DE ARTTIĞINI SÖYLÜYOR 


LE 
# - 


“DOĞADAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEY VAR” 


Doğa ve çocuklardan esinlenen Özgül Öztürk, her ikisinin de öz, saf ve yalın halleri olduğunu vurguluyor. Öztürk, “Doğanın kendi döngüsü ve kendilerini filtresiz, tam da oldukları gibi gerçekleştiren çocuklar... Doğadan öğreneceğimiz çok şey var. Sadece zihinle değil, kalbimi de katarak gözlemlemeye çalışıyorum. Biyolojik yaşım ilerlese de yaş kavramımı unuttum. İçimdeki çocuğun oyun alanında eğlenerek tasarlamasına, üretmesine, yol almasına, keyfimi kalbime koymaya, kalp bahçemin ayrık otlarını temizlemeye özen gösteriyorum. Arada sistem 'hata' verince, doğa ve çocuklar en güzel esin kaynaklarım oluyor. 
Yol çok uzun, bir o kadar da keyifli” diyor. 


MİMAR ÖZGÜL ÖZTÜRK HAKKINDA 


İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olan Özgül Öztürk, mezuniyet sonrası 6 yıl boyunca konusunda çok iyi iki firmada tecrübe edindikten sonra 1998 yılında kendi işini kuruyor. 
Üztürk; tasarım, üç boyutlu düşünme, yaratıcılık odaklı temel eğitimine ek olarak girişimci olduktan sonra işletme yönetimi yüksek lisans eğitimi de aldı. 
Çalışmaya okul döneminde başlayan Uztürk, okul bittikten sonra ? yıl boyunca tüm kazancını kendini geliştiren eğitim programlarına katılarak değerlendirdi. 
Girişimciliğinin ilk 10 yılını kurumsal ve ticari mekanların dekorasyon, proje ve uygulama hizmetlerini gerçekleştirerek geçiren Öztürk, ikinci 10 yılda ise doğal yapılara, ekolojik mimariye ve sürdürülebilirliğe odaklandığını söylüyor. 


DOĞAL BİR YAŞAM 


Bu yıl 20'nci yaşına giren A Mimarlık'ın ilk ofisinin bahçeyle bütünleşen bir mekanda yer aldığını anlatan Öztürk, “1998'de Çiftehavuzlar'da 750 metrekarelik bahçe içinde bir müştemilat iken, kullanımımıza uygun tasarımıyla 12 yıl şehrin göbeğinde, elma, meyve ağaçları ve çiçeklerle dolu, dönüştürdüğümüz bir ofis oldu. Öğlen arasında yürüme mesafesinde denize girebildiğimiz, çalışmalarımızı güzel havalarda bahçede yapabildiğimiz, tasarım ilhamı veren şahane bir mekandı. Ancak bugün, bu ilk ofisimiz ve bahçesi, kentsel dönüşümle beton otopark olarak izi kalmamış bir şekilde anılarımızda. İdealtepe'deki şimdiki ofisimizin ise her köşesi geri-ileri dönüşüm, ekolojik çözümler, kısmen doğal yapı yaklaşımıyla nefes alan örnek bir yaşam alanı” diyor. 
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STUDYO A il aaa 
Mimar Aslı Baysan Birgen e 5 Me el 

p 1 1 : 
PROJE; MISK ARTISAN FLORAL 

COFE / Üsküdar 
—— 
2017 

—— ————— 


TREND, ÇOK 
FONKSİYONLU 
MEKANLAR 


irden çok fonksiyonu bir 

araya getiren mekanlar 

yaratmanın trend olduğunu 

belirten Aslı Baysan Birgen, “Türkiye'de de bunu yapmak isteyen birçok girişimci ile çalışma şansım oldu. Çiçekçi açmak isteyen bununla beraber bir kafe de yaratmak istiyor, çocuk kıyafetleri satmak isteyenler aynı anda aileler için de bir mekan oluşturmayı düşünüyor. Ofis trendleri hem dünyada hem de Türkiye'de çok değişti. Şu anda, bu konsepti biraz daha ileriye götürmeyi planlayan Assembly Ferko Signature binasının co-working ve sosyal alanlarını tasaryorum. Bu, sürekli gelişmek isteyen ve yenilikçi bir anlayışı benimseyen bir ofis projesi. Kendi trendini yaratması umuduyla bu proje şu an hayata geçmek üzere” diyor. 


GİZLİ DÜNYASINA 
ÇEKİLEREK FARK 
YARATIYOR 


“NEW YORK'TA TASARIMINI ÜSTLENDİĞİM BİR OFİS PROJESİ VAR. 
OSCAR ALMIŞ BİRÇOK FİLMİ YARATAN FİLM ŞİRKETİ FILMNATION Um a... PROJESİNDE YER ALMAK BENİM İÇİN ÇOK KEYİFLİ OLDU. AYRICA sıklabildiğimiz bu dönemde hede | 9 HENÜZ NETLEŞMEYEN BİRKAÇ YURT DIŞI PROJESİ VAR” 


kitlemizi (o şaşırtabilmek ( zorlaştı” diyen Aslı Baysan Birgen, farklı projelere imza atabilmek için önce 


müşterilerinin ihtiyaçlarını dinliyor, “OZENİLMİŞ BIR DETAY DAİMA VARDIR” 

mekanı etüt ediyor sonrasında da Kendi yaşam alanını da tıpkı diğer tasarımları gibi samimi ve sade olarak tanımlayan Aslı Baysan kendi gizli dünyasına kapanıyor. Birgen, genelde ferah fakat detaycı mekanlar tasarlamayı seviyor. Bunu da birbiriyle uyumlu Böylece tüketiciyi tatmin edebilecek, birçok malzeme ve dokuyu eşleştirerek gerçekleştiriyor. Birgen, “Kimse orayı görmez!” gibi kopya ve sahte olmayan projeler bir bakış açısına sahip değilim ve umarım hiç olmam. Kimsenin ilgilenmediği o yalnız ve uzak yaratama fırsatı yakalıyor. köşede, çok özenilmiş bir detay görebilirsiniz evimde” diyor. 
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YARATICILIK, HEYECAN VERİYOR 


DOĞA,YENİ NESİL AŞÇILAR, JAPON KÜLTÜRÜ VE 1950'LERİN EN ÇOK ESİNLENDİĞİ KAYNAKLAR OLDUĞUNU BELİRTEN ASLI BAYSAN BİRGEN, "TEZGAHA DÜŞEN VE PARÇALANAN TATLISINI HEMEN BAŞKA ŞEKLE SOKARAK SUNAN AŞÇIYLA İLGİLİ BİR BELGESEL İZLEDİM VE BU BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI. BEN DE AYNI ŞEKİLDE PROJEYE TAŞINDIĞI SIRADA KIRILAN MERMER MASAYI FARKLI ŞEKİLDE KULLANARAK PROJEYE GERİ KAZANDIRMIŞTIM. ASLINDA 


YARATICI OLAN İNSANLAR FARKLI FORMLARDA AYNI HEYECANLAR İÇİN ÇABALIYOR. BU BANA GÜÇ VEREN BİR BARIŞ AÇISI" DİYOR 


syracuse University'de iç mimarlık, ardından da Pratt İnstitute'de yüksek mimarlık eğitimi alan Aslı Baysan Birgen, hem iç mimarlık hem de mimarlık eğitimi aldı. Mağaza, kafe, estoran, ofis ve konut olmak üzere farklı ölçeklerde birçok projeye imza atan Birgen, “Hayallerimdeki mekanları yaratabilmek için elimden geldiğince her şeyi öğrenmek istedim. Tabii 

bu süreçte ve okullar arasında hep çalıştım" diyor. 


Kadın olarak bir şeyleri başarmanın daha anlamlı olmaya başladığını belirten Aslı Baysan Birgen, “Kadınerkek eşit büyüyüp yaşamama rağmen son zamanlarda içinde bulunduğumuz dünyada sanırım kadınların başarısı çok daha fazla anlam kazanıyor. Kadın bir mimar olarak, şantiyeye girdiğim zaman tüm erkek ustaların beni kendilerinden görmelerini hayal ederek bu yola başladım. o Kadın-erkek, o patronusta ayırımı yapmadan hep beraber detayları çözüp yaratıcı projelere imza atmak istiyorum" diyor. 
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BARLAS*PARLAK MİMARLIK 


Mimar Ekin Barlas & 
Burçin Parlak Diricanlı 
»————  ——————— 
PROJE: PETRA KITCHEN / Gayrettepe m —ğ€ 


2016 


—— 


TREND, DOĞAL VE 
HAM DOKULAR 


aklaşık 11 yıldır aktif olarak sektörde olan Ekin Barlas ve Burçin Parlak Diricanlı, son üç yıldır da kendi firmaları bünyesinde mesleklerini sürdürüyor. 
Ağırlıklı olarak ofis, konut, kafe ve mağaza gibi birçok farklı alanda tasarımları bulunan Barlas--Parlak Mimarlık Ofisi, plan çözümlerine dikkat eden çarpıcı mekanlar tasarlıyor. İkili, akıl- da kalan, yenilikçi ve hayal güçlerini yansıttıkları, kişiselleştirilmiş mekanlar yaratma vizyonlarıyla tercih edildiklerini vurguluyor. 
Son zamanlarda dünyada, iç mekanlarda doğal ve ham malzeme kullanımında bir artış olduğunu gözlemlediklerini belirten Barlas ve Parlak, “İç mekanlarda çokça bitki kullanımı, ham ahşap, seramik, hasarlı dokulu keten kumaşlar beğendiğimiz mekanlarda gözümüze çarpan detaylar. Türkiye'de de bu tarz mekanları görmeye başladık” diyor. 


GELECEK NESİLE 
ÖRNEK OLMAK 


Barlas ve Parlak, kadın olarak “BUGÜNLERDE ALMANYA MÜNİH'TE AÇILACAK OLAN YENİ NESİL mesleklerine yönelik hayallerini şöyle BİR 'TEA SHOP' PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ. HAZİRAN AYI 


özetliyor: “Her meslekte ve her alanda İÇERİSİNDE AÇILMASINI PLANLIYORUZ” olması gerektiği gibi eşitliğe dayalı bir 


düzenin kurulmasını diliyoruz. Gelecek nesil kız çocuklarına umarız bir kadın 


İSKANDİNAV TARZINI SEVİYORLAR 


olarak mesleklerini severek ve özenle Sıra kendi yaşam alanlarına geldiğinde ise İskandinav tarzının yoğunlukta olduğunu icra ettikleri sürece, bu toplumda vurgulayan Barlas ve Parlak, “Bunun dışında vakit geçirdiğimiz mekanlarda dingin başarılı ve güçlü bireyler olabilecekleri renkler ve temiz detaylar olmasına dikkat ediyoruz. Çokça bitkilendirme, doğru konusunda örnek olabiliriz. " bir aydınlatma ve sanat eserleri bizim için çok önemli” yorumunda bulunuyor. 
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RLAK DİRİC JAKKIND 


Ekin Barlas, 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2011'de 
New York Pratt Ins tasarım alanında master program tamamlıyor. Bugünlerde ise proje çalışmalarının yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi'nde yarı 

eğitmenlik yapıyor. Burçin Parlak Diricanlı ise 2007'de 

Anadolu Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra yaklaşık 8 yıl İstanbul'da farklı ofislerde proje yöneticisi olarak görev yaptı. 2016 yılında ise Ekin Barlas 

ile BarlastParlak Mimarlık şirketini 


tute'da mimari 


ni 


3 


Tar 


5 


kurdular. 


Doğadan ve sanattan esinlendiklerini ifade eden Ekin Barlas ve Burçin Parlak Diricanlı, “İkimiz de seyahat etmeyi çok seviyoruz. Dolayısıyla yurt dışı gezilerimizde mekanlardan, malzemelerden ve farklı kültürlerden çok fazla ilham alıyoruz. Bunun dışında hem İstanbul'daki hem de dünyadaki sanat aktivitelerini yakından takip etmeye çalışıyoruz" diyor. 
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-DDA ARCHITECTUR 
Mimar Eda Tahmaz 


PROJE: ECOSTAR HEADÇUARTERS/ Maltepe 


——  — —— 
2014 


——  — 


“SADE VE DUYGUSAL 
LÜKS PEŞİNDEYİZ” 


nu rün tasarımı, mimari ve 


iç mimari projeler üzerine çalışan bir tasarım 

stüdyosu olan EDDA 
Architecture; ofis, banka, yönetim 
binaları, konut projeleri üzerinde 10 
yılı aşkın süredir yaratıcı ve ilham verici tasarımları, yüksek kaliteli uygulamalarla birleştirerek, bireysel ve kurumsal işverenlerinin hizmetine sunmayı ve müşteri memnuniyeti odaklı iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor. Rahatlatıcı, kolaylaştırıcı ve dengeleyici tasarımlara yönelme eğiliminin olduğunu belirten Eda Tahmaz, dünyadaki trendleri gözlemlerken; “İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinde de, yaşam alanlarıyla olan ilişkilerinde de ilk sıraya bu beklenti yerleşiyor. Trendlerin başında doğaya ve doğal olana yakınlaşma dürtüsünün bulunması da bu yüzden. Sade ve duygusal lüksler peşindeyiz artık. Daha tutumlu davranmak, doğayla yakın temasta olmak, samimi, yavaşlatılmış ve basitleştirilmiş hayatlara ulaşmak için tasarım ve dekorasyon şifreleri- 


miz, ham malzeme, el işçiliği, doğayı 

takip eden tasarımlar, yalın formlar ve 

nefes alan alanlar. Türkiye de bu yolda KENDİ YAŞAMINDA SON DERECE YALIN VE NET 

daha bilinçli olarak ilerliyor” yorumun- ÇİZGİLERİ OLAN ALANLARIN YER ALDIĞINI BELİRTEN da bulunuyor. Dünya trendlerini takip EDA TAHMAZ, ŞU AÇIKLAMADA BULUNUYOR: “TÜM Çöen ene “been Bildi KiŞi Bir MEKANLARDA DİKKAT ETTİĞİM EN ÖNEMLİ KONU, hedef kitle oluştuğuna dikkat çeken 


FONKSİYONA TAM ANLAMIYLA CEVAP VERİLMESİ VE DOĞRU AYDINLATMA KULLANILMASI..." 


Tahmaz, “Tüketiciler artık son derece hızlı gelişen teknolojik imkanlardan dolayı oldukça bilinçli” diyor. 
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EDDA MİMARLIK, DUBAİ VE 
LİBYA'DA BANKA VE KONUT PROJELERİNE-İMZA ATTI 


Yaklaşık 25 senedir mimari ve tasarım sektöründe olan Eda Tahmaz, 1991'de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü'nden ikincilikle mezun oldu. 1991-1995 yılları arasında birçok restorasyon projesi 

ve uygulama çalışmasında yer alan, daha sonra eğitimine Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nde devam eden Tahmaz, buradan da birincilikle mezun oluyor. 1997'de Illinois Üniversitesi Endüstriyel Tasa Ü'ne giren ve Chicago'daki Bilim ve Endüstri Üzesi'nde tasarımcı olarak görev yapan Eda Tahmaz, 1999-2008 yılları arasında TE Mimarlık'ta kurucu ortak olarak çalıştıktan sonra, 2008'den bu yana kurucusu olduğu EDDA Mimarlık bünyesinde baş tasarımcı olarak 


çalışıyor. 


3 
W 
O: 
fi 
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Tahmaz, “Kadın mimar olarak hayalim, erkek egemen olan genel iş dünyasında mimari ve iç mimari tasarımlarımızla (oOoüst noktalara gelebilmek. Daha fazla kadın mimar ve tasarımcı görmek, dünyada kadın mimar sayısının artması ve rekabet ortamının çeşitlenmesi en büyük hayalim” diyor. 
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GÖNYE PROJE TASARIM 
Mimar Yelin Evcen 


PROJE: YEDİ MAVİ / Zeytinburnu 


2017 


önye Proje Tasarım, ağırlıklı olarak markalı konut ve ofis projelerinde iç mimari tasarımı ve projelendirmesini gerçekleştiriyor. Bugüne kadar 100'e yakın markalı konut ve ofis projesi hayata geçiren şirket, son olarak sektöre yeni giren bir seramik firmasına tasarım danışmanlığı yapıyor. Bu danışmanlık kapsamında, her yıl markanın yeni koleksiyonlarını oluşturmaya destek olurken bir yandan da fuar stantları ve mağaza tasarımlarını gerçekleştiriyor. 


TASARIM DA KİŞİSELLEŞTİ 


Gönye Proje Tasarım Kurucusu mimar Yelin Evcen şöyle konuşuyor: “İç mimaride eskiden olduğu gibi dönemsel moda ve özellikler yerine 'tasarımda  kişiselleştirme' trendi hakim. Markalı konut projelerinde genel beğeniye hitap etmeyi önemsiyoruz. Ayrıca tasarımlarımız en az iki yıllık inşaat süresi sonrasında kullanıcı ile buluştuğundan, bugünkü iç mimari trendlerine bakarak değil, önümüzdeki yıllarda iç mimariye yansımasını beklediğimiz teknolojik, ideolojik ve sosyolojik trendlere göre bir yaklaşım belirliyoruz. Dünyada hızla değişen teknoloji, yaşam tarzlarımıza en çok yansıyan etkenlerden biri. Türkiye'de ise geleneksel değerlerle teknolojinin getirdiği yenilikler arasında olduğu kadar alışkanlıklarla yeni şartlar arasında yaşanan geçiş sürecinin de iç mimariye yansıdığını gözlemliyoruz. 
Mekanların adaptasyonu ile psikolojik adaptasyonumuz birlikte ilerliyor.” 
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T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NDAN 'TASARIM MERKEZİ' UNVANINI ALAN GÜNYE PROJE TASARIM, YURT DIŞI ODAKLI PROJELERİ HEDEFLİYOR 


“HAYALLERİMİ YAŞIYORUM” 


Hem mesleğinde hem de özel hayatında, geçmişte bu yaşları için hayal ettiklerini yaşadığını söyleyen Evcen; “Başarı, mutluluk, keyif ve gelecekle ilgili hayal ederken bugün geldiğim noktaya şükretmeyi hiçbir zaman unutmadım. Yakın dönem için hayalim, Gönye Tasarım'ı yurt dışı projelerine taşımak. Uzun vadeli hayalim ise Gönye, ben ve ortağımın danışmanlığında, mekandan bağımsız yaşayıp çalışabilmek. Böylece ilerleyen yaşlarda daha fazla seyahat edebilmeyi, belki de dönem dönem farklı şehir ve ülkelerde yaşayabilmeyi hayal ediyorum” yorumunda bulunuyor. 


İTÜ Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Yelin Evcen, 21 yıldır meslekte... Mezun olduğundan bu yana iç mimarlık yapan Evcen; konut, ofis, mağaza, restoran projelerinde mobilya ve mekan tasarım aşamasından şantiye ve uygulamaya kadar her adımda 

yer alıyor. İlk şirketini 2004 yılında kurduktan sonra 2010 yılında ise ortağı İç Mimar Gönül Ardal ile Gönye Proje Tasarım'ı kurdu. 


“Kendi yaşam alanlarımızı tasarlarken önce ihtiyaçlarımızı belirliyor sonra bütçemizi çıkarıyor, sonra beğendiğimiz malzemeleri seçiyor ve mekanları tasarlıyoruz. Bana göre mekan tasarımında en önemli detay, insan psikolojisidir. Bir iç mimarın mekan tasarımlarına amacına uygun hissi yansıtabilmesi gerekiyor. Bu sebeple tasarıma başlarken gözlerimi kapatıp hayal eder sonra çizime başlarım. Her şeyin mükemmel olması, o mekanda kendinizi iyi hissedeceğiniz anlamına gelmiyor. Bu sebeple o mekanda nasıl hissetmeyi istediğimizi bilmemi önem kazanıyor.” 


N 
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HALIDED DESİGN 
TASARIMCI Halide Didem Kurt 


PROJE: ACARKENT HOUSE / İstanbul 


2016 


tel ve konut başta 


olmak 


üzere kendisini 


heyecanlandıran her türlü 


projed 


e yer alan Halide 


D. Kurt, trend olan ile moda olanı birbirine karıştırmamak gerektiğini vurgularken “Bir ev projesi için moda olan özelliklerde bir mekan yaratmak 


doğru bir tercih o olan zamanla 


maz çünkü moda demode olmaya 


mahkumdur. Ticari mekanlar için 


aynı şey geçerli o 


mayabilir. Bu tarz 


TM | 


projelerde çoğu zaman amaç, dikkat çekici bir çıkış yapmak ve ilerleyen zamanda bazı değişikliklerle güncelliği sağlamak olabilir. Tabii tam tersi yani kalıcı ve her daim dikkat çekici olmak da ulaşılması mümkün bir hedef. 
İşte bu noktada devreye kimlikli bir mekan yaratmak giriyor. Dünyada gittikçe yaygınlaşan bilinçli trend de bu; kendine ait bir vurgusu ve kimliği olan özgün mekanlar yaratmak” diyor. Proje sahiplerinin fark yaratan mekanlar beklediklerini ifade eden Kurt, bunun için de birbirinin aynı stil, omobilya ve aksesuarlardan uzak durmanın önemine değiniyor. 
Bulunduğu coğrafyanın dokusundan ve özelliklerinden ilham almak gerektiğini (o hatırlatan ( tasarımcı, “Tasarıma yönelmek gerekiyor. Tabii mesele sadece özel tasarım mobilyayı satın almakla da bitmiyor. Böyle yapıldığında tıpkı giyimde olduğu gibi dekorasyonda da rüküşlük devreye girebiliyor. Önemli olan malzemeyi kimlikli, ahenkli ve özgün bir şekilde bir araya getirebilmek. Ben de bu bilinçteki (omüşteriyle (e çalışmaktan mutluluk duyuyorum" diyor. 
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ESTETİK IÇIN RAHATLIKTAN ÖDÜN VEREBİLİYOR 


TASARIMCI HALİDE D. KURT, EVİNDE VE OFİSİNDE ESTETİK, FONKSİYON VE pe RAHATLIĞI BİR ARAYA GETİRMEYE ÖZEN GÖSTERİYOR. ANCAK ZAMAN ZAMAN 

KENDİ YAŞAM ALANLARINDA YERİNE GÖRE ESTETİK İÇİN RAHATLIKTAN 

KÜÇÜK ÖDÜNLER VEREBİLİYOR. BİRİKTİRDİĞİ SANAT ESERLERİ, OBJE VE ESKİ PARÇALAR İSE KENDİSİNE AİT HER-ALANDA DAİMAYER BULABİLİYOR 


“Çukurcuma'da açtığım tasarım dükkanını daha da gelişmiş haliyle özellikle Amerika ve Avrupa'da açmayı çok isterim. Yaptığım seyahatlerde ve sosyal medyada, alanımdaki gelişmeleri takip ediyorum. Dünya çapında büyük başarı kazanan üretimlere baktığımda tek düşündüğüm, ülkemdeki potansiyel ve bunun değerlendirilemeyişi. Bu potansiyelin değerlendirileceği ve dünya çapında başarı kazanacak bir projenin içinde olmak beni çok mutlu eder.” 


Halide Didem kurt, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra kendi tasarımlarının yanı sıra çeşitli sanatçıların sınırlı ve tek ürettikleri fonksiyonel sanat ürünlerinin buluştuğu halided Tasarım Dükkanı'nı 2002'de kuruyor. 
Son yıllarda ise halided Design olarak projelere ve çeşitli tasarım üretimlerine devam ediyor. 


Ceylan InterContinental Oteli / Kral Dairesi / World Travel Awards'dan “Türkiye'nin En İyi Kral Dairesi" ödülü. 


2016 Kapadokya-Hezen Cave Hotel / 
TripAdvisor'ın “Avrupa'nın En İyi Küçük Otelleri" 3'üncülük ödülü. 


2016-2017 'Avrupa'nın En İyi Balayı Oteli' / Traveller's Choice “Dünyanın En İyi Küçük Otelleri” sıralamasında 16'ncı sırada yer aldı. 


Meander isimli sehpa tasarımı, Milano Tasarım Fuarı, Armani-Wall Paper 
Dergisi “Gelecek Vaad Eden 10 
Tasarımcı' seçkisine girdi. 


Dekorasyonun bir kompozisyon yaratma sanatı olduğunu düşünen Halide Didem Kurt, geçmişten referans, gelecekten ise ilham alıyor. 
Farklı stiller, dönemler, modern ve eski, ham ve işlenmiş, geleneksel 

ve çağdaş dokulardan ilham alan Kurt, "Heyecan veren bu zorlu beraberlikler projelerimin çıkış noktasını oluşturuyor” diyor. 
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OLASH ARCHITECTS 


MİMAR İpek Baycan & Şule 
Ertürk Gaucher 


——g 


PROJE: GANJAN NEW TOWN / Erbil 


e —ği 


2017 


o — 


TRENDLER, İNSANCIL 


ünyadaki mimari 

eğilimlerin oldukça 

insancıl olduğuna dikkat 

çeken İpek Baycan ve Şule 
Ertürk Gaucher, "Eskiye kıyasla sosyokültürel farkındalık ve hassasiyetler gözle görünür şekilde okunuyor. Star mimar algısı dediğimiz o hem hacimsel hem de müdahalesel anlamda büyük etkiler görünmüyor. 2018 World Architecture Festivali'nde gördük ki aslında bu yöndeki yaklaşımlara pek de prim verilmiyor. Bu, hem yeni nesil mimarların eğilimleriyle hem de mimarlığın günümüzde edinmeye eğilim gösterdiği farkındalıkla daha çok önem kazanıyor. Biraz daha sosyal içeriği güçlü olan yaklaşım biçimleri ödüle layık görülüyor, büyük yatırımların dahi bu hassasiyete sahip olması, kendi enerjisini üretebilmesi, yerel (o malzemeleri (o kullanması önemseniyor. Türkiye'de de genç mimarlık ofisleri bu yolu daha çok benimsiyor. Biofilik tasarım, insan ölçeği ve insan psikolojisi önemseniyor” diyor. 


“TASARIM GÖRGÜSÜ 
ARTIYOR” 


Slash Architects, iyi tasarıma ulaşmak isteyen, iyi yerlerde yaşamak ve yaşatmak isteyenlere çözüm sunuyor. 
Tüketici beklentilerinin iyi yönde değiştiğine dikkat çeken İpek Baycan ve Şule Ertürk Gaucher, tasarım görgüsü artarken düşünülerek oluşturulan mekanların daha çok tercih edildiğini belirtiyor. İkili, “Slash Architects olarak enternasyonal mecralarda WAF ödülü, If design ödülü, Architizer ödülü gibi ödüllerle pek çok yansıma bulduk ve projelerimiz yayınlandı. Bunun getirisi ile yurt dışında Erbil ve Duhok'da projeler geliştirdik" diyor. 
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HER PROJE YENİDEN YORUMLANIYOR 


2014 yılından bu yana ofis yapıları, özgün konut projeleri, 
mahalle ölçeğinde karma kullanım projeleri, poliklinikler, restoranlar ve hatta butik bir peynir fabrikasına kadar uygulanmış pek çok işler yapan Slash Architects, 

söz konusu projenin konusunu, bağlamını ve özgün yaklaşımını değerlendirerek tipolojileri yeniden yorumluyor. 
Sağlık yapıları üzerine bir uzmanlıkları olduğunu belirten ikili, sağlık yapılarının insan psikolojisindeki yeri, 

önemi ve duruşunun üretken süreçlere 

sebep olduğunu belirtiyor. 


THE BUSINESS YEAR OFFİCE / 2016 


“İKİMİZİN BİLGİ BİRİKİMİ VE DENEYİMLERİ BİRLEŞTİĞİNDE 

İYİ BİR BÜTÜNLÜK OLUŞTU. BİRİMİZE KÜÇÜK DE OLSA BİR İŞ GELDİĞİNDE PAYLAŞIP BİRLİKTE GELİŞTİRMEYE BAŞLADIK. 

TAM 0 DÖNEMDE 38-30 ÇİFTLİĞİ PEYNİR FABRİKASI PROJESİ GÜNDEME GELDİ. BU PROJE İÇİN GELİŞTİRDİĞİMİZ ÖNERİNİN UYGULANACAĞI BELLİ OLUNCA BİZ DE KENDİ OFİSİMİZİ KURDUK” 


İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisansın tamamlayan İpek Baycan, yaklaşık 
10 yıldır meslekte... Ortağı Şule 

Ertürk Gaucher ise mimarlık eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde aldı. 
y , 


> 


üksek lisansını ise 'Computational esign Üzerine gerçekleştirdi. Mezun olduktan sonra çeşitli ofislerde mimari ve iç mimari projelerde yer alan Ertürk, şantiye deneyimleri de edindi. Fransa'da olduğu dönemde ise bambaşka bir alandan devam ederek konsept, ileri modelleme teknikleri ve görselleştirme üzerine çalıştı. 


Slash Architects, karşılaştıkları farklı konuların arketipini anlama üzerine yoğunlaşıyor. o Mimarlığın ancak bu şekilde özümsenebilen bir olgu olduğuna inanan ikili, "Karşımıza çıkan konu ve ölçekler ne olursa olsun, hepsine aynı hassasiyetle yaklaşmay önemli buluyoruz. Kadın mimarlar olarak hayalimiz ise mimarlığın sadece ataerkil inşaat sektörünün bir uzantısı olarak algılanmaması. Bu noktada ülkemiz diğer ülkelere nazaran daha çok yol katetmeli. Mimarlık okullar pek çok kadın mezun verirken piyasada tutunmuş mimari ofislere baktığınızda ise kadın patron sayıs oldukça az. Hayalimiz kadın mimar sayısının ve olgusunun Türkiye'de son derece eşitlikçi bir şekilde yer alması” diyor. 
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NEDENİ İLE; MİKTAR.VE KALİTE BAKIMINDAN DEĞİŞİM GÖSTERİYOR. DÜNYADAKİ BAZI COĞRAFYALARDA YAŞAYAN“TOPLUMLAR, TEMİZ SUYA ULAŞAMIYOR VEYA ULAŞMAKTA ZORLANIYOR. BU. NOKTADA DEVLETLER VE ULUSLARARASI TEŞKİLATLAR SU POLİTİKALARINI GELECEKTE OLASI TEHLİKELERE GÖRE ŞEKİLLENDİRİYOR. 22 MART DÜNYA SU GÜNÜ KAPSAMINDA TÜRKİYE'DE SU KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPAN ORMAN VE SU İŞLERİ : BAKANLIĞI'NA BAĞLI OLAN TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ, DSİ'NİN DÜŞÜNCE KURULUŞU SU ELÇİLERİ 


PROJESİ, WWEF-TÜRKİYE, 1 
KAPSAMINDA TÜRKİYE G 
SOMMELİERİ ALİCAN AK 


DEMİR” 


TEMA VAKFI, SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NİN SU KONULU ARAŞTIRMALARI ENELİNDEKİ SU POLİTİKALARINI ÖĞRENİRKEN TÜRKİYE'NİN İLK-SU 


DEN İSE SU TADIMI HAKKINDA BİLGİLER ALDIK 


Dalida Özatay Erus / dalida.ozatay©platinonline.com 


2 Mart Dünya Su Günü yaklaşırken suyun yaşam için önemi ve 

buna bağlı olarak su kaynaklarının durumu gündeme geliyor. 
1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu tarafından ilan edilen Dünya Su Günü, ilk kez 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda öneriliyor. BM üyeleri ile diğer ülkeler, her geçen gün artan temiz suya ulaşım zorluğuna dikkat çeken çalışmalar yaparken içilebilir su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği konusunda somut adımlar atılmasına zemin hazırlıyor. 


DÜNYA SU FORUMU, 

BREZİLYA'DA YAPILACAK 

Dünya Su Günü'nü de kapsayacak 18-23 Mart tarihleri arasında, Brezilya'da düzenlenen 8'inci Dünya Su Forumu, “Sharing Water” temasıyla gerçekleşecek. 
Her üç yılda bir düzenlenen Dünya Su Forumu, yeryüzündeki suyun geleceğini konu alan en büyük uluslararası toplantı olma özelliği taşıyor. Merkezi Fransa'nın Marsilya şehrinde bulunan Dünya Su Konseyi, 70 ülkenin katılımıyla oluşturulan ve küresel düzeyde su yönetimi konusunda inisiyatif alabilen dünyanın en önemli kuruluşlarından biri olarak biliniyor. Forum süresince bir araya gelen ülkeler, bilgi ve teknoloji paylaşımında bulunurken çevre, kanalizasyon sistemleri, barajlar, su kirliliği, su kalitesi, su ekonomisi, gıda sağlığı, insan sağlığı açısından suyun önemi gibi konuları tartışarak geleceğin su politikalarını belirliyor. Forum sonunda ise su kaynak-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GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ'NÜN 
(THE FOOD AND AGRİCULTURE ORGANIZATION-FAO) VERİLERİNE 
GÖRE KULLANILAN SU 
KAYNAKLARININ YÜZDE 96'SI 
TATLI SU, YÜZDE 69'U TARIM, 
YÜZDE 19'U SANAYİ, YÜZDE 12'Sİ KONUTTA KULLANILIYOR 


larının temiz ve ulaşılabilir tutulması için alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlar yayınlanan bir sonuç bildirgesiyle birlikte tüm dünya ile paylaşılıyor. 
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EM İG kestetmeye çağırıyor. VE Wi 


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: “SU KITLIĞI, KÜRESEL NÜFUSUN YÜZDE 
40'INDAN FAZLASINI ETKİLİYOR” Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 2.6 
milyar kişi, 1990 yılından bu yana gelişmiş içme suyu kaynaklarına erişirken 663 
milyon insan ise erişemiyor. Verilerde dünyada en az 1.8 milyar insanın, tamamen kirlenmiş içme suyu kaynaklarını kullandığı ortaya çıkıyor. 1990-2015 yılları arasında gelişmiş içme suyu kaynağını kullanan küresel nüfusun oranı yüzde 76'dan yüzde 91'e yükseliyor. Ancak su kıtlığı küresel nüfusun yüzde 40'ından fazlasını etkiliyor ve bu oranın da yükselmesi bekleniyor. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan atık suyun yüzde 80'inden fazlası arıtılmadan nehir veya denizlere atılıyor. Her gün, kirli su nedeniyle ishale bağlı hastalıklardan dolayı yaklaşık bin çocuk yaşamını yitiriyor. 


HİDROELEKTRİK ENERJİ, TOPLAM ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 
16'SINI TEMSİL EDİYOR 

Hidroelektrik enerji, en önemli ve yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynağı ve 2011 itibariyle dünya genelindeki toplam elektrik üretiminin yüzde 16'sını temsil ediyor. Irmaklar, göller ve nehirlerden toplanan suyun yaklaşık yüzde 70'i tarımda kullanılıyor. 


STOCKHOLM SU HAFTASI 

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Stockholm Su Enstitüsü (SIW) arasında imzalanan anlaşma uyarınca, Stockholm Gençler Su Ödülü'nde ülkemizi temsil edecek projeyi belirlemek üzere Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması'nın beşincisi düzenleniyor. 
Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması'nın finalisti, ulusal organizatör sıfatıyla DSİ öncülüğünde, 26-31 Ağustos 2018 tarihlerinde İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılacak Dünya Su Haftası kapsamında Stockholm Gençler Su Ödülü'nde ülkemizi temsil edecek. Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması'na son başvuru tarihi 
30 Nisan 2018 olup, Stockholm'deki 
uluslararası finale başvuru Genel Müdürlüğümüzce yapılacak. 
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“TÜRKİYE, SULARINI ETKİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANMAK 
AMACIYLA PROJELER GELİŞTİRİYOR” 


ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇATISI ALTINDA BİR DÜŞÜNCE KURULUŞU OLARAK KURULAN TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ (SUEN), TÜRKİYE'Yİ SU KONUSUNDA KÜRESEL BOYUTTA SÖZ SAHİBİ OLDUĞU YENİ BİR KONUMA TAŞIYOR. TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ UZMANI DR. TUĞBA EVRİM MADEN, ENSTİTÜNÜN ÇALIŞMALARINDAN BAHSEDERKEN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DEKİ SUYUN DURUMUNU DA DEĞERLENDİRDİ. DEĞİŞEN İKLİM VE YANLIŞ KULLANIMLAR NEDENİYLE SU KALİTESİNİN AZALDIĞINA DİKKAT ÇEKEN MADEN, İSTANBUL'DA SU STRESİNİ AZALTACAK MELEN 


BARAJI'NDAN DA BAHSETTİ 


TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ UZMANI DR. TUĞBA EVRİM MADEN 


u kullanımını sanayi ve evsel olarak ikiye ayırdığımızda gelecekte yeterli suya sahip olmak için ne gibi önlemler alınmalı? 
Dünya genelinde sektörel anlamda su kullanımlarını incelediğimizde, Türkiye ve içinde bulunduğu coğrafyada su kaynaklarının en az yüzde 70'i tarım ardından da sanayi ve içme suyu amacıyla kullanılıyor. Suyun yeterli olması için verimli kullanılması gerekiyor. Tarım sektöründe geleneksel sulama metotlarının kullanılması suyun israf edilmesine, toprak kalitesinin bozulmasına ve çoraklaşmasına neden oluyor. Bunun örneğini ise toprak tuzlanması nedeniyle 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Mezopotamya'da gördük. Modem sulama teknikleriyle suyu tasarruflu kullanarak toprak kalitesini de korumalıyız. 
Örneğin, salma sulama yani geleneksel sulamada yüzde 65 verim alırken yağmurlama ile bu rakam yüzde 85'e, damla sulama ile yüzde 95-98'e çıkabiliyor. 
Türkiye'de su kaynaklarının yüzde 13'ü sanayi için, yüzde 13'ü ise evsel amaçla kullanılıyor. Özellikle kentlerde ise atık suyun arıtılması ve tekrar kullanıma sunulması önemli. Su kaynakları üzerinde iklim değişimi ve artan nüfus baskı yaratırken su kalitesinin kullanımlar nedeniyle bozulması da bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. 


» Türkiye ve dünyadaki su rezervlerinin durumu nedir? 

Yapılan çalışmalarda, dünyadaki suyun yüzde 96,5'inin okyanuslarda, yüzde 2,5'inin tatlı su (freshwater), yüzde 0,92'sinin ise diğer tuzlu sularda muhafaza edildiği ortaya çıkıyor. Tatlı suyun yüzde 68,7'si buzullarda, yüzde 30,1'i yeraltı suyunda ve yüzde 1,2'si ise yer üstünde ve kaynaklarda yer alıyor. Yani insanların kullanabileceği tatlı suyun çoğunluğu buzullarda bulunuyor. İklim değişimi buzullarda küçülmeye ve yok olmaya neden olurken bu da ihtiyacımız olan su kaynaklarının yer değiştirmesine sebep olacak. Dünyada toplam su mikta- 


rı; 1,409 milyar kilometreküptür, bunu litre olarak yorumlarsak 1 kilometreküp, 
1 trilyon litre anlamına geliyor. Rakamın 
büyüklüğü yanıltmasın, belirttiğim gibi bu rakamın sadece yüzde 2,5'i tatlı su. 


Yani yaklaşık 35 milyon kilometreküp. 
Türkiye'nin su potansiyeli ise teknik ve ekonomik anlamda kullanabileceğimiz su miktarı 112 milyar metreküpken günümüzde biz bu rakamın yaklaşık yüzde 50'sini kullanabiliyoruz. Türkiye su zengini bir ülke değil, nüfus artışı ile önümüzdeki yıllarda su sıkıntısı çekecek ülkeler arasında olacak. Bu sebeple Türkiye, sularını etkin ve sürdürülebilir kullanmak amacıyla adımlar atarak projJeler geliştiriyor. 


SUYUN GÜNDEMİ, “SU İÇİN DOĞA 
> 2018'de Türkiye ve dünyada suyun gündeminde neler var? 

22 Mart'ta kutlanacak Dünya Su 
Günü'nün teması, “Su için doğa”. Su, enerji, gıda ve ekosistem bağlantısı, suyun sürdürülebilir kullanımı ve sürdü- 


SONSUZ BİR KAYNAK 
OLMADIĞI VE TASARRUFLU 
NILMASI GEREKTİĞİ 
KONUSUNDA ÖZELLİKLE 
ÇOCUKLAR VE SUYU E 
ÇOK KULLANA LARIN 
DALIKLARININ ARTMASI 
U SPOTLARINDA, 
OKULLARDA, ULUSAL VE 
ULUSLARARASI PROJELERDE ÇALIŞMALAR YAPILIYOR. BİZ 
OLARAK KONU 
HAKKINDA BİLGİLENDİRİYORUZ” 


rülebilir kalkınma hedeflerinde yer alan ve 6. hedef olan sanitasyon ve suya erişimi son dönemde daha çok öne çıkıyor. 
Türkiye de su konusunda dünya konjektörüne paralel olarak bu konuları yakından takip ederek süreçlerin içinde yer 


alıyor. Ayrıca, Türkiye'den suyun verimli kullanımı, su kalitesi konuları ve sudan enerji üretimi konusu öne çıkıyor. 
Birden fazla devletin kullanımına tabi olan sınır aşan sular da ülkemizin her zaman gündeminde. Bu sular Türkiye su potansiyelinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Bu suların, kıyıdaş ülkelerle ikili veya çoklu anlaşmalarla tahsis edilmesi hem Türkiye hem de bölge ülkeleri için önemli. 


> Brezilya'daki foruma Türkiye'den katıhım olacak mı? Hangi konu başlıkları öne çıkacak? 

SUEN Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi başkanlığında, Orman ve Su Bakanlığı bünyesinde DSİ ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden üst düzey yönetciler ve görevlilerden oluşan bir heyet katılıyor. Forumda su paylaşımı ve sürdürülebilir süreç kapsamında su kaynaklarını doğrudan etkileyen ve etkilenen iklim, insan, kentler, ekosistem, kalkınma ve finans konuları genel çerçeveyi oluşturuyor. Türkiye, suyun insani boyutunu ele alarak, Afrika'da yaptığı yardımları, Türkiye ve sınır ötesinde Suriyeli göçmenler için yapılan su projeleri, İUSF çıktıları, Su ve Ekosistem, Su Kalitesi, Ilısu Barajı projesi kapsamında 550 yıllık 


ILISU BARAJI'NIN SON 

DURUMU NEDİR? 

Ilısu Barajı'nın inşaatına ilişkin herşey tamamlandı. Bu ay ise doldurulmaya başlanması planlanıyor. Ama komşumuz Irak, Su Kaynakları Bakanı Dr. 
Hassan Janabi'nin Türkiye ziyareti sürecinde barajın doldurulma döneminin Irak'ta sulama mevsimine denk gelmesi ve Irak'ın su ihtiyacı nedeniyle bu işlemin üç ay ertelenmesini rica etti. 
Türkiye, her zaman suyu insani boyutuyla ele almış ve komşusunun ihtiyacını ön planda tutmuştur. Elektrik üretimi sağlayacak olan Ilısu Barajı'nda bu üç aylık erteleme ile elektrik üretilemeyecek ve bir ekonomik kayıp ortaya çıkacak. Buna rağmen Türkiye, komşusu Irak'ın talebiyle Ilısu Barajı'nın doldurma işlemine Haziran 2018'de başlayacak. 
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100 ton ağırlığındaki Zeynel Bey 
Türbesi'nin iki kilometre öteye taşınması ve kullanılan teknolojiyi diğer katılımcı ülkeler ve kurumlarla paylaşacak. 


>» SUEN”in kuruluş amacı ve çalışmalarından kısaca bahseder misiniz? 

SUEN, 2007 yılında 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası olarak bir araya gelen ekibin su konusunda kazandığı bilimsel deneyim ve vizyonunu ileriye taşımak amacıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı çatısı altında bir düşünce kuruluşu olarak 
kuruldu. Mart 2009'da 192 ülkeden 30 
binin üzerinde katılımcıyı ağırlayan 5. 
Dünya Su Forumu'nun büyük başarısı, Türkiye'yi su konusunda küresel boyutta söz sahibi olduğu yeni bir konuma taşıdı. 
Bu önemli etkinliğin kazandırdığı çok yönlü bilgi birikimi, SUEN'in temelini oluşturdu. 


“SUYUN BİR BAŞKA BOYUTU İSE GÖÇMENLERDİR” 

» Uluslararası iş birliklerinizle hangi projJeleri hayata geçiriyorsunuz? 

SUEN, uluslararası su meselelerine dair birçok önemli uluslararası kurum ve kuruluşla iş birlikleri geliştiriyor. 
Bunlardan başlıcaları; Gelişen Sekiz Ülkede (DB) su problemlerinin çözümlerinin tartışıldığı platform olan D8 Su İşbirliği platformudur. Bunun yanında SUEN, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Su Konseyi faaliyetlerini ülkemiz adına koordine ediyor. Ayrıca, OECD, Dünya Su Konseyi, UNESCO-IHE, UN-Habitat GWOPA gibi dünyada su alanında öne 


“TÜRKİYE'DE SU KAYNAKLARININ YÜZDE 13'Ü SANAYİ İÇİN, 

İZDE IS'Ü İSE EVSEL AMAÇLA LLANILIYOR. ÖZELLİKLE 
NTLERDE İSE ATIK SUYUN 
ASI VE TEKRAR 
LLANIMA SUNULMASI ÖNEMLİ. 
KAYNAKLARI ÜZERİNDE İKLİM 
3İŞİMİ VE ARTAN NÜFUS BASKI YARATIRKEN SU KALİTESİNİN KULLANIMLAR NEDENİYLE 
BOZULMASI DA BİR SORUN 
OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR” 
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çıkan önemli kurumlarla küresel ve bölgesel seviyede birçok ortak proje yürütüyor. 


» Geçen yıl İstanbul'da yapılan Su Forumu'nun ana konusu “Su ve Barış idi. 
Buradan çıkan sonuç ne oldu? 

İstanbul Su Forumu, bugüne kadar yapılan su etkinliklerinden farklı olarak ilk kez 'Su ve Barış” temasını birlikte ele aldı. 
Dünyanın ve insanlığın geleceğinde en önemli kaynaklardan bir olan su, bir iş birliği konusudur. Suyun bir başka boyutu ise göçmenlerdir. 2011'den bu yana bulunduğumuz coğrafyada büyük nüfus hareketleri meydana gelmiş ve gelmeye de devam edecek. Bu süreçte insan hayatnın temel ihtiyaç kaynağı olan suya erişim önemli bir konu ve Türkiye dahil göçmenlere ev sahipliği yapan ülkeler bu ihtiyacı karşılamak için elinden geleni yapıyor. Su ve hıfzıssıhha hizmetlerini de kapsayacak şekilde mültecilere insani yardım sağlanması “küresel bir öncelik” olarak ele alınmalı. 


“MELEN BARAJI, İSTANBUL'DAKİ 
SU STRESİNİ AZALTACAK” İstanbul'da “su stresi'nden bahsediliyor. Bunu aşmanın yolları neler? 

Bu haberler, Güney Afrika'nın ikinci büyük kenti Cape Town'un üç ay içerisinde susuz kalacağı için gündemde. 
Listeye İstanbul da eklendi. Ancak İstanbul ve diğer büyük şehirlerimiz için böyle bir durum uzun yıllar için geçerli değil. İstanbul için projeler devam ederken bir kısmı da devreye girdi. İstanbul için 2019'da tamamlanacak Melen Barajı devreye giriyor. Bu barajdan İstanbul'a aktarılacak su, barajda üretilen elektrikle iletilecek. Ayrıca, Sungurlu ve Osmangazi barajları da yapılacak. 


kendinize ve sevdiklerinize değer verin! 


#kadinlaradeger kadinadegersigortasi.com 


Özel sağlık sigortanız olsun ya da olmasın, Kadına Değer Sigortanız olsun. 
Teşhis sonrası anında ödeme imkânıyla ister tedavinizi ister maddi ihtiyaçlarınızı karşılayın. 


Siz de BNP Paribas Cardif'e gelin, kendinize ve sevdiklerinize değer verin. 


| bnpparibascardif.com.tr EBNPPcardifrr EİeNPPcardifTurkiye 


BNP PARIBAS Değişen dünyanın sas CARDIF sigortacısı 


SU ELÇİLERİ, SU BİLİNCİNİ ARTIRIYOR 


ODAĞINA ÇOCUK VE GENÇLERİ YERLEŞTİREREK SU KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEYİ ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN “SU ELÇİLERİ EĞİTİM VE FARKINDALIK ARTIRMA TEKNİK DESTEK PROJESİ, AB KOMİSYONU'NA DA SUNULDU 


SU ELÇİLERİ PROJE KOORDİNATÖRÜ ÖZGÜR AYDINCAK 


cak 2017'de başlayan “Su 
Elçileri Eğitim ve 
Farkındalık Artırma Teknik 
Destek Projesi”, gençleri hedef alarak su konusunda bilinçlendiren çalışmalara imza atıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sözleşme makamı olduğu; Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve TRT'nin faydalanıcı oldukları, “Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi, Avrupa Birliği ve 


Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor. Merkezi Ankara'da olan projenin pilot bölgesi ise Batı Akdeniz Havzası, Konya Kapalı Havzası ve Doğu Karadeniz Havzaları. Projenin koordinatörü olan Özgür Aydıncak, projenin gelişimini şöyle anlatıyor: “DSİ Genel Müdürlüğü, 1954 yılından bu yana ülke genelinde su ile ilgili akademik düzeyde çalışmalarını sürdüren yatırımcı bir kuruluş olarak görevini sürdürüyor. 
Gelişen dünyada suya olan talep her geçen gün arttığından dolayı su kaynaklarının kıymeti daha çok önem kazanryor. Su Elçileri işte tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Değişen iklim koşullarında suyun korunması gereken bir meta haline geldiğinden bu korumayı da en doğru olarak suyun kullanıcısı insanlarla birlikte yapabilmek için eğitim ve iletişim temelli Su Elçileri Projesi başlatıldı.” 


HEDEFİNDE ÇOCUKLAR VE 
GENÇLER VAR 

Türkiye'de çevreyi korurken suyun akılcı kullanımına katkı sağlamayı, su kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı ve akılcı su tüketimi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan projenin hedefinde ise okul öncesi çocuklar, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, gençler, öğretmenler, toplum ve kamuoyu yer alıyor. 


“BİLİNÇLİ VE YENİ BİLGİLERE AÇIK BİR ANLAYIŞ VAR” 

Özgür Aydıncak, Su Elçileri projesini hayata geçirirken şu gözlemlerde bulunduğunu ifade ediyor; “Ülkemizde genel manada insanlarımızda bu konuda bir hassasiyetin olduğunu gördük. Her ne kadar bu konu yaşamlarının ilk sırasında olmasa da, ilk beş içerisinde dert edindiklerini, biraz eksik bilgilerinin olduğunu ve yeni bilgilere açık bir anlayışla karşı karşıya olduğumuzu tespit ettik. 
Vatandaşlarımıza doğru yöntem ve doğru iletişim araçları ile ulaştığımızda 


bu bilinci daha da yukarılara çektiğimizi gelecek yıllarda göreceğiz. Bu maksatla proje kapsamında çok önemli 3 şey yapıl dı; 


1. TRT Çocuk'ta yayınlanmak üzere şer dakikalık, konusu su duyarlılığı olan 39 bölümlük bir çizgi film hazırlandı. Bu iletişim kanalı ile geleceğin toplumunu oluşturacak bireyleri şimdiden su ile ilgili yetiştirmiş olacağız. 

2. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim okullarından Su Elçileri Kulüpleri kurulacak. 

3. Dünyada ilk kez ülkesini temsil eden Ulusal Genç Su Elçileri Meclisi kuruldu ve kurduğu komisyonlarla çalışmalarına başladı (www.sumeclisi.org).” 


“DAHA GENİŞ KİTLELERE 
ULAŞACAĞIZ” 

Projenin AB bütçesi ile yapılan kısımlarının tamamlandığını belirten Aydıncak, “Proje, AB Türkiye Delegasyonu tarafından 'en iyi proje” olarak AB Komisyonu'na gönderildi. AB üyesi ya da aday devletlerden bu projenin ülkelerinde yapılmasına yönelik teklifleri karşılıklı sağlıklı diyaloglarla geliştiriyoruz. Şimdi ulusal bütçe ile sürdürülebilirlik ilkesi içerisinde AB kısmında hayata geçirilen çalışmaların devamlılığını sağlayacağız, böylece daha geniş kitlelere ulaşacağız. Bu maksatla Jandarma Genel Komutanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli birimlerle yaygınlaşma çalışmalarımız devam ediyor” diye anlattı. Özgür Aydıncak, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Su geleceğimiz için çok önemli. Bu konuyla ilgili yapılacak her türlü çalışmada DSİ Genel Müdürlüğü olarak iş birliği içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Su ile ilgili planlanan her türlü proje önerisine açığız.” 


ERP ÇÖZÜMLERİMİZ İLE 
FİRMANIZI GELECEĞE 


ENDÜSTRİ 


4.0 


Hangi sektörde olursanız olun, çözümlerimiz ile sizi de başarıya taşıyoruz: 

Advertising & Promotion // Automotive // Aviation & Defense // Building Industry // Chemicals & Paint Industry // Cooling & Heating // Construction Materials // Education // Electronics Industry // Energy Industry // 

Food Industry // Furniture & Wood Processing // Geology // Glass Processing // Import & Export // Jewelry // Leather // Logistics // Machinery & Industrial Automation // Medical Industry // Metal Industry // Mining // Packaging // Plastic Industry // Retail // Service & Maintenance Industry // Textile & Garment // Tourism Industry 


Detaylı Bilgi İçin: n Www.caniaserp.com canlas 


“YÖNETİM KURULLARI, SU GÜVENLİĞİNE DAHA FAZLA ÖNEM VERİYOR” 


SABANCI ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL YÖNETİM FORUMU TARAFINDAN TÜRKİYE'DE HAYATA GEÇİRİLEN CDP (CARBON DISCLOSURE PROJECT) SU PROGRAMI, SU KONUSUNDA ÖZEL SEKTÖRÜN SORUMLULUK ALMASI GEREKLİLİĞİNDEN HAREKETLE, ŞİRKETLERİ HAREKETE GEÇİRMEYİ VE YÖNLENDİRMEYİ HEDEFLİYOR. TÜRKİYE'NİN, UYGULAMANIN YÜRÜTÜLECEĞİ İLK ÜLKELER ARASINDA YER ALDIĞI CDP SU PROGRAMI, ŞİRKETLERE SU KULLANIMLARINI ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE AÇIKLAYABİLECEKLERİ BİR PLATFORM SUNUYOR. SABANCI ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL YÖNETİM FORUMU CDP TÜRKİYE PROJELER YÖNETİCİSİ MİRHAN KÖROĞLU GÖĞÜŞ, PROJEDEN ELDE EDİLEN 


SONUÇLARI DEĞERLENDİRİYOR 


SABANCI ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL YÖNETİM FORUMU CDP TÜRKİYE PROJELER YÖNETİCİSİ MİRHAN KÖROĞLU GÖĞÜŞ 


DP Su Programı'na bu yıl yanıt veren şirketlerin sayısında artış görünüyor. Bu olumlu gelişmeyi nasıl açıklarsınız? 
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen CDP Su Programı'nın Türkiye ayağın- da 2017'de toplam 23 şirket yanıt verdi. 
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Bu oran bir önceki seneye göre yüzde 
21 arttı. Bu olumlu gelişmenin en 
büyük nedeni Türkiye'deki işletmelerin su risklerine daha fazla maruz kalması. Söz konusu şirketler, 2017'de suyla ilgili 1.88 milyar dolar değerinde maliyet raporladı. Şirketlerin yüzde 70'i suya bağlı risklere maruz kaldığını belirtirken yüzde 13'ü de suya bağlı 


riskler nedeniyle işlerinde olumsuzluklar yaşadığını raporladı. Bu durum da yönetim kurullarının su güvenliği konusuna daha fazla önem vermeleri- ne neden oluyor. Geçen sene yanıt veren şirketlerin yüzde 74'ünde su güvenliği konusu yönetim kurulların- da önemli bir gündem maddesi olarak görülüyor. 


> Türkiye'de şirketler genel olarak su konusuna nasıl yaklaşıyor? Susuzluk ve kuraklık konularında aldıkları önlemler var mı? 

Bu şirketlerin su yönetimi ve su risklerine karşı yükümlülük alma konusundaki taahhütleri umut verici. 
Türkiye'de şirketlerin ayrıca su yönetimi ve su risklerine müdahale etme yönünde istekli olduklarını da söyleyebiliriz. Yanıt veren şirketlerin yüzde 87'si, su kullanımını iş stratejisinin bir parçası haline getirmiş. Ayrıca şirketlerin yüzde 78'i su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için hedefler belirliyor. Suyla ilgili konuların yarıdan fazlasını ölçen ve takip eden şirketlerin oranı, 2016'da yüzde 
58 iken 2017'de yüzde 84'e yükseldi. 
Yanıt veren şirketlerin yüzde 63'ü su ile ilgili kapsamlı risk yönetimi değerlendirmesi yapıyor. Bu şirketlerin yüzde 39'u ise riskleri su havzası ölçeğinde değerlendiriyor. 


“GEREKLİ EKONOMİK 

ALTYAPIYI FİNANS SEKTÖRÜ ŞEKİLLENDİRECEK” 

» Finans sektörünün bu konuya yaklaşımı nedir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? 
İklim değişikliğinin, dünya ekosistemini öncelikli olarak su üzerinden etkilediğini ve suyun kıt bir kaynak olduğunu göz önünde bulundurursak, dünyayı kötü etkileyebilecek kuraklık, artan sel tehlikesi ve bozulan su kalitesi gibi küresel su krizlerine hazırlıklı olmalıyız. Kurumların, su sorununa ve gelecekte ekonominin istikrarlı bir şekilde büyümesi için yapılması gerekenlere dair daha fazla bilinçlenmeleri gerekiyor. Bu noktada karşımıza çıkan en önemli sektör ise finans sektörü, çünkü mevcut su krizinin çözümü için gerekli ekonomik altyapıyı onlar şekillendirecek. Risk faktörü olarak karşımıza çıkan su konusu karşısında şirketler, CDP üzerinden 129 risk ve 162 risk etkeni bildirmiş. Bu riskler doğrudan operasyonların yanı sıra, tedarik zincirlerinin güvenliğini ve şirketlerin büyüme kabiliyetini etkiliyor. Bu risklerin en doğru şekilde nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve hatta fırsata çevrilmesi için 


"TÜRKİYE'DE ŞİRKETLERİN SU YÖNETİMİ VE SU RİSKLERİNE MÜDAHALE ETME YÖNÜNDE 
İSTEKLİ OLDUKLARINI DA SÖYLEYEBİLİRİZ. YANIT 
VEREN ŞİRKETLERİN YÜZDE 
87'Sİ, SU KULLANIMINI İŞ STRATEJİSİNİN BİR PARÇASI 
HALİNE GETİRMİŞ. AYRICA ŞİRKETLERİN YÜZDE 78'İ SU KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ 
OLUMSUZ ETKİLERİNİ 
AZALTMAK İÇİN HEDEFLER BELİRLİYOR" 


neler yapılması gerektiğini değerlendirmek için gerekli adımları atmaya çalışıyorlar. Finans sektörü, deneyimleri doğrultusunda bir katalizör rolü üstlenebilir. 


> Sizce yatırımcılar bu konuda ne kadar bilinçli? 

Yakın gelecekte suya olan talebin arzı geçeceği ve suya bağımlı sektörlerin su kullanım verimliliği ve yeniden kullanılan su oranını artıracak köklü değişiklikler yapmak zorunda kalmalarını gerektirecek. Bu noktada bu değişiklikler için maddi kaynak sağlayacak yatırımcılara ihtiyaç duyulacak. 
Türkiye'de henüz su ile ilgili düzenlemelerin şirketler üstünde beklenen etkiyi yaratmadığını görüyoruz fakat küresel piyasalar, özellikle Paris Anlaşması sonrası su konusunda ciddi anlamda aksiyona geçme baskısı altında. CDP standartlaştırılmış iklim değişikliği, su ve orman bilgilerini dünyaca büyük ve listelenmiş şirketlerden “CDP İmzacı yatırımcıları? adına talep ediyor. Paydaşların bu bilgi talepleri, şirketleri çevresel risklerle alakalı açıklama yapma ve saydam olma yolunda cesaretlendiriyor. Bu sayede CDP, yatırım akışını suya dayanıklı, düşük karbonlu ve daha sürdürülebilir ekonomiye yönlendirmek amacına destek oluyor ve ayrıca emisyon azaltımı, geliştirilmiş su ve orman yönetimi ve kurumsal davranışın değişiminde kritik rol alıyor. 


CDP TÜRKİYE 2017 SU 

PROGRAMI RAPORU 
SONUÇLARI: 

> Türkiye'de CDP'ye yanıt verme 
oranı geçen yıla oranla yüzde 21 
arttı. 

Bu yıl CDP Su Programı'na 23 şirket yanıt verdi. Bu şirketlerden beşi Küresel A ve A- bandında yer aldı. 


> Yönetim kurulları, su güvenliğine daha fazla önem vermeye başladı. 
Yönetim kurulları, su güvenliği konusuna daha fazla önem vermeye başladı. 
Yönetim kurullarının yüzde 74'ünde kendine yer bulan su güvenliği konusu önemli bir gündem maddesi haline geldi. 


> Türkiye'deki işletmeler, su risklerine daha fazla maruz kalıyor. 
Yanıt veren şirketler, 2017 yılında suyla ilgili olarak 1.88 milyar dolar değerinde maliyet raporladı. Yanıt veren şirketlerin yüzde 70'i suya bağlı risklere maruz kaldığını belirtirken yüzde 13'ü de rapor yılında suya bağlı riskler nedeniyle işlerinde olumsuzluklar yaşadığını raporladı. 


> Yanıt veren şirketlerin yüzde 63'ü su ile ilgili kapsamlı risk yönetimi değerlendirmesi yapıyor. Bu değerlendirmeler şirketlere su ile ilgili fiziksel, yasal ve itibarla ilişkili negatif etkileri önceden değerlendirebilme ve hatta bu riskleri fırsata çevirebilme şansı veriyor. 


> Türkiye'de şirketlerin su yönetimi ve su risklerine müdahale etme yönündeki istekliliği gelecek vaat ediyor. Yanıt veren şirketlerin yüzde 87'si, su kullanımını iş stratejisinin bir parçası haline getirdi. Ayrıca şirketlerin yüzde 78'i su kaynakları üzerindeki etkilerini azaltmak için şirket genelinde hedefler belirledi. 


> CDP skoru, şirketin çevresel riskleri konusunda şeffaflığa ve bu risklere müdahalesinin yeterliliğine yönelik kararlılığını değerlendiriyor. Bu yıl CDP'nin kamuya açık derecelendirme yöntemi kullanılarak Türkiye'de A notu alan iki şirket, Arçelik ve Garanti Bankası oldu. 
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"ARTAN NÜFUSLA, SU KITLIĞI ÇEKEN BİR ÜLKEYE DÖNÜŞEBİLİRİZ” 


ANA HEDEFİNDE TOPRAK OLAN TEMA VAKFI, TÜM DOĞAL VARLIKLARIN KORUNMASI NOKTASINDA DÜNYA GENELİNDE ÇALIŞMALARDA BULUNUYOR. VAKIF YÖNETİM KURULU BAŞKANI DENİZ ATAÇ, SUYA YÖNELİK ÇALIŞMALARI PAYLAŞIRKEN TÜRKİYE'NİN İSE ARTAN NÜFUSLA SU KITLIĞI ÇEKEN BİR ÜLKEYE DÖNÜŞEBİLECEĞİNE VE AŞIRI KULLANIM NEDENİYLE KURAK GÜNLERİN SİGORTASI OLAN YERALTI SULARININ AZALDIĞINA DİKKAT ÇEKİYOR 


TEMA VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI DENİZ ATAÇ 


aşta topraklarımız olmak üzere 

tüm doğal varlıklarımızın 

korunması için çalışıyoruz” 

diye söze başlayan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Türkiye'de su ile ilgili her türlü mevzuatı ve havza bazlı plan çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtiyor. TEMA için su, toprak-hava-su ekseninde önemli bir alanı oluşturuyor. Türkiye'de bütüncül bir su politikası olmaması nedeniyle TEMA tarafından hazırlanan “Su Kanunu Tasarısı? önerilerinin olduğunu belirten Ataç, “Ayrıca suyun önemini geniş kitlelere aktarabilmek için suya dair bilgiler içeren infografik internet sitesi sutema. org, gönüllülerimizin destegiyle oluşturduğumuz ve 40 ülkede yayımlanan “Dünyanın Durumu 2017” kitabında iyi bir uygulama ve vatandaş bilimi örneği olarak yer alan “Türkiye Su Varlıklarına Yönelik Tehditler Haritası” bu kapsamdaki önemli çalışmalarımız” diyor. Her yıl 22 Mart Dünya Su Günü ve 
2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü başta 
olmak üzere yıl içerisinde çeşitli vesilelerle Türkiye'de 81 il, 300 ilçe ve 140 üniver 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sitede faaliyet gösteren gönüllüleri aracılığıyla etkinlikler düzenleyen TEMA, kamuoyunun da dikkatini çekiyor. TEMA Vakfı'nın yayınları arasında “Suları Nasıl Tükettik?” adlı bir de kitap bulunuyor. Kitap, dünyadaki su varlıklarının durumunu, karşı karşıya olduğu tehlikeleri ve yapılması gerekenleri anlatıyor. 


“SU KANUNU YASALAŞMALI” 

Türkiye'nin kişi başına düşen bin 400 
metreküp su varlığı ile su stresi yaşayan ülkeler arasında yer aldığını, iklim değişikliğinin etkisiyle ülkemize düşen yağış oranının yüzde 40'a varan oranlarda azalacağını belirten Deniz Ataç, Türkiye'nin artan nüfusla su kıtlığı çeken bir ülkeye dönüşebileceğine ve aşırı kullanım nedeniyle kurak günlerin sigortası olan yeraltı sularının azaldığına dikkat çekiyor. 
Kanun ve yönetmeliklerin su varlığının korunmasında yeterli olmadığını düşündüklerini belirten Ataç, “2010-2011 yıllarında akademisyenler, danışmanlar, hukukçular ve uzmanların katkısıyla Su Kanunu Tasarısı'nı hazırladık. 2012 yılında karar vericiler ve kamuoyu ile paylaştı- 


Şımız TEMA Vakfı Su Kanunu Tasarısı, su varlığının korunmasında hukuksal, yönetimsel ve etik yeni ilke ve kurallar getiriyor. Tasarı ile karar vericileri, ekosistemlerin su hakkını ve toplumun kaliteli ve yeterli suya erişim hakkını temel alan önerilerimizi dikkate almaya çağırıyoruz” diye konuşuyor. 


SU VARLIKLARINA YÖNELİK 
TEHDİTLER 

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki TEMA gönüllülerinin, su tehditlerini tespit etmesi ile oluşturulan Türkiye Su Varlıklarına Yönelik Tehditler Haritası, su varlıklarının kirlenme, azalma ve biyoçeşitlilikte azalma gibi tehditlerle karşı karşıya olduğunu belgeliyor. Ataç, verileri şöyle değerlendiriyor; “TEMA Gönüllüleri, su varlığının niteliğine, miktarına ve su varlığına erişime engel 
olacak tehditler olarak üç kategoride 40 
ilde 87 vaka tespit etti. Bu veriler, Türkiye'de yok olma ve kirlenme tehdidi altındaki su varlıklarının küçük bir kısmını belgeliyor. Vatandaş bilimi yöntemiyle haritayı güncellemeye devam ediyoruz." 


SUTEMA ORG NEDİR? 

Tasarımının ve içeriğinin tamamını TEMA Vakfı'nın üstlendiği sutema.org, infografik temelli Türkçe hazırlanmış bir web sitesidir. İçinde; su ekosistemleri, su meselelerine ilişkin problemler, su yönetimi, sürdürülebilir su tüketimi ve Anadolu su yapılarına ait örnekler yer alıyor. Bu içeriklerin yanında su konulu güncel yayınlar, konunun uzmanları tarafından kaleme alınmış veya tasarlanmış dokümanlar, internet sayfaları ve raporları içeriyor. 
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TÜRKİYE'NİN SU RİSKLERİ VE İŞ DÜNYASI 


WWEF-TÜRKİYE, TOPLUM VE DOĞA İÇİN ÜLKEMİZİN SU KAYNAKLARININ KORUNMASINI VE ETKİN KULLANIMINI HEDEFLERKEN SU KAYNAKLARININ MİKTAR VE KALİTESİ ÜZERİNDEKİ BASKILARIN AZALTILMASI VE ETKİN YÖNETİMLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR. BU ÇALIŞMALAR ARASINDA TÜRKİYE'NİN SU RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YER ALIYOR 


artışmayı, su kaynaklarını sadece miktar ve kalite bağlamında sınırlayarak değil, aynı zamanda yarattığı riskler açısından da değerlendirecek bir zemine taşımayı hedefleyen WWF Türkiye, 2014'te “Türkiye'nin Su Riskleri Raporu'nu hazırlayarak karar vericilerle iş dünyasının kullanımına sunuyor. 
Dünya Ekonomik Forumu için 2017'de hazırlanan Risk Raporu'na göre su kıtlı- ı, dünyadaki en önemli beş risk arasında yer alıyor. Bu durum, birçok üretim sürecini de etkiliyor. Artan uluslararası ticaret hacmiyle birlikte su, artık yerel değil küresel bir kaynak olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, tatlı su kaynaklarının sürdürülebilirliği yalnızca sosyal ve çevresel açıdan değil, ekonominin sürdürülebilirliği açısından da kritik önem taşıyor. 
Türkiye'de ekonomik gelişmişlik ve dünya ortalamasının üzerinde seyreden nüfus artışı, tatlı su kaynakları üzerindeki baskıyı artırıyor. Su kıtlığının oluşturdu-Şu risk, toplumun çeşitli kesimlerini farklı şekillerde etkilerken söz konusu risk herkes için ortak. Bireyler açısından bakıldığında temiz, sağlıklı ve yeterli suya ulaşamama sorunu başka sıkıntılara zemin hazırlıyor. 


TÜRKİYE, “SU FAKİRİ' OLMA 
YOLUNDA İLERLİYOR 

Türkiye, sanılanın tersine, su zengini bir ülke değil. Halen, kişi başına düşen 1.519 
metreküplük su miktarı ile “su sıkıntısı çeken” bir ülke kabul ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Türkiye nüfusunun 2030 yılında 100 milyona ulaşacağını öngörürken bu durumda, kişi başına düşen su miktarının bin 120 metreküp/yıl olması bekleniyor. Diğer bir deyişle, artan nüfusu, gelişen ekonomisi ve büyüyen kentleriyle Türkiye, “su fakiri? 
olma yolunda ilerliyor. Dünya genelinde görülen, su miktarı ile nüfusun oransal 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dağılımı arasındaki eşitsizlik sorunu Türkiye'de de mevcut. Havzalardaki akış miktarı ile bu havzalardan faydalanan nüfus arasında orantısızlıklar vardır. 
Ülkemizdeki toplam nüfusun yüzde 28'i Marmara Bölgesi'nde yaşarken buradaki 


havzalar toplam akışın sadece yüzde #lük kısmını topluyor. Meriç, Ergene, Gediz, Büyük Menderes, Burdur Gölü, Akarçay, Konya ve Asi Nehri havzaların- da yüzey ve yeraltı suyu kullanımı, su kaynaklarının kendini yenileyebilme kapasitesini aşıyor. Bu durum, havzalar üzerindeki baskıyı artırarak doğal ekosistemler üzerinde büyük bir tehdit oluşturuyor. 


YANLIŞ SU YÖNETİMİ ŞİRKETLERİN 

İTİBARLARINI DA ETKİLEYEBİLİYOR 

Su yönetimi, su kaynaklarının planlı bir şekilde geliştirilmesi, dağıtılması ve kullanılması olarak tanımlanıyor. Burada, iş dünyasını yakından ilgilendiren riskler söz konusu. Bu riskler, bir akarsu havza- 


sındaki farklı su kullanıcılarının kümülatif etkilerine bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Örneğin, bir fabrika üretim süreçlerinde suyu çok verimli veya çok az miktarda kullanıyor olabilir; ancak eğer suyun kıt ve düzenlemelerin yetersiz olduğu bir havzada faaliyet gösteriyorsa, bir dizi su riskine maruz kalabiliyor. 
Şirketlerin, su kaynaklarını nasıl kullandığı ve faaliyetlerinin tatlı su ekosistemleri ile su kaynaklarına bağlı toplulukları nasıl etkilediği, toplum gözündeki itibar larını etkileyebiliyor. Üretim süreçlerinde kullanılan su miktarının az olması, 


etkinin de az olacağı anlamına gelmez. 
Bu nedenle şirketler, faaliyet gösterdikleri havzaya bağlı olarak risklerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmelidir. 


Bp 40.000* ekran yönetimi 
7 18 ülkede hizmet 


SİSTEM 9 
DİJİTAL YAYIN VE BİLGİLENDİRME EKRANLARI İLE KURUMUNUZU GELECEĞE TAŞIYIN! 


Sistem 9'un profesyonel ekran çözümleriyle kurumunuza özel tv kanalına sahip olun, satışlarınızı artırın, kurumsal iletişiminizi güçlendirin. 
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PERAKENDE MAĞAZACILIK SEKTÖRÜNE ÖZEL ÇÖZÜMLERİMİZ 


KURUMSAL TV | VIDEOWALL | İNTERAKTİF UYGULAMALAR | VİTRİN ÖNÜ DİJİTAL POSTER | LED EKRAN 


Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları ile görsellerinizi tek merkezden güncelleyebilir, afiş veya postere dayalı matbaa ile operasyonel maliyetlerinizi ortadan kaldırabilir, satışlarınızı artırabilir ve kurumsal iletişiminizi en üst düzeye taşıyabilirsiniz. 


Sistem 9; donanım, yazılım, sistem kurulumu, içerik üretim ve yönetimi, satış sonrası 7/24 teknik servis desteği ile anahtar teslim çözümlerinin arkasında, müşterilerinin yanında. 


g Sistem? 


“Geleceğe Taşıyan Dijital Çözümler” 


info(Osistem9.com | www.sistem9.com| 0212 691 64 00 


“SU KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİNDE 
YOLUN BAŞINDAYIZ” 


TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK SU SOMMELİERİ (TADIMCI) ALİCAN AKDEMİR, SAĞLIKLI VE LEZZETLİ SUYUN PEŞİNDE. KATILDIĞI SEMİNERLERDE SUYUN TAT ÖZELLİKLERİNE DEĞİNİRKEN SAĞLIKLI SUYUN İSE NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ ANLATIYOR. KOÇ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ MEZUNU, DÜNYADA 
140 SU TADIMCISINDAN BİRİ OLAN AKDEMİR, SUYU BU KEZ DE PLATİN İÇİN ANLATTI... 


SU SOMMELİERİ (TADIMCI) ALİCAN AKDEMİR 


u sommelieri nedir? Örnekleri çok azken sizin bu mesleği seçme yolculuğunuz nasıl gerçekleşti? 
Su sommelieri, dünyanın farklı coğrafi bölgelerindeki su kaynaklarından elde edilip şişelenen suları tat ve sağlık açısından değerlendiren ve sunumunu gerçekleştiren kişiye verilen bir unvan. 
Yiyecek ve içecek uyumu üzerine kişisel gelişimime katkıda bulunabilecek bir arayış içerisindeyken bir gün dünyanın 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sayılı bira sommelierlerinden olan yakın dostum Çağdaş Öngen, Doemens Academy'de su üzerine bir eğitim programından bahsetti. Bu eğitim programı- 
nın sadece Almanca olması nedeniyle 2 
sene beklemem gerekse de sonunda İngilizce yapılmaya başlaması ile soluğu Almanya'da aldım. 


> Su sommelieri olabilmenin ilk koşulu nedir? 
Almanya-Münih'te bulunan Doemens 


Academy, dünyada Water Sommelier Union tarafından tanınan ve kabul gören tek kuruluş. Dünyada bugüne kadar yaklaşık 140 kişi eğitimi başarıyla tamamlamış ve yeme-içme sektöründe farklı alanlarda çalışıyor. Su sommelieri olmanın ilk koşulu, farklı mineral değer lerindeki suları, tat ve içerik bakımından ayırt edebilme ve farklı yiyecek ve içeceklerle nasıl bir uyum yakalanabileceğine dair düşünme ve deneyimlemeye olan arzudur. Ama dünyada bu kadar fazla su kaynağı ve binlerce farklı şişelenmiş su olunca kişisel gelişimimizi canlı tutabilmek için devamlı tadım yapmak zorundayız. 


“MARKADAN ÖNCE KAYNAK 
ÖNEMLİ” 

» Su ile ilgili insanların kafasındaki en büyük yanlış nedir? 

Markadan önce “kaynak'a bakılmalı. 
Suyun çıkarıldığı kaynak, su kalitesi açısından belirleyici bir unsur... Öyle ki su şişelerinde markadan daha büyük yazan, kaynağından başka bir şey değil. O kaynak, adeta suyun kimliği niteliğinde. 
Çünkü kaynağın nerede olduğu, etrafındaki şehirleşmeden toprağın yapısına, temizliğinden hijyenine kadar bize bilgi veriyor. 


> Su içerken nelere dikkat etmeli? Bu işin incelikleri neler? 

Estetik açıdan suya değer katabilecek bardakların seçilmesi önemli. Genelde su sommelierleri, gazlı ve gazsız suların, farklı sıcaklıklarda içilmesi gerektiğine inanıyor. Buradaki mantık, her bir suyun içilmesi gereken sıcaklığın, suyun kaynağından yeryüzüne çıktığı sıcaklık değeri 
ile ifade edilmesi. Bu, genelde 7 ila 15 
derece arasında oluyor. Ancak bu durum, kişisel tercihlere, mevsim ve 


sıcaklığa göre de değişebilir. Suyun sıcaklığını düşürmek için buz konulması yada bardağın içine limon veya çeşitli meyvelerin konulması yapılan en büyük yanlışlardan bazıları. 


SU KÜLTÜRÜ GELİŞMELİ 

> Yer aldığınız konferanslarda aynı zamanda su kültürünün gelişimine katkıda bulunuyorsunuz. Türkiye'deki su kül türünün düzeyi nedir? Bu konuda dünyayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Dünya sağlık örgütünün paylaştığı rakamlara bakılırsa 2050 senesinde dünyada temiz su kaynağı kalmayacak. Bu yüzden gerek su firmaları gerek toplumdaki su bilinci ve konuya olan ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye'de musluklarımızdan gelen suyun kalitesi konusunda büyük bir sorun mevcut, bu da insanları su kültürü, kaliteli ve iyi su nedir ve nasıl ulaşırız soruları üzerine düşünmeye ve araştırmaya itiyor. Su kültürünün gelişimi, tüm insanlığın üzerine düşünmesi gereken soru ve cevapları içeriyor ve daha yolun başındayız diyebilirim. 


> Dünyada özellikle birtakım bölgelerde temiz suya ulaşım zorlaşırken bu durum artık daha fazla şehir ve ülkeyi tehdit ediyor. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Su savaşlarının gelecekte değil de günümüzde yaşanmaya başladığını söyleyebilirim. Özellikle Afrika ülkelerinde su yollarının kapatılıp komşu ülkelere para karşılığı satılması söz konusu. 
Suyun yaşayan canlılar için en doğal hak olduğu gerçeğini bir yana koyunca ekonomik çıkarların yaşamı nasıl tehdit ettiğini bir kez daha net bir şekilde görüyoruz. 


>» Su dışında nelerle ilgileniyorsunuz? 

Yeme-İçme İşleri adını verdiğimiz bir gastronomi ajansımız mevcut. Yeme-İçme İşleri olarak yiyecek ve içecek kültürünün gelişimi için Türkiye'de farklı lokasyonlarda tadım etkinlikleri düzenliyoruz. Farklı markalarla yaptığımız bu iş birlikleri ve etkinliklerde katılımcılarla bilgi alışverişinde bulunup keyifli bir zaman dilimi içerisinde yiyecek ve içecek 


“MUSLUKLARIMIZDAN GELEN 
KALİTESİ KONUSUNDA 
ÜYÜK BİR SORUN MEVCUT, 
İNSANLARI SU KÜLTÜRÜ, 
ALİTELİ VE İYİ SU NEDİR VE 
ASIL ULAŞIRIZ SORULARI 
ÜZERİNE DÜŞÜNMEYE VE 
ARAŞTIRMAYA İTİYOR. SU 
K 
T 


ÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİ 
ÜM İNSANLIĞIN ÜZERİNE 
DÜŞÜNMESİ GEREKEN SORU 
VE CEVAPLARI İÇERİYOR VE 
DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ DİYEBİLİRİM” 


kültürünün farklılaşabilmesi için akıl yürütüyoruz. 


> Suyu sağlıklı ve lezzetli olarak ikiye ayırabilir miyiz? 

Sudaki minerallerin toplamı olarak tanımlanan TDS değeri arttıkça o sudan alınabilecek tatlar da artıyor; acı, tatlı, ekşi, tuzlu, yumuşak ve metalik tatlar gibi. 
Mesela sodyum tuza, magnezyum acı tatlara, karbonasyon ise ekşi tatlara yol açıyor. Tüketici tarafından deneyimlenen bazı tatlar kişisel tercih ve damak tadı göz önüne alındığında iyi veya kötü tat ve dolayısıyla iyi ya da kötü bir su olarak nitelendirilse de bu o suyun kaliteli ya da kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. Tat açısından iyi olarak nitelendirilmeyen bir suyun sağlığınız açısından iyi olabileceği ihtimali her zaman mevcut. 


YAŞA VE KİŞİYE GÖRE SU 
TÜKETİMİ 

» Bireysel su tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalar nedir? Kimler (bebek, yetişkin, diyet sırasında gibi) nasıl su tüketmeli? 

Halk arasındaki 'su içsem yarıyor' ya da lezzeti havasından suyundan' gibi sözler, suyla ilgili önemli bir gerçeğe işaret ediyor. Yüksek mineralli sular besleyici ve spor yapanlar için öncelikli bir su tercihi 
olabilir. Ayrıca pratik olarak özellikle 40 
yaş üstündeki kadınlarda sıkça rastlanabilecek olan kemik erimesi riski için kak siyumu yüksek sular, kalp ve sinir sistemi için magnezyumu yüksek sular, bebekler için düşük mineralli sular, hafif yemekle- 


rin yanında az gazlı ya da gazsız sular, hazmı kolaylaştırmak için yüksek sülfatlı ya da sodyum bikarbonatlı sular tercih edilebilir. 


» Türkiye su çeşitliliği ve su pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye'de şişelenmiş su pazarı gelişen nüfus ve tüketim göz önüne alındığında her geçen gün gelişiyor. Özellikle damacana olarak bilinen 19 It'lik şişelenmiş su pazarında fiyatsal rekabet ve lojistik maliyetler dolayısıyla su markaları, cam şişe ve Premium algıya sahip sularının lansmanlarını arka arkaya gerçekleştiriyor. Orta ve düşük karbonasyon seviyesine sahip (orta ve az gazlı) doğal mineralli su kategorisi gelişime ve çeşitliliğe çok açık olsa da Türk tüketicisinin gazlı su tercihini yemekle değil, yemek sonrası tercih ettiğini görüyoruz. Bu durum gazlı suların eşlikçi değil, digestif olarak tüketildiğinin en açık göstergesi. 


DÜNYADAKİ BİRKAÇ SU 
MARKASI VE ÖZELLİKLERİ 
Türkiye'de de tadına bakabileceğimiz sular ve tadım detaylarını Alican Akdemir, şöyle paylaşıyor: “S. 
Pellegrino, Lombardiya bölgesindeki İtalyan Alpleri'nin eteklerindeki bir kaynaktan doğal olarak yeryüzüne çıkıyor. 
Damakta yumuşak bir his bırakırken aynı zamanda hafif tuzlu bir tada, hava kabarcıklarının kalıcı yapısıyla da ferahatıcı bir hisse sahip. Tropik bir adadan gelen FUJI ise bir yağmur ormanının derinliklerindeki doğal bir yeraltı suyu aslında. Volkanik kaya katmanları arasından süzülerek filtrelenen FIJl, hatrı sayılır şekilde yumuşak ve pürüzsüz bir his bırakıyor damakta. Aynı zamanda bu doğal filtreleme süreci suyu hem saf hem de lezzet bakımından zengin kılıyor. Fransa'nın ünlü sularından Evian'ın uzun yolculuğu Fransız Alpleri'nde yağmur suyu ve eriyen kar sularının, kumtaşı ve çakıllar arasından filtrelenmesiyle başlıyor. Suyun dağın içinden geçip kaynaktan yüzeye çıkması tam 15 yılı buluyor. Bu yolculuk sırasında kalsiyum ve magnezyum bakımından zenginleşen suyun özgün lezzeti de acımsı bir hale geliyor.” 
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ÇEVREYE DUYARLI ÇÖZÜMLER SUNUYOR 


DÜNYA GENELİNDE 170 ÜLKEDEKİ, 48 BİN ÇALIŞANI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞAN ECOLAB, TÜRKİYE'DE KRİTİK SEKTÖRLERİ MERCEK ALTINA ALDI. 2018'DE BÜYÜME İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATMAYA HAZIRLANAN ECOLAB TÜRKİYE, TURİZM, GIDA VE ENERJİ GİBİ HAYATİ SEKTÖRLERDE İŞ BİRLİKLERİNE ODAKLANIYOR 


ECOLAB TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ HÜLYA İBRAHİM 


u, hijyen, enerji teknolojileri ve 

servis şirketi Ecolab, 

Türkiye'deki hedefini büyütüyor. 48 bin çalışanıyla faaliyet gösterdiği 170'den fazla pazarda kurumsal müşterilerine sağlıklı gıda, temiz çevre, hijyen çözümleri, su yönetimi ve enerji kullanımı konusunda çözümler sunan Ecolab, Türkiye'de turizm, gıda ve enerji gibi kritik sektörlerin sürdürülebilir büyümesini mercek altına alıyor. 
Bugün gelinen noktada çevre konusu- nun giderek hayati bir boyuta ulaştığını kaydeden Ecolab Türkiye Genel Müdürü Hülya İbrahim, “Global bilgi birikimimizi 40 yıldan uzun süredir Türkiye'de edindiğimiz yerel bakış açısı ile birleştirerek ülkemizdeki çevre sıkıntılarına dikkat çekiyor, hedef sektörlerimize daha sürdürülebilir, çevreye duyarlı iş yapmalarını sağlayacak çözümler yaratıyoruz” diyor. 
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“ARTAN NÜFUS VE BUNUN 
YARATTIĞI ÇEVRE KİRLİLİĞİ SU TÜKETİMİ İLE BERABER HİJYEN KONUSUNU KRİTİK HALE GETİRDİ. 
HASTANE, OTEL, HAVALİMANI, 

İŞ YERİ GİBİ KAMUYA AÇIK 
YERLERİN DOĞRU TEMİZLİĞİ HİÇ OLMADIĞI KADAR HAYATİ. BİZ DE 
BU NOKTADA ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ” 


“HİJYEN HİÇ OLMADIĞI KADAR 
HAYATİ OLDU” 

Sundukları ürün ve teknolojilerle üretim, turizm, enerji, gıda gibi sektörlerde suyun etkin ve çevreci kullanımını sağlamanın yanı sıra sürdürülebilir hijyen çözümleri ile müşterilerinin verimliliğini artırmayı da hedeflediklerini ifade eden İbrahim, “Artan nüfus ve bunun yarattığı çevre kirliliği su tüketimi ile beraber hijyen konusunu kritik hale 


getirdi. Hastane, otel, havalimanı, iş yeri gibi kamuya açık yerlerin doğru temizliği hiç olmadığı kadar hayati. Biz de bu noktada üstümüze düşeni yapmaya hazırız” diyor. 


ECOLAB ANIOS BİRLEŞMESİ TÜRKİYE'YE YARAYACAK 

1991 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet 
gösteren Ecolab'ın Türkiye'de 200'ün üzerinde çalışanı bulunuyor. Global satın almalara büyüyen şirket, geçtiğimiz yıl sağlık sektörü için hijyen ürünleri üreten Anios Laboratuvarları'nı 245 milyon dolara satın almıştı. Ecolab Türkiye ise 
2017 yılında lider kimya şirketlerinden 
Deren İlaç Sanayi A.Ş.'yi satın almıştı. 
Hijyenin taviz verilemeyecek kadar kritik önem taşıdığı turizm, gıda ve sağlık sektörlerinde verimlilik artışı ve maliyet kontrolünün müşteri memnuniyeti kadar kritik olduğunu ifade eden Hülya İbrahim, globaldeki büyümenin getireceği dinamizmle Türkiye pazarında da büyümelerini sürdüreceklerine inandığını belirtiyor. 


YILDA 31 MİLYAR EL, ECOLAB İLE TEMİZLENİYOR 

> Ecolab yıllık olarak dünyada işlenen gıdanın yüzde 27'sini, işlenen sütün yüzde 42'sini sağlıyor. 

> Ecolab yılda 45 milyar öğünü temiz mutfaklarda hazırlıyor. 

> Ecolab sayesinde yılda 31 milyar el temizleniyor. 

> Ecolab yılda 1 milyar otel odasını temizliyor, turizm sektöründe 1.1 mil yar misafir için temiz çarşaf ve havlu sağlıyor. 

> Ecolab yılda 1.1 trilyon galon suyun 
ıslah edilmesini sağlıyor. Bu miktar 64 
milyon insanın günlük su ihtiyacı, 3.8 
milyar insanın yıllık içme su ihtiyacını karşılıyor. 
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Bir yaka çok şeyi değiştirir 


Sİ iz de özellikle iş hayatında gömlek giymeyi sevenlerdenseniz tasarımcı Aslı Mutlu'nun yaka koleksiyonuna göz atabilirsiniz. Mutlu, hem şık hem de değişik seçeneklerde yakalar tasarlıyor. Günün her saati ve her ortama uyabilecek farklı tasarımdaki yaka koleksiyonu ile dikkat çeken Collare by Aslı Mutlu, gardrobunuzdaki gömlek sayısını azaltırken farklı bir şıklık sunuyor. Her biri gömlek yerine geçen bu tasarımları her mevsim ve günün her anı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gömlek giymeyi- çok seven Aslı Mutlu, “Ama kat kat giyinmeyi hiç sevmiyorum. Benim için giyinmek demek hem şık görünmek hem de konforlu olabilmek demek” diyor. Her geçen gün büyüyen, öğrenen ve kendini geliştiren zarif tasarımlarının yanı sıra kumaş kalitesiyle, kalıbı ve duruşuyla çizgisini belirleyen 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Collare'de mutlaka kendinize uygun olan bir tasarımla karşılaşabilirsiniz. 


> Tasarım yolculuğunuz nasıl başladı? 
Daima kullanışlı, rahat ve aynı zamanda şıklığı da üzerinde taşıyan tekstil ürünleri benim için daha tercih edilir oldu. Yaka fikri, gömleksever biri olarak her kıyafetimde yaka detayını görmek istememle birlikte ortaya çıktı. Aslında eskilerde daha çok smokin içine giyilen tek tip yakaları revize ederek günümüz modasına adapte ediyoruz. 
Yanlarındaki bağları, önündeki ve arkasındaki kumaş uzantısı ile bunu sadece bir yaka olmaktan çıkartıp gömlek görünümünü yakalıyoruz. Çeşit ve cinsiyet katarak da herkesin kendinden bir parça bulacağı ve her ortamda da rahatlıkla giyebileceği ürünler haline getirdik. 


> Ürünlerinizin özelliklerinden bahseder misiniz? 

Tasarımlarımı renklerden ilham alarak gerçekleştiriyorum. Renklerin insan üzerindeki pozitif enerjisine inanıyorum. Bu yüzden düz ve taş işlemelerinin yanı sıra her birinin farklı hikayesi olan renkleri içeren yakalar tasarlıyorum. Yakalarımı tuvalim olarak düşünüp 
çoğunlukla beyaz özel dokuma yüzde 100 
koton kumaşlar kullanıyorum. Türk motif ve el sanatlarından esinlenerek iğne oyası ve nakış detayları ile yakalarımda hikayeler yaratyorum. Özellikle nakış detaylı yakalarımızda 


va 


ipek iplikler kullanarak 3 boyutlu efektler veriyoruz. Bu da yakalarımızdaki hikayeleri yaşanılır kılıyor. 


> Bir sonraki tasarım parçanız yine bir detay üzerinden mi olacak? 

Yaptığınız işin detayları onu özel ve farklı kılar. Collare markasının her koleksiyonun- da her zaman detayların yer aldığı ,düşünülmüş ve özel tasarımlar olacak. 


Sokak modasının en havalı parçası sneakers'lar şimdi daha çok dikkat çekiyor. Lüks markalar bu ayakkabıya el atarken hem gösterişli hem de bir o kadar rahat modeller tasarlıyor. Gucci, Louis Vuitton ve Balenciaga'nın Triple S'ibu modellerin başında geliyor. 


SİŞTİİSİİİSSİİİSİİİSİİİİİİİİSGİSİSİİİSİİİİSİİİSİİİİSİİİSİİİİİİİİSGİİİİİİİSGİİİGİ İİİ İİİİİİİSGİİİLİİİSGİİİİGİİİİİİİY 


ww 


JW Anderson, Uniglo için tasarlıyor 

Kuzey İrlandalı moda tasarımcısı Jonathan Anderson, bir kez daha Japon hazır giyim markası Uniglo ile iş birliği yapıyor. Tasarımcı, markanın ilkbahar-yaz sezonu için kapsül bir koleksiyon hazırlar- | ken serin “İngiliz yazları'ndan esinleniyor. Keten ve pamuk kumaşların ağırlıkta kullanıldığ koleksiyon, rahatlığı kadar havadarlığı ile de ilgi çekiyor. 
Anderson, "Uniglo müşterisi olarak, markanın ürünlerine verdiği kaliteyi biliyorum. Yeni koleksiyonda yine pek çok ayrıntıya dikkatle yaklaştık ve bu durum bir tasarımcı olarak gurur verici” diyor. Uniglo'nun global araştırma ve tasarım sorumlusu Yuki Katsuta ise "Uniglo'nun LifeWear ile olan misyonu; basitlik, kalite ve uzun ömürlülüğü temsil eden ve her zaman şık bir giysi yaratmaktır. Bu koleksiyon, kumaş ve işlevselliğin yanı sıra çekici gardırop 


I p temellerinin modellenmesinde bir adım ileriyi temsil ediyor" diyor. CARTİER INTERNATIONAL | BAŞKANI VE CEO'SU 
CYRILLE VIGNERON 


4 


Eşarplarla ilgili bilgi: 

Çağdaş takı tasarımcısı Ela Cindoruk ve Nazan Pak, mücevher tasarımının yanı sıra bu kez farklı bir çalışmaya imza atıyor. Ağırlıklı olarak Lucy 


M &TCE de a” Be A N «eği ye v” ve Karalama mücevher koleksiyonlarından ir j he ii oluşan sergi fikrinin başlangıç noktası ise Ela Tİ LU AT My wi) İ b > i pi Zi FashionWeek tr : $ U Cindoruk'un yakın dönemde yaptığı çizim ve iz suluboya desenler... Bu koleksiyon, geçtiğimiz 


ISTANBUL j : dil aralık ayında Ela Cindoruk'un ECNP Gialeri'deki İ 'Kozmik Disko' sergisinde sergilendi. Cindoruk, “Karalama”, düşünürken kağıda karaladığım 


İstanbul'da moda haftası başlıyor desenlerin uyarlanması. Çizerken yaptığım gibi bilinç akışıyla Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul için geri sayım başladı. metale form ve hacim verip kesip biçip boyayarak, belki de bir Geçtiğimiz yıl 10'uncu sezonunu kutlayan Mercedes-Benz Fashion sanatçı ifadesi ile oluştular. Bu 20 desen, mücevher dışında saten Week Istanbul, 11'inci sezonunda da sadece Türkiye'nin değil, bölge- ipek eşarplar olarak vücut buldu” diye anlatıyor. Sevgililer Günü nin de en büyük uluslararası moda platformu olma özelliğini sürdürü- için tasarlanan eşarplar, sadece 150 adet üretildi. 


yor. Beş senedir uluslararası moda takvimi doğrultusunda her sene iki kere düzenlenen etkinlik, sektör profesyonellerini İstanbul'da buluşturarak Türkiye'de tasarımın ve hazır giyimin global ölçekteki başarısına katkı sağlıyor. 

Sonbahar-Kış 2018 koleksiyonlarının sergileneceği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 27-30 Mart tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşiyor. Etkinlik, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından destekleniyor. 


EYİ 
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NEWLGİ 


haha valığelu 


BAHARIN 
RENKLERİNİ 

KIYAFETLERİNİ 
TAŞIYIN 
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SOĞUK KIŞ GÜNLERİNİ GERİDE » BIRAKMAYA HAZIRLANIYORUZ. ZİRA BAHAR KAPIDA... YOĞUN İŞ VE Ş HAYATINA BİR DE BULUTLU VE SOĞ GÜNLER EKLENİNCE İNSANIN ENE BİRAZ DÜŞEBİLİYOR. ŞİMDİ İSE YE IM N m -. | ZAMANI. İNSANI MOTİVE EDENE , “e ç ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİ Di a GİYİNMEK. GARDIROPTAKİ k 
YENİDEN ELDEN GEÇİRİRKEN B ALIŞVERİŞİNE ÇIKMAYA NE DERSİNİZ SİZLER İÇİN YENİ SEZONUN HİT PARÇALARINI BİR ARAYA GETİRİRKEN MAĞAZALARI DA AÇIK İ 
OLAN ALIŞVERİŞ ME 
DERLEDİK. SON OLA 
SIRASINDA MOLA VE 
KAHVE İÇMEYİ DE UNUT 


haharalığedıiği 


EMAAR SGUARE 

Dünyaca ünlü markaların İstanbul-Anadolu Yakası'nda buluştuğu Emaar Sguare, yerli ve yabancı 491 mağazaya sahip. Bu mağazalar arasında Türkiye'de ilk kez mağaza açan markalar da bulunuyor. Bunların başında ise Fransa'nın ünlü konsept mağazası Galeries Lafayette geliyor. Hem ambiyansı hem de sunduğu marka seçkisiyle dikkat çekiyor. Emaar Sguare'de gezerken kahvede seçiciyseniz Espresso Lab'ın kahve mönüsüne göz atmanızda fayda var. 


© Kate Spade-Galeries Lafayette (© DKNY © Adriana Iglesias-Galeries Lafayette © Beach Hut © Aguazzure-Beymen (9 Elia Saab © Boss 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—Kahatralı ŞUdği 


VADİSTANBUL 
İstanbul'un en yeni AVM'si Vadistanbul, şehrin en büyük karma projesi konumunda. Alışveriş merkezinin yanı 


© Camicissima “9 Beymen Club © Elia Saab © Starbucks 


sıra otel, ofis ve konut seçenekleri de mevcut. Pek çok © Salatore Ferragamo-Galeries Lafayette mağazanın yer aldığı Vadistanbul, ferah bir yapıya © LOccitane (9 Swatch 

sahip. Vadistanbul'da açılan İtalyan erkek giyim markası © Network Camicissima'nın modellerine göz atarken Starbucks'ın yeni EN 

sezon lezzetlerini de deneyimleyebilirsiniz. Gö 


dü 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haharalığediği 


KANYON 

İstanbul'un ilk açık alanlı AVMSi olan Kanyon, bahar günlerinde keyifli bir alışveriş ortamı sunuyor. AVM'nin en büyük konsept mağazası Harvey Nichols, ünlü markaların koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturuyor. 


© Network (© Adriana Iglesias-“Harvey Nichols © Alice&Olive-Harvey Nichols © Roberto Cavalli-Harvey Nichols (9 Network © Balmain-Harvey Nichols © Seiko 
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İSTİNYEPARK 

Pek çok ünlü modaevinin mağazasının bir araya geldiği © Cartier © Longchamp © Sandro İstinye Park, bahar alışverişinize renk katmayı bekliyor. Lüks © Ermenegildo Zegna © Christian Louboutin mağazaların yan yana dizilmiş caddesi, alışveriş isteğini daha © Robert Piguet © Kate Spade © Michael Kors da güçlendiriyor. Chanel, Cartier, Bottega Veneta, Celine, © Gucci 


Christian Louboutin Dolce Gabbana, Etro, Ermenegildo Zegna, Gucci, Hublot, Hugo Boss, Kate Spade, Fendi ve Armani aklımıza gelen markalardan sadece birkaçı.. Kahve molanızı ise lüks mağazaları izleyebileceğiniz Armani Coffee'de vermenizi öneriyoruz. 
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Maharalığeliiği — 


ZORLU CENTER 


© Brooks Brothers © Brooks Brothers © Hublot Lüks markaların buluştuğu diğer bir alışveriş noktası ise Zorlu © Brooks Brothers Center. AVM'nin açık alan kısmında konuşlanan markalar © Jo Malone © Jo Malone © Tory Burch © Fendi arasında Bulgari, Burberry, Prada, Roberto Cavalli ve 


Michael Kors yer alıyor. 
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En iyi dileklerinizi ifade eden Bir Dünya Çiçek var. 
TEV Bir Dünya Çiçek projesi sayesinde, davetler artık gençler için eğitim umudu. 


tev.org.tr adresine girin, dilediğiniz renkte çiçeği dilediğiniz davete, düğüne ya da açılışa gönderin, siz de bir gencin eğitim umudu olun. 


TÜRK EĞİTİM VAKFI 
1967 


tev.org.tr | 444 0 838 


BİR DÜNYA ÇİÇEK 


veleyel 


YEDİTEPE BİENALİ GELENEĞİ GELECEĞE TAŞIYACAK / PAŞABAHÇE OMNIA 'SU KOLEKSİYONU'NUN GENÇ TASARIMCISI SİNAN ALTUN: "GÜZELİ GÜZEL, ÇÖZÜMÜ BASİT YAPAN AYRINTILARDIR" / DESIGNBOX / SERGİ / SANAT TARİH RAFLARI / SİNEMA / ETKİNLİK 


i 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yedilepe 


UINMALI 


YEDİTEPE BİENALİ 
GELENEĞİ GELECEGE TAŞIYACAK 


Meral Erdoğan / meral.erdogan © platinonline.com 


TARİHİ İSTANBUL'U OLUŞTURAN SURİÇİ BÖLGESİ, 15 MART'TAN BAŞLAYARAK 15 MAYISA KADAR İKİ AY SÜRECEK OLAN BİR BİENALİ BEKLİYOR: YEDİTEPE BİENALİ. CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN HİMAYESİNDE VE FATİH BELEDİYESİ İLE KLASİK TÜRK SANATLARI VAKFI'NIN İŞ BİRLİĞİYLE: 

SURİÇİ'NDEKİ TARİHİ SARAYLAR, SARNIÇLAR, HAMAMLAR VE BENZERİ KAMUSAL BİNALARLA BALAT SOKAKLARI, BOZDOĞAN KEMERİ, GÜLHANE PARKI GİBİ AÇIK MEKANLARDA 

GERÇEKLEŞECEK OLAN YEDİTEPE BİENALİ'NİN EN ÖNEMLİ YANI, ODAĞINA KLASİK/GELENEKSEL SANATLARI ALMIŞ OLMASI. BİENALİN BİR DİĞER ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ DE ULUSLARARASI BİR 

BİENAL OLMASI. GÜNEY AMERİKA, AVRUPA, UZAK DOĞU VE ORTA DOĞU'DAN SANATÇILARIN 

ESERLERİNE YER VERİLECEK OLAN İLK YEDİTEPE BİENALİ'NİN ANA TEMASI OSMANLI SANATININ 

'SARAY ÜSLUBU' DİYE ANILAN VE KARAKTERİSTİK YAPISINI OLUŞTURAN EHL-İ HİREF TEŞKİLATI 

OLACAK. ALT TEMALAR İSE EHL-İ HİREF'LE BAĞLANTILI OLARAK ÇİÇEĞİN HER HALİ, KUŞ MİSALİ, İSTANBULA DAİR, MEKANDAN TAŞANLAR VE KUSURSUZ TEKRAR BAŞLIKLARINI TAŞIYOR. 
BİENALİN TEMEL HEDEFİNİ 'HER ŞEYİN ATOMİZE EDİLDİĞİ BU ÇAĞDA, BU BÜTÜNLEYİCİ BAKIŞ AÇISINI SANATLA GELİŞTİREREK MUHKEM HALE GETİRMEK VE HEM GELENEĞİ HEM DE GELECEĞİ KUŞATMAK' OLARAK BELİRTEN KÜRATÖR SERHAT KULA, UZUN VE YOĞUN BİR HAZIRLIK SÜRECİ ARASINDA SORULARIMIZI YANITLADI... 
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üratörlüğünüzde (o düzenlenecek olan Yeditepe Bienali 
15 Martta başlayacak ve 15 
Mayıs'a kadar 2 ay boyunca devam edecek. Viyana'da Mimari Tarihi eğitimi aldığınızı ve özellikle farklı kültürlere açık olan bir sanat galerisi yönettiğinizi biliyoruz. Yeditepe Bienali küratörlüğüne giden yoldan biraz bahseder Misiniz? 
Sanat ya bir türlü içinde olmam ya da bir yerinden destek olmam gereken, dışında kalmamam gereken bir atmosfer benim için. Fakülte yıllarımda sanat üretimleri- nin tam içinde, atölyelerde boyaya malzemeye bulanarak uzun bir eğitim ve deneme dönemim oldu. Fakülte biter bitmez, sanat eğitimimin farklı yönlerde sürmesi için Viyana'ya taşındım. Yaklaşık 
8 yıl boyunca, Avrupa'nın birçok şehrin- 
deki atölye çalışmalarına ya öğrenci, ya eğitmen ya da organizatör olarak katılma fırsatım oldu. Benim sanatın yönetim kısmına dahil olmam da bu süreçte başladı. Kurduğum bir sanat galerisi ile, batı sanatı ve doğu estetik kültürü arasında bir uzlaşı bir ortak platform oluşturmak için çeşitli sergi ve organizasyonların idaresini yaptım. Avrupa'nın sanata bakış noktasını, sanatı sarsılmaz bir disiplin ile ele alışını ve bu değeri en layığı ile tanıtmak ve duyurmak için gösterdikleri çabayı görerek birçok anlamda kendime dersler çıkarabildiğimi düşünüyo- 


İLHAMİ ATALAY 


rum. Viyana Üniversitesi'ndeki yüksek tahsilim daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sürdü. 2 yıldır Türkiye'deyim ve bu süreçte uzak kal dığım dönemlerde oluşan değişimleri anlamaya, sanata bakışımızı farklı organizasyonların yönetiminde bulunarak çözümlemeye ve eksikleri tespit etmeye çabalıyorum. 


"KİMİ COĞRAFYALARDA 
KIYMETLİ SANAT ESERLERİ 
TÜM DOKUNULMAZLIKLARIYLA MERAKLILARINA CAM FANUSLAR ARDINDAN BAKARKEN, İSTANBULDA İNSANLAR AYNISINDAN BİR TANE 
DAHA OLMAYAN RUSTEM PAŞA'NIN 
ÇİNİ PANOLARINA YASLANIP UYUYABİLİYORLAR.." 


İLHAMİ ATALAY 
1948 doğumlu İlhami 
Atalay, 1972 yılında 
İstanbul Devlet Güzel 

Sanatlar Akademisi'ni bitirdi. Duvar halıcılığı dalında ihtisas bursunu kazandı ve 1973-1978 yılları arasında Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve Tatbiki Sanat Akademilerinde resim ve duvar halısı ihtisasını tamamladı. Çalışmalarını 
Avrupa'da sürdüren Atalay, 1983 
yılında İstanbul'a döndü ve resim çalışmalarına başladı. 


> Odağında Klasik Türk Sanatları olan bienal düşüncesi bir ilk ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ile Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın iş birliğiyle gerçekleşiyor. 
Bienal fikrinin oluşumu ve kapsamı hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

Evet bu bir ilk, hem de pek çok yönden. 
Klasik sanatlarımızın klasik sergileme usulleri dışına çıkarak ve koluna bu çağın sanatlarını da takarak dünyanın adına bienal dediği bir organizasyonla boy göstermesi pek çok açıdan manidar. 
'Bizim' olanın neden bizim olduğunu ve bu 'biz'in ne/kim olduğunu yeniden taze bir dil ve hangi dile çevrilirse çevrilsin manasını kaybetmeyecek bir özle tanımlamak, anlatmak gerek diye düşünüyorum. 

Gelenekli sanatlarımızın eşsiz eserleri, 'bienal' başlığı olmaksızın, belirli bir mekana hapsolmadan ve süresiz şekilde zaten yüzyıllardır bambaşka mekanlar da bambaşka formlarla boy gösterdi, gösteriyor. Kimi coğrafyalarda kıymetli sanat eserleri tüm dokunulmazlıklarıyla meraklılarına cam fanuslar ardından bakarken, İstanbul'da insanlar aynısından bir tane daha olmayan Rüstem Paşa'nın çini panolarına yaslanıp uyuyabiliyorlar. Bu derece bir aşinalık, beraberinde görmezliği ve özensizliği getirse de, her köşe başını ayrı bir sanat eserinin tuttuğu bu şehirde yaşayan insanların gözlerinin güzellikle hemhal 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olduğu, kendisi farkında olsun ya da olmasın estetik algısının bu gördükleriyle yoğrulduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yeditepe Bienali'ni, kadim sanatlarımızın disiplinli bir özgürlükle ulaştığı şahikayı bu çağın sanatçılarının elinden çıkan gelenekli ve modern sanat eserlerini dünyanın 'bienal' adını koyduğu tematik çoklu sergileme biçimi ile bir araya getirerek biraz daha yukarı taşıma hamlesi olarak tanımlayabiliriz. 


> Batı merkezli ve çağdaş sanatlarla paralel gelişen bir kavram ve etkinlik olarak bienalin geleneksel sanatları konu alması tartışmalara yol açacak gibi görünüyor. Türkiye'de 'bienal' takipçilerinin geleneksel sanatlara mesafeli durmalarını Yeditepe Bienali için bir handikap olarak görüyor musunuz? 

Tam tersi, şu ana kadar yapılan bienallere mesafeli duranların neden böyle durduğunun cevabı (sanılanın dışındaki gerçek cevabı) ortaya çıkacak bence. 
Şu ana kadar yapılan bienaller bu mesafeyi kaldırmak için zerrece yerinden 


ULUSLARARASI BİR 
BIENAL OLACAK. a 
KATILIMCILARDAN BİRAZ 
SOZ EDEBİLİR MIYIZ? 
Dünyanın farklı noktalarından birçok farklı sanat dalında üretim yapan sanatçı katılmakta. 
Hepsinin ortak özelliği ise, bir yerinden geleneksel sanat ve kültür akımları ile alakalı çalışmalar yapıyor olmaları. Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinden katılan enstelasyon çalışmalarının yanı sıra; Çin'den katılan minyatür sanatçılarının Uzak Doğu'nun mistik figür ve desenlerini içeren minyatürlerden, Orta Doğulu sanatkarların modern ve klasik hat örneklerine kadar çok geniş bir perspektifi içinde barındıran bir bienal başlatmaktayız. 
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ALDE GÖRECEKLERİ, 
GÖZ GÖZE GELECEKLERİ, TA KENDİLERİ OLACAK. ÜSTELİK 
BÜTÜN ESERLER, HEMEN HER 
ÖNÜNDEN GEÇTİKLERİ VE 
KAPISINA GELİNCE İÇERİ GİRİP GİRMEMEK KONUSUNDA BİR TEDİRGİNLİK YAŞAMAYACAKLARI MEKANLARDA OLACAK. YANİ, 
'BİZİM' DEDİKLERİ, KENDİLERİNİ YABANCI HİSSETMEYECEKLERİ EKANLARDA.." 


kıpırdamadı yani bir bakıma mesafe koyanların bu mesafeyi hep korumasını istedi belki. Ama Yeditepe Bienali, hem sağlam bienal takipçileri hem de şimdiye kadar bir bienale katılmamış olanlarla tabir caizse burun buruna olacak. İstese de mesafe koyamayacak. 
Çünkü bienalde görecekleri, göz göze gelecekleri, ta kendileri olacak. Üstelik bütün eserler, hemen her gün önünden geçtikleri ve kapısına gelince içeri girip girmemek konusunda bir tedirginlik yaşamayacakları mekanlarda olacak. Yani, 'bizim' dedikleri, kendilerini yabancı hissetmeyecekleri mekanlarda. 


> Bienalin teması Ehli Hiref olarak belirlenmiş ve alt temalar da mevcut. Bu temalar hakkında neler söylersiniz? 

Hem Enderun eğitiminden geçirerek kendi bünyesinde yetiştirdiği sanatçılar, hem de saray dışından kendine kattığı, sanatının zirvesindeki meşhur ustalarla Osmanlı sanatının 'saray üslubu' diye 


HİKMET BARUTÇUGİL / BARUT EBRUSU 


P, — 


anılan karakteristik özgün yapısını oluşturan Ehli Hiref teşkilatıdır. Yeditepe Bienali, 'Ehli Hiref teması ile teşkilatün bizatihi kendisinin nasıl bir işleve, nasıl çağları aşan bir etkiye sahip olduğunu göstermenin yanında, bu teşkilatn temel taşlarını oturttuğu gelenekli sanatlarımızın bugün geldiği noktayı ve yeni çağların yeni sanat dallarında üretilen eserlerdeki gelenek etkisini de göstermeyi amaçlıyor. 

Alt temalarımız ise 'Ehli Hiref'in elinden çıkan hemen her işte karşımıza çıkan onlar olmadan olmayan motifler üzerine kurulu. 'Çiçeğin Her Hali", 'Kuş Misali", İstanbul'a Dair', 'Mekandan Taşanlar' ve 'Kusursuz Tekrar' başlıklarını taşıyan beş ayrı alt temamız var. 
Mesela Kuş Misali'nde insanın ve insanlığın dertlerine, dermanlarına, rüyalarına hasılı insan başına gelen her şeye kuştan bir bakışla bakan bu çağın sanatçıları 'insanoğlu kuş misali' diyerek Yeditepe Bienali'nde insan hallerini kuşdili ile 


HİKMET 
BARUTÇUGİL 
1952'de Malatya'da doğan Hikmet Barutçugil, 
1973'de İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitimine başladı. Daha önce görülmemiş ebru yöntemleri deneyen ve literatürde Barut Ebrusu olarak bilinen ebru türünü bulan Barutçugil, 36 ülkede 98 kişisel sergi açtı. Yayınlanmış on sekiz kitabı bulunan Hikmet Barutçugil çalışmalarını İstanbul'da, 'Ebru Evi' haline getirdiği 19. 
yüzyıldan kalan bir konakta sürdürüyor. 


> Yeditepe Bienali neyi amaçlıyor? 


GÜNGÖR İBLİKÇİ Bienal'in son günü geldiğinde nasıl bir 
1936 yılında Akşehir'de sonuç sizi memnun edecek? 
” doğan Güngör İblikçi, Düne bakıp bugünü okuyarak yarını re İstanbul Devlet Güzel tasarlamak formülünün sanat alanında Sanatlar Akademisi (MSÜ) uygulanabilir olup olmadığını, uygulan-Resim Bölümü'nü bitirmesinin ardın- dığında gelinen noktayı, kemalini bulan dan 1961 yılında gittiği İsviçre'de ve yeni bir tarz geliştirmenin neredeyse Cenevre Güzel Sanatlar Akademisi imkansız hale geldiği düşünülen sanat-Gravür Bölümü'nden mezun oldu. larla, her gün yeni bir tarz kazanabilen Uzun yıllar kaldığı İsviçre'de kaya sanatların yan yana geldiğinde oluşturaresimlerinden hat sanatına kadar pek cakları manzarayı görmek ve göstermek çok tarihsel veriden beslenen çalış- Yeditepe Bienali'nin ilk adımdaki amacı malarıyla yurt içinde ve dışında birçok diyebiliriz. Ama uzun vadede birbirini 


sergi açtı ve ödüller aldı. besleyen ve doğuran kademeli bir amaç 


haritası var. Ama bienalin en üst amaç başlığı en her şeyin atomize edildiği 


"AYASOFYA, SİRKECİ GARI, bu çağda, bu bütünleyici bakış açısını TEKFUR SARAYI'NDAN sanatla geliştirerek muhkem hale getir-GÜNGÖR İBLİKÇİ / GRAVÜR ÇALIŞMASI MARMARA ÜNİVERSİTESİ mek ve hem geleneği hem de geleceği REKTÖRLÜK BİNASINA TOPKAPI kuşatmak diyebilirim. 

kuş figürleri ile anlatacaklar. Kusursuz SARAYI'NDAN NURUOSMANİYE Bir tür laboratuvar ortamı oluşturarak Tekrar'da, düz bir çizginin tekrar eden CAMİ MAHZENİ'NE, KÜÇÜK klasik sanatlardaki biçim ve biçem farklınoktalardan ibaret olduğunu bilen, geo- MUSTAFA PAŞA HAMAMINDAN lıklarının gözlendiği Yeditepe Bienali'nin metrik ritmin söylediği nakaratı duyan ŞEREFİYE SARNICI'NA KADAR amaçlarından biri de geleneğin geleceğe sanatkarlar, 'tekrarında sanat var' dedik- KENDİSİ BAŞLI BAŞINA BİR taşınması, bunun nasılne şekilde yapılaleri eserleriyle yer alacaklar. SANAT ESERİ OLAN PEK COK cağı ve geleneğe eklemlenecek yenilik-TARİHİ YAPI MEKANLARIMIZ lerin olup olamayacağına dair fikir alış- 
> Genellikle bienalleri galeriler ve müze- ARASINDA." verişi yapılması. Yeditepe Bienali kapsalerde izliyoruz. Sizin küratöryal tercihi- mında düzenlenen 'Gelecekte Gelenek' niz ne yönde oldu? 'Ebli Hiref' teması — immun... başlıklı sempozyum, gelenekli sanatlara 


ile düzenlenen bir bienalin 'sanatkarlık' 

kavramını ele alırken atölyeler, tezgahlar N Ep z İl 

söz konusu olacak mı? Bienal sokakta, BIENALIN IŞ DUNYASI VE EKONOMİYE KATKISI NE OLACAK? 
hayatın içinde yer bulacak mı? 


Biz bu deenikie bir organbusydiüli Dünya sanatı birçok mecranın yaşadığı değişimden payını almaya başladı. Dekoratif 


ihtiyaçlara binaen üretilen eserlerin yerini artık yüksek paylaşım kaygısı taşıyan 


Suriçi dediğimiz alana yani İstanbul'un ği üretimler alıyor. Özellikle yeni malzemeler ve teknolojik imkanlar, sanatçıların adres 


çekirdeğine çok yakışacağını düşün- 


dük, öyle de oldu. Ayasofya, Sirkeci göstermek, eleştirmek, haykırmak, tarihe iz bırakmak gibi ihtiyaçlarını daha fazla Garı, Tekfur Sarayı'ndan Marmara karşılar bir seviyeye taşımakta .Bu durum sivil toplum kuruluşlarının ve bu kurumları Universitesi oORektörlük (Binası'na, destekleyen özel sektör ve dolayısıyla bu harekete kayıtsız kalmayan kamunun ilgisi-Topkapı Sarayı'ndan Nuruosmaniye ni çekmekte. Bu noktadan hareketle Yeditepe Bienali'nin, klasik görme kültürümüze Cami Mahzeni'ne, Küçük Mustafa Paşa katacağı uluslararası sanat dilini konuşan yeni üretimler ile başta özel sektör ve 


Hamamı'ndan Şerefiye Sarnıcı'na kadar koleksiyonerlerin büyük ilgisini çekeceği kanaatindeyim. Sanat üretimi bir anlamda 


küçük çaplı bir fabrika prensibi ile çalışan bir disipline sahip. Bu üretimlerin birçok sektör için tasarımsal ve dekoratif yeni bakışları tetiklemesi kaçınılmaz. Bu da hem 


kendisi başlı başına bir sanat eseri olan pek çok tarihi yapı mekanlarımız arasında. Bununla birlikte Bozdoğan Kemeri, Balat Sokakları, Sultanahmet Meydanı, Gülhane Parkı gibi açık hava içerikli 


mimari hem de ihtiyaç malzemelerinin formel bir değişime, bir katma değer üretimine sevk edeceğini düşünüyorum. Bununla birlikte büyük bir yelpazeye sahip olan meydanlar, parklar ya da sokak arasın- yerel dokulara sahip sanat eserlerimizin birbirinden farklı malzeme, teknik ve yüzeydaki bir küçük duvarda dahi karşımıza deki denemeleri, daha önce klasik sanatlar ile olan iletişimi zayıf olan sanatsever ve çıkan birçok enstelasyon ya da obje ile koleksiyonerler için de yeni bir karşılaşma olacaktır. 

karşılaşmak mümkün. 
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dair sorulan ama cevaplanamayan ya da hiç sorulamayan soruları sormak, meseleler üzerine farklı fikirleri masaya yatırmak açısından önemli bir adım. 

Yeni mekanlar keşfetmek, kamusal alanlara açılmak, farkındalık oluşturacak etkinlikler ile gündemi yakalamak, birçok kültürün ortak değerini yakalayıp global bir dil oluşturabilmek gibi amaçların yanında, bienal mekanlarının bulunduğu bölgelerin bu süre içerisinde esnafından eğitim kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarından kamu birimlerine kadar bu hareketliliği yaşayarak ortak bir paylaşıma sahip olması da ayrı bir önem 


taşıyor. 


> Türk iş dünyasının sanata olan ilgisini, yaklaşımını ve yatırımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Koleksiyonerlik ne yönde gelişiyor? 

İçinde olduğumuz 2000'lerin ilk çeyreğinin ihtiyaçtan fazla sanat etkinlikleri ile geçtiğini düşünüyorum. Birçok özel sektör birbiri arasında büyük bir yarışa 


MERVE NUR 

KAYHAN 

HASSAN 

Selçuk Üniversitesi GSF 

Hat Ana Sanat Dalı'ndan 

mezun oldu. Süleymaniye kütüphanesi restorasyon eğitiminin ardından Hattat Abdurrahman Depeler ve Hattat Nurullah Özdem ile kitap sanatları restorasyon çalışmalarında yer aldı. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi yüksek lisans programında Hattat Ali Toy ve Davut Bektaş ile uygulamalı hat sanatı derslerini aldı. Halen Doç. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu ile sanat felsefesi eğitimine devam ediyor. 


MERVE NUR KAYHAN HASSAN / MODERN HAT SANAT 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SAİD CHUANYİ LEİ 
1987 doğumlu Said 
Chuyanyi Lei 2010'da 
Pekin Üniversitesi Arkeoloji ve Müzecilik Fakültesi, Tarihi Mimarlık bölümünden mezun oldu. 
2010-2014'te Tsinghua Üniversitesi Ulus Miras Merkezi-Kültürel Miras Kurtarma ve Araştırma Enstitüsü'nde proje müdürü olarak çalıştı. Halen T.C. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları (min- 


yatür) bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İlgili araştırma alanı Türk İslam sanatları ve Asya sanat tarihi olan sanatçının çalışmaları 2009 yılından itibaren karma ve kişisel sergilerde sergileniyor. 


girmiş durumda. Bu durum bir bakıma sanatçılar için olumlu gibi gözükse de, ihtiyaç olunan temel konuların çözüme kavuşacağı tarzda destekler alınamıyor ve tekrardan öteye geçemeyen organizasyonlar ile zaman kaybediliyor. 
Bu noktada sanat ortamının gelişimini, katma değer üretebilirliğini sağlayacak ihtiyaçlara göre yapılacak olan hima- ye ve destek, firmaların sektör içindeki konumlarını uzun süre iyi seviyelerde tutacak yatırımlar olacak. Bu yerinde destekler sayesinde ortaya çıkabilecek olan uluslararası eserler, koleksiyonerlerin anlık yatırımlardan çok, uzun süreli planlı yatırımlara yönelmesini sağlayacak bir katkıya da sahip. Türkiye 1970'lerden beri ithal bir sanat bakışına yatırım yapmakta. Yabancı sanatçıların perspektifinden çıkamayan sanatçıların üretimleri dünya sanat sektöründe yüzdelik olarak ciddiye alınmayacak rakamlarda. 
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SAİD CHUANYİ LEİ / YAZILI KAĞIT YAKMA KULESİ 


Bununla birlikte iş dünyasının yabancı sanatçıların eserlerine, ya da onlardan alınan içerik modellerine yaptıkları yatırımlar da yerele dönüşümü olmayan sonuçları doğurmakta. 


RYUKO KİTO 
1970 yılında Japonya Mie'de 
doğdu. 1993'te Mie Universitesi, 


Edebiyat Fakültesi Asya ve 


Okyanusya Bölümü Hint Felsefesi 

Dalı'ndan mezun olan Kito, 2003'te 

Türkiye'ye geldi. 2010'da Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları 

Bölümü Çini Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. 

Halen İstanbul'da çini dersleri verip çalışmalarına devam etmektedir. 


İş ve ekonomi dünyası parmaklarınızın ucunda... 
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yerel 


(9) 


zincirler Haliç Kongre Merkezi buluşuyor 


11-12 Nisan 
2018 


ULUSLARARASI YEREL ZİNCİRLER BULUŞUYOR 2018 KONFERANSI VE FUARI 


SİZE YAKIŞAN 


Türkiye Perakendeciler Federasyonu ve Yerel Zincirler olarak bize yakışanı yapıyor ve naylon poşetlere karşı duruyoruz. 
8 YZB'nin onuncu yılını kutladığımız organizasyonda; 


ON'a yakışanı yaparak markaların da desteğiyle bez çantalar hediye ediyor, bu geçişi kolaylaştırıyoruz. Şimdi siz de doğada 80o yılda yok olan naylon poşetleri bırakın, hem modaya uygun, hem de çevreyle uyumlu bez çantayı tercih edin. 
Çünkü size yakışan bu! 


7x »3 
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Partnerleri 


BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. 


(ARTİSTİ 


"GÜZELİ GÜZEL, ÇÖZÜMÜ BASİT 
YAPAN AYRINTILARDIR" 


OMNIA SU KOLEKSİYONU'NDA DEFNE KOZ, SEZGİN AKSU, MARIO TRIMARCHI GİBİ DÜNYACA ÜNLÜ TASARIMCILARIN YANI SIRA GENÇ YETENEKLERİN SUDAN İLHAM ALARAK ORTAYA ÇIKARDIKLARI TASARIMLARI DA CAMDA HAYAT BULDU. TAMAMEN EL İMALATI OLAN OMNIA SU KOLEKSİYONU'NDA 15 TASARIMCIYA AİT 150'YE YAKIN PARÇA YER ALIYOR. 
PAŞABAHÇE MAĞAZALARI ÜRÜN DİREKTÖRÜ MÜGE BOZBEYLİ VE "CAM OBJELER FARKLIDIR, DUYGULARA HİTAP EDER, ZARİF VE BİRAZ DA ROMANTİKLERDİR. İNSANLARIN HAYATINA BÖYLE BİR YÖNDEN DOKUNABİLMEK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ" DİYEN KOLEKSİYONUN EN GENÇ TASARIMCISI SİNAN ALTUN İLE CAM İÇİN DÜŞÜNMENİN PRATİKLERİ VE TASARIMLARI HAKKINDA BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK... 


Meral Erdoğan / meral.erdogan © platinonline.com 


inan, Omina Su Koleksiyonu'nun en genç tasarımcısı olduğunuzu biliyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 
İstanbul doğumluyum; burada doğdum, burada büyüdüm. Hem annem hem babam endüstriyel tasarımcı, dolayısıyla daha çok küçükken girdi tasarım 


hayatıma. Her zaman işin yaratıcı kıs- 


mında olmayı sevdim ve en keyif aldı-Şım şey de bu. 

Geçtiğimiz yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden mezun oldum. 
Okuldayken Erasmus ile Belçika'da değişim öğrencisi olarak bulundum ve 


birkaç yarışmada başarılar elde ettim. 
Şu anda DesignUM'da Endüstriyel tasarımcı olarak çalışıyorum. 
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> Paşabahçe ile yollarınız nasıl keşiştü? Daha önce cam için düşünüp tasarlamış mıydınız? Malzeme olarak cam hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Sizi zorlayan ya da pratik bulduğunuz tarafları neler? 

İlk Omnia Koleksiyonu'nun açılış sergisinde bulunmuş ve çok etkilenmiştüm. Okuduğum okul da sanat okulu; dolayısıyla her türlü sanat- 


PAŞABAHÇE / OMNIA SU 
SİNAN ALTUN 
MAKRO MUMYUK SERİSİ 


MAKRO 

SUYUN KENDİ 
OLUŞTURDUĞU FORMLAR 
ÇOK ETKİLEYİCİ. FAKAT 
BAZILARINI O KADAR KISA 
SÜRE GÖREBİLİYORUZ Kİ 


BUNLARIN FARKINA VARMAK 
MÜMKÜN OLMUYOR. 

MAKRO MUMLUK SERİSİ, 

BU GÖRÜNTÜYÜ BİZİM 

İÇİN DONDURUYOR VE BİR 
GÖRSEL ŞÖLEN HALİNE 
GETİRİYOR 


PAŞABAHÇE OMNIA SU KOLEKSİYONU TASARIMCILARINDAN SİNAN ALTUN 


"CAM ÇOK DEĞİŞİK BİR MALZEME, 


sal faaliyetle, uğraşla çevrili etrafınız. 
Ben de bu sıralarda kendime şöyle bir soru sormuştum: Neden diğer bölümlerden faydalanıp kendimi o alanlarda da geliştirmeyeyim? Grafik tasarımından, seramiğe, fotoğraftan cama birçok bölümden dersler aldım, sunumlarına katıldım. Cam Tasarımı dersinde birkaç obje tasarlamıştım fakat bunları hayata geçirmedim, yine de oldukça zevkli olduğunu söyleyebilirim. İlk Omnia gerçekleştiği dönemde, okulumun cam bölümünden ders alıyordum ve bu, koleksiyona daha farklı bakabilmemi sağladı. Aslında sanırım buluşmamızdaki en büyük neden ilk koleksiyonun beni etkilemesi ve beni de bu alanda bir şeyler yapmaya itmesi ve tabii ki Paşabahçe'nin de benimle çalışmak istemesi. 

Cam çok değişik bir malzeme, önceden çalıştığım hiçbir malzemeye benzemiyor. Daha çok uğraştığım plastik malzemelere göre üretimi elbette kısıtı ama bir o kadar da deneysel 


ÖNCEDEN ÇALIŞTIĞIM HİÇBİR MALZEMEYE BENZEMİYOR. DAHA ÇOK UĞRAŞTIĞIM PLASTİK MALZEMELERE GÖRE ÜRETİMİ ELBETTE KISITLI AMA BİR O KADAR DA 

DENEYSEL VE FARKLI YAKLAŞIMLARA OLANAK SAĞLIYOR. AKIŞKAN BİR ERİYİKTEN SU GİBİ GEÇİRGEN, IŞIL IŞIL VE ZARİF BİR NESNE YARATABİLİYORSUNUZ..." 


ve farklı yaklaşımlara olanak sağlıyor. 
Akışkan bir eriyikten su gibi geçirgen, ışıl ışıl ve zarif bir nesne yaratabiliyorsunuz. Beni zorlayan tarafları olmadı dersem doğru olmaz, özellikle tasarladığım şeyleri üretime adapte etmek çok kolay olmadı hatta bir kısmını elemek zorunda kaldık. 


> Cam bir tasarımla insanların hayatına giriyorsunuz, -bu lüks bir mobilyaya göre daha yaygın olacak- bir tasarımcı olarak bu sizin için ne ifade ediyor? 
Bence cam objeler farklıdır, duygulara hitap eder, zarif ve biraz da romantiklerdir. İnsanların hayatına böyle bir yönden dokunabilmek benim için çok önemli ve özel bir şey. Aslında bu konuda nasıl hisssettiğimi şöyle ifade edebilirim. Birçok şey tasarlıyorum; küçük ev aletlerinden otomotive farklı sektörlerden birçok projede yer alıyorum ama camla yaptığınız şeyler sanata daha yakın, insana daha yakın şeyler, onlarla duygusal bir bağ kurmanız gerekiyor. 
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ei Me em emien bab lele YÖNTEMLERLE TEKRAR ŞEKİLLENMESİYLE OLUŞTU. SU 

al DAMLACIKLARI, ÜFLEME CAMIN DELİKLERDEN AKMASIYLA SAĞLANDI. MERCEKSİ DAMLACIKLAR, AYDINLATMA ÜZERİNDE IŞILTILAR OLUŞTURURKEN YANSIDIĞI YÜZEYDE DE KENDİNE ÖZGÜ BİR DOKU OLUŞTURUYOR 


> Koleksiyona ait üç tasarımınız olduğu- DAMLA 

Ma omyonu bela, ra ÜFLEME CAMLA ÜRETİLEN KAFES TİPİ LAMBALARIN MODERN 

Damla'dan bahsedeyim öncelikle. 

Aslına bakarsanız 'deneysel' diye ifade 

ettiğim şey, biraz burada karşımıza çıkıyor. Damla, bir aydınlatma. Üfleme 

camla üretilen kafes tipi lambaların 

modern yöntemlerle harmanlanması 

bir nevi. Cama, su gibi davranıp delikli bir malzemeden akmasını sağladık ve böylece ufak damlacıklar oluşturduk. 
Merceksi damlacıklar, aydınlatma üzerinde ışıltılar oluştururken yansıdığı yüzeylerde de kendine özgü bir doku oluşturuyor. 

Makro ise bir mumluk serisi. İsmini bir fotoğraf terimi olan makro çekimler- den alıyor. Fotoğrafa olan merakım bu projenin çıkmasındaki en büyük etken. 
Suyun kendi oluşturduğu formlar çok etkileyici. Fakat bazılarını o kadar kısa süre görebiliyoruz ki, bunun farkına varmak mümkün olmuyor. Makro Mumluk Serisi işte bu noktada çıkıyor. 
Bu görüntüleri bizim için donduruyor ve gözler önüne seriyor, aynı bir fotoğraftaki gibi. Bunun özellikle mumluk 


olmasındaki neden ise oluşturduğum bu parlak yüzeylerin ve damlacıkların canlı ve ışıltılı oluşunu pekiştirmek 


oldu. 
Omnia Su Projesi'ne başlarken sosyal — Me 5 

> Bb Sinan, yanınızdan ayırmadıklarınızla mesajlar iletmek de öncelikli kaygılar- BUĞULU AYNA SERİSİ N yı 


, : : birlikte bizimle çalışma masanızı payladandı. Ben de bunu benimsedim ve BU NESNELER, SUYUN BİZE 


böyle bir konuda neler yapılabilir diye o SÖYLEYEMEDİĞİ ŞEYLERİ KENDİ düşündüm ve bu doğrultuda Buğulu (YÖNTEMİYLE AKTARMASINI Ayna Serisi'ni oluşturdum. Bu nesneler, o SAĞLAYAN AYNI ZAMANDA DA suyun bize söyleyemediği şeyleri kendi o BU SÖYLEMLERİ KENDİMİZDE yöntemiyle aktarmasını sağlayan aynı GÖRMEMİZİ, SORGULAMAMIZI zamanda da bu söylemleri kendimizde SAĞLAYAN BİR AYNA SERİSİ 


görmemizi, sorgulamamızı sağlayan bir 


şır Mısınız? 


ayna serisi. 


Kahvemi yanımdan hiçbir zaman ayır- 


mam. O da matarada duruyor. 


> Son olarak bir tasarımcı olarak neler- 


den besleniyorsunuz? 

Bunun için kısa bir yanıt veremeyecegim. Bence bir tasarımcı, belki de bir insan demek daha doğru olacak, her şeyden beslenir; evinin sokağındaki bir taştan veya hemen ötedeki bir ağaçtan, kahvaltıda yediği bir zeytinden, dinle- 


diği bir ezgiden... Bu konuda mümkün 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"OMNLA/SU 
KOLEKSİYONUMUZUN 
SATIŞ GELİRİ İLE 
KATKIDA 
BULUNACAĞIZ" 


PAŞABAHÇE MAĞAZALARI ÜRÜN DİREKTÖRÜ MÜGE BOZBEYL 


J. TARİHİ BİNLERCE YILA DAYANAN CAM TASARIMCILIĞINDA SON DERECE SADE BİR TEMA 


olduğunca özgür olmaya çalışıyorum. 
Ama bir genelleme yapmak gerekirse bu soruya şöyle yanıt vermek isterim: Ayrıntılardan. Bence güzeli güzel yapan, çözümü basit yapan ayrıntılardır, o yüzden her işin ayrıntısına girmek gerekir. Bu bir ahenk içinde ne kadar derinleşirse, o kadar özgün şeyler oluşur. Bu bir insan için bile geçerlidir diyebilirim. 

Elbette kişisel uğraşlar ve ilgi alanları da belirleyici oluyor bu konuda. 
Teknoloji ve yeni gelişen trendleri yakından takip ediyorum, -belki biraz ironik olacak- analog fotoğrafçılıkla ilgileniyorum, müziği çok severim ve birçok bestem var, benim en büyük tutkularımdan biri de müziktir. Müziğin her zaman hayatımda önemli bir yeri vardır. Dinlemeyi ayrı, çalmayı ayrı severim. Bunların etkileri her zaman somut olarak görünmese de tasarımlarımın şekillenmesinde önemli bir yeri olduğunu biliyorum. 


Latince her şey anlamına gelen Omnia, 2015 yılında, camın yarınını tasarlamak içeriği ile sürdürülebilir ve çoğaltılabilir bir tema olarak kurgulanmıştı. İlk koleksiyonumuzda, sorunuzda bahsettiğiniz, Türk camcılığında yer alan 

kristal kesme, beykoz, çeşm-i bülbül, nazar gibi geleneksel teknikler ve ürün işlevleri tasarımcılarımız tarafından yeniden tanımlandı. 


2017 Omnia 
Koleksiyonu'nda 

ise alt başlık olarak 

gerek camın doğasına ve akışkanlığına uyan, gerekse dünyada ve ülkemizde önemli çevre/sağ- lık/hijyen sorunlarından birisi haline gelen 'SU" tema olarak ele alındı. 
Koleksiyonumuzda alanında bugüne kadar çok değerli işler yapmış 


NAZAR 


© KRİSTAL KESME, 
BEYKOZ, ÇEŞM-İ BÜLBÜL, 


ve kendini ispat etmiş tasarımcıların yanı sıra Sinan Altun gibi genç yetenekler de yer aldı. 


Tasarımcılarımız, cam gibi formsuz ve şekilsiz suyun, akan, yayılan, damlayan parçalanan hallerini, damlaları, dalgaları ve sıçramaları cam ile şekillendirdiler. Yine cam gibi, girdiği kabın şeklini alan suyu ( barındıran yapılardan, barajlardan, havuzlardan, su depolarından, su değirmenlerinden, köprülerden ilham aldılar. 


Omnia/Su Koleksiyonu . ile su meselesine katkıda bulunurken camın doğasını ve olanaklarını yeniden keşfettik. Omniaw/Su Koleksiyonumuzun satış geliri ile Denizlemiz Derneği/Turmepa'ya katkıda bulunacağız. 
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Koç Üniversitesi'nde İşletme okuduktan sonra Milano'da Bocconi Üniversitesi'nde Erasmus programıyla Lüks Marka Yönetimi üzerine eğitim alan Begüm Kıroğlu'nu, üniversiteden mezun olduktan sonra Asya'ya ve Asya kültürlerine tutkusu Şanghay'a götürür. Şanghay Fudan Üniversitesi'nde Çin kültürü üzerine mastır yapar. Mezun olunca iki sene Şanghay'da çalışır ve 2012'de de yıllardır üzerinde düşündüğü konsepti Begüm Khan'ı hayata geçirir... 


y . 


PHARAOH CORAL 
EARRINGS 
TASARIMCI: BEGÜM 
KIROĞLU 

MARKA: BEGÜM 
KHAN 
TAŞLAR: KÖK 
ZÜMRÜT VE 

ERCAN 

FİYAT: İSTEK ÜZERİNE wmw.begumkhan.com 


Dd 


phi 


OSCAR BON di i 


TASARIMCI: PHILIPPE 


STARCK 

MARKA: DRIADE 
MALZEME: 
FİBERKARBON 
WWw.archive.com.tr 


1968 yılında kurulan 
İtalyan markası, kurulduğu yıldan itibaren merak uyandıran, sürprizli, eklektik ve kültürel kolajlar şeklinde ifade bulan koleksiyonları ile içinde bulunduğu dönemin öncü ürünlerini ortaya koymuştur. 


AAMANANANANANANANANANANUAANNANANANANANINUNANANANNANANANINUNANANANANANANINUNUNANANANANANANANANANANUNUNANANUA AA NANANUNANANANANANANANNANANANNAAKAKINILALILIN 


TALU AUAA AAA LARA EAA AAA AAA ALLİ 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LL DESIGN . ANAMA MANA NAAANAN ANAMA NANANA KANAMA NANANANANA KANAMA KAYNANAM MA KAMAN ANNAN ANAMA KANINAKANININI 


Meral Erdoğan / meral.erdogan©platinonline.com 


CATRALATI efsun gü 


g kutlay 


suınd ro U KA p WMV. e e 

İKİ GRAFİK i ; 

TASARIMCININ i . 

HAYAT DOLU ha | 

MARKASI 

CATTO & CATTO 


2014 Eylül'ünde doğan marka; 
doğadaki canlıların kompleks renkleri ve şekillerinden ilham alıp onları sadeleştiriyor. 
Ortaya altın oranlı, kendi içinde sadeleşmiş, eğlenceli ve ruhu olan çantalar çıkıyor. 

Walt Disney'in büyük 

hayranı olan Efsun ve Kutlay, Catto'ların tasarım sürecini herhangi bir fare ile Mickey 


BANDO BAG 

Mouse arasındaki farka CATTO CATTO benzetiyor. WWw.Gattocatto.com 
840 TL 


EA MR. HORSE BAG 
CATTO CATTO 
785TL 


ALE 


MEMORY TAVAN LAMBASI 
MARKA: BROKIS 
TASARIMCI: BORIS KLUIMEK www.archive.com.tr 


bonıs Rlimek 


Brokis, yüksek kalitede cam üretimi konusunda uzmanlaşmış bir Çek markası. 
Çevreye duyarlı üretim anlayışı ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları ile dikkat çeken markanın, minimal ürünlerden oluşan standart koleksiyonu, klasik ürünlerden oluşan profi koleksiyonu ve tasarım ürünlerden oluşan exclusive koleksiyonu olmak üzere üç ana koleksiyonu bulunmaktadır. 


TASARIMCI: SERENA UZİYEL 
MARKA: SANAYİİ 313 
Wwmw.sanayi3 13.com 


dünyalı terlikler 


Sanayi 313'ün marka direktörü ve tasarımcısı Serena Uziyel'in özgeçmişinde Calvin Klein, Donna Karan, Moschino, Alberta Ferretti ve Devi Kroell gibi dünya devleri bulunuyor. Uziyel, Londra'da Central Saint Martins'de, Floransa'da Accademia Riaci'de ve Milano'da Arsutoria'da ayakkabı tasarımı üzerine eğitim almış. Uziyel'in, Sanayi 313 adı altında tasarladığı ayakkabı ve çantaları dünya çapında trend yaratıyor. 


TASARIMCI BU BAHAR DENİZİN EN BÜYÜLEYİCİ ÖGELERİNİ SANAYİ 313'ÜN BOLCA TALEP GÖREN AYAKKABILARINA TAŞIYOR... 


, 


nilüfer şen wecef 


TAN 


m .—.. > 


TILSIMLI İĞNELER 

TASARIMCI: NILÜFER ŞEN NECEF MARKA: NILYFER XO 

www. nilyfer.com 


İstanbul doğumlu, şu anda ise Kuzey Kaliforniya'da yaşayan tasarımcı, çevre dostu olmalarından dolayı genellikle kağıt kili kullanmayı tercih ediyor. 
Dayanıklılık gerektiğinde ise polimer kil kullandığı malzemelerden... 


Bu tılsımlı iğneleri yakanıza, ilham panonuza ya da neşe katmak istediğiniz herhangi bir yere iliştirebilirsiniz.... 


ARAMAMA NANANANANANAAMANANANANANANANANANAANAAAKANANAKANMNAANANANANA AA AANAAMALANANAMAN AN AANANANANANANA NA AAANANANA KANIMA NCKANINI Lı 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ISERGİJ 


ECNP GALERİ / NİŞANTAŞI 
MART AYI BOYUNCA ZİYARET EDİLEBİLECEK KÜRATÖR: REZZAN HASOĞLU 


TASARIMCILAR: EKİN KAYIŞ (HELSİNKİ), LINA SALEH (CİDDE), STUDIO AYASKAN (LONDRA), FARGO DESIGN (LONDRA), MADE BY MANOS (LONDRA), MG FLORAL PROJECTS (İSTANBUL), REZZAN HASOĞLU (LONDRA) 


NATURALİST, KAŞİF, TASARIMCI HUMBOLDT'UN İZİNDE 


DOĞADAN İLHAM ALINAN VE TASARIMCI HUMBOLDT'UN ANISINA SAYGI DURUŞU NİTELİĞİ TAŞIYAN KARMA SERGİ ECNP GALERİ'DE 


ALEXANDER VON HUMBOLDT 
Humboldt bir doğa bilimci, aynı zamanda amansız bir maceracıydı. 


doğadan ilham alan ve kullandıkları malzemelerin özelliklerini deneylerle sınayan uluslararası tasa- 


do Galeri'deki sergide, bu defa 


rımcıların ürünleri yer alıyor. Cam ve seramiği, cam üfleme sürecinde 

bir araya getirme yöntemlerini ve statik tabaklardaki hareketi araştıran, standart slipdöküme alternatif arayan, kumun farklı görsel ve dokusal özelliklerini inceleyen, kile 


1859 yılında 89 yaşındayken haya- 


. ta gözlerini yummadan önce, i D., , tüm yaşamını, bilinen 


4 bütün bilim dallarını 

öğrenmek ve doğanın 
5 çalışma metodunun 
ardındaki sırlarını aydınlatmak için harcadı, bilgi- 


'ÖZET' 

ZEYNEP DİLEK -MEHMET ÇETİNER GALERİ DİANİ / BEYOĞLU 

10-31 MART 2018 TARİHLERİ ARASINDA ZİYARET EDİLEBİLİR. 


Türk Soyut Resmi'nde özellikle son 20 yılın en önemli temsilcilerinden olan Zeynep Dilek ve Mehmet Çetiner çiftinin “Özet adlı sergisi 10- 31 Mart tarihleri arasında Galeri Diani'de. 

"Çalışmalarımız bir soyutlama değildir. 
Soyuttur. Soyut sanatın salt kendine ilişkin olan bir duruşu vardır. Sanat eserinin kendisi sanat nesnesidir. Sanat eserini yapan kişi öznenin sanatçı olarak tuvalde var olması da doğal bir sonuç. Biz de 'ben- sanat- nesnesi- eser" olarak ortada olmak istiyoruz. Kendi oüretimimizle özdeşliyoruz" düşüncesinden yola çıkan sanatçı çiftin “Özet” adlı sergisi Galeri Diani'de izleyicilerin beğenisine sunuluyor. 


MİXER 


'TEŞBİHTE HATA OLMAZ' 


nin görsel aktarımına dair yeni metotlar geliştirdi. 


MİXER / KARAKÖY 


2 MART-14 NİSAN 2018 TARİHLERİ ARASINDA 
ZİYARET EDİLEBİLİR. 


bir simyacı gözüyle yaklaşan birbirinden özel işler sergileniyor. 
Doğa her zaman bilim insanlarına, tasarımcılara, yazarlara ve birçok macerapereste ilham kaynağı olmuştur. 
Bu sergi, doğa bilimci Alexander Von Humboldt'un; keşif, ölçüm, gözlem ve doğayı anlamasından referans almıştır. 
Doğanın oluşumları, örüntüleri ve çalışmaları olan tasarımları içermektedir. Bir bilim adamı ve naturalist olan Humboldt, keşiflerini diğer disiplinler arası insanlarla ve toplumla paylaşacak kadar da cömert davranmıştır. Bu fikirden yola çıkan tasarımcılar, Humboldt'un fikirlerine, prototiplerine ve keşiflerine paralel olarak, üretim tekniklerini ve araştırmalarını da içeren kullanılabilir tasarım objelerle ECNP Galeri'de sizleri bekliyor olacak. 


Sergi yazıya geçirilmiş sözün görsellikle birleştiği noktalarda teşbihin kazandığı yeni anlamlara bakmayı hedefliyor. Sanatçının görsel çalışmasını yazı ile pekiştirdiği imge zenginliklerini araştırıyor. Serginin doğası, ifade etmek istediğini dolaylı yollardan aktarmayı seçen sanatçının teşbihte hata yapma payını saklı tutuyor. Çalışmalar, ironiye kazandırılabilecek yeni açılımların İzini sürüyor. Sergide yer alan sanatçılar; EMIRHAKIN, Pemra Aksoy, Ruben Aubrecht, Bengisu Bayrak, Merve Dündar, Işıl Eğrikavuk, Leyla Emadi, Hallederiz İnş., Seçil Kınay, Komet, Alican Leblebici, Furkan Öztekin, Berkay Tuncay, Yeşim Us, Denise Winter, Deniz Yılmaz. 
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ŞAMLI BERBER - 
18. YÜZYIL BİLADÜ'Ş-ŞAM'INDA 
YENİ OKURYAZARLIK 

DANA SAJDİ 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI 
267 SF, 32 TL 


OSMANLI ŞAM'INDA 
TARİHÇİLİĞE 
SOYUNAN BİR 
BERBER 


“İBN BUDEYR'İN BAŞKA BİR KİTAP DEĞİL DE BİR VAKAYİNAME YAZMIŞ OLMASI DA ÖNEMLİDİR: ZİRA BU TÜR DOĞASI GEREĞİ, KENDİ YOLUNDA BİR YAZARLIĞA YÜKSEK ORANDA İZİN VERİR. BERBER, VAKAYİNAMENİN GENİŞ ALANINI SADECE KENDİSİNİ BELİRLİ BİR 'BİÇİM'DE SUNMAK İÇİN KULLANMAKLA KALMAMIŞ, ALİMLERİN VE ŞEHRİN ULULARININ TOPLUMSAL DÜNYASINA YAVAŞ YAVAŞ SIZMAK İÇİN DE BUNA BAŞVURMUŞTU...” 


amlı Berber, 18. yüzyılda Osmanlı idaresindeki Şam'da yaşamış İbn Budeyr isimli bir mahalle berberi hakkında. Berber pekâlâ bir 'hiç kimse" olarak unutulup gidebilirdi, ama sonraki yüzyıllarda kendisinden söz edilmesini sağlayacak çok ilginç ve umulmadık bir şey yaptı: Bir tarih kitabı, hayatı süresince şehrinde olup bitmiş her şeyi kaydettiği bir 'vakayiname' yazdı. Dana Sajdi Şamlı Berber'de bu önemli kitabı inceliyor ve İbn Budeyr'in hayatına yakından bakarken beklenmedik türden -okumuş tabakaya mensup olmayan- insanların entelektüel alana dahil olmaya başlamasıyla ortaya çıkan bir fenomeni ele alıyor: Yeni okuryazarlık. 
Şamlı Berber, Osmanlı ve İslam tarihinde halk tabakasından bir insan hakkında yapılmış kitap ölçeğindeki ilk mikrotarih çalışması. Osmanlı sosyal tarihine, Arap tarihyazımına ve 18. yüzyıl Biladü'ş-Şam'ının üzerinde az çalışılmış kültürel tarihine katkıda bulunan kitap, aynı zamanda 18. yüzyılla 19. yüzyıl sonu arasındaki bağlantıları incelemek için berberin kitabının yüz yıl sonra nasıl alımlandığına bakıyor ve Arap Rönesansı da denen Nehda'ya uzanan tarihsel güzergahlara yeni bir ışık tutuyor. 
Boston College Tarih Bölümü'nde doçent olan Dana Sajdi, incelediği dönemi ve ortamı şöyle tanımlıyor: 18. yüzyıl Osmanlı için hem iktisadi hem de siyasi açıdan olağandışı bir dönemdi. Merkezden yani İstanbul'dan taşraya doğru uzanan bu mali ve siyasi bozulma dönemi iki önemli yenilikle sonuçlandı: yarı özerk yönetim ve neredeyse özel toprak mülkiyeti. Bu haliyle 18. yüzyılı, siyasal ve toplumsal iktidarın yeniden paylaştırıldığı ve yeni taşra hanelerinin kurulmasına yol açan yeni bir düzen, bir toplumsal değişim zamanı olarak görmek hatalı olmaz. Devasa kamu binalarının ve görkemli özel konutların inşası Şam'a servet akışının kanıtıdır. Değişim halinde- ki bir toplumsal yapının açılım anından faydalanan insanlar olması kaçınılmazdı. 
Çağdaş vakayiname bu tür toplumsal alışverişler için şaşırtıcı derecede uygundur, çünkü yazarı çevreleyen olayların bir kaydıdır; yazar merkezlidir. Otobiyografik bir metin olmayı amaçlamasa da yazarın dünyada ve kendi şimdiki zamanında kendisini konumlandırmasına olanak tanır. Dolayısıyla konumu yeni yükselen ya da daha iyisini yapma imkanı olan bu yeni yazarlar şimdiki yeni ve gelişmiş kendilerini göstermek için “tarih” yazdılar; fakat tarihi kendi zamanlarında daha iyi bir konum şansını yakalamak veya ellerindeki konumu korumak amacıyla, çağdaş bir belge olarak yazdılar. 
Bu yeni vakanüvisleri harekete geçiren kesinlikle somut bir iyileşmenin imkanı ve deliliydi. Yeni yazarlar çağdaşları Abdulgani en-Nabulusi'nin sözlerini anlıyorlardı: Kitap kuwettir (ya da kuwete dair bir istek ve/veya onun göstergesidir). 


ISANATSTARİH RAFLARIJ 


TÜRKİYE'DE ÇEVİRİNİN POLİTİKASI VE POETİKASI 1923-1960 

ŞEHNAZ TAHİR GÜRÇAĞLAR 

T. İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI 
410 SF, 28 TL 


Prof. Dr. Şehnaz Tahir 
Gürçağlar, Türkiye'de 
Çevirinin — Politikası (o ve Poetikası, 1923-1960 adlı çalışmasında, bu tarihsel sürecin Cumhuriyet dönemine denk düşen dilimine farklı bir açıdan yaklaşıyor. Çeviri tarihine yönelik araştırmalarda, daha çok 
Tercüme Bürosu'nun faaliyetine odaklanıldığını belirten yazar, oysa bu alandaki aktörlerin Büro ile sınırlı olmadığını edebiyat tarihi açısından çok zengin bir malzeme sunan örneklemelerle anlatıyor. 
Kemal Tahir'in Mayk Hammer, Selâmi Münir Yurdatap'ın Şerlok Holmes ve Arsen Lüpen 'çeviri"lerinden Gulliver'in Seyahatleri'nin farklı versiyonlarına kadar pek çok örnek metini çeşitli açılardan değerlendiriyor. 


ÜTOPYA/DİSTOPYA-TARİHSEL OLASILIĞIN KOŞULLARI 

(DER) MICHAEL D. GORDIN, HELEN TILLEY, GYAN PRAKASH 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI 

316 SF, 42 TL 


Koç Üniversitesi Yayınları 

tarafından yayınlanan üsepei 'Ütopya/Distopya -Tarihsel i Olasılığın Koşulları" zaman içinde bireylerin ve toplulukların ütopik gelecek kurgularını, bugünü değerlendirmenin bir yolu olarak nasıl kullandığını inceliyor ve konuya yeni bir bakış açısı getiriyor. Geleceği bütün yönleriyle kurgulamak gibi iddialı bir programın çerçevesinden çıkarılan ütopya ve distopyayı tarihselliği olan kategoriler olarak konumlandırıyor. Kitap, ütopya ve distopyanın olumlu veya olumsuz sonuçları olan iddialı toplum mühendisliği planları olarak değil, radikal değişime yönelik yaklaşımlar olarak ele alınmasını öneriyor. Ütopya, Distopya ve Kaos'un oluşturduğu üç kutbun çerçevesinde kalan alanı inceleyen Ütopya/Distopya'yı oluşturan makaleler, 1850'lerin Güney Afrikası'ndan 1900'lerin Orta Avrupası'nın yitmiş masumiyetine, 1930'ların Stalin Rusyası'ndan 1950'lerin barışçıl atom enerjisi söylemlerine, modigernist şehircilik anlayışından tüketim ütopyasına geniş bir yelpazeyi tarıyor. 
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ISİNEMAJ 


YÖNETMEN: ELİ ROTH 
OYUNCULAR: BRUCE WILLIS, ELIESABETH : 
SHUE, VİNCENT D'ONOFRIO, MIKE EPPS, DEAN 7 
NORRİS 

SENARYO: JOE CARNAHAN, MICHAEL FERRİS, SCOTT ALEXANDER, LARRY KARASZEWSKI 

GÖSTERİM TARİHİ: 16 MART 

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir 


ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır... 


MENİ iri Ki EE 


YÖNETMEN: MEHMET ALİ ARSLAN OYUNCULAR: MAHMUT 

CEVHER, PERİHAN SAVAŞ, ECEM BALTACI, AÇELYA ELMAS, ATILAY ULUIŞIK 

SENARYO: MAHMUT 


li e Rİ 
GÖSTERİM TARİHİ: 9 MART i m 


Eşini kaybetmiş emekli matematik öğretmeni Doğan (Mahmut Cevher), en büyük kızı Neval'in Almanya'ya taşınmasından sonra 3 çocuğuyla birlikte hayatını sürdürmektedir. Bir yandan da kendisine yakın yaştaki Aysel'le (Perihan Savaş) güzel bir arkadaşlık içindedir. 
SENARYO: XAVIER LEGRAND Ancak kızlarından Umut'un (Ecem Baltacı) aman-ÖSİ | sız bir hastalığa yakalandığının ortaya çıkmasıyla sakin hayatı sona erer. 


ev Gİ ÇİL 


YÖNETMEN: XAVIER LEGRAND 


ntoine (Denis Me&nochet) ve Miriam (L&a Drucker) çifti boşanırken velayet konusunda anlaşmazlık yaşamıştır. 
Ailenin 18 yaşına basmak üzere olan kızı Jos&phine'le 


(Mathilde Auneveux) ilgili bir tartışma olmasa da, 11 YÖNETMEN: JOACHIM TRIER yaşındaki Julien (Thomas Gioria) ifadesinde babasını görmek iste- OYUNCULAR: ElLi HARBOE, OKAY KAYA, ELLEN mediğini belirtmesine rağmen mahkeme, 2 haftada bir babasıyla DORRIT PETERSEN, HENRİK RAFAELSEN, GRETHE kalma şartı getirmiştir. Bu durum elbette Julien ve ailesinin iste- ELTERVÂG mediği birşeydir, nitekim Antoine son derece dengesiz ve çabuk SENARYO: JOACHIM TRIER, ESKIL VOGT öfkelenebilen bir adamdır. GÖSTERİM TARİHİ: 30 MART 


Fazlasıyla muhafazakar Hıristiyan bir ailenin kızı olan Thelma (Eili Harboe), üniversite eğitimi için ilk ailesinden uzakta yaşamaya başlamıştır. Ancak Anja (Kaya Wilkins) ile başladığı arkadaşlık, yetişme tarzının hiç öğütlemeyeceği bir biçimde kısa zamanda çok daha yakın bir arkadaşlığa dönüşür. 
Bir yandan Thelma, epilepsi nöbetlerine benzeyen nöbetler geçirmeye başlamıştır. Thelma'nın geçmişinde sakladığı sırlar, yeniden gün yüzüne çıkmak üzeredir. 
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57, ALAY GELİBOLU SENFONİSİ İLE 


i v4 

IŞ SANAMTA 
İŞ SANAT 
ETKİNLİK ÜCRETSİZDİR. 
Besteci ve keman sanatçısı Can Atilla, Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında bestelediği Senfoni No. 2 57. Alay Gelibolu ile 9 Mart akşamı İş Sanat'a konuk olacak. 
Amerikalı soprano Angela Ahıskal ve Özbek çellist Serdar Rasul'un solistliğini üstlendiği konsere Burak Tüzün yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Eserleri yurt içinde ve yurt dışında birçok kez sahnelenen Can Atilla, Bilinçaltı, Omni, Cariyeler ve Geceler, 1453 Sultanlar Aşkına, Aşk-ı Hürrem, Can-ı Yunus, Şems-i Rumi gibi albümleriyle ve çeşitli tiyatro oyunları için bestelediği müziklerle birçok ödülün de sahibi. Türkiye'nin ilk 'özel, akademik, uluslararası sanat toplu- 


luğu' olma özelliğini taşıyan Bilkent Senfoni Orkestrası'nın Burak Tüzün şefliğinde sahne alacağı konserin biletleri İŞ Sanat Ana Gişesi'nde ve Biletix'te satışta. 


İŞ SANAT 


ETKİNLİK ÜCRETSİZDİR. 


İş Sanat'ın Milli Reasürans'ta düzenlediği Parlayan Yıldızlar serisinin mart ayındaki konukları genç kemancılar Sena Umul ve Aslı Ayben Özdemir oluyor. 

1993 doğumlu Sena Umul, klasik kemençe Sanatçısı annesiyle başladığı eğitimini daha sonra Çiğdem İyicil ile sürdürdü. Lisans eğitimini MSGSÜ Devlet Konservatuvarı'nda Hande Özyürek ve Almanya-Musikhochschule (o Lübeck'te Elisabeth Weber ile tamamladı. Türkiye ve Almanya'da çeşitli gençlik orkestralarında yer alan ve 2017'den bu yana, Frankfurt'ta Markus Daunert ile master eğitimini sürdüren Umul, aynı zamanda Düsseldorf Senfoni Orkestrası'nın stajyer kadrosunda yer alıyor. 


(ETKİNLİK 


YER: ASMALI SAHNE 

İSTİKLAL CADDESİ ASMALI MESCİT MAHALLESİ YEMENİCİ ABDÜLLATİF SOKAK HOŞ APARTMANI NO:9 34430 BEYOĞLU 


TUTKULARI TEK 
SEVDALARI BİR.” 


FUTBOLUN ELE AVUCA SIĞMAZ ÇOCUKLARININ SUÇA İTİLİŞ HİKAYESİNİN ANLATILDIĞI OYUN, TİYATRO SALONLARINDA PEK SIK RASTLANMAYAN FİLM TADINDA 
AKSİYON SAHNELERİ İLE SEYİRCİSİNİ ŞAŞIRTMAYI PLANLIYOR... 


Futbol taraftar liderleri ile futbolu yönetenler arasındaki kirli ilişkilerin, çarpıcı ve gerçekçi bir dille anlatıldığı Aut'un süpervizörlüğünü usta tiyatrocu Ali Düşenkalkar üstlendi. Futbolu çok seven, ele avuca sığmaz gençlerin, yönetim tarafından nasıl suça itildiğinin öyküsünü anlatan oyun hareketli yapısı ile heyecan yaşatıyor. Yönetmenliğini Muharrem Uğurlu'nun yaptığı oyunun metni. iki ünlü oyuncuya ait. Alper Kul ve Özgür Özgülgün'ün kaleme aldığı oyun genç yeteneklerin yer aldığı özel bir kadro ile sahnede. 

Dinlendiğinde hafızalara kazınan ve aksiyon sahnelerine hayat veren oyunun müziklerini ise Orhan Enes Kuzu besteledi. Tüm görsel tasarımlar Can Tiryaki'nin klavyesinden çıktı. 


www.platinonline.com 181 


” LEZZET DEDEKTİFİ 


Bahar Akgün / bahar.akgun ©platinonline.com 


LÜBNAN MUTFAĞININ —— İSTANBUL'DAKİ EN İDDİALI TEMSİLCİSİ 


Hilton İstanbul Kozyatağı bünyesinde hizmet veren ve Lübnan mutfağı ile öne çıkan Al SharO İstanbul'un executive şefi Rıza Baylan, Orta Doğu ve Türk mutfaklarını sentezleyerek hedef kitlesine farklı bir lezzet şöleni vaat ediyor. Baylan, etlerin marine edilmesinden kullanılan baharat- / 

lara kadar her süreçte son derece seçici 

ve değişik damak tatlarına hitap eden bir 

vizyonla yol alıyor. Baylan"ı farklı kılan en 

önemli özellik ise birbiriyle en iyi örtüşecek 

lezzet kombinasyonlarını kusursuzca bir araya getirmesi... Meze ve ana yemeklerde lezzete her şeyden çok önem verdiğini söyleyen Baylan, özellikle et spesiyallerinde başarılı bir sonuca ulaşabilmek için 12 farklı kasap gezdiklerinin altını çiziyor. Alışveriş ile ilgili her süreci kontrol ettiğini ve daima işinin başında olduğunu ifade eden Baylan, “Muhammara, humus ve babaganush gibi meze spesiyallerimizle oldukça iddialıyız. Sunumlarımız da son derece farklı. Mönümüzde yer alan "labne zahter' çok beğenildi ve başka hiçbir restoranda bu spesiyal yok. Süzme yoğurt ve labneyi karıştırıyoruz. Zahter ile birlikte servis ediyoruz. Et spesiyallerinde ise marine işlemine büyük önem veriyorum. Kuzu şiş, daha şiş gibi spesiyalleri çeşitli baharatlarla marine edip dinlendiriyoruz. Her et spesiyalini farklı bir garnitürle servis ediyoruz. Örneğin, tavuk şiş spesiyalini kiımyonlu patates püresi ile sunuyoruz. Püre; sotelenmiş ıspanak, karamelize soğan, zahter ve hafif acı bir tatla kombine ediliyor” yorumunda bulunuyor. 


3-Tabouleh 5-Şiş kebap 


4-Moutabbal 


T1-Vişneli köfte 
2-Babaganush 
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İTALYAN MUTFAĞI 
MÜDAVİMLERİNE ÖZEL 


İtalyan mutfağının en iddialı temsilcilerinden biri olan Mezzaluna, mönüsünü yeniledi. İtalyan şef Fabio Brambilla, geleneksel İtalyan lezzetlerine yenilikçi bir dokunuş katıyor. Mevsimin en taze ürünleri kullanılarak oluşturulan mönünün, başlangıçları arasında yer alan "kestaneli mercimek çorbası' ile karışık sebze ve yeşilliklerle marine edilmiş füme somon salatası'nı mutlaka tatmalısınız. İtalyan tarzı burger denemek istiyorsanız da doğru yerdesiniz. Sotelenmiş mantar, karamelize soğan, taze domates ve scamorza peyniri ile hazırlanan burger, hem göze hem de damağa hitap ediyor. Kavrulmuş patates ve sote orman mantarları ile servis edilen “ızgara deniz levreği" ise yeni sunumuyla dikkat çekiyor. Marine somon, taze yeşillikler, manda mozarella ve scamorza peyniriyle hazırlanan “finissima con salmone marinato' yani çıtır pizza ise mönünün öne çıkan lezzetlerinden. 
Yenilenen mönüde makarnaseverler de unutulmamış. 
Porçini mantar ile hazırlanan taze ev yapımı “fettucce", hafif krema sos ile sunulurken ıspanak ve ricotta peyniri ile hazırlanan ev yapımı 'plin” tarzı tortelli', parmesan ve adaçayı sos ile servis ediliyor. Tatlılarda öne çıkan spesiyaller ise 'amarettolu panna cotta' ve vanilyalı dondurma ile servis edilen “bademli ve elmalı tart”... 


SACA OCAKBAŞI'NDAN LEZZETLİ SPESİYALLER 


Taylan Özbek, Rıza Arslan ve Fahrettin Korkmaz kurucu ortaklığında Fenerbahçe-Kadıköy'de Ekim 2017'de açılan Saca Ocakbaşı, yemek sektöründe köklü bir deneyime sahip olan ekibiyle öne çıkıyor. Kurucu ortakların sektörde 33 yıllık tecrübeye sahip olması, konuklara bir restorana değil de kendi evlerine geliyormuş hissi yaşatıyor. Saca Ocakbaşı'nı farklılaştıran en önemli unsur ise geleneksel Türk mutfağının en sevilen spesiyallerinden olan kebap ile modern tatları bir araya getirmesi... 
Mutfak ekibi hiyjen, tazelik ve lezzete her şeyden çok önem veriyor. 
Mezelerden ara sıcak ve ana spesiyallere kadar her lezzet, özenle ve farklı lezzet sırlarıyla hazırlanıyor. Lezzet sırları diyorum çünkü, Saca Ocakbaşı'nda tattığım haşlama içli köftenin lezzetini hâlâ unutamıyorum. 
Normalde içli köftenin yağda kızarmış versiyonunu tercih ederim. Saca Ocakbaşı'nın hem kurucu ortağı hem de mutfak şefi olan Fahrettin Korkmaz'ın özel bir sosla harmanlayarak haşladığı içli köftesi, gönlümü en derinden fethetti. Aslen Sivaslı olan Fahrettin Korkmaz'ın kebap spesiyalleri de oldukça lezzetli. Etler, özel olarak marine ediliyor, baharatlarla coşku dolu bir lezzete dönüşüyor. Saca Ocakbaşı'nın mönüsünde yıldızı parlayan en özel lezzetlerden biri de 'Saca zırh kebap"... Bu arada hemen hatırlatalım, lahmacunu da gerçekten efsane... Ayşegül Akgül Duman'ın mimarisini üstlendiği Saca Ocakbaşı'nda özel davetler için bir VIP salonu, özel eğitmen gözetiminde çocuk oyun salonu da bulunuyor. 


© SARIYER 


ŞİŞLİ 


BEŞİKTAŞ 


BEYOĞLU 


SUADİYE 


ŞEHRİN YENİLERİ 
| 


BORD 


İŞ ÇIKIŞINDA KEYİFLİ BİR MOLA 

Uzun bir restorasyonun ardından Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nin içinde açılan Bord, hem dekorasyonu hem bahçesi hem de yemekleri ile beğeni topluyor. 

Bord'un mutfağı son derece iddialı... Türk ve dünya mutfağının en özel spesiyalleri hem doyurucu porsiyonlarla hem de uygun fiyatlarla hedef kitleye sunuluyor. Tavuk, et ve balık olmak üzere 
3 farklı ana yemek tabağından birini tercih edebilirsiniz. Burger çeşitlerinin yanı sıra beef sandviçi de mutlaka tatmalısınız. 
Adres: Deniz Müzesi, Cezayir Caddesi, No:3, 
Beşiktaş. İletişim: (0212) 259 59 69 


BRASSERİE DOR 
FARKLI BİR DENEYİM ARAYANLARA 


Anadolu Yakası'nda Libadiye Caddesi üzerinde bulunan Emaar Sguare'de kapılarını açan Brasserie D'or, herkesin ulaşabileceği, iyi yemeğin ve kaliteli müziğin olduğu yeni nesil bir brasserie olarak dikkat çekiyor. 

Kokoreç, ızgara dana sosis, creme brulee, damla sakızlı panna cotta gibi spesiyalleri denemenizde fayda var. 

Adres: Adile Naşit Sokak, 1/A, Cihangir, Beyoğlu. 
İletişim: (0530) 565 29 25 


MENE 


ANADOLU YAKASI'NIN POPÜLER MEKANI 

Balık restoranı Müzeyyen, açıldığı günden beri büyük ilgi görüyor ve hedef kitlesine son derece keyifli bir atmosfer vaat ediyor. 

Kabak çiçeği dolması, közlenmiş patlıcan, fava ve deniz börülcesi Müzeyyen'in en iddialı spesiyalleri arasında yer alıyor. 

Adres: Koşuyolu Mahallesi, Kalfa Çeşme Sokak, No: 4, Kadıköy 
İletişim: (0216 545 57 73) 


av 


DİNAMİK BİR BULUŞMA NOKTASI 

Casual fine dining konseptiyle Yeniköy'de hizmet veren Avlu, mönüsünü günlük ve taze ürünlerle şekillendiriyor. Mekanın en dikkat çekici spesiyallerinden biri de iki kişiyi doyurabilecek zenginlikteki kahvaltı tabağı... 

Tatlı patates püresiyle servis edilen dana yanağı spesiyalini de mutlaka tatmalısınız. 
Adres: Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi, 
No 80, Sarıyer İletişim: (0212) 223 28 58 
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IKİTAPJ 


TÜRKİYE'DE 


» Kördüğüm 
Ayşe Kulin/Everest Yayınları 


* Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı Mark Manson/Butik Yayınları 


» Elon Musk-Tesla SpaceX ve Muhteşem Geleceğin Peşinde 
Ashlee Vance/Buzdağı Yayınevi 


s Abum Rabum 
İskender Pala/Kapı Yayınları 


* Ikigai-Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı Hector Garcia-Francesc Miralles/İndigo Kitap 


* Hayvanlardan Tanrılara Sapiens Yuval Noah Harari/Kolektif Kitap 


s Kürk Mantolu Madonna 
Sabahattin Ali/Yapı Kredi Yayınları 


e Söz 


s Bilinmeyen Bir Kadının Kitabı Stefan Zweig/İş Bankası Yayınları 


s Aeden-Bir Dünya Hikayesi 
Akilah Azra Kohen/Destek Yayınları 


DÜNYADA 


* Tribe of Mentors / Timothy Ferriss-Houghton Mifflin Harcourt 


* Discipline Eguals Freedom / Jocko Willink 


YENİ ÇIKAN 


* Geciktiğin İçin Teşekkür Ederim: Çılgıncasına Hızlı bir Çağda Ayakta Kalma Rehberi 


Thomas L Friedman/Boyner Yayınları 


* Kader Anı: Öngörülmeyen Bir Dünyada Fırsatı Yakalamak 


Frans Johansson/MediaCat Yayınları 


* Sevdiğin İşi Yap: Girişimcinin El Kitabı Mustafa Açıkgöz/Ceres Yayınları 


* Sahi, İnovasyon Neden Bize Bu Kadar Uzak? 
Hakan Gürsu/Dost Kitabevi 


* Boşa Gitmesin 
Orhan Erdem/Optimist Yayınları 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DÜNYAYI GELECEKTE NELER BEKLİYOR? 


DAHA YENİ BAŞLIYOR. || 
FARUK ECZACIBAŞI / KOÇ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI 


Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın, her gün daha büyük bir ivmeyle hayatımıza giren teknolojik gelişmelerin getirdiklerini ve götürdüklerini ele aldığı, 'Daha Yeni Başlıyor: Geleceğin Dünyasında Es- 
. neklik, Yakınsama, Ağ Yapısı ve Karanlık Taraf” başlıklı — kitabı, Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı. Teknoloji/sosyoloji kategorisinde yayımlanan kitabın tüm telif gelirleri, Faruk Eczacıbaşı tarafından Türkiye Bilişim Vakfı'na bağışlandı. Faruk Eczacıbaşı, ilk kitabı olan "Daha Yeni Başlıyor'da kendi kişisel deneyimlerinin yanı sıra Türkiye'nin geçirdiği dönüşümler ve dünyadaki son gelişmelerden yola çıkarak, her gün daha büyük bir ivmeyle hayatımıza giren teknolojik gelişmelerin getirdiklerini ve götürdüklerini inceliyor. İyisi ve kötüsüyle gelecekte dünyayı nelerin beklediğini tartışmaya açan, 'Daha Yeni Başlıyor”, bu alanda yazılmış en kapsamlı, en dengeli ve en anlaşılır referans kitap olma özelliğine sahip. Tarihe bakıldığında, her şeyin buhar makinesiyle başladığına dikkat çeken Eczacıbaşı, kitabında şu ifadelere yer veriyor: “Yeryüzünde yaşayan bir tür olarak insan, bu buluşla birlikte 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren sürekli hızlanan ve kendisini diğer türlerden kesin olarak ayıran bir sürece girdi. 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde, her iki günde bir insanlık tarihinin başlangıcından 2003'e kadar üretilmiş toplam bilgi miktarı kadar bilgi üretiliyor. Bu durum, miktar ve hız olarak baş döndürücü elbette ama bunun da ötesinde ortaya çıkan karmaşıklık düzeyi üzerine düşünmek gerekiyor. Bu karmaşıklık son derece önemli sonuçlara yol açıyor ve bu sonuçların hepsi birbirine bağlı.” Faruk Eczacıbaşı, kitabında getirdiği köklü değişiklikler nedeniyle interneti bir milat olarak değerlendiriyor ve 1989'da suya atılan çakıl taşının halkalarının, 30 yıla yakın bir sürede yayılarak toplumun bütün katmanlarını etkileyen bir güce dönüştüğünü vurguluyor. 


FARKLI BİR YOL HARİTASI İÇİN 


GELECEĞİ YÖNETMEK 

AHMET ŞERİF İZGÖREN / ELMA YAYINLARI 

Zaman zaman herkes geleceğin belirsiz olduğunu düşünebilir. Aslında böyle bir durumda önümüzde sadece iki seçenek vardır; ya bekleyip görürsünüz ya da geleceği şekillendirmek için harekete geçersiniz. Yani, değişime dahil olmadan oluşmasını bekleyip sonradan geç kalmış bir tepki verirsiniz ya da baştan kontrolü ele alıp değişimi yönlendirirsiniz. 
İşte, okuyacağınız bu kitap ikinci seçenekle, önceden adım atmakla ilgili. Kurumlarda gelişimin ve değişimin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu gerçeği kabullenmeyenler veya göremeyenler ya kontrolsüz büyüyorlar ya da rekabette geri kalıp küçülüyor ve sonunda da yok oluyorlar. Eğer değişimin ve gelişimin engellenemeyeceğini baştan kabul ederseniz, kurumunuzda yapılacak tüm projelerde, değişimi yönlendirebilme becerilerinin gelişmesine odaklanabilirsiniz. Ahmet Şerif İzgören'in, Elma Yayınevi'nden çıkan son kitabı “Geleceği Yönetmek" raflardaki yerini aldı. Yaşanmış örneklerin yer aldığı kitapta İzgören, iş dünyasına sesleniyor ve şirketlerin gelecek rotasını “değişim-başarı-gelecek" üçgeninde anlatıyor, ipuçları veriyor. 


March 


ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ VE GE TÜRKİYE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ / GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, AKADEMİK HAYATLA REEL SEKTÖRÜ BİR ARAYA GETİRİYOR / SİNPAŞ GYO'DAN BASKETBOLA TAM DESTEK / ALYA GRANDİS SATIŞA ÇIKTI / BEFİNE SPORTS&SPA'DA RUHUNUZU ARINDIRMA ZAMANI / ŞEHRİN İÇİNDE, KLİŞELERİN DIŞINDA: AVANGART İSTANBUL / YEDİ MAVİ'DE YAŞAM ŞUBAT 2019'DA BAŞLAYACAK / DD DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ YÖNETİM MERKEZİ İŞ DÜNYASINI BİR ARAYA GETİRİYOR / CANIAS ERP LİVE ETKİNLİĞİNİN YENİ ROTASI ANKARA / TÜRKTRAKTÖR, TRAKTÖR İHRACATININ YÜZDE 87'SİNİ SIRTLADI 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» ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 


ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ VE GE TÜRKİYE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ 


GE, “YENİLİKÇİ VE GİRİŞİMCİ, ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ” VİZYONUYLA YOLA ÇIKAN ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İLE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİREREK ÜNİVERSİTENİN ÇEKMEKÖY KAMPÜSÜ'NDEKİ ÖZÜ-X BİNASINDA YERİNİ ALDI. İKİ KURUMUN ORTAK HEDEFİ, GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN VE MÜŞTERİ 

ODAKLI İNOVASYONUN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK... 


ürkiye'de girişimcilik kültürünün ve dijital ekosistemin 

geliştirilmesi için iş birliği 

yapan Özyeğin Üniversitesi ve General Electric (GE), dünyada yeni gelişen “birlikte inovasyon” anlayışına öncülük ediyor. İş dünyasındaki üst düzey yöneticilerden üniversite öğrencilerine kadar herkese açık olacak merkez, akademisyen, öğrenci, sanayi ve paydaşlarla endüstriyel inovasyon platformu olarak faaliyet gösterecek. Yapılan iş birliği aynı zamanda yeniliğe açık ve endüstriyel internete katkı sağlayacak yeni nesil üniversitesanayi iş birliğinin oluşturulmasına imkan sağlayacak. Üniversite öğrencilerinin ve girişimcilerin GE'nin garaj ekipmanlarından CNC tezgahları, lazer kesiciler, 3D yazıcılar ve enjeksiyon cihazı gibi makineleri uygulamalı olarak deneyimleme olanağı bulacağı merkezde, müşteri ihtiyacına göre yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi de hedefleniyor. GE aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi ile karşılıklı olarak bilgi ve network paylaşımında da bulunacak. 


BİRLİKTE İNOVASYON... 

Bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik Merkezi, Girişim Fabrikası, OpenFab ve seminer alanları bulunan ÖzÜN binasında GE Türkiye İnovasyon Merkezi'nin faaliyet gösterecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Esra Gençtürk, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Üniversitemiz ve merkezin birlikte gerçekleştireceği faaliyetlerin, akademisyen, öğrenci, sanayi ve paydaşlar ile endüstriyel inovasyon platformu oluşturmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda ortak bilimsel, eğitsel ve yönetsel çalışmalar ile karşılıklı bilgi paylaşımı da iş birliğimizin önemli bir parçasını oluşturacak. “Birlikte 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ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ MURAT ÖZYEĞİN, ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ESRA GENÇTÜRK, ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ KURUCUSU VE MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI HÜSNÜ ÖZYEĞİN, GENERAL ELECTRİC TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ CANAN M. ÖZSOY, GENERAL ELECTRİC ORTA DOĞU, KUZEY AFRİKA VE TÜRKİYE BAŞKANI VE CEO'SU NABIL HABAYEB 


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 
VE GİRİŞİMCİLERİN GE'NİN 
GARAJ EKİPMANLARINDAN 

CNC TEZGAHLARI, LAZER 
KESİCİLER, 3D YAZICILAR 

VE ENJEKSİYON CİHAZI GİBİ 

MAKİNELERİ UYGULAMALI 
OLARAK DENEYİMLEME 
OLANAĞI BULACAĞI 
MERKEZDE, MÜŞTERİ 
İHTİYACINA GÖRE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİN GELİŞTİRİLMESİ 
DE HEDEFLENİYOR 


inovasyon? düşüncesi ile oluşan bu iş birliği aynı zamanda girişimci ve yenilikçi üniversite olmamızın, sektörlerle iç içe eğitim yaklaşımımızın da tamamlayıcı bir unsurunu oluşturuyor.” 


“TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİ EKOSİSTEMİNE KATKI 
SAĞLAYACAK” 

GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy ise, bu iş birliği ile müşteri odaklı inovasyon yaklaşımının üniversiteye taşındığına dikkat çekti. İş birliği ile endüstrinin reel ihtiyacına göre yerel inovasyonların teşvik edilmesiyle start-up kültürünün ve girişimciliğin geliştirilmesinin amaçlandığını belirten Özsoy, “GE ve Özyeğin Üniversitesi'nin bir araya gelmesi, Türkiye'de yeni nesil üniversite-sanayi iş birliğine iyi bir örnek olacak. GE olarak sağlayacağımız güçlü network, bilgi birikimi ve küresel deneyimimiz ile Özyeğin Üniversitesi'nin girişimciliği destekleyen yaklaşımıyla oluşacak bu iş birliği, Türkiye'nin girişimci ekosistemine önemli katkılar sağlayacak” dedi. 


GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ « 


GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROFESÖR HALUK GÖRGÜN 


GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANI VAHİT YILDIRIM 


GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI NAİL ÇİLER 


AKADEMİK HAYATLA REEL SEKTÖR 
BİR ARAYA GELİYOR 


GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, BİR İLKE İMZA ATARAK AKADEMİK HAYATLA REEL SEKTÖRÜ BİR ARAYA GETİRİYOR. 11-14 NİSAN 2018 TARİHLERİ ARASINDA TC. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VE KOCAELİ VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE DÜZENLENECEK SANAYİ VE TEKNOLOJİ ZİRVESİ SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİNİN GÜZEL BİR ÖRNEĞİ OLACAK 


anayinin merkez üssü konumunda olan ve büyük kuruluşlar listesindeki ilk 1000 firma- 

nın yüzde 15'inin bulunduğu Kocaeli'nin, İK, ArGe, yeni teknolojik ve endüstriyel gelişmelerin değerlendirilmesi açısından öneminden yola çıkılarak desteklenen zirvede ülkemizin 2023 hedeflerinde bölgenin önemi daha da etkili bir şekilde vurgulanacak. 
Akademik hayatla reel sektörü bir araya getirerek, sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyaçlarının karşılanmasına destek vermek, sanayicilerin ArGe çalışmalarını öne çıkarmak ve ülkemizdeki diğer üniversite, sanayi ve STK'lara örnek olmasına öncülük etmesi açısından öneminin büyük olduğu zirve, üniversite yerleşkesinde kurulacak Hi-Tech PrefabrikYapı içerisinde gerçekleşecek. 


“ÖĞRENCİLERE DAHA FAZLA BURS İMKANI SAĞLANACAK” 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Haluk Görgün, zirveyle ilgili şu bilgileri aktarıyor: “Zirvede bir yandan akademik kadro ve öğrenci kaynağının 


SANAYİCİLERİN KALİFİYE ELEMAN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA DESTEK VERMEK, SANAYİCİLERİN AR-GE ÇALIŞMALARINI ÖNE 
ÇIKARMAK VE ÜLKEMİZDEKİ 
DİĞER ÜNİVERSİTE, SANAYİ VE STK'LARA ÖRNEK OLMASINA 
ÖNCÜLÜK ETMESİ AÇISINDAN 
ÖNEMİNİN BÜYÜK OLDUĞU ZİRVE, ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDE KURULACAK HI-TECH 
PREFABRİKYAPI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞECEK 


ELLA mevcut bilinirliğinin artırılması amaçla- 


nırken, diğer yandan projelenen ve hayata geçirilen yeniliklerin ilgililere tanıtık ması hedefleniyor. Bu sayede öğrencilere daha fazla burs imkanı sağlanacak.” 
Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler de, “11-14 Nisan 2018 tarihleri arasında, üniversitemizde yapılacak olan “GTÜ Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'ne, Gebze böl gesi olarak ev sahipliği yapacak olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek isterim, “Üniversite-sanayi” iş birliğinin temel amacı, üniversitedeki bilimsel 


potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak, akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birliğini sağlamaktır. İşte bu nedenle, ülkemiz sanayisine yön veren, ArGe Merkezleri'nin, tasarım ofislerinin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede, iş dünyasının temsilcileri olarak, sadece bilmenin yetmeyeceği, düşünmenin, üretmenin, katma değerli ürün oluşturmanın nitelikli ara eleman yetiştirmenin zorunlu hale geleceği bir dönemde olduğumuzun ısrarla altını çiziyoruz” açıklamalarını yapıyor. GOSB Başkanı Vahit Yıldırım ise şunları söylüyor: “Sanayi-üniversite iş birliği çerçevesinde akademik hayatla reel sektörü bir araya getirmek, sanayicilerimizin kalifiye eleman ihtiyaçlarının karşılanmasına destek vermek, sanayicilerimizin Ar-Ge çalışmalarını öne çıkarmak ve sanayi-üniversite iş birliğini üst seviyeye taşıyarak, ülkemizin 2023 hedeflerinde bölgenin önemini daha da etkili bir şekilde vurgulamak üzere düzenlenmiş olan “Sanayi ve Teknoloji Zirvesi! bölgemiz için önemli bir organizasyondur.” 
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>» SİNPAŞ GYO 


Purolpağıpe 
Teri iri arel 


VE Burosu 


EUROLEAGUE BASKETBOL YÖNETİM KURULU BAŞKANI JORDI BERTOMEU VE SİNPAŞ GYO GENEL MÜDÜRÜ SEBA GACEMER 


SİNPAŞ GYO'DAN 


BASKETBOLA TAM DESTEK 


SİNPAŞ GYO, AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN BASKETBOL KULÜPLERİNİN KIYASIYA MÜCADELE ETTİĞİ EUROLEAGUE BASKETBOLA RESMİ SPONSOR OLDU. BUNUNLA BİRLİKTE FENERBAHÇE DOĞUŞ ERKEK BASKETBOL TAKIMI BAŞ ANTRENÖRÜ ZELJKO OBRADOVIÇ DE 2018 YILINDA SİNPAŞ GYO'NUN İLETİŞİM FAALİYETLERİNİN YÜZÜ OLACAK 


inpaş GYO Genel Müdürü Seba 

Gacemer, gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Basketbol camiasında “Avrupa'nın En Elit Basketbol Ligi” olarak görülen EuroLeague takımlarından biri olan Fenerbahçe Doğuş basketbol takımı, geçen yıl Turkish Airlines Euroleague'de üstün bir mücadele sergileyerek şampiyon oldu ve tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Biz buna sadece bir takımın başarısı olarak değil, Türkiye'nin başarısı olarak bakıyoruz. Ve umutla söylemek isterim ki, bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyoruz. 
Türk basketbolunu yurt içinde ve yurt dışında destekleyen büyük bir kitle var. 
Bizim müşteri grubumuzda da böyle bir kitlenin olduğunu görüyoruz. Onlarla sadece satış ofislerinde değil böyle sosyal ortamlarda da birlikte olmak istiyoruz. 
Bunun için iki değerli marka Sinpaş ve EuroLeague Basketbol bu güzel iş bir liğine imza atıyor.” Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü 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Zeljko Obradoviç'in Sinpaş GYO iletişim faaliyetlerinin yüzü olmasına da değinen Gacemer, Koç Zeljko Obradoviç'in lider lik anlayışı, titizliği, heyecanı ve yaptığı işten aldığı ve taraftarlarına aldırdığı keyfin Sinpaş'ın vizyonuyla ve bakış açısıyla son derece örtüştüğünü, bu nedenle hiç şüphesiz Obradoviç'i tercih ettiklerini sözlerine ekledi. 


“SİNPAŞ'IN YENİ PARTNERİMİZ OLMASI BİZE GURUR VERİYOR” EuroLeague Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı Jordi Bertomeu ise sponsorluk anlaşmasıyla ilgili şunları söyledi: “Sinpaş, sadece gayrimenkul değil, aynı zamanda 


yeni yaşam stilini de temsil ediyor. İki şirket olarak inovasyon değerlerimizi paylaşıyoruz. EuroLeague olarak hem dijital hem de televizyon platformlarında 2.8 
milyar izleyiciyi aştık. Geçtiğimiz yıl oynanan Final Four'Türk kulüplerinin başarısı, Turkish Airlines EuroLeague'in ve 7DAYS EuroCup'ın elde ettiği bu sonuçlarda Türk pazarı büyük rol oynadı. Sinpaş da Turkish Airlines, Head and Shoulders, Nesine, Tadım ve SEK gibi Euroleague Basketbol ile iş birliği yapan firmaların arasında yerini aldı. Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarından Sinpaş'la yeni iş birliğimizi duyurmaktan dolayı çok mutluyum.” 


SEBA GACEMER: “TÜRK BASKETBOLUNU YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA DESTEKLEYEN BÜYÜK BİR KİTLE VAR. BİZİM MÜŞTERİ GRUBUMUZDA DA BÖYLE BİR KİTLENİN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ. 
ONLARLA SADECE SATIŞ OFİSLERİNDE DEĞİL BÖYLE SOSYAL ORTAMLARDA DA BİRLİKTE OLMAK İSTİYORUZ. BUNUN İÇİN İKİ DEĞERLİ MARKA SİNPAŞ VE EUROLEAGUE BASKETBOL BU GÜZEL İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATIYOR” 


ALYA GRANDİS « 


ALYA GRANDİS SATIŞA ÇIKTI 


Boss4 
Gayrimenkul İnşaat San. 
Dış Tic. AŞ. gayrimenkul sektörüne Alya Grandis projesi ile “merhaba” dedi. İstanbul 


ürk-Lübnan ortaklı 


Beylikdüzü'nde prestij caddesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde inşa edilen Alya Grandis, yatay mimarisi, katta villa keyfi sunması, garden house daireleri ile bölgenin marka değerini yükseltmeye aday. “Yaşaması ayrıcalıklı, yarınları kazançlı? sloganıyla satışa çıkartılan Alya Grandis'teki konutların yüzde 17'si ön satış döneminde sahibini buldu. Ortalama metrekare fiyatı 4 bin TL seviyesinde açıklanan Alya Grandis'te satılacak ilk 20 konut için lansmana özel ayrıcalıklar da sunu- 


luyor. Aile yaşamına önem veren ve güvenliğin ön planda tutulduğu Alya Grandis'te toplam 10 blokta, 100 konut ve 8 ticari ünite bulunacak. İçe dönük yaşam felsefesi içinde kendi kendine yetebilen sosyal-sportif alanlara sahip 


olan projede, kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, sauna ve kapalı otopark yer alacak. 2 yıl sonra teslim edilmesi planlanan projede fiyatlar lansman dönemine özel olarak, 520 bin TL'den başlıyor. Ortalama metrekare fiyatı 4 bin TL seviyesinde bulunan 
projede, lansman döneminde ilk 20 
konut için yüzde 15 peşinat, kalanı 36 
ay vade farksız taksitlendirme seçeneği sunulacak. Yatay mimarinin en iyi örneğinin sergilendiği projede blokların yüksekliği 5 kat ile 12 kat arasında değişiyor. 341 tipindeki dairelerin kira değerlerinin 2 bin 500 TL ile 3 bin TL aralığında olması beklenen proje tamamlandığında yatırımcıların en az yüzde 30 getiri sağlaması planlanıyor. 


BEFINE SPORTS & SPA « 


RUHUNUZU ARINDIRMA ZAMANI... 


itanic Business paşa, 
Kartal ve Titanic Port Bakırköy'de hizmet veren 


Bayram- 


Titanic Business 


BeFine Sports & SPA, iyi görünüp iyi hissetmek isteyen misafirlerine karşı konulmaz bir fırsat sunuyor. 5 bin metrekareye yayılan SPA ve sağlıklı yaşam alanıyla, bedeninizi ve ruhunuzu arındırmak için tüm hizmetlerin bir arada sunulduğu BeFine Sports & SPA'da, Pazartesi'den Cuma'ya, her gün 11:00-15:00 saatleri arasında tüm bakımlarda geçerli yüzde 30 indirim uygulanıyor. Anti Stres masajıyla yoğun temponuzun yarattığı stresten kurtulabilir, altın veya inci masajlarıyla lüksün tadını çıkarabilir, Thai ya da Bali masajlarıyla Uzak Doğu'yu keşfe çıkabilirsiniz. Hindistan'ın Vedik kültürüne dayanan 5 bin yıllık bir doğal şifa sistemi olan Ayurveda ile sağlık sorunlarınızdan kurtulabilir, 90100 doğal cilt bakım ürünle- 


rinin kullanıldığı cilt bakımlarıyla 


cildinize hak ettiği değeri verebilir ya da klasikleşmiş Türk Hamamı'nda tüm yorgunluğunuzu atabilirsiniz. 
Kendini daha özel hissetmek isteyen misafirlerine VIP ritüeller de sunan BeFine SPA, Balneo terapileriyle de vücudunuza eşsiz bir dinginlik kazandırıyor. Özel olarak dizayn edilmiş masaj odaları, özel buhar odası, kar 


çeşmesi, sauna, şok duşları, güzellik merkezi özenle hazırlanmış dinlenme ve arınma programları, egzotik kokular kendinizi iyi hissetmeniz için özel olarak tasarlandı. Çağdaş tarzda dizayn edilmiş, lüksün, prestijin yanında sükunet ve rahatlığı yansıtan BeFine SPA'nın egzotik ve huzur veren ortamında kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz. 
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> GÜL PROJE 


ŞEHRİN İÇİNDE, KLİŞELERİN DIŞINDA... 


mlak Konut GYO güvencesiyle oOGül Proje'nin 

Seyrantepe'deki yeni projesi Avangart İstanbul, şehrin içine kadar uzanan Belgrad Ormanı'nın hemen yanı başında yükseliyor. Yaklaşık 36 bin 750 metrekare arsa alanı üzerine inşa edilen ve 207 bin metrekare inşaat alanı bulunan Avangart İstanbul, “şehrin içinde, klişelerin dışında? mottosuyla yola çıkıyor ve klişe söylemlerden uzak durarak daire sahiplerini mutlu etmeye odaklanıyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, proje ile ilgili şu açıklamaları yapıyor: “Avangart İstanbul konut projemiz Seyrantepe'de İstanbul'un önemli yollarına ve modern toplu taşıma araçlarına yakın, 36 bin 750 metrekarelik arsa üzerine kurulu, 935 daire ve 
18 ticari alandan oluşuyor. Avangart 
İstanbul'da yüklenici firmamız Gül 


>» YEDİ MAVİ 


Proje 1.3 milyar TL satış geliri karşılığı 


637 milyon Emlak Konut payı ile projJeyi gerçekleştiriyor. Proje bölgedeki tek yerinde kentsel dönüşüm projesi olma niteliğini taşıyor. Yürüyüş yolları, parklar, açık hava spor alanları, çocuklar için oyun alanları, sosyal alanlarıyla sevdiklerinizle birlikte güzel vakit geçirebileceğiniz bu projemiz- de aynı zamanda hayatın tadını dilediğinizce çıkarabilecek nefis orman 


havası ile şehrin için orman havasını teneffüs edebileceksiniz.” Gül Proje Yönetim Kurulu Üyesi Sönmez Aydın ise projenin detaylarını şöyle aktarıyor: “Avangart İstanbul yatay mimarisi ve yüzde 59 oranında yeşil alana sahip olmasıyla dikkat çekiyor. TEM Otoyolu üzerinde Seyrantepe'de 
11 blok 935 daire ve 18 ticari üniteden oluşan proje, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Türk Telekom Stadyumu'nun hemen yanında inşa ediliyor. Projedeki daireler 25 yılı aşkın deneyimiyle her mekana özel stil geliştiren ünlü mimar Hakan Helvacıoğlu tarafından tasarlanıyor. 
Avangart İstanbul'da 140, 141, 241, 
341 ve 441 olmak üzere her ihtiyaca 
cevap verebilecek büyüklük ve özellikte daire tipi bulunuyor. Daire fiyatları 
504 bin TI'den başlıyor ve kısa bir 
süre için lansmana özel 84 ay sıfır faiz kampanyası sunuluyor. 


YAŞAM ŞUBAT 2019'DA BAŞLAYACAK 


ürkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği arazisinde sektörün 

öncü firmalardan Kalkavan 

Yapı-Hasan Sever İnşaat-Gül 
Yapı ortaklığıyla hayata geçirilen Yedi Mavi projesi, İstanbul'un Bakırköy- 
Zeytinburnu sahil hattında 63 bin 500 
metrekare alan üzerine 17 kat, 7 blok, 
848 konut ve 76 ticari ünite olarak inşa 
ediliyor. Muhteşem deniz manzarası, blok aralarındaki 95 metreyi bulan geniş mesafeler ve tüm dairelerdeki akıllı ev sistemiyle yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Yedi Mavi'nin tasarımını ise pek çok ödüle sahip Tabanlıoğlu Mimarlık gerçekleştirdi. 
Deniz ve gökyüzünün birleştiği yerde yaşam alanları sunan Yedi Mavi, blokların ilk katlarından itibaren masmavi bir 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dünyaya açılıyor. Eşsiz deniz ve adalar manzarasına sahip olan proje, Avrasya Tüneli'ne 3 kilometre mesafede ve Marmaray-Zeytinburnu durağıyla şehrin tüm ulaşımına bağlanma kolaylığı sağlıyor. Proje, Atatürk Havalimanı'na 


10, Taksim ve Nişantaşı'na 12 kilometre uzaklıkta konumlanıyor. Ayrıca E-5, TEM, Yenikapı İDO iskelesi gibi noktalara direkt bağlantı yollarıyla merkezi ve dikkat çeken bir lokasyonda yer alıyor. 

Aydınlatma kontrolleri, yerden ısıtma, priz kontrolleri daire içerisinde bulunan dokunmatik panellerden yapılabileceği gibi telefon aracılığıyla uzaktan da yapılabiliyor. Bunun yanında görüntülü interkom, taksi çağırma, alarm, CCTV üzerinden çocuk oyun alanları ve site girişini izleme gibi avantajlar la teknolojinin tüm imkanları kullanılarak konforlu bir yaşam sunuluyor. 
İstanbul'un en prestijli projelerinden biri olan Yedi Mavi'de yaşam Şubat 2019'da başlayacak. 


DD DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ YÖNETİM MERKEZİ « 


SÜRECİNDE DEĞİŞİM 


BÜYÜMENİN VE KURUMSALLAŞMANIN GETİRDİĞİ DEĞİŞİMİN YÖNETİLMESİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇISI KAZANDIRMAK AMACIYLA DD DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ YÖNETİM MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 'BÜYÜME VE KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ” KONULU PANEL, 


İŞ DÜNYASINI BİR ARAYA GETİRİYOR 


ürkiye'nin öncü yönetim, 

eğitim ve insan kaynakları danışmanlığı kuruluşu 

DD Değişim Dinamikleri 
Yönetim Merkezi, 25'inci yıl panelinde “büyüme ve kurumsallaşma sürecinde değişim yönetimi! konusunu gündeme getiriyor. Türkiye'nin iş dünyasının temelini oluşturan aile şirketlerinde büyümenin ve kurumsallaşmanın getirdiği değişimin yönetilmesine yönelik bakış açısı kazandırmak amacıyla iş dünyasının liderlerinin bir araya geleceği panelde katılımcılar; Şirketler, büyüme ve kurumsallaşma yolunda hangi fırsat, zorluk ve risklerle karşı- 


laşıyor? Değişim sürecini nasıl yönetmeli? Hangi önlemler alınmalı? gibi sorularına yanıt bulurken teori ve pratiğin buluştuğu noktada tecrübelerden faydalanarak çözüm önerilerini de dinleme fırsatı yakalıyor. 


Panelde değişim yönetimi; kültür ve 


alışkanlık değişiminin yönetimi, aile nesil geçişi / intikal yönetimi, mevcut ve yeni insan kaynaklarında gelişim ve çatışma yönetimi, hukuki değişim ve risk yönetimi, mali değişimin ve finansal ölçeğin yönetimi, marka ve kurumsal iletişim yönetimi başlıkları altında ele alınıyor. Panel, 7 Mart günü Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek. 


DD DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ YÖNETİM MERKEZİ, 25'İNCİ YIL PANELİNDE DEĞİŞİMİN YÖNETİLMESİ KONUSUNA DEĞİNİYOR 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> L1AS 


CANIAS ERP LIVE ETKİNLİĞİNİN 
YENİ ROTASI ANKARA 


IAS, KENDİ BÜNYESİNDE GELİŞTİRDİĞİ CANIAS ERP YAZILIMININ YENİLİKLERİNİ, CANIAS ERP LIVE ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA ADAY VE MÜŞTERİLERİN BEĞENİSİNE SUNMAYA DEVAM EDİYOR. CANIAS ERP LIVE, İSTANBUL VE İZMİR'DEN SONRA ŞİMDİ DE ANKARALILARLA BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR 


989 yılında 
Karlsruhe şehrinde kurulan 
IAS (Industrial Application Software), dinamik ve yenilikçi Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) 
çözümleri konusunda uzmanlaşıyor. 1997 


Almanya'nın 


yılında iş süreçlerini kodlamak için özel tasarladığı “TROTJA Yazılım Geliştirme Platformu'ndaki sınırsız esneklik, açık kaynak kodu ve nesne tabanlı yazılım mimarisi ile ERP sektöründeki rekabetçi üstünlüğünü sağlıyor. Farklı sektörlerde geliştirilen kapsamlı ERP projeleri çerçevesinde yazılım geliştirme ve uygulama aşamalarında 30 yıla yaklaşan tecrübesi ile birlikte TAS, global ERP firmaları arasındaki yerini alıyor. Danışmanlık, seminer ve eğitim, yazılım geliştirme, proje 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“camlas””i: 


IAS, CANIAS ERP YAZILIMI SAYESİNDE BUGÜN; DÜNYA 
ÇAPINDA 28 ÜLKEDE, 50'DEN 
FAZLA PARTNERLE 800'DEN FAZLA MÜŞTERİYE ERP ÇÖZÜMLERİ 
SUNULUYOR 


uygulama ve yönetimi olmak üzere 4 ayrı alanda hizmet sunan IAS Canias ERP yazılımı sayesinde bugün; dünya çapında 28 ülkede, 50'den fazla partnerle 800'den fazla müşteriye ERP çözümleri sunuluyor. 


YENİLİK VE AVANTAJLAR 

TAS, 8 Mart Perşembe günü JW Marriott Hotel Ankara'da gerçekleşecek Canias ERP Live etkinliği ile katılımcılarını Canias ERP yazılımının sunduğu tüm yenilik ve avantajlardan haberdar olmaya davet edecek. Canias ERP Live etkinliği açılış sunumunu, IAS Genel Müdürü Behiç Ferhatoğlu yapacak. Açılış sunumu ardından Türkiye Noterler Birliği Bilgi Teknolojileri Müdürü Necati Etlacakuş, “ERP Seçimi ve Sürdürülebilirlik? başlıklı bir sunum Etkinlik, tanıtılacağı 


gerçekleştirecek. Canias 
ERP'nin yeniliklerinin sunumlarla devam ederken katılım ise kamu ve özel sektörden üst düzey yöne- 


ticiler düzeyinde olacak. 


TÜRKTRAKTÖR « 


TÜRKTRAKTÖR, TRAKTÖR İHRACATININ YÜZDE 87'SİNİ SIRTLADI 


TÜRKTRAKTÖR, 2017 YILINA AİT FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI. ŞİRKET, 2017'DE YURT İÇİ SATIŞLARINI YÜZDE 12'LİK BİR ARTIŞLA TARİHİNİN EN YÜKSEK ADEDİ OLAN 37 BİN 590'A TAŞIRKEN, YURT DIŞI SATIŞLARINDA İSE 12 BİN 23 ADEDE ULAŞTI. BU ADETLERLE TÜRKTRAKTÖR, 2017'Yİ YENİ BİR REKOR SONUÇ OLAN 49 BİN 613 ADETLİK TOPLAM SATIŞ İLE KAPATIRKEN, PAZARDAKİ PAYINI 

DA YÜZDE 493'E ÇIKARDI. 2017'DE 4 MİLYAR 215 MİLYON TLLİK CİRO ELDE EDEN ŞİRKET, NET 


KÂRDA İSE 321 MİLYON TLYE ULAŞTI 


aşarılı 2017 finansal sonuçlarının ardından TürkTraktör, 

Ankara ve Erenler'de bulunan fabrikalarında 2017'de toplam 48 bin 302 adet traktör ve 38 bin 
620 adet motoru, üretim bantlarından 
indirdi. Şirket gerçekleştirdiği bu üretimlerle, traktör üretimini yüzde 5, motor üretimini ise yüzde 4 oranında artırmış oldu. Türk'lraktör'ün 2017'de yaptığı bu üretim, yeni bir rekor olarak kayıtlara da geçti. 


TI YILDIR KESİNTİSİZ LİDER 

2017'yi hedeflerini gerçekleştirdikleri bir yıl olarak tamamlamış olmaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade ederek açıklamalarına başlayan TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, pazardaki konumlarını her yıl daha da güçlendirmek için çalıştıklarını aktarıyor. Votta, elde edilen sonuçları şu şekilde değerlendiriyor: 
“Türkiye traktör pazarı 2017'de yüzde 4 
oranındaki bir artış ile 72 bin 949 adede çıktı. Biz de pazarın üzerinde bir büyüme yakalayarak yüzde 7'lik bir artış ile yeni bir rekora imza attık. Türkiye'nin toplam traktör üretiminin yüzde 67'si fabrikalarımızda yapılıyor. Her dört traktörden birini ise yurt dışı pazarı için üreterek, şirket olarak Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 87'sini tek başımıza gerçekleştirdik. Sektörde bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarımızın ardında daima tarımı ve çiftçimizi geliştirmek üzere farklı birçok alanda yaptığımız yatırım ve çalışmalarımız yatıyor. Bu yaklaşımımız ise bize son 31 yılda, 11 yılı kesintisiz olmak üzere, 19 kez pazar liderliğini getirdi. Bu sayede güven ortamı oluşturduğumuz bir pazarda, 2017 yılında tarihimizde bir ilk olarak üç ve iki yıl vadeli 


TÜRKTRAKTÖR GENEL MÜDÜRÜ MARCO VOTTA 


“TRAKTÖR, EKİPMAN VE İŞ MAKİNELERİNE SAHİP OLMA 
İMKANINI ARTIRMAK VE 
ALTERNATİF BİR YOL SUNMAK 
İÇİN SEKTÖRDE BİR İLK 
OLAN TÜRKTRAKTÖR FİNANS HİZMETİMİZİ DE 2017 YILINDA DEVREYE ALDIK. SONUÇLARA DA BAKILDIĞINDA AYNI KANALDAN 
YAPILAN VE YILLIK YÜZDE 8 
OLAN TRAKTÖR SATIŞ ORANININ, TÜRKTRAKTÖR FİNANS İLE 
YÜZDE 20'LERE KADAR ÇIKTIĞINI GÖRÜYORUZ” 

YALA YANAN AA KANA YAYA YAYI KUNUNAYAYAYA YAYININI KINIYIYA KANI KANINIYAYAYALILINI 


toplam 150 milyon TL nominal değerli tahvil ihracımızı da gerçekleştirdik.” 


GELECEK İÇİN DİJİTAL TARIM 

Marco Votta, tarımda verimlilik artışının artık çok daha büyük bir önem arz ettiğine de dikkat çekerek, bunun 


için Türkiye'de bilinçli çiftçi profilinin artırılarak, tarımda dijital dönüşümün desteklenmesinin kaçınılmaz olduğuna değindi. Votta, “Sektördeki ilk çağrı merkezinin sahibiyiz, 11 yıldır hizmet veriyoruz. Ancak değişimi görüp, var olanla yetinmeyerek, web üzerinden talep, şikayet ve soruların interaktif bir ortamda alındığı 'Canlı Destek” hizmetimizi açtık” derken, bunun yanı sıra tarımda “Asistan? dönemini başlatarak, başta çiftçiler olmak üzere uygulamayı kullanan herkesin sosyal ve iş hayatını daha verimli planlayabilmesine destek olduklarını aktarıyor. 

Votta son olarak, hava durumundan sektörel haberlere ve çiftçilerin tarlalarına ektikleri ürünlerin fiyatlarına kadar birçok farklı bilgiye, eğitim videolarına ulaşabildikleri, bölgeye en yakın servisten randevu alabildikleri mobil cihazlar için ücretsiz bir aplikasyon çıkardıklarını da sözlerine ekliyor. 
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( Hükümetin teşviklerle desteklediği 


güneş enerjisi santrallerinin sayısı 2 bin 500'e yaklaştı. Bu paralelde GÜNEŞ ENERJİSİNDE TÜRKİYE'NİN 
KURULU GÜCÜ HANGİ SEVİYELERE YÜKSELDİ? 

a) Bin 350 megavat 

b) Bin 600 megavat 

© Bin 750 megavat 

d) 2 bin megavat 


2016 yılında müşterilerin bankalarda 
unuttuğu toplam paranın miktarı 115 
milyon TL olmuştu. 2017 sonu itibariyle 
10 YILDIR İŞLEM YAPILMAYAN 854 
BİN 18 BANKA HESABINDA 
TOPLAM NE KADARLIK BİR TUTAR UNUTULDU? 

a) 100 milyon TL 

b) 117 milyon TL 

g) 125 milyon TL 

d) 135 milyon TL 


Türkiye'de tasarruf mevduatları 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,4 artarak 930 milyar 271 milyon TL'ye yükseldi. Buna göre KİŞİ BAŞI TASARRUF MİKTARI HANGİ 
SEVİYELERE ÇIKTI? 

a) 10binTL 

b) 10bin 750TL 

o 11 bin 500TL 

d) 13 bin TL 


TÜİK verilerine göre Türkiye, 2007- 

2017 yılları arasında ithal ettiği cep telefonları için İstanbul Yeni Havalimanı'nın maliyetinin yaklaşık iki katı ücret ödedi. 
İTHAL CEP TELEFONLARINDA BU DÖNEMDE NE KADARLIK ÜCRET 
ÖDENMİŞ OLABİLİR? 

a) 19.5 milyar dolar 

b) 20.2 milyar dolar 

© 21.5 milyar dolar 

d) 23.7 milyar dolar 
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Türkiye'de son beş yılda yabancılara yapılan konut satışları yüzde 82,5 arttı. 
2017 yılında yabancılara satılan konut 
sayısı 22 bin 234'ken, SON BEŞ YILDA YABANCILARA TOPLAMDA 
KAÇ KONUT SATILDI? 

a) 94 bin 393 

b) 97 bin 550 

o 100bin255 

d) 102 bin 500 


Borsa İstanbul'da yılbaşından bu yana altı halka arz gerçekleşti. Son yılların rekoru olan bu trendle beraber ALTI ARZIN TOPLAM HALKA ARZ 
TUTARI HANGİ RAKAMLARA 
YÜKSELDİ? 

a) 24milyarTL 

b) 2.7 milyar TL 

© 3 milyar TL 

d) 3.7 milyar TL 


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2018-2080 nüfus projeksiyonları raporuna göre, TÜRKİYE NÜFUSUNUN 2040 YILINDA HANGİ SEVİYELERİ AŞMASI BEKLENİYOR? 
a) 95 milyon 

b) 100 milyon 

© 104 milyon 

d) 110 milyon 


Brand Finance, dünyanın en değerli 
500 markasını açıkladı. Bir önceki yılın 
en değerli markası Apple iken, 2017'de Amazon, Apple'ın marka 
değerini geçti. AMAZON'UN 2017 
SONUNDA MARKA DEĞERİ NE 
OLDU? 

a) 150.8 milyar dolar 

b) 165.5 milyar dolar 

o) 175 milyar dolar 

d) 188 milyar dolar 


Kahve, dünyada petrolden sonra en fazla ticari hacmi olan ürün olma özelliğine sahip bir emtia. Bu ekonomi, TÜM DÜNYADA NE KADARLIK BİR 
HACME ULAŞMIŞ OLABİLİR? 

a) 13 milyar TL 

b) 15 milyar TL 

©) 18 milyar TL 

d) 20 milyar TL 


E-devlet uygulamasında geçtiğimiz ay yürürlüğe giren soyağacı sorgulama hizmeti büyük ilgi görmüştü. Aşırı yoğunluk nedeniyle durdurulan hizmetin yeniden açılmasıyla, BU HİZMET TOPLAMDA NE KADAR 
GÖRÜNTÜLENDİ? 

a) 6.5 milyon 

b) 7.6 milyon 

gd 9 milyon 

d) 12 milyon 
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GÜVENİLİR GÜÇ HER ZAMAN YANINIZDA 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infodteksan.com www.teksan.com 


243 Yıl Uzatılmış Garanti Kampanyası 2018 yılında verilen kesin jeneratör siparişleri ile birlikte 5 yıllık bakım paketi sözleşmesi imzalayan müşterilerimiz için geçerlidir. Kampanyada hediye olarak 
verilecek uzaktan izleme modülü ve 5 yıllık uzaktan izleme hizmeti sadece erken kayıt yaptıran müşteriler için geçerli olacaktır. Hediyelere hak kazanmak için geçerli olacak erken kayıt tarihleri www.teksan.com web adresinde duyurulmaktadır. Kampanya sadece yeni üretim dizel jeneratörler için geçerli olup, kiralık jeneratörler, 2. el jeneratörler, aydınlatma kuleleri, alternatif yakıtlı ve portatif jeneratörler kampanya dışındadır. Kampanya sadece Türkiye'de kullanılacak jeneratörler için geçerli olup, ihraç kayıtlı ve direkt ihracat ürünleri kapsam dışındadır. Kampanya TSE ISO 8528/1, ISO 3046-1 standartlarına göre sınıflandırılan stand by çalışma tipine sahip jeneratörler için geçerli olup stand by harici çalışan jeneratörler kapsam dışındadır. Stand by ürünler için verilecek 24-3 yıl uzatılmış garanti toplamda 5 yıl süresince limitsiz kullanım süresini içermektedir. İşbu kampanya başka indirim ve kampanyalar ile birleştirilemez ve stoklarla sınırlıdır. Teksan kampanya koşullarında değişiklik yapma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Kampanya katılımı için satışın fiilen gerçekleşmesi ve anlaşma sağlanan paket satış bedelinin temerrüde düşmeden tamamen ödenmesi ön koşulu gerekmektedir. Detaylı kampanya katılım koşulları için web sitesi ziyaret edilebilir, ticari koşulları öğrenmek ve size özel satış teklifinizi almak için yetkili satıcınız ile görüşebilirsiniz.” 


Başarının sırrı çok net işyerinde bol internet 


İşini büyütme hayali olan herkesi, İşte Bol İnternet Kampanyası için ofis ve mağazalarımıza bekliyoruz. 


BU İŞTE”, 
BERABERİZ 


internet 


24ay 


işyeri sigortası 


* 


İşyeri Sigortası ve 


Asistans Paketi 
Hediye 


kurumsal.turktelekom.com.tr / 444 5 444 


Kampanya ve internet hizmeti TTNET AŞ. (“İşletmeci”) tarafından sunulmaktadır. Kampanyadan TTNET A.Ş'ye yeni kurumsal abone olan ve kampanya detaylarında yer alan paket/tarifelere 24 aylık abonelik taahhüdünde bulunan aboneler yararlanacaktır. 
Kampanya 3112.2018 tarihine kadar geçerlidir. 24 ay abonelik taahhüdü içeren kampanyaya katılan işyeri abonelerine 24 ay geçerli yılık 10.000 TL teminatlı işyeri sigortası ve Premium asistans paketi taahhüt süresi boyunca ücretsiz şekilde sunulacaktır. Kampanya kapsamında aboneye hediye edilecek işyeri sigortası paketine ait prim ücretleri, Sigorta Ettiren sıfatıyla İşletmeci tarafından ödenecektir. Kampanya dahilinde sunulan ücretsiz işyeri sigortası kapsamında verilen tüm sigorta hizmetlerinden sigorta şirketi (Ak Sigorta A.Ş.), asistans hizmetlerinden ise asistans şirketi (Assistline) sorumludur. Kampanyadan faydalanan müşteriler kampanyaya dahil oldukları paketlerden daha düşük paketlere ya da farklı kampanya paketlerine geçemez. Taahhütnamenin imzalanmasından doğan Damga Vergisi aboneye aittir. Aboneler taahhüt süresinin bitiminden sonra yürürlükteki İŞLETMECİ İNTERNET hizmet tarifesinden ücretlendirilecektir. 
Taahhüt süresi içerisinde taahhütnamenin ihlal edilmesi durumunda taahhütnamede belirtilen ihlal halinde ödenecek ücret aboneye yansıtılır. 


Ayrıntılı bilgi için: www.turktelekom.com.tr 


